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Over de dienst 
26 april | 10.00u  
Voorganger: ds. Simon Sluis  
Organist: Hans Buurmans 
Roepingenzondag 
Lezingen: 
1 Samuel 3: 1 – 10 en Marcus 1: 16 – 10 
 
Voor kinderen en ouders 

Deze zondag voegen we weer 
iets toe aan het kruis van 
Pasen. Kom je ook helpen? 
We hebben  een groot project 
dus alle handen zijn welkom.  
Maar: we hebben uw hulp ook 

nodig! We hebben zoveel mogelijk 
SCHOENENDOZEN nodig. Heeft u er één (of 
twee) liggen die wij mogen gebruiken? Dan zijn 
wij u erg dankbaar als u deze meeneemt naar 
de dienst. U kunt de dozen voor de dienst 
achterlaten bij de geef- en neemkist. Heel erg 
bedankt!  
 
Collecten 
1) Kerk en vluchtelingen 
2) Kerkmuziek 
 
Toelichting bij collecte: Kerk en vluchteling 
Kerk en vluchteling is er voor de asielzoekers 
woonachtig op het AZC, waar nodig en 
mogelijk is.   
• Inloop op woensdagmiddag om de taal te 

oefenen in de Eekschuur met zo’n 50 
bezoekers en 15 vrijwilligers. Dan horen we 
ook hun verhalen over de lange 
wachttijden, hun onzekerheid over 
gezinshereniging en ook hun zorgen over 
familie die achtergebleven is.  

• Vakantie-uitjes in de zomer voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd, naar speelpark 
Dondertman in Holten. Een jaarlijks 
terugkeren succes.  

• Met Sinterklaas maken we pakketjes voor 
de kinderen. 

• Uiteraard is er aandacht voor de christelijke 
feesten. Met Kerst lieten we het 
kerstverhaal van Dick Bruna zien en hebben 
vrijwilligers kerstliederen gezongen. Bij een 
Arabische versie van Stille Nacht zongen 

enkele deelnemers spontaan mee. Een 
ontroerend moment.  

• Er is een naaigroepje op het AZC en er zijn 
taallessen op de locatie van de voormalige 
Immanuëlkerk. Van hieruit worden ook af 
en toe sportactiviteiten georganiseerd.  

Kortom veel belangrijk werk waar uw steun 
van harte voor nodig is. Kerk en vluchteling is 
een samenwerkingsverband van kerken in 
Zutphen en omgeving, waaraan ook Eefde 
deelneemt. 
Bankrekening diaconie: 
NL 93 RABO 03 73 73 96 72 
U kunt ook bijdragen via de GIVT-app. 
 
Komende diensten 
3 mei | 10.00u | bevestiging ambtsdrager en 
voorstellen taakdrager 
Voorganger: ds. René Silvis  
Organist: Hans Buurmans 
 
Omzien naar elkaar 
Bloemengroet 
De bloemen van zondag 19 april gingen naar 
Gerrie en Gerrit Harmsen. Zij waren 19 april 
voor de laatste keer koster in de kerkdienst. 
Wij dankten hen voor hun jarenlange trouwe 
inzet met bloemen, woorden, de Martinuskaas 
en prachtige handen van de 
kindernevendienst.  
 
Autorijden 
Er zijn gemeenteleden die regelmatig naar de 
kerkdienst willen maar er zelf  niet op de fiets 
of auto naar toe kunnen. Met de vakantie in 
het vooruitzicht is de groep die wil rijden wel 
wat klein en de vraag neemt toe. Wie o wie wil 
onze gemeenteleden een goed begin van de 
zondag geven. U kunt Gerry Nijhuis bellen of 
appen, 06 24 77 45 85. 
 
Kerkbrief 
Kopij voor de kerkbrief: voor woensdag 18.00u:  
kerkbrief@pknwarnsveld.nl. Aan- en afmelden 
voor de kerkbrief: ledenadm@pknwarnsveld.nl 
Redactie: Ineke van Heerden en Marianne Mak 
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Uit de kerkenraad 
Ambtsdrager en taakdrager 
Een verheugend bericht. Martin Roos heeft 
zich bereid verklaard om ambtsdrager te 
worden voor de diaconie. En Emma Voortman 
heeft zich bereid verklaard om taakdrager 
diaconie te worden. De kerkenraad is daar zeer 
blij mee. Conform de kerkorde kunt u als 
gemeenteleden bezwaar aantekenen tegen het 
bevestigen van een ambtsdrager. Dat kan 
schriftelijk bij de scriba tot uiterlijk 1 mei as. 
We hopen Martin in de dienst van 3 mei te 
mogen bevestigen als ambtsdrager en Emma in 
diezelfde dienst te mogen voorstellen als 
taakdrager.  
 
Andere opstelling in de dienst 
Met de verbouwing van de kerk, de nieuwe 
stoelen en nieuwe liturgische meubels, keek de 
kerkenraad ook naar de vraag: wat is een fijne 
opstelling voor de zondagse kerkdienst? Dat is 
experimenteren, want er zijn verschillende 
opstellingen mogelijk. Dat betekent ook dat we 
voorlopig geen definitieve opstelling hebben, 
maar dat we de tijd nemen om te wennen en 
ervaringen te delen. Multifunctioneel kerk zijn 
betekent dat we af en toe kunnen wisselen, 
maar dat er ook rust moet zijn. Samen met 
kosters, enkele gemeenteleden en 
ambtsdragers hebben we gekeken naar een 
eerste alternatief. Vanaf Pasen gaan we een 
nieuwe opstelling proberen en na nog te 
bepalen periode zullen we dit evalueren.  
Namens de kerkenraad, ds. René Silvis & ds. 
Stijn van der Woude 
 
Huiskamergesprekken in mei-juni: hoe ervaar 
je de Maaltijd van de Heer  
In de maanden mei en juni zijn er weer 
huiskamergesprekken. Een laagdrempelige en 
gezellige ontmoeting om elkaar beter te leren 
kennen. We willen onze eerdere gesprekken in 
de gemeente over de ervaringen van de 
eredienst voortzetten door onze ervaringen 
met de Maaltijd van de Heer te delen. Wat 
ervaar jij tijdens het Avondmaal? Wat vind jij 
daarin belangrijk? Is dat in de loop van de tijd 
ook veranderd? Zo ja, hoe dan? Hoe kijk je naar 
het delen van brood en wijn? Wat betekent dit 
voor jou? Wie zich opgeeft ontvangt een 
toelichting en inleiding voor het gesprek.  
 
 
 
 

We zoeken huiskamers! 
Wijk ds. René Silvis:  
ochtend: 20 mei, 2 juni | middag: 19 mei en 
5 juni | avond: 26 mei, 27 mei en 3 juni  
Wijk ds. Stijn van der Woude:  
overdag: 18 mei, 27 mei, 9 juni, 18 juni  
avond: 21 mei, 4 juni, 15 juni  
Definitieve data en locaties volgen nog. We 
zoeken huiskamers! Voor aanmelden van uw 
huiskamer of u zelf: Gerry Nijhuis,  
06 – 2477 4585, nijhuis209@outlook.com  
 
Voor de agenda 
Open kerk op Koningsdag 
27 april | 10-16.00u 
Martinusborrel 
1 mei | 20.00u | Martinuskerk 
Allen welkom voor gezelligheid en ontmoeting. 
Lezing ds. Stijn van der Woude over zijn 
promotieonderzoek naar het Leger des Heils 
6 mei | 20.00u | Martinuskerk 
Natuurbeleefwandeling 
9 mei | 9.00u | witte bruggetje bij Kerkepad 
4-5 km, met bezinningsmomenten 
Informatie en opgave bij Gerda Silvis,  
06- 57281142, ds.gerdasilvis@gmail.com. 
Wie is je naaste: creatieve workshop 
13 mei | 20.00u | Wijngaard 
 
Open kerk op Koningsdag 
Ook op Koningsdag is onze Martinuskerk 
open  van 10.00 uur tot 16.uur om de 
bezoekers van de feestelijke kleedjes markt te 
ontvangen en onze kerk en het 
stiltecentrum  aan hen te laten zien. 
Er is heerlijke koffie. Ds. René zal een poos 
buiten staan om bezoekers die vragen hebben 
te woord te staan. Bij een 
Oranjezonnetje  zetten we tafels en banken 
buiten en maken we het gezellig op het plein. 
Iedereen van harte welkom! 
 
Wie is je naaste: creatieve workshop 
13 mei | 20.00u | Wijngaard 
Een creatieve workshop olv ds. Irma Pijpers. 
Wie is je naaste? Deze vraag gesteld door God 
aan de mensen, loopt als een rode draad door 
de Bijbel. In deze workshop zullen we dat niet 
met woorden, maar met beelden ontdekken. 
Samen zullen we daar met hoofd en hart, maar 
vooral met onze handen mee aan de slag gaan, 
aan de hand van een Bijbeltekst, maar vooral 
met creatief materiaal. Aanmelden: 
pijpers@pknzutphen.nl. 
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