Martinuskerk

29 maart 2026

Palmpasen | Stille week | Diverse activiteiten

Over de dienst

29 maart | 10.00u | 6° zondag 40-dagentijd
Palmzondag en viering van de doop
Voorganger: ds. René Silvis

Organist: Rodyan van den Brink

Let op: de zomertijd gaat 29 maart in.

Deze zondag vieren we de feestelijke intocht in
Jeruzalem met een Palmpaasoptocht door de
kerk en zijn we samen rond de doopvont en de
doop van Tom, het eerste kind van Emma en
Niels Voortman. Het is het begin van de Goede
Week. Jezus, die sprak over ‘gevangenen hun
vrijlating bekend maken’, wordt zelf
gevangengenomen en alleen gelaten. Dat geeft
de spanning weer van deze dag: ‘vrede aan
allen die uw naam verhogen: heden hosanna,
morgen kruisig Hem/!

Voor kinderen en ouders

Palmpasen om 9u in de
consistorie, neem je eigen
palmpaasstok mee! (vergeet
niet dat de klok verzet wordt
zondag)

Deze zondag vieren we
Palmzondag. Voor de dienst gaan we de
palmpaasstok versieren. Tijdens de dienst
vullen we het 6e vak van ons hongerdoek in.
En dan is er zondag nog iets bijzonders want er
wordt een kindje gedoopt. Hij heet Tom, zijn
ouders zijn Emma en Niels. Welkom Tom!

‘Pasen in een eierdop’

4 april | 19u | Martinuskerk

Kindermoment over Witte donderdag, Goede
vrijdag en Stille zaterdag.

Collecten

1) Kerk in Actie: Missionair werk

2) Werkgroep: Bezinning, gesprek &
ontmoeting (BG&O)

Toelichting bij collecte
Pasen als missionaire kans: het landelijke
evenement The Passion brengt het paasverhaal

bij miljoenen mensen thuis. Daarom biedt de
PKN diverse initiatieven rond de uitzending
aan. Kerken kunnen bijvoorbeeld een kijkavond
organiseren met buurtbewoners, zodat ze
samen doorpraten over de betekenis van
Pasen. Uit onderzoek is gebleken dat vooral
jongeren door The Passion de drempel naar de
kerk als lager ervaren.

Bankrekening diaconie:

NL 93 RABO 03 737396 72

U kunt ook bijdragen via de GIVT-app.

Komende diensten

Avondgebed 40-dagentijd

1 april | 19.00 inloop; 19.30-20.00 | Martinus
Avondgebed met meditatieve Taizé-muziek

Dienst Den Bouw
3 april | 15.30u | ds. Deddie van Alphen

Drie dagen van Pasen

Op donderdag 2 april start in de Stille Week
ons zogenaamde paastriduiim: De Drie Dagen
van Pasen. Deze éne kerkdienst, die begint op
Witte Donderdag, doorgaat op Goede Vrijdag
en eindigt in de Paasnacht, is het hart van het
kerkelijk jaar waar we stilstaan bij het lijden,
sterven en de wederopstanding van Christus.
Traditioneel vieren we het sacrament van het
Heilig Avondmaal met matzes op Witte
Donderdag, ter herinnering aan de Exodus van
het Joodse volk. Op Goede Vrijdag staan we in
lezing, liederen en meditatieve teksten stil bij
het lijden en sterven van Jezus. Tijdens de
Paasnachtdienst is er de doopgedachtenis, om
stil te staan bij onze eigen doop.

Witte Donderdag, Schrift en Tafel | 19.30u
Voorganger: ds. Stijn van der Woude
Organist: Rodyan van den Brink
Martinuscantorij

Goede Vrijdag | 19.30u
Voorganger: ds. René Silvis
Organist: Hans Buurmans



Drie dagen van Pasen voor kinderen
zaterdag 4 april | 19.00u
Voorganger: ds. Stijn van der Woude

Paaswake, doopgedachtenis | 22.00u
Voorganger: ds. René Silvis

Organist: Rodyan van den Brink
Martinuscantorij

Pasen

5 april | 10.00u | Pasen
Voorganger: ds. Stijn van der Woude
Organist: Rodyan van den Brink

Paasontbijt voor alle leeftijden

5 april | 8.45 | ‘t Nut | 1° Paasdag

Op 1°¢ Paasdag is er voor de dienst een
gezamenlijk paasontbijt voor alle generaties.
Volgens het inmiddels bekende concept:
iedereen neemt iets te eten of drinken mee om
te delen. Nemen jullie ook je eigen bord, beker
en bestek mee? Fijn om elkaar te ontmoeten,
wees welkom.

Preek van de leek

12 april | 10.00u | Walburgiskerk

Een dienst rond het jaarthema ‘Goede buren’.
Voor een bijzondere bijdrage in de vorm van de
‘preek van de leek’ hebben we onze
burgemeester Wimar Jaeger bereid gevonden.
Dit is gezamenlijke viering van de Protestantse
Gemeente Zutphen en Protestantse Gemeente
Warnsveld/Leesten in de Walburgiskerk. Er is
deze zondag geen dienst in de Martinuskerk.
Ds. Irma Pijpers en Ds. René Silvis

Omazien naar elkaar

Bloemen

De bloemen van zondag 22 maart gingen naar
familie Wagenvoort met een groet uit de
gemeente.

Bericht van Serif 22 maart

Afgelopen zondag deelde Serif baklava met ons
als teken van verbondenheid tijdens het
Ramadan feest. Hierbij gaf hij ons deze
woorden mee:

Vandaag vieren wij als moslims het
Ramadanfeest, een bijzondere dag na een
maand van vasten, geduld en bezinning.

Het vasten leert ons niet alleen honger te
verdragen, maar ook om meer stil te staan bij
de noden van anderen, om te delen en om met
meer barmhartigheid naar elkaar te kijken.
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Het feest is daarom een moment van
dankbaarheid, verbondenheid en het delen van
vreugde.

In onze traditie is het gebruikelijk om tijdens
het feest lekkernijen te delen met buren,
vrienden en anderen om ons heen.

Moge dit kleine gebaar ook bijdragen aan
wederzijds begrip en vrede. In een wereld
waarin verschillen soms tot afstand leiden,
geloven wij dat ontmoeting, respect en het
delen van waarden juist kunnen verbinden.
Misschien is dit een bescheiden stap, maar elke
stap richting vrede begint met oprechte
aandacht voor elkaar.

Op deze manier hoop ik een klein gebaar van
vriendschap en respect te tonen, en onze
feestvreugde met u te delen.

Actie Voedselbank 13 t/m 19 april

Ook dit jaar wordt weer de grote Landelijke
actie gehouden om voedsel bijeen te brengen
voor de voedselbank.

Om deze actie tot een succes te maken zijn er
vrijwilligers nodig die een paar uurtjes willen
helpen om folders uit te delen en
boodschappen in ontvangst te nemen.

Heeft u een paar uurtjes over en wilt u mee
helpen? Dan kunt u zich melden bij;
wjvanheerde@gmail.com.

Diaconie Martinuskerk

Voor de agenda

Herdenking V1-ramp

27 maart | 11.00 uur | Thateplantsoen

Wij herdenken bij het monument op het
Thateplantsoen dat op 28 maart 1945 een V1
neerkwam op de Molenbult. Hierbij kwamen
12 mensen om het leven en werden 20 huizen
vernield. Na afloop is er gelegenheid tot
napraten bij een kop koffie etc. in De
Eekschuur aan de Bonendaal. Nabestaanden en
belangstellenden zij van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.

Natuurbeleefwandeling

28 maart | 9.00u | parkeerplaats Huize de
Voorst

We gaan erop uit om de lente te horen, te zien,
te ruiken, te proeven. Onderweg zijn er een
aantal bezinningsmomenten. Ga je mee?
Afstand: ongeveer 4-5 kilometer

Aanrader: wandelschoenen, water en
versnapering.
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Opgave uiterlijk 27 maart bij Gerda Silvis-
Andringa, 06-57281142,
ds.gerdasilvis@gmail.com

Vespers in de Walburgiskerk

29 maart | 16.00 u | Walburgiskerk
Voorganger: ds. Stijn van der Woude

Organist: Bram van Oort

De vespers in de Walburgiskerk beginnen weer.
Dit keer is het ArtEZ ensemble o.l.v. Jurriaan
Poesse te gast. Dit ensemble bestaat uit
studenten van het conservatorium van
Enschede en voert muziek uit van Purcell en Da
Victorie. Collect bij de uitgang.

Herdenkingen bij het Witte Kruisje en het
Canadezenmonument - 31 maart

31 maart | 11.00 en 13.30u |

Om 11:00 uur komen we bijeen bij het Witte
Kruisje in het Paul van Borkplantsoen in
Leesten-Oost. Het kruisje markeert de plek
waar corporaal A.P. Periard op 4 april 1945 als
één van de eerste Canadese militairen is
gesneuveld bij de bevrijding van Leesten.

Om 13:30 uur komen we bijeen bij het
Canadezenmonument aan de Kerkhofweg. Hier
herdenken we de 36 op toenmalig Warnsvelds
grondgebied gesneuvelde Canadese militairen.
De 48th Highlanders Pipes & Drums of Holland
en de Royal Canadian Legion ondersteunen
deze herdenkingen.

Middagpauzedienst in de Stille Week

2 april | 12.00 - 12.30 | Lutherse Kerk

In het teken van Witte Donderdag.
Voorganger is : ds Sierk Meijer. Hij zal spreken
n.a.v. 1 Kor.11:23-26 (speciaal 26b).

Menno Slagter zingt voor ons solo: “Mitten wir
im Leben sind mit den Tod umfangen”

(tekst van M.Luther, muziek G.Ph.Teleman)
Organist is Nico van Vliet. U bent hartelijk
welkom in de Lutherse Kerk: de orgelbespeling
begint om 12.00 u, waarna de dienst begint om
12.15 uur.

Uitnodiging: Martinuslunch

Nu de verbouwing van de Martinuskerk in
Warnsveld klaar is en er ook een prachtige
nieuwe keuken is gekomen in de kerk, hebben
de voormalige kokers van de “Eekschuur” het
plan opgevat om te gaan starten met eenmaal
per maand weer een lunch te verzorgen voor
belangstellenden en vertrouwde gasten. We
noemen het nu de “Martinuslunch”.
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Op vrijdag 24 april a.s. is de eerste lunch.

U bent welkom in de Martinuskerk vanaf 12.00
uur. Om 12.30 uur willen we met elkaar gaan
lunchen en omstreeks 14.00 uur afsluiten. We
hopen dat het een gezellige lunch wordt.

Het is belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt,
want we willen starten met maximaal 20
gasten. Elkaar ontmoeten en samen van de
lunch genieten, verbindt!

Als u aan deze lunch wilt deelnemen, dan
uiterlijk zondag 19 april aanmelden bij:

Hilda de Bruin, 06-27152621 of
hdbruin01@gmail.com. Afmelden uiterlijk 2
dagen voor de geplande lunch! In de Kerkbrief
of Kerkzin zullen de volgende lunches bekend
worden gemaakt.

Excursie naar Groningen

8 april | vertrek 9.00u

In de veertigdagentijd staan de werken van
Barmhartigheid centraal. De Groninger schilder
Egbert Modderman (1989) heeft daar een
indringende serie schilderijen van gemaakt, die
in de kooromgang van de Martinikerk in
Groningen hangen. Om deze schilderijen in het
echt te zien is er een uitje georganiseerd naar
Groningen. Aanmelden voor 2 april bij Berber
Oldenbeuving, berber@geneeskunde.com.

Programma:

+9:00u: vertrek (auto of trein n.t.b.)

11:00u: aankomst Groningen

11:00u-12:00: gelegenheid tot bezoek Forum
12:00u-13:30: lunch in Feithhuis

13:30u: rondleiding en gesprek met Egbert
Modderman in Martinikerk

+16:00: terug naar Zutphen/Warnsveld

Kerkapp en kerkbrief

. Klik op de QR-code om de app
te downloaden: Scipio app.
Voor de kerkapp heb je een
mailadres nodig. Krijg je de
kerkbrief per mail, dan is dat in
orde. Geef anders je mailadres door aan
ledenadm@pknwarnsveld.nl.

Kopij voor de kerkbrief: voor woensdag 18.00u:
kerkbrief@pknwarnsveld.nl. Aan- en afmelden
voor de kerkbrief: ledenadm@pknwarnsveld.nl
Redactie: Ineke van Heerden en Marianne Mak
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