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Het thema van deze maand is geinspireerd door carnaval, het
feest dat voorafgaat aan de Veertigdagentijd die op woensdag
18 februari begint. Hoewel carnaval binnen protestantse kring
minder wordt gevierd, staat het symbool voor samen vieren:
ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Het is een feest
van verbondenheid en gezamenlijk plezier.

Die saamhorigheid zagen we ook terug in de week
met sneeuw. Mensen gingen samen naar buiten |
om te sleeén, sneeuwpoppen te bouwen of
genoten simpelweg van het winterse tafereel,
actief of vanaf de zijlijn, achter het raam
terugdenkend aan hoe je zelf sneeuwballen
gooide.

Saamhorigheid betekent je verbonden voelen met
anderen en deel uitmaken van een groter geheel.
In dit nummer vindt u verschillende
uitnodigingen rond dit thema, dat mooi aansluit
bij het jaarthema ‘Goede buren'.

De redactie,

Klaas Jellema

José Kreijenbroek
Jeannette van der Meulen

KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de
Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten, de
Protestantse Gemeente Zutphen en de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, dat
uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid
van de gezamenlijke kerkenraden.

Kopij voor het nummer van maart uiterlijk
zondag 8 februari aanleveren bij
kerkblad@pknwarnsveld.nl,
kerkblad@pknzutphen.nl of door het vullen van
de aan u/jou toegewezen pagina's.

De verspreiding vindt plaats vanaf 24 februari.

Eindredactie:

dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;
mevr. José Kreijenbroek, tel.51 44 42;
mevr. Jeannette van der Meulen;
Vacant

e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of
kerkblad@pknzutphen.nl

Op pagina 29 vindt u het rooster met kopij-
en verschijningsdata van KerkZIN in 2026.



We kenden elkaar van de fanfare en hadden
met Allerzielen nog in de kerk gespeeld.
Maar echt gesproken, dat hadden we nog
nooit. Begin februari nodigde ze me uit om
met wat vrienden van de fanfare
Vastelaovond te vieren. ‘Ga je mee naar de
Boétegewoeéne Boétezitting? Als je hier
woont, moet je dat ook meemaken.‘Wat is
dat?; vroeg ik. ‘Het is het begin van
Vastelaovond in Venlo, met veel podia,
joekskapellen, muziekgroepen en
vastelaovondliedjes. Hét feest van
saamhorigheid, ja Vastelaovond same, en
dus nemen we iemand mee! Zo begon ze te
vertellen over de traditie van carnaval of
Vastelaovond, zoals dat in Limburg heet.
Van de Prins die wordt verkozen, die als taak
heeft om het drie dagen feest te laten zijn.
Die daarom de sleutels van de stad krijgt,
waardoor de stad een open samenleving
wordt. Die op zoveel mogelijk plekken zich
laat zien en horen om het leven te vieren, te
lachen, te troosten: in het verpleeghuis bij
de ouderen, op een school, in het midden
van de stad waar hij van podium naar

podium gaat. De traditie wordt
doorgegeven van oud op jong. Van het
thema dat wordt gekozen en dat in de
versiering van de wagens van de optocht
wordt verwerkt, en in de nieuwe kleding en
de schmink. Er wordt een grote bron van
creativiteit aangeboord.

En van de vastelaovondliedjes die soms al
meer dan twee eeuwen worden gezongen.
En dat er jaarlijks nieuwe liedjes worden
geschreven en gecomponeerd. Ik ontdek
dat die liedjes niet gaan over ‘een paard in
de gang’en meer van die onzin, maar dat
die een verhaal vertellen van het leven en
van liefde. Vastelaovond weet van het
verlangen naar het voorjaar, van de
verwachting van nieuw leven en de zon die
weer opkomt, ... of is het paaslicht?

Zo zingen we in Euverkant van de nach:

En zo belandden we op de Boétegewoeéne
Boeétezitting, het begin van feesten, drie
dagen aan een stuk — waarbij je dus buiten
bent en vooral staat, danst, zingt, praat en
drinkt, en niet alleen maar samen. Het
verkleden en schminken en het feest maakt
mensen meer gelijk, dat gevoel werkt
bevrijdend. Je bent niet meer de
burgemeester of de apothekersassistente,



maar gewoon Antoine en Fiene. Je kunt jezelf
makkelijker geven en het gevoel krijgen ‘ik
hoor hierbij. In de vastelaovondliedjes komen
lief en leed ook voorbij. In het samen zingen
met een hand op elkaars schouder wordt de
saamhorigheid en de troost verbeeld en
gevoeld:

Frans zegt: ‘Het komt nooit meer goed als er
iemand weg is. Maar die woordjes zijn krachtig
genoeg om dat idee te doen landen: Vergeten,
het liefst het leed, de pijn en het verdriet. Het
gaat niet, maar wel eventjes, met vasthouden
of een liedje!

En zo raken Fiene en ik aan de praat over het
leven. Over werk en studie, over onze
verhuizing, over haar ouders die gescheiden
zijn, over dat ze niet gelooft en wel benieuwd is
wat ik dan doe en hoe het er in een
Protestantse kerk aan toe gaat. We delen lief en
leed, we delen een lach en een glas en een lach
en een traan. Zonder Vastelaovond was het
nooit zo gegaan. ‘En nou dansen en zingen,
René! En daar gaan we in polonaise en staan
we even later lachend en zingend voor het
podium.

En dan komt dat liedje van Neet Oét Lottum:

In alle uitgelatenheid, emotie, dronkenschap en
saamhorigheid klinkt het misschien gek, maar

ik hoorde er de Paasboodschap in. Ik hoorde er
hoop in, ik hoorde er troost in, ik hoorde er
vertrouwen in. En verbazing. Want geloven in
de opstanding? Geloven in God?, dan ben je
toch gek?!

Wanneer Mozes en Aédron zeggen dat het volk
zich klaar moet maken voor de uittocht — dat is
zo’'n moment dat je eerst denkt: Ja, zij zijn gek..
Wanneer het volk ziet dat de Egyptenaren
achter hen aankomen - dat is zo'n moment dat
je denkt: Ja, wij zijn daar gek’. Wanneer Mozes
zijn staf opheft boven de zee - dat is zo'n
moment dat je denkt: ‘Die is gek! Wanneer de
Israélieten over de bodem van de zee zijn
gegaan, aan de andere kant zijn gekomen en ze
zien dat zij verlost zijn van de onderdrukking
van de Egyptenaren — dat is het moment
waarop ze gek zijn, gek van vreugde: ‘Wij zijn
vrijt’

Wanneer Maria bij het graf komt en ziet dat de
steen is weggerold - dat is zo'n moment dat je
denkt: ‘Ben ik nou gek? En wanneer Johannes
en Petrus bij het graf komen en zien dat het
leeg is — dat is zo'n moment dat je denkt: ‘Ben ik
nou gek? Wanneer Maria dan bij haar naam
geroepen wordt — dat is zo'n moment waarop
zijdenkt: ‘Ben ik nou gek? Wanneer Maria dan
Jezus herkent en hem ‘mijn meester’ noemt -
dat is het moment waarop ze gek is, gek van
vreugde: Hij leeft! Als God je dit vooraf op een
briefje had gegeven, dan nog zou je denken:
‘Die is gek’ ‘Nou, dan ben ik maar gek; zegt
God.

Maar eerst nog Vastelaovond vieren en een
askruisje halen op Aswoensdag. Als het even
kan ook samen. In saamhorigheid ervaar je dat
allemaal veel sterker.



In de week dat Nederland weer eens aan den
lijve ervaren heeft wat winter is, staat de
pelgrimswandeling in Gorssel gepland.

Na de dooi is het weer gaan vriezen en
sneeuwen, wikken en wegen, wandelen of
afzeggen? Sommige mensen hebben zelf al
beslist en uiteindelijk gaan we met z'n vijven op
pad.

“Goede buren” en “Vrede" zijn de thema’s en
daaromheen heeft Bartha het morgengebed
voorbereid rond de lezing uit Romeinen 15,
“Vorm een eenheid". Hoe gaan we om met de
vrijheid die God ons geeft? Doen we alleen wat
goed is voor onszelf of doen we wat goed is
voor de ander en de ander helpt? God geeft
ons hiertoe de kracht en de moed om het vol te
houden. Want zo vorm je dan met elkaar die
eenheid. We zingen ons morgenlied en het lied
uit Taizé over de hoop in de duisternis. We
mediteren bij de muziek van Beethoven's
Mondscheinsonate. Bartha eindigt met het
prachtige eeuwenoude gebed om vrede van
Franciscus van Assisi, dat de dingen op z'n kop
zet: ik ben, omdat wij zijn.

De eenheid wordt deze zaterdag gevormd door
“goede buren’, een handvol mensen van de
PG's Gorssel, Warnsveld en Zutphen, hoe mooi
is dat! Na de ontvangst met koffie en koek door
Peter, onze gastheer en diaken in Gorssel,
vertelt Peter ons in de kerkzaal over de
ontstaansgeschiedenis van de Protestantse
Gemeente Eefde-Epse-Gorssel, het eerste
kerkje was er al rond 1250. De toren is het
oudste deel van het gebouw en de kerk zelf
heeft door de eeuwen heen rondom de toren
gewandeld, tot het de huidige vorm gekregen
heeft. De diensten worden beurtelings in Eefde
en Gorssel gehouden, de drie gemeenten delen
één predikant. Er is een levendig
gemeenteleven rondom de zondag, waarbij de

kerkenraad wordt bijgestaan door de vele
werkgroepen. De gemeente heeft eetgroepen,
ontmoetingsmiddagen, vorming en
toerustingsbijeenkomsten en zelfs twee
cantorijen!

Met de zegen vertrekken we in stilte het
winterlandschap in, richting de Ravenswaard.
De sneeuw knispert onder onze voeten. En ja,
de koude wind blaast onze wangen rood, er
lopen tranenbeekjes over onze wangen en het
is vaak glibberen en banjeren door opgestoven
sneeuwduintjes, maar wat is het mooi en stil!
We voelen ons klein in de haast oneindige
ruimte van deze witte wereld. Nooit mooier dan
alleen in de winter laten de majestueuze eiken,
hoge populieren en kromgegroeide wilgen met
hun uitgegroeide pruiken hun prachtige
takkensilhouet zien: zie ons eens staan! Een
schip vaart over de lJssel, vluchten ganzen
vliegen gakkend over en we speuren naar
reeén, die we natuurlijk niet zien, want af en toe
heb je toch alle aandacht nodig bij de weg
onder je voeten. Het grijs in de lucht wordt
verdreven door blauw en als de zon zich dan
laat zien, lopen we te midden van een feestelijk
flonkerende sneeuwdeken.

We laten onze gedachten gaan over wat ons is
aangereikt in het morgengebed en delen dit
met elkaar als we de kerktoren van Gorssel
weer in zicht krijgen en we de stilte opheffen.
Tegen half één bereiken we het oude
dorpsgezicht van Gorssel en nemen afscheid
van elkaar, met dank aan Bartha en Peter: deze
wandeling blijft opgeslagen staan in onze
herinnering en hadden we niet willen missen!
De volgende pelgrimswandeling is op
zaterdag 11 april. U leest er meer over in
komende edities van KerkZIN en Kerkbrief.
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Al heel wat jaren is er een Maaltijdgroep die
rond Pasen op woensdag samenkomt in de
Wijngaard.

In de 40-dagentijd, vanaf Aswoensdag tot aan de
Stille Week zijn de maaltijden sober. Dan nemen
we (belegde) boterhammen mee. En we sparen
voor een goed doel. Na Pasen tot aan Pinksteren
zijn de maaltijden feestelijk en meer uitbundig.

Sinds een aantal jaren komen we ook in de
Adventstijd samen rond een eenvoudige
maaltijd met soep en lekkere broodjes.

Bij de maaltijd lezen we een tekstgedeelte van
de afgelopen zondag en zo mogelijk maken we
een creatieve verwerking van het thema in deze
periode.

Op verzoek van een aantal mensen uit de groep
wil ik bijgaande werkstukken met korte uitleg
graag hier in Kerkzin met jullie delen:

Vorig jaar was het thema in de 40-dagentijd:
Bouw de stad weer op!

We hebben toen stenen beschreven met
opbouwende teksten en hier een stadsmuur
van gemaakt. In de muur is een poort met ogen
(wij/de mensen zijn de poort) en in de poort
staat een tafel met 3 eieren. (Geloof, hoop en
liefde?) De eieren verwijzen naar Pasen (ze zijn
gekopieerd uit een schilderij van Helmantel, dat
hij graag aan Oekraine wil schenken als de
oorlog ten einde is).

.\\
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In de adventstijd gingen we vanuit Jesaja 11:1
aan de slag met een “oude boom stronk”
waaruit een nieuwe telg voorkomt. De
boomstronk vulden we met allemaal “oude
teksten” (ordes van dienst, mooie plaatsjes,
gedichten enz.), de grond om de boomstronk is
bestrooid met kruiden (we zijn een
maaltijdgroep). Op de stronk zijn tekstgedeeltes
uit Jesaja en Lucas geplakt en er plakken
bladeren met vragen aan de boomstronk.

Met kerst komt een nieuwe telg:

Een kind in doeken gehuld.

Het is fijn dat er een “kerngroep”is die
meestal komt, maar we zijn geen
gesloten gezelschap! Als je (eenmalig)
aan wilt sluiten: welkom!

De eerste sobere maaltijd in 2026 is op
woensdag 25 februari van
18.00 - 19.00 uur in de Wijngaard.

Voor aanmelden of meer informatie:
Corina Terlouw
Mail: corinaterlouw@gmail.com



2 februari 20.00 uur Leeskring De Wijngaard
4 februari 20.00 uur Workshop 'wie is je naaste' De Wijngaard
10 februari 19.30 uur Theaterworkshop 'Goede buren' Martinuskerk
26 februari 19.30 uur Poezieavond met stadsdichter Dietske G. Warnshuus

Jong en ouder van harte welkom om mee te
doen en mee te improviseren; laat je
verrassen en verras jezelf! Start om 19.30
uur in de Martinuskerk tot uiterlijk 21.30 uur.
Vrije gift na afloop.

In januari was de eerste poézieavond over
‘buren’ met stadsdichter van Zutphen,
Dietske Geerlings. Op donderdagavond 26
februari komt ze nog een keer met een
andere invalshoek op dit thema.

ledereen is van harte welkom in de
Eekschuur; inloop vanaf 19.15 uur;
start om 19.30 uur. De avond duurt tot
21 uur. Vrije gift na afloop.

Zoals u in het vorige nummer van KerkZIN kon
lezen, gaat het om twee doelen.

Wij willen een financiéle bijdrage leveren voor de
herinrichting van de binnenplaats van De
Wijngaard. Maar ook willen we met deze maaltijd
verbondenheid vieren met elkaar.

** De kosten voor deelname zijn € 15,00 voor
stamppot en dessert. Een glas fris of een glas
wijn zijn voor € 1,50 per stuk tijdens de
maaltijd verkrijgbaar. U kunt cash betalen of
pinnen.

** Degene die een schotel (voor 6-8 personen)
maakt hoeft voor deelname aan de maaltijd
niet te betalen. Degenen die een
stamppotschotel willen maken vragen wij om
zich uiterlijk maandag 9 februari op te geven
bij Gerard van der Brug.

** Degenen die willen mee eten vragen wij ook
om zich uiterlijk maandag 9 februari op te
geven bij Taco Bais. Laat u dan aan hem weten
of u zelf komt of dat u gehaald wilt worden?

** Op 12 februari is van 17.30 - 18.00 uur de
inloop. Om 18.00 uur beginnen we met de
maaltijd.

** Gegevens voor aanmelden:

Taco Bais

Mail: tacobais@gmail.com, tel 06395011 61

Gerard van der Brug

Mail: gerardvdbrug@gmail.com, tel 06 10 17 52 59

Namens de groep Bijbelen



Als commissie Groene Kerk zijn we blij om te
kunnen melden dat het ons gelukt is om Paul
Schenderling voor een lezing naar de
Martinuskerk in Warnsveld te halen.

Paul Schenderling is econoom, adviseur,
schrijver en befaamd spreker. Hij is
medeoprichter en bestuurder van Postgroei
Nederland, een groeiende beweging met als
missie: een gelukkiger Nederland dat binnen
de draagkracht van mens en aarde leeft. De
beweging eindigde in 2024 op plek 17 in de
Trouw Duurzame 100.

Paul behoort tot de meest gezaghebbende
economische adviseurs van Nederland. Hij
adviseert ministeries, decentrale overheden,
bedrijven, maatschappelijke organisaties,

politieke partijen en Tweede Kamercommissies.

Hij is een veelgevraagd spreker en economisch

commentator, bij evenementen en in de media.

Zo schrijft hij columns in Trouw en het
Nederlands Dagblad, is hij economisch
commentator op Radio 1 en geeft hij met grote
regelmaat interviews voor kranten,
tijdschriften, podcasts en radio- en
tv-programma’s. Hij is vaste maandelijkse gast
van Leven na de groei, de best beluisterde en
best beoordeelde Nederlandstalige podcast
over de nieuwe economie.

Zijn boek: "Er is leven na de groei" uit 2022 is in
korte tijd tien keer herdrukt, is genomineerd als
politiek boek van het jaar en heeft Postgroei in
Nederland en Vlaanderen definitief op de kaart
gezet.

Hij is mede-initiatiefnemer van de Just Enough
Productwijzer die sinds 2025 op basis van 365
indicatoren toont welke producten écht eerlijk
en duurzaam zijn en die duizenden mensen
inspireert om de handen ineen te slaan voor
een eerlijker en duurzamer economie.

De moeite waard om te komen beluisteren en
daarom al vast in je agenda te zetten! (En
misschien ook al vast eens eens iets online van
hem te bekijken of beluisteren?)

Wanneer: Maandag 2 maart om 19.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur)

Waar: Martinuskerk Warnsveld

Kosten: Die zijn er zeker, we vragen een vrije
gift.

Aanmelden: niet verplicht wel gewenst via
groenekerkwz@pknwarnsveld.nl



Jeugdwerk Martinuskerk

Kindernevendienst
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl

We zijn weer begonnen, midden in de sneeuw!
Op de eerste zondag genoten we van een
3-koningenspel en op de tweede zondag keken
we terug en vooruit. We hebben zin in nieuwe
projecten en verhalen.

Ook hebben we al een paar keer gebruik
gemaakt van de ‘vergaderzaal’in onze
verbouwde kerk: heel fijn om daar te zijn, en we
hebben nu veel meer tijd.

Spaardoel

Het afgelopen jaar hebben we gespaard voor
‘Het vergeten kind’ en ook de komende periode
blijven we dat doen. Dit doel hebben we met
de kinderen gekozen. Deze organisatie zet zich
in voor kinderen die extra aandacht nodig
hebben, of extra positiviteit. Dus: denk aan
‘eten voor de koe!' (Onze spaarpot is een koe).

De buur van ...

Nu we Kerst hebben gevierd, blijven we met de
‘burenflat’in het Nieuwe Testament: we zijn al
nieuwsgierig wie de nieuwe bewoners gaan
worden, jullie ook?

Wees welkom!

Dat was ons Advent-thema, maar blijft gelden!
Vind jij/vindt u het leuk om eens mee te doen
met de kindernevendienst? Voel je vrij om met
ons mee te gaan. De thema's die we bespreken
zijn eigenlijk altijd voor alle leeftijden. En we
vinden het ook fijn als je bijvoorbeeld een keer
een ‘gast-kindernevendienst’ wilt geven, dus
heb je iets leuks om met kinderen te doen: laat
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Het is alweer een tijdje geleden dat de
kerstpakketten zijn rondgebracht. De
gezamenlijke diaconieén hadden er veel werk
aan gehad. Gelukkig konden zij rekenen op
een aantal handen van de jongeren van Een
Stap Verder! Zij hebben vooral veel sjouwwerk
verricht tijdens het uitdelen aan de mensen die
ze gingen wegbrengen. Heel erg bedankt!

Nu kerst achter de rug is, is het goed om
vooruit te kijken. Vanaf 18 februari begint de
Veertigdagentijd. Deze tijd gebruiken veel
mensen om stil te staan bij het leven van Jezus
en dan met name het laatste stuk ervan: zijn
lijden en sterven. In deze periode geven
mensen vaak iets op, dat hen af kan leiden
hiervan. Sommigen eten extra sober, laten
snoep of alcohol staan en geven dat geld dat

-
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ze daarmee overhouden aan een goed doel. Of
ze besluiten de tijd die ze normaal online
besteden nu te gebruiken om mensen die ze al
een tijdje niet meer gezien hebben op te
zoeken. Wat zou jij willen doen in deze tijd?

Tijdens de Advent zagen we de kerststal steeds
voller worden, en stonden we stil bij de brug
die Jezus steeds slaat tussen mensen. Jezus
zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de
wereld!

In de Veertigdagentijd gaan we hiermee verder.
Dan volgen we Jezus op zijn weg door de
wereld, waar hij allemaal mensen ontmoet die
niet zo goed meer mee kunnen doen.
Sommigen hebben geen eten of drinken,
anderen zijn ziek of zitten in de gevangenis.
Weer anderen zijn een vreemdeling of hebben
geen kleren. Steeds opnieuw zorgt Jezus er
weer voor dat de mensen mee kunnen doen,
en leert ons op die manier ook hoe we met
elkaar kunnen omgaan. Doen jullie ook weer
mee?

+h aan het begin, +t aan het einde

+rb na e, +j aan het einde



Op veel plaatsen in de wereld is goede,
medische zorg niet vanzelfsprekend. En dat gaat
heel ver. De gevolgen daarvan zien we dagelijks
op de TV. Kinderen met ernstige aandoeningen,
vrouwen met problemen bij de bevalllingen, die
daardoor sterven en veel mensen met wonden
(helaas ook door oorlogsgeweld) die niet
geholpen worden.

Medical Checks for Children (MCC) richt zich
speciaal op kinderen. Kinderen uit de hele
wereld. Het initiatief is genomen door twee
kinderartsen van Rijnstate die maar liefst twaalf
keer per jaar een team uitrusten dat in korte tijd
veel kinderen onderzoekt. Een snelle totale
check om ernstige ziektes op het spoor te
komen en zo deze kinderen te kunnen helpen.
Een ‘totale’check want de meeste van deze
kinderen zijn niet eerder medisch onderzocht.
Het team dat meegaat op deze ‘medische missie;
het missieteam, bestaat uit kinderartsen (van
wie de meesten net met pensioen zijn),
verpleegkundigen en verder niet-medische
medewerkers die er samen voor zorgen dat er
professioneel, snel én effectief gewerkt wordt.
Elk lid van het missieteam betaalt de kosten van
de reis zelf zodat het geld dat voor MCC wordt
opgehaald, vrijwel helemaal aan de zorg voor de
kinderen kan worden besteed. Per missie (een
week dagelijks keihard werken!) worden 1000
kinderen onderzocht. Het team werkt volgens
een slimme route, de zgn ‘carrousel’ Zo worden
én de gegevens van elk kind goed ingevoerd én
oa bloed, urine, en gebit onderzocht. Verder
nog een lichamelijk onderzoek en er wordt
voorlichting gegeven. Een complete check dus.

Deze check gebeurt in goede samenwerking
met de mensen ter plaatse, de lokale
partnerorganisaties. Die kunnen een aanvraag
indienen en dan kijkt de organisatie in
Nederland waar de hulp het hardst nodig is.
Omdat MCC zo samenwerkt, is de informatie die
ze van elk kind verzamelen, ook meteen
beschikbaar voor goede nazorg.

Het is dus een missie die niet ophoudt bij de
zeven dagen dat het team ergens werkt, maar
die doéorwerkt! Waardoor deze missie echt
beklijft en de kleine kliniek van waaruit dit
gebeurt, ook vooruit geholpen wordt.

Er wordt geprobeerd om jaarlijks 120
vrijwilligers, verdeeld over ca 12 missies, in te
zetten. Dus op 12 plekken op deze wereld zet
een professioneel team zich vrijwillig in.

Inmiddels zijn de missieteams al in deze
werelddelen en landen geweest: Azie
(Kathmanda, Nepal, Noord India, Bangladesh),
Afrika (Kenia, Tanzania, Malawi en Zuid-Afrika).
Verder in Zuid-Amerika (Bolivia) en op de
Filippijnen.

MCC wordt gesteund via giften en zoals u ziet,
gaat het geld regelrecht naar de kinderen. Geen
strijkstok!

De prachtige site van MCC laat ook mooie
voorbeelden zien en geeft antwoord op al uw
vragen. Kijkt u maar op
www.medicalchecksforchildren.org en geef
royaal. Dat kan in de collecte van 22 februari.



Deze collecte is een manier om diaconale hulp
te bieden aan mensen in kwetsbare
omstandigheden wereldwijd. Zo kunnen we
hulp bieden aan noodhulpprojecten en
tijdelijke hulpprojecten die een beroep op ons
doen.

Stichting Lion King Bali is een stichting die zich
richt op hulp aan de allerarmsten en
weerlozen in Indonesié. Zij beheert onder
andere een weeshuis in Singaraja op Bali waar
wees- en straatkinderen verblijven. De
kinderen worden liefdevol opgevangen,
krijgen gezond voedsel, complete verzorging
en een hoop liefde. De kinderen en tieners
gaan in de buurt naar school, van
kleuterschool tot universiteit.

Al jaren lang werpt het Lion King Bali project
zeer goede vruchten af, alle kinderen hebben
scholing gekregen en jong volwassenen
konden studeren als de capaciteit er was. Vele
hebben hun plaats in de maatschappij al
ingenomen en gezinnen gesticht. Scholing is
de manier om hun vicieuze cirkel van armoede
te doorbreken.

Al 11 jaar functioneert deze onafhankelijke
vrijwilligers organisatie, die gratis
ondersteuning biedt bij de financiéle
huishouding, volledig op giften en subsidies.
Ze werken met getrainde vrijwilligers
(buddy's) en zijn er voor iedereen. De
begeleiding is tijdelijk. Na een
kennismakingsgesprek met codrdinator en
buddy wordt er samen met de hulpvrager een
traject ondersteuning gestart.

Op een gegeven ogenblik zorgen ze ervoor dat
de hulpvrager weer financieel zelfstandig
wordt. Dit gaat met kleine stapjes, maar met
goede ondersteuning van de buddy.

Guatemala is een bergachtig land in
Midden-Amerika waar nog veel mensen in
armoede wonen. Veel kinderen die in
afgelegen dorpen wonen gaan alleen

‘s morgens naar school. 's Middags moeten ze
hun ouders helpen op de markt, of op het land
of om brandhout te verzamelen. Als ze de
lessen niet meer kunnen bijbenen, vallen ze
steeds vaker uit. Velen verlaten de basisschool
zonder goed te kunnen lezen en schrijven.
Kerk in Actie steunt een organisatie die
kinderarbeid wil stoppen en die scholen
begeleidt om de lessen interessanter te maken
en kinderen bijles geeft. Ouders gaan inzien
hoe belangrijk onderwijs is voor hun kinderen.
Dat helpt allemaal om lesuitval te voorkomen,
zodat deze kinderen kunnen schrijven en
lezen als ze van school komen en meer kans
hebben om verder te leren. Dat vergroot hun
kans op een betere toekomst.

Kerk in Actie steunt via het programma
Werelddiaconaat het werk van organisaties in
Guatemala en waar ook ter wereld om geloof,
hoop en liefde te verspreiden.

Geef via de collecte of maak je bijdrage over op
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie
o.v.v. WD Guatemala Lees meer op:
kerkinactie.nl/guatemala.



U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken op protestantse gemeente

Zutphen
Lutherse kerk: Kerkdienstgemist.nl
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Tijdens de ochtenddiensten in de Maftinuskerk
en de Wijngaard

Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomst op 1 maart

Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomst op 1 februari en 1 maart

Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

13febr.  ds.D.van Alphen

13febr.  pastor H. Harmsen
27 febr.  ds. A.Baas

ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de
Lutherse kerk, Beukerstraat 10

5 febr. dhr. A. Verburg

12febr.  ds.S.van der Woude

19febr.  ds. J. Boer

26 febr. mw. S. Hansma, Leef!

Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de
Elisabethkapel Tengnagelshoek

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen” en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart

Geel (€ 2,00) kost € 40 per kaart

Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Mw. G. Nijhuis tel. 06 24 77 45 85.

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en €40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Tineke Wijers, tel. 57 21 80
email: tinekewijers@hotmail.com
Dicky Suitela, tel. 51 78 40
email: suitela69@planet.nl

Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82 of
06 38 3880 46

Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39

Email: kerkbrief@pknzutphen.nl



Hennie Johanna Smeerdijk — Hiddink

Hennie was een zorgzame, betrokken en
eigenwijze vrouw. Zij moest al vroeg
buitenshuis gaan werken. In 1965 is zij met
Wim Smeerdijk getrouwd. Ze woonden eerst
aan de Hofweg en daarna aan de
Vordensebinnenweg. Hun kinderloosheid deed
haar veel verdriet. Adoptie maakte mogelijk dat
zij Ynske en Daniélle als hun eigen kinderen
mochten ervaren. Ze was trots op hen en haar
kleinkinderen.

Hennie was actief in onze kerkgemeenschap en
daarbuiten: in de diaconie en de cantorij, bij het
bloemschikken en maken van bloemstukjes, ze
deed bezoeken en organiseerde collectes.
Hennie ondersteunde Wim in zijn werk en

Willemien van Veen - Hallink

Mienta werd geboren in Hellendoorn en was
samen met haar man Henk actief op velerlei
vlakken in onze gemeente. Jarenlang woonden
ze op de Henriette Polaklaan en waren ze
betrokken bij verschillende maaltijden in onze
kerk. Bijna drie jaar lang vocht Mienta tegen
een ongeneeslijke ziekte. Behandeling mocht
helaas niet baten, waardoor ze de moedige
beslissing nam om daar mee te stoppen en te

Hendrik Nijland

Henny Nijland was een belangstellende, soms
eigenwijze man met een groot
verantwoordelijkheidsgevoel. Dat had hij al van
jongs af meegekregen, ook door de oorlog.

Hij werd in 1927 geboren in Borculo, dat toen bij
de gemeente Laren hoorde. In 1954 trouwde
hij met Christien in de gemeente Ruurlo,
waarna ze in Warnsveld kwamen wonen. Vele
jaren hebben ze gewoond aan de Laan
1940-1945. Henny werkte als
belastingconsulent. Zijn vrouw gaf sturing aan
hun gezin.

Ze raakten samen betrokken bij de kerk. Hij
werd jeugdouderling en later kerkrentmeester
en stond aan de wieg van het realiseren van de

17 juni 1939 - 17 december 2025

vrijwilligerswerk zoals de financiéle
administratie van onze kerk en de aandacht
voor veteranen en genoot daar ook van. Met
Wim was zij gehecht geraakt aan de mensen
van de Martinuskerk.
Zij verhuisden eerst naar een appartement aan
de Jo Spierlaan en vorig jaar nog naar een
woning bij Den Bouw, waar Wim een jaar
geleden overleed. De laatste weken ging haar
gezondheid sterk achteruit.
In alles werd zij door haar geloof gedragen. Zij
vertrouwde op God, ook in haar sterven.
Hennie Smeerdijk werd 86 jaar. Mag haar
gedachtenis ons tot zegen zijn.

Ds. René Silvis

9 augustus 1959 - 18 december 2025

genieten van de tijd die haar gegeven was.
ledere dag was een uitdaging om te kiezen
hoeveel energie er was voor welke bezigheid,
maar Mienta zette door en met hulp van Henk
en alle mensen om haar heen heeft ze nog veel
mooi dingen mogen beleven.
Wij herinneren haar als een sterke, vrolijke en
actieve vrouw.

Ds. Stijn van der Woude

13 maart 1927 - 30 december 2025

Eekschuur. We zijn dankbaar voor zijn
betrokkenheid. Hij heeft veel voor het dorp
betekend. Hij was ook politiek actief en zat in
de gemeenteraad in de tijd dat de huidige
gemeente Zutphen ontstond. Hij kon zich ook
wel in een zaak vastbijten. Wie Henny leerde
kennen merkte dat hij graag een praatje
maakte. Met zijn afnemende zicht werd dat
alleen maar sterker.

Samen kregen ze 3 zonen, 8 kleinkinderen en 13
achterkleinkinderen, die hun vader,
schoonvader, opa en oude opa zullen missen.
Christien overleed in 2021. Henny overleed in
de leeftijd van 98 jaar. Mag zijn gedachtenis ons
tot zegen zijn. Ds. René Silvis
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Marinus de Bruijn

Rien werd geboren in Gorcum en groeide op als
zoon van een bakker. Zijn ouders waren druk
met de bakkerij en winkel. Het was de
bedoeling om de zaak over te nemen maar dat
is door omstandigheden niet doorgegaan. Rien
is op zijn 24e getrouwd met Riet, die ging
meehelpen in de bakkerswinkel. Kinderen zijn
er niet gekomen in het liefdevolle huwelijk. Dat

12 januari 1939 - 5 januari 2026

was en blijft een gemis. Voor werk belandden zij
samen in Deventer, vervolgens in Epse,
Zutphen en daarna bij ons in Warnsveld waar
hij veel mensen leerde kennen. Hij kon goed
met mensen omgaan en dat werd
gewaardeerd.

Ds. Stijn van der Woude

Mientje Albertha Smeerdijk — Bouhof

Miep werd geboren in Brummen op 25 juni
1939. Zorgzaamheid werd haar van jongsaf
meegegeven. Net als ‘Niet klagen maar dragen
en bidden om kracht’

Zij trouwde in 1963 met Jan Smeerdijk. Ze
kregen twee kinderen, Harriét en Martijn. Jan
werkte met onregelmatige diensten. Miep was
thuis de familiemanager. Ze was behulpzaam
en stond klaar voor anderen, onder andere met
bezoeken via de Zonnebloem. Bij Miep vond je
altijd een gastvrij thuis. De kleinkinderen
hadden altijd haar warme aandacht.

In september 2022 overleed Jan vrij plotseling,
vlak na zijn verjaardag.

25 juni 1939 - 9 januari 2026

Dat was een klap voor haar. Ze ging langzaam
maar zeker achteruit en verhuisde niet lang
geleden naar Den Bouw. Daar had ze het goed.
Ze vond het gezellig. Ze wilde steeds weer
weten of het goed ging met de kinderen en de
kleinkinderen. Dochter Harriét was een grote
steun en kwam elke dag even aan. En Miep
belde ook elke dag. Ze maakte zich meer druk
om anderen dan om zichzelf, tot op haar laatste
adem toe.

Miep Smeerdijk werd 86 jaar. Mag haar
gedachtenis ons tot zegen zijn.

Ds. René Silvis
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Onze eerste vergadering dit jaar was in de
consistorie van de verbouwde kerk. Een nieuwe
fijne plek om bijeen te komen! We blikten terug
op een intensieve en geslaagde
kerst/nieuwjaar-periode. De aanloop met de
Adventsdiensten en de avondgebeden, op
Kerstavond de Kerstkuier (wederom zeer
geslaagd!) en de Kerstavond/nachtdienst. Een
feestelijke dienst op Kerstmorgen, een
ochtendgebed door gemeenteleden op 28
december, een intieme viering op Oudejaarsdag
en een mooie combinatie van
nieuwjaarswensen, ochtendgebed en het
drie-koningenspel op zondag 4 januari.

Een periode van grote betrokkenheid, brede en
actieve inzet van heel veel mensen: veel dank!

Er ligt veel op onze tafel als kerkenraad. We
hebben een veelheid aan onderwerpen
besproken. Ik licht er een paar uit.

We maakten in onze vergadering afspraken over
de laatste puntjes op de i voor de inrichting van
het kerkgebouw. Het grote werk is klaar, nu
begint de fase van gebruik en weer helemaal
thuis voelen.

We hebben de plaatselijke regeling herzien. De
plaatselijke regeling bevat praktische en formele
afspraken over zaken als: samenstelling en
werkwijze van de kerkenraad; procedure voor
het verkiezen van ambtsdragers; wie
ambtsdrager of taakdrager kan worden;
pastorale structuur; procedure begrotingen en
jaarrekeningen. De herziening betreft onder
andere de nieuwe pastorale structuur met
buurtkringen en een nieuwe structuur van

vergaderen van de kerkenraad. Ook is
toegevoegd voor wie we een VOG aanvragen. Je
vindt de plaatselijke regeling in de kerkapp en
op de website. Heb je vragen? Laat het weten:
secretariaat@pknwarnsveld.nl.

We hebben de gebruiksregels voor de verhuur
van de kerk vastgesteld. Deze spelregels zijn tot
stand gekomen in nauw overleg tussen het
college van kerkrentmeesters en de Stichting
Vrienden van de Martinus. Ze vormen de basis
voor het gebruik van de kerk door derden. Met
deze regels geven we duidelijkheid over wat wel
en niet passend is en waar de
verantwoordelijkheden liggen. Dit past allemaal
bij onze wens om het kerkgebouw veel
multifunctioneler in te zetten. De nieuwe
gebruiksregels zijn te vinden op de website.

We hebben het definitieve besluit genomen om
de pastorie te verkopen en afspraken gemaakt
over het verkoopproces. Dat verloopt via een
makelaar onder begeleiding van Elma Busz,
oud-voorzitter van het college van
kerkrentmeesters.

We hebben het inhoudelijke gesprek voortgezet
over het werk van de predikanten, de
prioriteiten daarin, aan de hand van de
werkverslagen en de jaargesprekken. Het is goed
om als kerkenraad met elkaar de diepte in te
gaan in het gesprek over wat nodig en wenselijk
is. Er is veel te doen en dat vraagt om keuzes.



Deze 4de zondag na Epifanie luisteren we naar
de woorden van Jezus'Bergrede én naar de
prachtige muziek van ons projectkoor.

Ds. Stijn van der Woude

Wanneer Matteds vertelt over de verzoeking in
de woestijn horen we Jezus zeggen: ‘Er staat
geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de
mond van God." Hieruit verstaan wij dat we als
kerk ook een woord hebben voor de wereld, en
een gebouw. De Martinuskerk heeft een
verbouwing/vernieuwing ondergaan om in
deze tijd voor meer dan alleen kerkdiensten en

door meer dan alleen onze gemeente bruikbaar
te zijn. De viering is het begin van de feestelijke

dag rond de heropening van de Martinuskerk.
Ds. René Silvis

Op zaterdag 21 februari om 14.00 uur zal er in
onze kerk een zangmiddag zijn rondom
liederen van Huub Oosterhuis. Oosterhuis is
bekend van vele populaire kerkliederen zoals
‘Licht dat ons aanstoot) ‘De Steppe zal
bloeien’ en “Zomaar een dak: Tijdens deze
zangmiddag hebben we echter specifiek ook
aandacht voor zijn 40-dagentijd liederen, die
minstens net zo mooi zijn. Dit alles wordt
muzikaal ondersteund door organist Rodyan
van den Brink en tussendoor vertelt ds. Stijn
van der Woude meer over Qosterhuis zijn
liederen en leven.

Avondgebeden op woensdag in de
40-dagentijd

Ook in deze 40-dagentijd zijn er weer
avondgebeden met Taizé-muziek in de
Martinuskerk, met begeleiding van diverse
instrumentalisten. Met de meditatieve muziek
van de oecumenische kloostergroep Taizé
worden we stil en bereiden wij ons innerlijk
voor op het lijden, sterven en opstaan van
Christus.

Inloop en ontmoeting om 19:00 uur met koffie
en thee, het avondgebed begint om 19:30 en
is afgelopen voor 20:00 uur.

De data zijn: 25 februari, 4 maart,
11 maart, 18 maart, 25 maart en 1 april.



In het afgelopen jaar werd in vergaderingen,
maar ook ‘informeel, regelmatig gesproken
over het pastoraat in onze gemeente. We zijn er
inmiddels aan gewend dat de predikant zich
vooral richt op crisispastoraat en
pastoraat-op-verzoeken dat zij werkt op
maandag / dinsdag / woensdag (ook
regelmatig de avonden) en de zaterdagmorgen
(en uiteraard vaak de zondagmorgen). Voor
rouwpastoraat werkt ds. Pijper samen met het
uitvaartteam. Taken worden in goed overleg
verdeeld. Met pastoraal werker Martin Rus, een
ouderling of een bezoeker kan daarnaast ook
altijd een afspraak gemaakt worden voor een
bezoek.

Zoals op veel plekken in Nederland wordt ook
bij ons door gemeenteleden zelf veel
‘pastoraat’gegeven. Bij verdriet, rouw, vreugde
of ziekte is meeleven uit de gemeente erg fijn.
Dat gebeurt regelmatig en er is een flink aantal
mensen dagelijks mee bezig. Een kopje thee of
een aandachtig persoonlijk gesprek kan veel
betekenen en we tellen onze zegeningen,
omdat er zoveel moois gebeurt. Door de
leeftijdsopbouw van onze gemeente blijft dit
de komende jaren ongetwijfeld veel aandacht
vragen.

Maar het mag natuurlijk nooit zo zijn dat u
denkt: de dominee heeft geen tijd voor mij, dus
ik bel haar maar niet, terwijl u eigenlijk graag
een gesprek zou willen. Zonder berichtjes uit
de gemeente kan onze predikant haar werk
niet doen. Dus schroom niet....

Voor het maken van afspraken is zij goed
bereikbaar via telefoon, email en app. Spreek
indien nodig gerust een voicemail in op haar

vaste telefoonnummer.
Het is ook mogelijk via
het kerkelijk bureau
een afspraak te maken.

Deze maand krijgt Aktie Kerkbalans de volle
aandacht. Alles draait daarbij weer om
enveloppen bezorgen en ophalen. En daarna
moet alles goed verwerkt worden in de
administratie. We kijken uit naar veel positieve
reacties en hopen daarbij op een stijgende lijn
in de toezeggingen. En ook de groene briefjes
met uw kritische of opbouwende opmerkingen
zijn van harte welkom!

Tijdens de kerstdagen en rond de jaarwisseling
was het in Kerkelijk Centrum Open Hof in
Kampen een drukte van belang. Voorgangers,
zangers, organisten en andere muzikanten
zetten hun beste beentje voor om aan
vrijwilligers en andere aanwezigen moed,
inspiratie, hoop en doorzettingsvermogen te
blijven geven. Dat gebeurt nu al 24/7 sinds 21
november 2024. Alles om het gezin Babayants
uit Oezbekistan kerkasiel te verlenen. Of alle
vieringen er toe zullen leiden dat het gezin
daadwerkelijk ‘papieren’krijgt en in ons land
mag blijven? De tijd zal het leren. De
vrijwilligers daar laten zich niet uit het veld
slaan en het gezin blijft enthousiast hopen.
Wilt u hen een mooie kaart sturen: familie
Babayants, p/a Prot.Wijkgemeente Open Hof,
Lelystraat 49, 8265 BB Kampen. Of steun de
wijkgemeente met een gift: bankrek. NL21
RABO 0373 7508 62 tnv Kerkasiel te Kampen.

Een hartelijke groet,



Op elke derde dinsdag in de maand is er een
viering in de lsselflat. Deze begint steeds om
half 3 en net na drieén wordt het gedeelte
viering afgerond en drinken we samen koffie of
thee.

Altijd een heel fijn uurtje en we hopen ook nu in
februari weer gasten van buiten te
verwelkomen. Op dinsdag 20 januari was
Martin Rus, onze kerkelijk werker, de
voorganger.

Een leuke verrassing is dat Roel Stegeman,
overbuurman van de lJsselflat, de bijeenkomst
op dinsdag 17 februari zal leiden. Zo hebben
we de komende maanden verschillende
‘voorgangers.

Als u dit leest en u vindt het leuk om aan te
sluiten, doet u dat dan alstublieft.

Ook in de lsselflat geldt:
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.




De veertigdagentijd, de vastentijd ter voorbereiding op Pasen,

begint deze maand.

Evapgrelisch Lutherse Gemeente
Zutphen

Zeven zondagen telt deze periode van het kerkelijk jaar. Het onderstaande lied geeft een
typering van elke zondag, te beginnen bij de eerste, zondag Invocavit op 22 februari. Pasen, de
laatste zondag, valt op dit jaar op 5 april. Elke zondag draagt van oudsher een latijnse naam,
ontleend aan het eerste woord van de vaste introituspsalm van de zondag.

Wiert Sarolea

Invocavit

1. Inveertig dagen van beproeven,
vol van woestijnwind en van Geest
waar duivelslist de leugen leest
zal iemand in Gods Naam hier toeven
ons ten behoeve.

Reminiscere

2.  Enhetgeschiedde in die dagen
dat hij in heerlijkheid verscheen.
Een stralend licht om allen heen,
die naar des Heren welbehagen
Gods glorie zagen.

Oculi

3.  De boze geesten moeten wijken
voor hem die in de Hemel woont
en Die zijn goedheid aan ons toont.
Machten, zij zullen - zo zal blijken
hun vlaggen strijken.

Laetare
4, De broederschap, niet toegenegen,
verliest voortijdig part en deel
in enkelvoud, wat niet zoveel
is om te gaan gebaande wegen
van God gekregen.

Judica

5.

Wie onverwacht en goed wil leven
moet leven in verbondenheid

met iedereen te juister tijd

en niet te snel een oordeel geven
in vrees en beven.

Palmarum

6.

De mensenzoon gaat tot het einde
Zijn gang door de geschiedenis.
temidden van de duisternis

en stervensmoe van al het zijnde
komt Jezus'wende.

Pasen

7.

Christus uit de dood verrezen:

Wie zoekt het leven bij de dood?

het licht staat op in wijn en brood,
het heeft voorgoed de weg gewezen
en ons genezen.

tekst is van Wim Pendrecht
uit: Zingend Geloven, deel 4



De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij
anders aangegeven.

8 februari mw. ds. L. Vos
15 februari ds. N.J. Pronk
22 februari ds. W. Sarolea, HA
1 maart ds. C. Huisman
8 maart ds. J. Uytenbogaardt

Op 18 februari, Aswoensdag, begint de
voorbereidingsperiode voor het Paasfeest. Een
periode van inkeer en verstilling, waarin
sommigen zich bepaalde dingen ontzeggen
("vasten”).

De eerste zondag daarna, "Invocavit', 22 februari
vieren we het Heilig Avondmaal en werkt de
cantorij mee in de dienst. De naam van de
zondag is ontleend aan psalm 91: 15, waar
staat: "Roept hij mij aan, ik geef antwoord". In
de nieuwste vertaling staat tot mijn verrassing:
"Roep jij mij aan..."

In Lutherse kringen wordt steeds de term
“Invocavit" gebruikt, in andere
kerkgenootschappen is de term "Invocabit"
meer ingeburgerd. -vit duidt op een voltooide
tijd (hij heeft aangeroepen) terwijl -bit duidt op
een toekomstige gebeurtenis. Het is duidelijk
dat in de geschiedenis van de kerk deze

de Lutherroos

passage tot verschil van inzicht heeft geleid.
Maar het belangrijkste lijkt mij het diepe
vertrouwen in God, dat uit alle vertalingen van
deze psalm spreekt. En die nadruk op
vertrouwen geldt eigenlijk voor de hele periode
tot Pasen, het keert elke zondag in een of
andere vorm weer terug.

Maar natuurlijk ook na Pasen, al ligt het accent
dan meer op de lofprijzing. We gedenken elke
zondag weer dat het Pasen is geweest, waarin
God de dood heeft overwonnen en wij van de
zonde vrijgemaakt zijn.

Jan van Beijeren



Actie Kerkbalans is inmiddels weer afgesloten.
Alle lopers en gevers hartelijk dank voor de
inzet en de bijdragen. Dankzij jullie kan onze
kerkelijke gemeenschap blijven bestaan.

De kerkgemeenschap bestaat uit veel mensen
die zich op verschillende wijze intzetten. Zo nu
en dan zijn er 'nieuwe’ mensen nodig. Voor de
komende tijd zijn wij op zoek naar:

1. Lopers voor Actie Kerkbalans

Een aantal lopers heeft zich, vooral i.v.m. de
leeftijd, teruggetrokken.

Als u enveloppen rond wilt brengen voor Actie
Kerkbalans 2027 kunt u zich aanmelden bij

Raymond Mulder, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl.

2. Administrateur Actie Kerkbalans

Oene Feenstra heeft dit jarenlang gedaan.
Hartelijk dank hiervoor.

Het inbrengen van de toezeggingen in de
bijdragenadministratie kost ca. 25 uur.
Hiernaast kost de verwerking en incasso van
ontvangsten maximaal twee uren per week.
Is dit iets voor u, graag melden bij een lid van
het CvK.

Afgelopen zomer kon iedereen een plan
indienen om van de binnenplaats een
binnentuin te maken, 8 mensen hebben een
plan ingediend. Op 26 november hebben
Eveliene en Freek met Nicolaas Bessels en
assistent bij elkaar gezeten om de inzendingen
te beoordelen. In de inzendingen zaten zowel
mogelijk- als onmogelijkheden, uiteindelijk is
besloten om geen winnaar uit te roepen maar
iedere inzender een attentie te geven.

Begin 2026 zal Bessels Green een ontwerp klaar
hebben dat wij kunnen beoordelen. De
fietsenstalling in de binnentuin komt te
vervallen, en de stalling achter het gebouw
wordt verder uitgebreid en beter verlicht.

In 2023 is er subsidie aangevraagd en deze is in
2024 verleend voor isolatie van de daken en een
warmtepomp in De Wijngaard. Inmiddels
kunnen we u hier een update over geven.

1.1solatie van het dak:

De daken van de zalen zijn tussen december
2025 en februari 2026 opnieuw bedekt met
daaronder een laag isolatie, zodat we hier
minder energieverlies hebben. Het dak van de
kerkzaal is niet opnieuw geisoleerd. In 2023
moest door lekkage noodgedwongen het dak
van de kerkzaal al opnieuw worden bedekt. Het
bleek te kostbaar om het nu opnieuw te doen.
Als alternatief gaan we in de nok van de
Kerkzaal speciale ventilatoren ophangen, die de
warmte van het plafond (geruisloos) naar
beneden blazen.

2. Een warmtepomp (boiler) kleiner of gelijk aan
70 kW:

Na overleg met een installatiebedrijf over het
plaatsen van warmtepompen bleek dat de
elektrische installatie in De Wijngaard niet
berekend is op apparaten (warmtepompen) die
veel elektriciteit vragen. Hiervoor moet de hele
aansluiting worden vernieuwd. Dit is te duur en
het College heeft om die reden besloten nu
geen warmtepomp te laten aanleggen.



vervolg colleges van kerkrentmeesters

3. fotovoltaische) of PVT (fotovoltaische
thermische) panelen (zonnepanelen)

Bij het aanvragen van de subsidie in 2023 was
nog niet bekend dat in 2027 de
salderingsregeling wordt afgeschaft. Het was
de bedoeling op het dak aan de zuidkant
zonnepanelen te plaatsen. Het plaatsen van
zonnepanelen én een mogelijkheid om de
opgewekte energie op te slaan brengen te
hoge kosten met zich mee en worden daarom
niet uitgevoerd.

Het is dan ook van belang onze ketels en
cv-installatie goed in orde te houden en
onnodig verwarmen te voorkomen.

Wanneer er vragen zijn kunt u altijd terecht bij
Freek Pennings, freekpennings@gmail.com of
tel: 06-408 89 257.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Het lijkt ons het goede moment om met elkaar
te discussiéren over..hoe verder?!

Het ledental neemt af, vooral door natuurlijk
verloop.

En hoe denkt u over onze bijeenkomsten? Ook
daar is sprake van terugloop.

Heeft u ideeén, suggesties of een mening?

Wij horen ze graag!

Donderdag 26 februari

Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur.
Welkom in De Eekschuur

Maandag 2 februari houden we onze jaarlijkse
ledenvergadering.

Na de vergadering wordt de avond verzorgd
door het ééndaags bestuur.

Aanvang 19.45 uur in Het Nut, Breegraven 1 in
Warnsveld



In 1970 schreef theoloog Arnold van Ruler een
boek met een prikkelende titel: Waarom zou ik
naar de kerk gaan? Hij gaf meer dan twintig
redenen. Twee daarvan spreken me bijzonder
aan, al is de eerste eerlijk gezegd wat
problematisch.

Die eerste reden luidt: ‘je gaat naar de kerk om
het bijschrift bij het plaatje te lezen’ Van Ruler
zag de wereld als het plaatje en de Bijbel en de
verkondiging als het bijschrift dat uitlegt wat
de wereld betekent. Mooi gezegd, maar laten
we eerlijk zijn: als ik op zondag uit de kerk kom,
begrijp ik deze wereld vaak nog steeds niet.
Niets ten nadele van onze predikanten, maar
wel van deze wereld.

Want het is een wereld die steeds harder wordt.
Waar alles lijkt te draaien om macht, geld en
eigenbelang. Waar zelfs de schijn dat mensen
iets voor anderen willen betekenen nauwelijks
nog wordt opgehouden. Het is onverbloemd
eigenbelang.

En dan heb ik het niet alleen over machthebbers
of invloedrijke mensen. Ik merk het ook aan
mezelf. Soms voel je je meegezogen in die
maalstroom van verharding. Dan denk je
stiekem: is het eigenlijk niet een beetje soft om
altijd maar aan anderen te denken? Moet ik ook
niet meer aan mezelf denken? Meer opkomen
voor mijn rechten, en wat minder aandacht
geven aan mijn plichten? Hebben al die
macho’s van deze wereld misschien toch een
beetje gelijk?

Op zulke momenten denk ik aan die andere
reden van Van Ruler om naar de kerk te gaan —
misschien wel zijn meest geciteerde: ‘om de
kans op bekering te lopen’.

Dat klinkt tegenstrijdig. Ga je niet juist naar de
kerk als je al bekeerd bent? Nee dus. Je gaat

naar de kerk om je steeds opnieuw te bekeren
van het egoisme van de wereld, waarin je zo
gemakkelijk wordt meegezogen. Bekering is
geen eenmalig moment, maar een levenslange
beweging.

Elke week opnieuw word je uitgedaagd om je af
te keren van de logica van de wereld en je te
bekeren tot de radicaliteit van het Evangelie.
Tot de gerechtigheid van de Bergrede, die zegt:
zalig zijn de
zachtmoedigen, de
barmhartigen, de |
vredestichters.

NAAR DE KERK

Dat is hard nodig,
want de stem van
het Evangelie is
een zachte stem,
die gemakkelijk
wordt overstemd
door het
geschreeuw van de
wereld. In de kerk
krijgt die stem
ruimte. Daar word
je herinnerd aan
een andere
werkelijkheid, een ander kompas.

Dus nee, na de kerkdienst begrijp ik van deze
wereld nog steeds helemaal niets. Maar ik heb
wel weer even mogen proeven van een andere
wereld. En dat geeft moed om niet mee te gaan
in de verharding, maar te blijven geloven in de
kracht van zachtheid, gerechtigheid en liefde.

Ook al lijkt dat soms hopeloos naief.

Voorzitter Kerkenraad
Protestantse Gemeente Zutphen

M ZOU IK
WAARO GAANZ



Klankconcert van
celliste Renske Beguin,
Inner voice Cello

Op zondagmiddag 8 februari om 15:30 geeft
celliste Renske Beguin een klankconcert in de
Martinuskerk in Warnsveld.

Celliste Renske Beguin speelt spontane
muziek, meditatief en verhalend, uit haar hart.
Je hoort cello, stem, klankschaal, sansula en
stilte.

Alles wat je hoort komt spontaan uit het
moment. Haar spel en stem nodigen je uit tot
verbinding, diep in jezelf, met elkaar, met 't
leven!

De cello is gestemd op de natuurlijk 432 Hz, de
rustgevende frequentie die terugkomt in de
gehele natuur.

Andere drukkerij voor KerkZIN

Met ingang van januari van dit jaar heeft De
Zalige Zalm het drukken van ons kerkblad
ondergebracht bij een andere drukkerij. Ook
deze drukkerij werkt met FSC-papier, maar

De klanken nodigen je uit tot diepe
ontspanning in je lichaam.

Praktische informatie:

- draag fijne warme kleding
- aanmelden is niet nodig

- vrije gift na afloop.

het vraagt nog wat administratie voordat we
het FSC-logo mogen vermelden in ons
kerkblad. Zodra dit geregeld is, wordt het logo
weer afgedrukt in KerkZIN.

Sluitingsdata kopij en vanaf-bezorgdata KerkZIN voor 2026

KerkZIN Thema
maart | Vasten
april Opstaan
mei en juni Roeping

juli en augustus | Genieten; van het leven, de
schepping, van de zomer, van elkaar

september Bidden voor de schepping

oktober I Armoede; vanwege 17 oktober
| Wereldarmoededag

november I Verdriet

december Vrede op aarde

zondag 12 april 2026
zondag 14 juni 2026

zondag 16 augustus 2026

zondag 4 oktober 2026
zondag 1 november 2026

Sluitingsdatum kopij Bezorgdatum vanaf
zondag 8 februari 2026
zondag 8 maart 2026

dinsdag 24 februari 2026
dinsdag 24 maart 2026
dinsdag 28 april 2026
dinsdag 30 juni 2026

dinsdag 1 september 2026

zondag 13 september 2026 dinsdag 29 september 2026

dinsdag 20 oktober 2026
dinsdag 17 november 2026

Korte berichten

29



Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: Corien Ruijsink
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Raymond Mulder,

tel. 06 55822760, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 03 86 70 81 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster cobrdinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Bert Hilhorst, tel. 06 203143 04
kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank: NL 29 RABO 03 73 73 40 34

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Mail en agendabeheer:
dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Eveliene de Jager, tel. 06 -24 3452 63

Kerkelijk bureau
info@pknzutphen.nl
Postadres: Wilhelminalaan 3,
7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Kerkenraad:
Secretaris: mw. Carry Nijland; tel. 06 16 898 151
e-mail: 7204S85@hetnet.nl;

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37

Voor meldingen en vragen over
grensoverschrijdend gedrag en onveilige
gevoelens en situaties.
Contactgegevens:
info@vertrouwenspersoonRLZ.nl

tel. 06 156043 38



Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09
e-mail: rsilvis@pknwarnsveld.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijkouderling: Leo Stein 52 90 05

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel

Wijkouderling: Gerry Nijhuis 06 24 77 45 85
Jeugdouderling: Marjolein Wiegman 0613 70 1975

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen)

telefoon: 0575 78 54 90

e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag
en de zaterdagmorgen.

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 0249 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl




<@ .Saamhorigheid of

-~

Verhaal

Drie vrouwen zijn op weg. Ze gaan

naar Bethlehem. Het is Naomi, A
met haar schoondochters. Ruth - @ -
en Orpa heten ze. Na een halve = -
dag lopen, komen ze bij de grens. . .
Aan de ene kant ligt Moab. Het T[p voor Th"[s

Ruth laat Naomi weten dat
zij voor altijd bij elkaar
zullen horen. Vanaf nu zijn

ze familie van elkaar. Jij bent
ook onderdeel van een gezin.
Laat dat zien door iets te
maken voor alle leden van

je gezin, bijvoorbeeld een
mooie ketting, armband of
iets voor in huis!

land van Ruth en Orpa. Aan de
andere kant Naomi's land. De
vrouwen moeten afscheid nemen.
Ze huilen.”Ga maar terug’, zegt
Naomi. “Naar je vrienden en naar
je familie”. Orpa loopt weg. Maar
Ruth blijft staan. “Ik wil met jou
mee, Naomi” zegt ze."Waar jij
gaat, ga ik ook. Jouw land wordt
mijn land. Jouw God wordt mijn
God. Ik laat je niet alleen”.

Muziek
q_WI over na ﬁ J\ Meer weten over het
e denken verhaal van Ruth?
Ruth laat Naomi niet Pit liedje vertelt het verder
alleen. Ze wil bij haar
horen. Ze geeft haar L E : - E
eigen familie en vrienden o / ) ]
op voor Naomi. Wat vind
je daarvan? Wat zou jij
het moeilijkst vinden, als
je Ruth zou zijn? Schrijf of
teken dat hieronder!

Tekst en illustraties: Irma Pijpers



