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Het thema van dit nummer is 'oecumene’.
Volgens de website onderschrijft de PKN dit
van harte:

De Protestantse Kerk in Nederland zet zich
actief in voor oecumene: de samenwerking en
eenheid tussen christelijke kerken. Deze missie
is stevig verankerd in de kerkorde, waarin de
Protestantse Kerk haar verantwoordelijkheid
erkent om bij te dragen aan de eenheid van de
wereldwijde kerk. Op basis van het Bijbelse
verlangen naar eenheid streeft de
Protestantse Kerk naar verbondenheid in
geloof, gebed en dienstbaarheid. Zowel lokaal
als internationaal werkt de kerk samen met
andere geloofsgemeenschappen, geinspireerd
door Christus’ oproep om één te zijn.

Laat dit voor ons een inspiratie zijn!

De redactie,

Klaas Jellema

José Kreijenbroek
Jeannette van der Meulen

KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de
Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten, de
Protestantse Gemeente Zutphen en de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, dat
uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid van de
gezamenlijke kerkenraden.

Kopij voor het nummer van februari uiterlijk

zondag 11 januari aanleveren bij
kerkblad@pknwarnsveld.nl, kerkblad@pknzutphen.nl of
door het vullen van de aan u/jou toegewezen pagina's.
De verspreiding vindt plaats vanaf 27 januari.

Eindredactie:

dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;

mevr. José Kreijenbroek, tel. 51 44 42;
mevr. Jeannette van der Meulen;
Vacant

e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of
kerkblad@pknzutphen.nl
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“Waarom ben ik eigenlijk protestant”? Dat lijkt misschien een gekke vraag om jezelf te stellen, maar
het is voor mij een vraag geweest die best wat heeft losgemaakt. Zelf ben ik niet kerkelijk
opgevoed maar ben ik vanuit een interesse voor religie, na een jarenlange persoonlijke zoektocht
uiteindelijk in de kerk beland. Dat dit een PKN-gemeente is geworden lijkt in Nederland — en door
mijn familiegeschiedenis — logisch, maar waarom ben ik eigenlijk niet baptist geworden? Of
rooms-katholiek? Of lid van de christengemeenschap? Hoe logisch is het eigenlijk dat ik als
predikant een priesterboordje draag? Dat ik vast tijdens de 40-dagentijd? Waarom ben ik niet
‘gewoon protestants’? Of bestaat gewoon protestants eigenlijk helemaal niet?

@ .-‘}‘"' &
"R B - WD
| i h ﬂ\_]

Het maakt uit waar onze wieg staat. Onze familie, onze opvoeding, onze woonplaats en nog veel
meer zaken, bepalen voor een groot deel hoe wij opgroeien. Dat geldt ook voor ons eigen geloof.
De kans is groot dat een protestantse familie weer protestantse kinderen voortbrengt. Er zijn maar
weinig mensen die niet beinvloed worden in hun keuze voor een kerk. Onze ouders hebben daar
invloed op en daar heb je het: leven met God betekent blijkbaar dat er wordt voortgebouwd op
wat of wie er eerder kwam. Zo is de kerk niet met Maarten Luther begonnen, je zou zelfs kunnen
zeggen: niet met Jezus. Want ook voor Jezus waren er al vele Bijbelse verhalen over God en
mensen. Het Dienstboek van de PKN, waar onze liturgie in beschreven staat, verwoordt dit prachtig:
“Wij zijn de eersten niet die in geloof de weg van de belofte trachten te gaan, want vele getuigen gingen
ons al voor. Tussen hoop en vrees gingen ook zij op weg naar het land van belofte, naar een leven en
samenleven in recht en gerechtigheid, in waarheid en vrede, op Gods aarde onder zijn hemel..."

In West-Europa zijn er over het algemeen veel
protestanten, maar wereldwijd zijn wij in de
minderheid. Dat vraagt ons om na te denken over
hoe wij ons verhouden tot mensen in andere kerken
met hun rijke spirituele tradities. Onze vorige scriba
van de PKN, René de Reuver, schreef in 2007 samen
met Johannes Kronenburg het boek: “wij zijn ook
katholiek”, een boek over protestantse katholiciteit.
Bij katholiek moet je niet alleen denken aan
‘rooms-katholiek’ Katholiek betekent algemeen, of
universeel en de PKN, waar ook de Lutherse kerk toe
behoort, maakt nadrukkelijk deel uit van deze
katholieke kerk: het éne lichaam van Christus,
wereldwijd verspreid. Jij en ik maken dus deel uit van
een gemeenschap die breder is dan onze eigen
lokale gemeente. De kerk stopt niet buiten onze
eigen kerkmuren, we horen bij een gemeenschap die
zich uitstrekt over grenzen van tijd, ruimte en traditie.
Katholiek zijn, is een kwaliteit van de kerk,

die uitdrukking geeft aan de volheid, volledigheid en
integriteit van het leven in Christus.

4 Meditatie



Protestanten hebben dat in de geschiedenis altijd vastgehouden. Het is wat we geloven, als we de
apostolische geloofsbelijdenis uitspreken of zingen. Na de Reformatie zouden protestanten de
eeuwenoude uitspraak uit die geloofsbelijdenis ‘één heilige, katholieke kerk’ verruilen voor “één
heilige, algemene, christelijke kerk’, om het onderscheid te markeren met de Roomse kerk.
Persoonlijk vind ik dat jammer, want het benadrukt naar mijn mening vooral een houding van "wij
zijn niet zoals zij". Het doet mij soms wat denken aan de gelijkenis van de farizeeér en de tollenaar
(Lucas 18), waar de Farizeeér bidt: “God, ik dank U dat ik niet ben als de andere mensen™. 'Met de
wederzijdse toenadering tussen protestanten en katholieken is deze toevoeging in recentere
versies gelukkig weer geleidelijk aan het verdwijnen.

In 2024 hebben bijna 200 protestantse én katholieke Nederlandse theologen de verklaring ‘Rome
en Reformatie’ getekend. Daarin staat onder andere het volgende:

“God is een weg gegaan door de Rooms Katholieke kerk, de kerk die teruggaat tot de tijd van de
apostelen en die de afgelopen 500 jaar in de context van de moderne tijd het geloof der eeuwen heeft
overgeleverd en geleefd. God is ook een weg gegaan door de kerken van de Reformatie die het
apostolische getuigenis op een andere manier hebben voortgezet en vormgegeven en waarin
belangrijke aspecten van het christelijk leven en geloof tot bloei zijn gekomen. Met onze verscheurde
kerk leven we in het Westen en in Nederland in een post-christelijke tijd. De kerk is gemarginaliseerd en
haar imago brokkelt af. Verworvenheden van gisteren worden de kerk uit handen geslagen en het
voortbestaan van veel gemeenten en parochies is onzeker. Deze tijd kan er echter ook een van loutering
zijn. Een tijd waarin een verscheurde kerk haar eenheid mag vinden in Christus. Een tijd waarin een
verenigde kerk door de inspiratie van de Geest geroepen wordt om getuige van het evangelie te zijn".

We leven in een moderne en uitdagende tijd, waarin we in Zutphen en Warnsveld, maar ook als
kerken wereldwijd, sterk worden uitgedaagd om ons te bezinnen op de vraag wie wij zijn. Daarom
pleit ik ervoor dat wij als protestanten moeten erkennen dat onze identiteit niet slechts ligt in het
feit dat we verschillen van anderen. De duivel is al lang vertrokken uit het bed met twee geloven op
één kussen. Wie wil er graag terug naar de tijd waar je bewust niets kocht bij de katholieke bakker
of protestantse groenteboer? Wij hebben als protestanten een waardevolle stem die gehoord moet
worden. Daarmee is die zoektocht naar oecumene een investering in de toekomst van de éne kerk.
Zoeken naar wat ons verbindt kan nddit een bedreiging zijn voor onze protestantse identiteit,
omdat het is gericht op wederzijdse verrijking. De protestanten met hun rijke woordcultuur, de
katholieken met hun oog voor schoonheid en de lichamelijkheid van het geloof.

We zouden elkaar eigenlijk moeten missen, want een breuk met een ander is immers ook een breuk
in jezelf. Daar getuigt iedere familieruzie van. En zijn wij als gelovige gemeenschap in Christus niet
precies dat: een geloofsfamilie? Zoals de apostel Paulus het in zijn brief aan de gemeente in Efeze
verwoordt, zo zou het moeten zijn: “Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van
uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in
allen is". Wees dus niet bang en klop eens aan bij die ‘andere’ kerk. We zijn immers allemaal familie
van elkaar. Doe eens gek en voel je katholiek, ook als je protestant bent!



De website www.geloveninzutphen.nl is door
het Platform “Samen Geloven in Zutphen’,
uitgaande van de Christelijke
Geloofsgemeenschappen in Zutphen en
Warnsveld, in het leven geroepen om
informatie te geven over zaken die alle
geloofsgemeenschappen aangaan en over hun
activiteiten.

Wij zijn christenen vanuit verschillende
geloofsgemeenschappen en kerken in Zutphen
die elkaar zoeken en herkennen als broeders en
zusters van hun ene Heer Jezus Christus.

Het Platform Samen geloven in Zutphen wil
verbinding zoeken tussen alle kerken en
geloofsgemeenschappen in Zutphen. Vanuit
die verbondenheid willen we een gezamenlijk
geluid laten horen naar alle bewoners van
Zutphen, naar de overheid en
maatschappelijke organisaties.

Dat doen we omdat de verscheidenheid niet
moet scheiden, omdat gedeeld getuigenis in
woord en daad helderder klinkt.

Vanuit onze missie streven wij de volgende
doelen na:

Zoeken naar wat verbindt;
Initiatieven en activiteiten delen;
Samen doen wat samen kan;

Samenwerking aanmoedigen bij initiatieven;
Onderlinge betrokkenheid stimuleren;

Waar mogelijk en voor de hand liggend: mét
Moskee en/of Synagoge.

In samenwerking vormgegeven activiteiten zijn:

Week van Gebed voor de eenheid van
Christenen in januari;

Vredesweek (september);
Lichtjestocht in de kersttijd;
Ondersteunende activiteiten.

Onderhouden van de website;

Opstellen en verspreiden van een nieuwsbrief;
Organiseren van een platformlunch (in voor- en
najaar);

Organiseren van netwerkborrels;

Informatie over activiteiten delen naar besturen
van kerken en geloofsgemeenschappen;
Stuurgroep die het voortouw neemt en (via een
app) snel informatie kan verspreiden.

Presentie bij Roparun;

Vespers in Goede Week;

Lauden in 40-dagentijd;

Activiteiten in Zomertijd;

Inkleuren periode Pasen — Hemelvaart -
Pinksteren.



Activiteiten
Platform
Geloven in Zutphen

Eén van Geest

Week van gebed

voor eenheid van christenen
Zondag 18 -zondag 25 januari 2026

Middagpauzedienst donderdag 22 januari, 12:15 uur
Lutherse Kerk Beukerstraat

Voorganger ds S. Meijer

Samenkomst voor eenheid op zondag 25 januari 2026
16:00 uur Martinuskerk Warnsveld

Voorgangers uit de breedte van de kerken

Zie ook website GeloveninZutphen.nl of Chrch-app

Rampenplan

Het Platform heeft ervoor gezorgd dat in het rampenplan van de gemeente Zutphen ook de

voor eenheid

mogelijkheid van het verlenen van geestelijke verzorging bij een ernstig incident is

vastgelegd. Wanneer de gemeentelijke rampenorganisatie dat zinvol acht, wordt er contact
gezocht met een vertegenwoordiger van het Platform.

Drie namen en 06-nummers zijn bij de gemeente bekend. Die vertegenwoordiger kan dan

een beroep doen op een aantal geestelijke verzorgers van verschillende

kerkgenootschappen, en ook van de moskee.

In voorkomende gevallen kunnen in Warnsveld en Zutphen drie kerkgebouwen worden

opengesteld voor inloop en het eventueel verlenen van pastorale bijstand. Dat zijn de
Martinuskerk in Warnsveld, en de St. Jan en de Lichtbron in Zutphen.




Lezingenrooster
Zondagen januari 2026

1 januari

Heilige Maria, moeder van God
Numeri 6,22-27

Galaten 4,4-7

Lucas 2, 16-21

4 januari
Openbaring des Heren
Jesaja 60,1-6

Efeze 3,2-3a.5-6
Matteiis 2,1-12

11 januari

Doop van de Heer
Jesaja 42,1-4.6-7
Handelingen 10,34-38
Mattheiis 3,13-17

18 januari

2e zondag door het jaar
Jesaja 49,3.5-6

1 Korintiérs 1,1-3
Johannes 1,29-34

25 januari

3e zondag door het jaar
Jesaja8,23b;9,3

1 Korintiérs 1,10-13.17
Matteiis 4,12-23 of 4,12-17

Een gezegend
Nieuwjaar

Tekst en foto: Sipke Draisma

Bijbelverhalen

De eerste woorden die uit de Bijbel klinken in
onze kerken op nieuwjaarsdag zijn genomen uit
het boek Numeri. Het is de zogeheten priester-
lijke zegen van Adron waarmee in de regel de
protestantse eredienst wordt besloten:‘Moge
de Heer u zegenen en u behoeden. Moge de
Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en
u genadig zijn. Moge de Heer zijn gelaat naar u
keren en u vrede schenken!

We blijven daarna nog even in de kersttijd

met het feest van de Openbaring des Heren,
vroeger Driekoningen geheten. In het bezoek
van de Wijzen uit het Oosten maakt Christus zich
bekend aan de wereld en de wereld aan hem.
Het feest van de Doop van de Heer maakt een
einde aan de kersttijd. Tijdens de doop klinkt

uit de hemel een stem: 'Dit is mijn Zoon, mijn
veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb! Deze
bekrachtiging van Godswege markeert het
begin van Jezus’ optreden. Hij zal voortaan
sprekend zijn Vader zijn.

In de laatste twee zondagen van januari gaan
we over naar de ‘gewone tijd door het jaar’

en horen we over de roeping van de eerste
leerlingen Simon en Andreas: ‘Komt, volgt Mij; Ik
zal u vissers van mensen maken!

Lezersvraag:

Maria heelt vele titels.
Koningin van de Vrede

is een van de bekendere.
Voor welke gewenste
vrede, verder weg of
dichterbij, steekt u graag
cen kaarsje aan?



Aankondiging:

OPENING VAN DE
VERBOUWDE MARTINUSKERK

Zondag 22 februari
Feestelijke kerkdienst
Na de dienst ontmoeting als gemeente
met theater, muziek en lunch

Vervolgens de officiéle opening

Nadere berichtgeving volgt!

Heropening Martinuskerk




Activiteiten Bezinning, Gesprek en Ontmoeting

10 januari 09.00 uur Pelgrimswandeling

11 januari 19.00 uur Top 2000 viering De Wijngaard
16 januari 20.00 uur Spelletjes-avond Martinuskerk
20 januari 19.30 uur Mediteren in de Martinus Martinuskerk
22 januari 20.00 uur Lezing Liesbeth Woertman De Wijngaard
27+30 januari  10.00uur Leesgroep ds. Roel van Oosten Martinuskerk
28 januari 19.30 uur Poézie-avond Martinuskerk
2 februari 20.00 uur Leeskring De Wijngaard
4 februari 20.00 uur Workshop 'wie is je naaste' De Wijngaard

Voor de meest actuele informatie zie de website, liturgie en Kerkbrief

Om alvast in uw agenda vast te leggen:

Op donderdag 12 februari is er weer een Maar minstens zo belangrijk is het om samen
stamppottenbuffet in de Wijngaard. te eten met elkaar en verbodenheid te vieren.
De groep Bijbelen heeft het initiatief genomen  In het volgend nummer van Kerkzin staat veel
die traditie weer op te pakken. meer informatie over tijdstip, opgave, kosten,
De bedoeling is tweeledig. In de eerste plaats koken en bakken.

willen we met de opbrengst een bijdrage Noteert u de datum vast in uw agenda?
leveren aan de kosten voor de herinrichting Namens de groep Bijbelen,

van de binnenplaats van de Wijngaard.
Gerard van der Brug

10 BG&O - V&T



Thuis Geloven

Tekst en afbeeldingen: Marjet de Jong

Oecumene, vliechtwerk

De eenheid van christenen vraagt om
gebed en samen eraan werken. Dit
verbeelden we met een papieren
vlechtwerk. Het resultaat is leuk en
eenvoudig, maar je moet wel een beetje
handig - niet hardhandig - zijn om de
onderdelen met elkaar te verweven. Het
wordt één hart, waarin de verschillende
kleuren zichtbaar blijven. Aardig is dat het
hart open kan zodat je er iets in kunt doen. Je
kunt ze ophangen, neerleggen of uitdelen,
misschien met een boodschap erin, ter ere
van de gebedsweek voor de eenheid. Maak
er zoveel als je wilt. Veel plezier!

Nodig:
- Voor 4 stuks: 2 vellen gekleurd A4 papier
- Schaar, liniaal, potlood

Doen:

1 - Knip elk vel in de lengte tot 4 gelijke
stroken.

2 - Kort de stroken in tot 18 cm, vouw ze
dubbel (tip: nog niet scherp, i.v.m. het
vlechten) en knip het open einde rond af.

3 - Knip de gevouwen kant 3x in, iets dieper
dan de breedte van het deel, zodat er 4
(dubbele!) strookjes ontstaan.

Nu komt het vlechtwerk. Bedenk: de twee

delen (hier blauw en paars) komen onderaan
haaks op elkaar te liggen zodat ze samen een
hart vormen.

4 - Het vlechten gaat ‘doorheen & omheen’
Begin met het rechter bovenste strookje
(hier paars). Leid het door het 1e blauwe
strookje, dan om het 2e blauwe strookje, dan
door het 3e blauwe strookje en om het 4e
blauwe strookje. (Het papier wordt gebogen,
geduwd, geschoven, maar zonder te kreuken
of scheuren. Hier word je vanzelf handig in.)
5 - Schuif de eerste rij paars wat naar boven
om plaats te maken voor de volgende. De
tweede paarse strook gaat nu eerst om, dan
door, dan om en weer door de 4 blauwe
strookjes die het tegenkomt. Schuif paars
weer omhoog en vlecht de derde paarse rij
‘door — om — door — om’ de blauwe. Als
laatste gaat de vierde rij paars ‘om — door —
om — door’ de blauwe, zodat het
schaakpatroon compleet is.

6 — Controleer aan voor- en achterkant of het
vlechten goed is gegaan en of het hartje
open kan. Breng het hart mooi in vorm en
druk het plat.

7 — Doe er bijv. briefjes in met een wens. Of
een koekje zoals de Scandinaviérs doen, voor
wie dit vlechtwerk een volkstraditie is.

11



Jeugdwerk Martinuskerk

Oppas

We beginnen weer! Elke zondagochtend is er
oppas voor de kinderen van 0-4 jaar tijdens de
dienst. Het is in de Eekschuur, om 10 uur. Van
harte welkom!

Kindernevendienst
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl

Het jaar 2025 ligt achter ons; wat hebben we
samen veel dingen beleefd. Onder andere:
juichten we voor de RopaRun-lopers, gingen
we met de kleuren van de regenboog op weg
naar Pinksteren en genoten van een prachtige
Kerstkuier.

Wees welkom

In de Adventsperiode hebben we samen met
onze buren van PKN-Zutphen meegedaan aan
het project in de kerk: Wees Welkom. Dominee
René had hier een projectlied bij geschreven.

We hebben vanuit de ogen van Jesaja, Gabriél,
Maria en Jozef vooruit gekeken naar Kerst en
ons verheugd op de komst van Jezus: hij geeft
ons veiligheid, we luisteren naar zijn verhalen,
we zijn blij met de verandering die hij brengt
en we zorgen net als Jezus voor wie op ons pad
komt.

De buur van ...

In 2026 gaan we verder kijken naar de
Buren-flat. We maakten al kennis met veel
mensen, bijvoorbeeld : Abraham, Rebekka,
Ruth en David. Deze vinden we in het eerste
deel van de bijbel; het oude Testament. We
pakken het nu op in het Nieuwe Testament.
Doen jullie weer met ons mee? In de kerkbrief
wordt wekelijks een tipje van de sluier
opgelicht.

: 2.,
Geef-en-neem-kist SIS oy IR
Door de verbouwing é‘ o
in de Martinuskerk
was de Geef-en Neemkist tijdelijk ergens
anders. Samen met jullie hebben we de kist ook
opgeknapt, zodat deze helemaal tot zijn recht
komt in onze mooie gerenoveerde kerk.
Samen met de gemeenteleden verzamelen we
(houdbare) producten, die mensen (die dat
nodig hebben) kunnen meenemen. Doen jullie
weer mee?

Nieuw jaar, nieuwe plek

We kijken uit naar het nieuwe jaar, waarin we
samen weer gaan luisteren naar mooie
verhalen en daarna actief, creatief aan de slag,
op onze nieuwe plek in de kerk!

KIC (Kids in Church)

Op 7 december zijn we met een deel van de
jongeren van de KIC bij elkaar gekomen voor
onze jaarlijkse Sinterkerst viering.

We haalden allemaal een klein presentje voor
een ander. Deze cadeautjes werden in het
midden van de kring gelegd en daarna werd
het Sinterklaas spel gespeeld. De digitale
dobbelsteen bepaalde wat er met de
presentjes moest gebeuren. Alles naar links
doorgeven of een beurt over slaan, een
presentje van een ander pakken. Al iets
uitpakken of een beurt overslaan.. ..
Uiteindelijk kreeg iedereen een presentje. En
sloten we de avond af met een film.

Dit alles onder genot van warme
chocolademelk en de laatste pepernoten van
het land.

Danl s Biihen
noel en Ruoen
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Tijdens de Advent waren we te gast in de
stal van Jezus. Daar ontmoetten we allerlei
figuren die iets met het kerstverhaal te
maken hadden: een lam en een leeuw, een
engel, Maria en Jozef. Ook dit jaar heeft de
bloemengroep weer een prachtige
schikking gemaakt. Tijdens de Advent was
dat nog een brug, maar met kerst vormde
die brug het dak van de kerststal.

Ook tijdens de kiinderkerst konden we
allemaal figuren uit het kerstverhaal
ontmoeten: koningen, wijzen, de ezel,
maar ook Jesaja. Allemaal hadden ze iets te
vertellen over de boodschap van het
kerstverhaal: dat het licht dichterbij is dan
we zelf misschien wel denken. Samen
staken we lichtjes aan de kandelaar aan,
zodat het aan het einde een stuk lichter
was in de kerk.

Wegens drukte is de bijeenkomst van Geloven
met plezier (de gespreksgroep voor ouders van
jonge kinderen) van 11 december verplaatst
naar woensdag 21 januari. Wil je ook meedoen
maar sta je nog niet op de lijst? Meld je dan aan
bij ds. Irma Pijpers, pijpers@pknzutphen.nl

H A
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Op 30 november werd Charlotte Anna
Catharina Plooij geboren. Zij is de dochter van
Lilian en Corné Plooij en het kleine zusje van
Mathilde. We heten Charlotte van harte
welkom in onze gemeente en feliciteren Corné,
Lilian en Mathilde met hun dochter en zusje!

Het duurt nog even, maar over anderhalve
maand begint de Veertigdagentijd. Tijdens
deze periode gaan we weer aan de slag met
mensen om ons heen en het goede voor hen
doen. We staan dan stil bij de zogenaamde
'werken van barmhartigheid. In de Bijbel heeft
Jezus van 6 dingen verteld die je kan doen voor
mensen om je heen: mensen die honger
hebben te eten geven, mensen die dorst
hebben te drinken geven, kleding kopen voor
mensen zonder kleren , gevangenen bezoeken,
vreemdelingen in huis nemen en zieken
verzorgen. Ben jij benieuwd hoe daarover in de
Bijbel wordt verteld? Kom dan tijdens de
Veertigdagentijd naar de kindernevendienst!

In de tijd na kerst lezen we vaak over Jezus die
ons verhalen vertelt over God en wonderen
doet. Wat wil Jezus daarmee zeggen? Los de
rebus op en je weet het!
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Gezamenlijke actie diaconieé&n Warnsveld-Leesten en Zutphen

Actieweek voor de Voedselbank

Doet u mee?

Als gezamenlijke diaconieén van PKN Zutphen en Warnsveld-Leesten
hebben wij besloten om ons aan te sluiten bij de landelijke actie van
de Protestantse Kerk/Kerk in Actie om voedsel in te zamelen voor de
Voedselbank.

Van 25 januari tot 1 februari 2026 wordt er in heel het land extra
aandacht gevraagd voor de vele gezinnen die afhankelijk zijn van
voedselhulp. Wist u dat wekelijks zo'n 32.500 huishoudens in
Nederland ondersteuning ontvangen? Als elke gemeente in deze
actieweek minstens 25 tassen zou vullen, dan zouden al deze
huishoudens één week lang geholpen zijn.

Omdat in januari meestal minder wordt ingezameld — terwijl het
voor veel mensen juist een dure maand is — zetten we samen onze
schouders eronder.

In beide gemeentes worden op zondag 25 januari de
boodschappentassen uitgedeeld. U kunt deze meenemen, vullen
met houdbare producten en weer op zondag 1 februari
terugbrengen in de kerk. Hoe meer gevulde tassen, hoe meer we
samen kunnen betekenen.

Laten we samen laten zien dat omzien naar elkaar geen woorden
maar daden zijn. Met elke gevulde tas maken we een verschil voor
iemand die het hard nodig heeft.

Helpt u mee?
In het kort:

25 januari: tassen worden uitgedeeld
1 februari: gevulde tassen terug brengen

VOEDSELBANKEN.NL
Zutphen

Diaconie



Met de groeten uit Peru, stuurt de pastoor die al vele
jaren in Peru werkzaam is, ons af en toe een brief met
berichten over de situatie in dat land, over zijn
werkzaamheden en wat daar zoal bij komt kijken, dat
is niet niks.

Wij ondersteunen hem vaak bij meerdere
verschillende projecten waar hij dan bij betrokken is.

De brieven van Jan Brinkhof laten ook weten hoe
moeilijk het leven van veel arme mensen in Peru is.
Ook de economie is onrustig.

Al enige tijd geeft Jan veel aandacht aan het
noodzakelijke schone drinkwater. Het wordt een
‘Watertanks project’ genoemd, dat ook door ons
wordt ondersteund. Jan vindt het geweldig om
samen hier mee bezig te zijn. Zo kunnen er weer
tanks bij geplaatst worden. Hoog in de bergen wonen
mensen die dagelijks met emmers naar beneden
moeten lopen om schoon water te halen.

Inmiddels worden er regelmatig meer tanks gebracht.
Wel moet men attent zijn en elke dag opletten of de
‘Water Camion, de watertankwagen er aan komt. Het
is nooit in hetzelfde uur van de dag, dat het schone
water naar hen toe wordt gebracht. Het kan een
wagen met 600 tot 1000 liter zijn. Een kleinere inhoud
is ook mogelijk.

In de brief van Jan Brinkhof bedankt hij ons voor onze
financiéle bijdragen. Met meer tanks, wordt het leven
in de bergen zeker gemakkelijker.

Als kerk ondersteunen we het werk van
Kerk en Vluchteling op
dinsdagmiddag in de

Eekschuur. Hier

worden zowel

taallessen als

educatieve

onderwerpen

behandeld. Ook is

ontmoeting een belangrijk aspect
geworden.

Plaatselijke diaconaal werk

Moeders helpen moeders is een
burgerinitiatief van moeders en voor
moeders. Het is ooit begonnen met een
klein groepje alleenstaande moeders
met jonge kinderen, maar inmiddels
bestaat de groep ook uit moeders met
oudere kinderen en alleenstaande
vaders. Als je iedereen meetelt zijn er
zo'n 600 mensen bij betrokken. Het doel
is een bewoners netwerk dat met elkaar
een gemeenschap vormt. Moeders en
vaders die elkaar helpen.



Kerkdiensten
U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken op protestantse gemeente

Zutphen
Lutherse kerk: Kerkdienstgemist.nl

Zondag 11 januari
10.00 u. Martinuskerk: ds.R. Silvis; S&T
10.00 u.De Wijngaard: dhr. JW. Hengeveld
10.15 u. Lutherse kerk: ds. L. Vos
19.00 u. De Wijngaard: Top 2000;

ds. R. Sivis en dhr. M. Rus

Zondag 18 januari

10.00 u. Martinuskerk: ds. H. Oostdijk

10.00 u.De Wijngaard: ds. A. Broekhuis; S&T
10.15 u. Lutherse kerk: rector Cortvriendt

Zondag 25 januari

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
10.00 u.De Wijngaard: ds. . Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea; HA

Zondag 1 febuari

10.00 u. Martinuskerk: ds.S. van der Woude
10.00 u.De Wijngaard: ds. R. Heins

10.15 u. Lutherse kerk: rector Cortvriendt

Zondag 8 febuari

10.00 u. Martinuskerk: dhr. JW. Hengeveld
10.00 u.De Wijngaard: ds. l. Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: ds. L. Vos

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kerk en Vluchteling

De Wijngaard:  Jan Brinkhof Peru
Lutherse kerk:  Kia binnenlands diaconaat

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Plaatselijk diaconaal werk
De Wijngaard: Algemeen

Lutherse kerk: ~ Onderhoudsfonds

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  De Moeders Waterkwartier
De Wijngaard: De Moeders Waterkwartier
Lutherse kerk: ~ Diaconie

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Noodhulp WW

De Wijngaard: Kia Bangladesh
Lutherse kerk:  Kia werelddiaconaat

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Lion King Bali

De Wijngaard: Algemeen
Lutherse kerk:  Kia noodhulp
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Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk

en de Wijngaard

Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten nog niet bekend

Voor de jeugd van 12 tot en met 15ja.ar
geen bijeenkomsten op 18 januari en
1 februari

Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

9jan. ds. S. Sluis
13 febr.  ds. G. Silvis

16 jan. Woord en communieviering
pastor R. Rijk en R. van Veen
30 jan. ds. H. van de Kamp

ledere aonderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de

Lutherse kerk, Beukerstraat 10
8jan. mw. N. Bilder LdH
15 jan. ds. A. Meijer

22 jan. ds. S. Meijer

29 jan. ds. H. v.d. Kamp

5 febr. dhr. A. Verburg

Elke woénsdagavond van 19.30-20.00 uur in de

Elisabethkapel Tengnagelshoek

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen” en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart

Geel (€ 2,00) kost € 40 per kaart

Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en €40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Tineke Wijers, tel. 57 21 80
email: tinekewijers@hotmail.com
Dicky Suitela, tel. 51 78 40
email: suitela69@planet.nl

Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82 of
06 38 3880 46

Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39

Email: kerkbrief@pknzutphen.nl



Johan Dijkman

Bijna een eeuw lang woonde Jo, zoals iedereen
hem noemde, in het buitengebied van Leesten.
Als kind van een boerenfamilie was dat land en
leven hem bekend en geliefd. Al jong nam hij
plichtsgetrouw de boerderij over waar hij vele
jaren woonde en werkte. Het geloof was hem
met de paplepel ingegoten en zou voor hem
belangrijk blijven, al zou hij het ook altijd op
zijn eigen manier invullen. Toen in 1946 het

Adriana Aleida Pieterse

"Laat iedereen u kennen als vriendelijke
mensen" was de tekst die tijdens de dankdienst
voor het leven van Adri klonk. Die tekst was
zeer tekenend voor hoe Adri in het leven stond.
Voor iedereen had ze een vriendelijk woord, en
je kwam nooit bij haar de deur uit zonder een
versnapering mee te krijgen voor onderweg (of
voor je dierbaren thuis). Haar hele leven stond
ze klaar voor anderen en voor de kerk. Zo
breide ze tot op hoge leeftijd nog lapjes voor
diaconale doelen. Zo geloofde ze niet alleen
met haar hart, maar ook met haar handen.

Johannes Egbert Gertrude Terpstra
16 oktober 1941 - 18 november 2025

Hans werd geboren in De Steeg. In 1968
trouwde hij met zijn vrouw Lieske. Ze kregen 2
kinderen. Hij was een lieve, toegewijde man en
vader en een betrokken opa. Jarenlang
woonden zij in Dieren. Anderhalf jaar geleden
kwamen zij beiden op Den Bouw wonen.
Hans Terpstra werd 84 jaar. Mag zijn gedachtenis
ons tot zegen zijn.

Ds René Silvis

27 deccember 1926 - 3 december 2025

water metershoog stond in het buitengebied,
reisde hij in zijn eentje over water en land om in
de Martinuskerk toch belijdenis te kunnen
doen. Pas aan het einde van zijn leven zou hij
weer verhuizen, naar de overkant van de weg.
Jo was een betrokken, humoristische man die
iedereen graag hielp.

ds. Stijn van der Woude

4 november 1930 - 16 december 2025

Heel bewust hielden we daarom ook een
dankdienst voor haar leven, niet in de laatste
plaats omdat ze zelf heel dankbaar was voor de
mensen om haar heen. Toch heeft het lange
leven van Adri ook moeilijke kanten gekend,
die haar tot op het laatst diep getekend
hebben en die haar maakten tot de vrouw die
zij was.
Uiteindelijk is zij in alle rust overleden, in het
vertrouwen dat zij opgewacht werd door haar
dochter Gerdien die haar al was voorgegaan.
ds. Irma Pijpers

Anna Zwaantje Kuijpers — Sanders
24 oktober 1930 - 20 november 2025

Anna werd geboren in Baarn. In 1952 trouwde
zij. Haar man overleed in 2021. In 2024 kwam zij
wonen aan de Boslaan. Jammer genoeg was
haar relatie met de kerk moeizaam geworden.
Anna Kuijpers werd 95 jaar. Mag haar
gedachtenis ons tot zegen zijn.]

Ds René Silvis
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Dirkje Boukelina Stolte-Rutgers

Dicky Stolte werd geboren in Waddinxveen.

Ze was haar hele leven lang een creatief en
zeer hulpvaardige vrouw, die een speciale
gave had om mensen te vinden die een
steuntje in de rug konden gebruiken. Altijd
stond ze klaar voor andere mensen.
Jarenlang was ze betrokken bij de
bloemengroep in onze kerk en ook op de
Eekschuurmarkt was ze veel te vinden. Ze

19 oktober 1935 - 17 december 2025

wilde naar eigen zeggen geen klassieke
predikantsvrouw zijn van haar man Wim,
maar was haar hele leven lang iemand die
zelfbewust en met overtuiging haar eigen
pad koos. Het afgelopen jaar, haar
‘reserve-tijd’ zoals ze het noemde, werd ze
echter steeds zwakker totdat ze definitief het
leven moest loslaten.

ds. Stijn van der Woude

Visioen in drie talen

Soms droom ik drie woorden
in drie talen tegelijk
wonderlijk

noem het een visioen —

daar zijn ze:

drie woorden in drie talen
de vredeswens

Shalom - Salaam — Shanti
drie woorden

in ultieme harmonie

door goddelijk licht omstraald

de vredeswens

in het hier en nu

voor jou, jullie en mij

ik besef:

dit is een visioen voor

vandaag, morgen en overmorgen

en ja, voor al onze levensdagen -
Oeke Kruythof

Vredeswens
Shalom - Hebreeuws
Salaam - Arabisch

Shanti - Hindi
bron: Zalige Zalm
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In de kerkenraad van 26 november kwamen
weer verschillende thema'’s aan de orde. We
spraken met elkaar over de doop-liturgie en
verkenden onder leiding van beide
predikanten de opbouw van de doop-liturgie,
het taalgebruik, de verschillende onderdelen
en de betekenis daarvan. Het was een goed
gesprek en we hebben de beide predikanten
gevraagd om op basis van dat gesprek met een
uitgewerkt voorstel te komen. We hebben ook
een nood-liturgie mogen ontvangen, voor de
onverwachte situatie dat een predikant op het
laatste moment verhinderd is.

Een tweede inhoudelijk thema ging over
kerk-zijn in de samenleving. Mede naar
aanleiding van de verbouwing van de kerk en
de plannen om de kerk veel meer
multifunctioneel in te zetten heeft ds. Stijn van
der Woude een notitie geschreven over
kerk-zijn in de samenleving, over de missionaire
dimensie van ons gemeente-zijn. We dachten
na welke betekenis wij kunnen hebben voor de
samenleving om ons heen, dichtbij (dorp, wijk,
stad) en verder weg (landelijk, internationaal).
Wat is ons verhaal, onze boodschap? Wat
kunnen we doen, ondernemen? Daarnaast lag
de vraag op tafel welke vormen van
samenwerking mogelijk zijn met andere
groepen, organisaties? En hoe kunnen we
vooral goed luisteren en waarnemen wat er
gebeurt, en ervaren wat de betekenis daarvan
kan zijn. We hebben afgesproken dat we het
gesprek hierover voortzetten op 2 februari, in
een breed beraad van kerkenraad, taakdragers
en vertegenwoordigers van de commissies.

We spraken ook over het voorstel van het
college van kerkrentmeesters om de pastorie te
verkopen, nu Stijn en Jesse gaan verhuizen. Er
lag een goed onderbouwd voorstel op tafel, dat
op instemming van de kerkenraad kon
rekenen. Over de praktische aanpak volgt
nadere informatie zodra de daadwerkelijke
verkoop start.

En weer een ander onderwerp: een verslag van
een bijeenkomst van de classis eind november.
Met informatie over het nieuwe beleidsplan
rond de thema’s verbinden, inspireren en
samenwerken. Met aandacht voor het thema
samenwerking. Welke vormen van
samenwerking zijn er mogelijk? We deelden
ervaringen en suggesties. De belangrijkste
oproep was om niet pas na te gaan denken
over samenwerken als het al te laat is.

Als u dit leest is de kersttijd afgerond met het
feest van Driekoningen. Ik hoop dat u een
mooie periode heeft ervaren, waarin u de
komst van het Licht in de wereld ook in uw
leven mag ervaren. Het nieuwe jaar, 2026, is
begonnen. Namens de kerkenraad wens ik u
een heel goed, inspirerend en vredevol jaar toe.



Driekoningen en Driekoningenspel

Deze zondag is iedereen vanaf 09:30 uur van
harte welkom om elkaar bij de
nieuwjaarsreceptie te begroeten onder het
genot van koffie en kniepertjes. Om 10:00 uur
starten we dan met ons ochtendgebed, om
daarna om 11:00 uur de deuren te openen voor
onze gasten en toneelspelers. Om 11:15 zal
namelijk weer het Driekoningenspel worden
gespeeld door leden van de lokale Vrije
Scholen. Ook worden er weer huiszegens
verkocht voor 2026 voor het goede doel. Meer
informatie: zie elders in KerkZIN.

‘aan de haak geslagen’

Deze zondag horen we over één van Jezus zijn
eerste verkondigingsbijeenkomsten en over
zijn rol als ‘visser van mensen’

Op deze zondag lezen we over de doop van
Jezus, Matteds 3,13-17. Psalm 89 klinkt daarbij,
te mooi om er maar een stukje uit te lezen. Het
gaat over de gezalfde David. In die lijn
herkennen we Jezus: ‘U bent mijn vader, mijn
God, mijn rots die mij redt’ (Psalm 89,27). We
vieren de Maaltijd van de Heer en zingen met
het tafellied ‘Gods Zoon die komt dichtbij wie
zegenen zijn naam, waar brood en wijn
gedeeld wordt als hij heeft voorgedaan'

Met het thema ‘Vrijheid’ gaan we het nieuwe
jaar in. Met bijdragen van popkoor SwingFun
en de Band. Laat je verrassen en meenemen in
de beweging.

Aanvang 19.00 uur, De Wijngaard

In Duitsland en Oostenrijk zie je wel eens mysterieuze formules boven de deur met krijt staan. Deze
tekst schrijven mensen als een gebed aan God voor zegen in het nieuwe jaar. De letters C, M en B
hebben twee betekenissen. Het zijn de initialen van de namen van de drie koningen/wijzen: Caspar,
Melchior en Balthazar. Het zijn ook de eerste letters van het Latijnse Christus mansionem benedicat,
'Moge Christus dit huis zegenen' De +-tekens staan voor het kruis en het jaartal van het nieuwe jaar
staat er bij.

Op 5 januari worden deze ‘huiszegen-stickers’ verkocht in Zutphen en Warnsveld. De opbrengst
gaat naar ‘Stichting Tekenen voor Kinderen;, die ervoor zorgt dat kinderen in ziekenhuizen,
asielzoekerscentra, medische kindcentra en revalidatiecentra bezoek krijgen van een tekenaar die
hen even afleidt van de lastige situatie waarin zij zich bevinden. De stickers kosten €2,50 per stuk en
kunnen contant, via overschrijven of via een OR-code worden afgerekend. De stickers zijn
waterbestendig, dus blijven het hele jaar goed.

Christus + Mansionem 4 Benedicat

cC+M+B

Christus 4+ Zegene + Dit Huis
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Eerst even een korte opsomming ‘voor de
statistieken”: de Kleine Kerkenraad (7
ambtsdragers + predikant + notuliste) kwam in
2025 tien keer bij elkaar en de Grote
Kerkenraad (19 ambtsdragers + predikant +
notuliste) vier keer. In juni werden Vivie Wilson
en Bert Hilhorst bevestigd als ouderling en in
september traden er twee ouderlingen af
(Marietje Oltvoort en Marja Jaspers Focks).

Onze eigen predikant was 28 x voorganger (incl.
3 vespers) en er kwam 38 x een
gastvoorganger, waarvan 4 x bij een vesper. We
vierden 9 keer Heilig Avondmaal en er werd

een kindje gedoopt. Tot zover de lijstjes.

Tot ons verdriet moesten we in oktober afscheid
nemen van onze diaken Martin Mannak. We
missen hem!

Altijd goed om aan het eind van een jaar terug
te blikken, en natuurlijk is dit maar een klein
deel van alles wat gedaan wordt, maar toch...
als je bedenkt hoeveel gemeenteleden
betrokken zijn bij alle zaken die geregeld en
gedaan worden rondom deze lijstjes alleen al,
kunnen we dankbaar terug kijken. Wat zijn er
veel trouwe vrijwilligers regelmatig aan het
werk op heel veel terreinen van het brede
gemeentewerk. We beseffen dan dat we samen
tot veel in staat zijn!

Twee van die vrijwilligers wil ik er uitlichten:
Tineke van Vliet als eerste. Jarenlang zorgde zij
o.. voor diensten in Het Bornhof. Omdat het
aantal bezoekers heel erg is verminderd stopt
ze er nu mee. Dank je wel Tineke! En tegelijk
met haar bedanken we iedereen die op welke
manier dan ook betrokken was of is, bij alle
vormen van pastoraat. En dat is een grote

groep lieve mensen.
Omzien naar elkaar is
immers de pijler van
het gemeentezijn en dat doen we echt met
iedereen samen. Dus van harte uitgenodigd
om mee te doen!

De tweede is Mineke W. Zij heeft het afgelopen
jaar een intensieve training gevolgd (en
daarvoor een certificaat behaald!) om de rol
van vertrouwenspersoon te kunnen vervullen.
Met drie anderen vormt zij nu een deskundig
team voor zeven gemeentes uit onze regio. We
hopen dat het nooit nodig is, maar mocht het
zich voordoen, dan zijn zij met elkaar in staat
meldingen over vermoedens van misbruik,
onveilige situaties/gevoelens,
grensoverschrijdend gedrag, financieel bedrog
e.d. te behandelen. Het is fijn dat ook voor dit
soort lastige taken vrijwilligers zich willen
inzetten. Succes gewenst!

Over vrijwilligers gesproken: we willen in het
voorjaar graag weer een buitendienst
organiseren, samen met onze buurgemeente
Warnsveld/Leesten. Daarvoor zoeken we een
enthousiast groepje actievelingen. Wie meldt
zich bij kerkenraad@pknzutphen of bij
nvhouwelingen@gmail.com?

Een zegenbede voor 2026 voor ons allen: Wees
gezegend met de moed van de herders, met de
nieuwsgierigheid van de wijzen, met de
onbevangenheid van het kerstkind. Ja, wees
gezegend, waar je weg ook gaat en wie je ook
zal ontmoeten, de Heer zegent u en geeft u
vrede!

Een hartelijke groet,



Op dinsdag 16 december en zaterdag 20
december hebben we genoten van de
Kerstvieringen in de Jsselflat en het Bornhof.
In beide gevallen met (nu) veel bezoekers en in
een goede sfeer. Bij bijzondere vieringen is
Menno Slagter vaak te gast en samen met
Henk Schut, de pianist in de lJsselflat, en Henk
Kloosterboer in het Bornhof is er dan een extra
feestelijk programma. Dat zorgde nu in beide
huizen voor prachtige bijeenkomsten.

Deze keer had de viering in het Bornhof een
speciaal (weemoedig) tintje: na meer dan 23
jaar vieringen daar, worden deze nu afgerond.
De reden is dat het aantal bezoekers terug
loopt.

We namen dus afscheid van Tineke van Vliet
die ruim 10 jaar maandelijks de vieringen in
het Bornhof voorbereidde, eerst ca zeven jaar
met Joke Haasdijk en de laatste jaren met
Rianne Hoetink. Tinekes' creativiteit (in oa de
uitnodigingen) en haar zorgvuldigheid
(zichtbaar in de manier waarop zij altijd het lief
en leed verwoordde) werden erg gewaardeerd.

Ook was er veel waardering voor Rianne
Hoetink. En niet te vergeten voor Betty Jebbink
die 23 jaar optrad als gastvrouw in het

Bornhof.

Nieuwe start

Vanaf januari 2026 zijn de bewoners van het
Bornhof én mensen die er in de buurt wonen
en deze vieringen graag bijwonen, van harte
welkom in de lsselflat. Voor het vervoer vanaf
het Bornhof wordt gezorgd. Zo 'versterken’ we
de vieringen in de lJsselflat. De eerste viering
in 2026 is op dinsdag 20 januari door Martin
Rus.

Als u het leuk vindt om aan te sluiten, bent u
van harte welkom. Vervoer wordt geregeld.

Belt u daarvoor even met Alice Hilbers,
tel.06 51513306

M
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Ik loop over een lentegroene glooiing.
Gras, bloemetjes in het gras
als op een plaatje voor kinderen.

Evapgehisch Lutherse Gemeente
Zutphen

De lucht, nog nevelig, begint al te blauwen.
In de stilte klinkt het uitzicht op de andere heuvels.

Alsof hier geen Cambrium en geen Siluur geweest zijn,
geen tegen elkaar grommende rotsen,

hoog opgestapelde afgronden,

geen nachten in vlammen,

dagen in donkere kluwens.

Alsof hier geen laagten voorbij zijn getrokken
in een koortsachtig ijlen,
in ijzige huiveringen.

Alsof zeeén alleen ergens anders tekeergingen
en hier geen oevers van harizonten scheurden.

Het is negen uur dertig lokale tijd.

Alles is op zijn plaats, in voorbeeldige harmonie.

In het dal een kleine beek, die een kleine beek is.

Een paadje in de vorm van een paadje van altijd naar immer.
Een bos met de schijn van een bos tot in eeuwigheid amen,
boven mij vliegen vogels, in de rol van vliegende vogels.

Zover het oog reikt heerst hier het moment.
Een van die aardse momenten
die men vraagt: ga niet voorbij.

Wislawa Szymborska
uit de bundel: Het moment, gedichten uitgegeven bij Meulenhof




De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij
anders aangegeven.
28 december  ds W. Sarolea en Carry Nijland

4 januari ds. P.Crom
11 januari mw. ds. L. Vos
18 januari rector W. Cortvriendt
25 januari ds. W. Sarolea HA
1 februari rector W. Cortvriendt
8 februari mw. ds. L. Vos

de Lutherroos

Op zondag 4 februari vieren we Epifanie, het feest van de verschijning van de
Heer. Ook bekend onder de naam Drie Koningen. Dat is in onze streken nogal
eens een "vergeten" feestdag, maar in de Oosters Orthodoxe wereld een groter
feest dan het Kerstfeest.

Met Kerst gaat het om de viering van de geboorte van Jezus in de stal, het
overbekende verhaal uit Lucas 2 van de herders die de eersten zijn die eer
mogen bewijzen aan Jezus, Maria en Jozef. Maar bij Epifanie gaat het om iets
nog groters: de drie Wijzen uit het Oosten, zoals ze bij ons bekend staan,
oftewel de drie Koningen, komen geschenken brengen aan de nieuwgeboren
koningszoon.

Volgens de overlevering kwamen ze uit drie verschillende continenten naar
Bethlehem; dit als symbool van de erkenning van héél de wereld dat Jezus de
Heer is van alle volkeren op aarde en niet slechts van het joodse volk.

Ook wij zijn daaronder begrepen, zo mogen we afleiden uit het verhaal dat in
Matteus 2 wordt beschreven. Ook voor ons is Jezus ter wereld gekomen om ons
van de zonde te verlossen.



Kerkbalans is de grootste fondsenwervende
actie in het land. Plaatselijke gemeenten
vragen hun leden om een financiéle bijdrage.
Binnenkort wordt ook bij u weer de bekende
brief bezorgd. Uw bijdrage is onmisbaar om
het samen kerk-zijn vorm en inhoud te geven.

Het thema van Actle Kerkbalans 2026 is

eloof same 1. Want ook in de
toekomst W|Ilen we samen kerk'-zijn en naar
elkaar omzien. Daar hebben we uw steun bij
nodig. Als kerk krijgen we geen subsidie.
De financiele steun van de gemeenteleden is
noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar
dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een
bijdrage vragen.

Tussen 10 en 17 januari 2026 ontvangt u een
brief met het verzoek om bij te dragen. We
hopen dat we weer op u mogen rekenen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde
blijven voor al haar leden en kunnen we
plannen maken voor de toekomst.

Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun!
Door vandaag te geven, kunnen we invulling
blijven geven aan het geschenk van de lokale
kerk. Op naar de kerk van morgen!

Mocht u mee willen werken aan Actie
Kerkbalans (wegbrengen en ophalen van
toezeggingsformulieren), dan kunt u zich
melden bij Raymond Mulder.
(kerkbeheer@pknwarnsveld.nl)

Actie
Kerkbalans

In Zutphen komt iemand uit uw wijk bij u langs
om de brief voor de Actie Kerkbalans te
overhandigen. U kunt de brief ook weer bij
hem of haar inleveren.

Heeft u geen brief ontvangen en wilt u wel
bijdragen? Of wilt u liever een periodieke gift
registreren? Neem dan contact op met de
financiéle administratie van het Kerkelijk
Bureau via administratie@pknzutphen.nl .
Daan ten Hove helpt u verder.

Annemarie de Nooijer heeft de afgelopen jaren
de Actie Kerkbalans voor ons gecodrdineerd.
Ze heeft ook aangekondigd dat 2027 haar
laatste jaar zal zijn. Wij zijn dus op zoek naar
een opvolger die in 2027 met haar mee kan
werken, voor een soepele overdracht. Heeft u
hier interesse in? Neem dan contact op met
kerkrentmeesters@pknzutphen.n| of met
Annemarie zelf.

Op 16 december 2025 hebben de Colleges van
Kerkrentmeesters van beide gemeenten
(Warnsveld/Leesten en Zutphen) hernieuwd
met elkaar kennisgemaakt. Er waren weer
nieuwe gezichten om te leren kennen en
nieuwe projecten om over uit te wisselen. Het
komend jaar zullen we vaker samen zitten om
te kijken bij welke activiteiten en
werkzaamheden er meer mogelijkheden zijn
tot samenwerking. Wordt vervolgd!



Chauffeurs gezocht

Zoals jullie weten proberen we binnen onze
gemeente om te zien naar elkaar. Soms
betekent dit dat mensen een beroep op je
kunnen doen. In dit licht ook mijn oproep.

We zijn dringend op zoek naar kerkgangers met
een auto die met enige regelmaat andere
kerkgangers ophalen voor de kerkdienst en
daarna weer thuis afzetten.

Het gaat hierbij om wat oudere mensen die niet
meer zo goed ter been zijn en dus niet met
eigen vervoer naar de kerk kunnen komen.

Het betreft momenteel een groep van ongeveer
10 mensen die al een flink aantal jaren
meerijden met 20 ‘chauffeurs’ die meedraaien

in een rijschema waarin je bij benadering één
keer in de 6 weken aan de beurt bent.

Deze chauffeurs behoren zelf inmiddels ook
niet meer tot de allerjongsten. Er is dan ook
grote behoefte aan uitbreiding van onze
chauffeurspool met jong bloed!

Uiteraard ben je zo oud als je je voelt en is echt
iedereen meer dan welkom om te helpen, maar
ik wil toch uitdrukkelijk de jongeren (laten we
zeggen: 65-) onder ons oproepen zich aan te
melden.

Ik hoop jullie aanmeldingen in groten getale te
mogen ontvangen via
abenhedwig@gmail.com. Meld je vooral ook
aan als je denkt dat je niet kunt helpen, omdat
je daarvoor zelf niet vaak genoeg gaat. Als we
samen de details doornemen, zul je zien dat
echt iedereen kan helpen.

Hedwig van der Meij

Bijeenkomst Anbo - PCOB

De gemeente Zutphen zal komen vertellen
welke regelingen en mogelijkheden er zijn
waarvan wij als oudere inwoners gebruik
kunnen maken.

Het zal ook gaan over de WMO, en het Sociaal
Domein (toeslagen).

Actief Zutphen geeft informatie over
valpreventie en Perspektief licht ons voor over
activiteiten in wijken/buurten en persoonlijke
ondersteuningsmogelijkheden.

Dit mag u niet missen...!

Donderdag 22 januari.

De Eekschuur, Bonendaal 2,

zaal open om 14.00 uur, aanvang 14.30 uur.

Korte berichten
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Toen ik me voorbereidde op dit bericht keek ik
in het programma het thema van deze kerkZIN.
Oecomene stond er maar ik las OECOMENS.

Een heerlijke verlezing eigenlijk want dit woord
is prachtig en inspirerend.

Wat roept het bij u op als u dit woord leest en
proeft? Als je het hardop uitspreekt?

Voor mij wordt het plotseling van een bekend
maar ongrijpbaar begrip een identiteit, een
wezen dat een lichaam heeft en aan te raken is.

Oecomene wordt omschreven als de
samenwerking en eenheid tussen christelijke
kerken. Wat is dan een oecomens?

Wij zijn allemaal verzamelingen van dingen die
we belangrijk vinden, waar we in geloven en
waar we voor gaan. In ons zelf moeten we de
eenheid creéren tussen al deze gedachten,
patronen en dat samen laten werken met ons
fysieke lijf. Er is geen mens die identiek is, die
hetzelfde vindt en denkt en doet. Wij zijn
eigenlijk allemaal Oecomens, bezig om de
eenheid in onszelf te realiseren.

Ik heb soms wel moeite om mijn binnenwereld
op 1 lijn te houden, ik wil vanuit liefde leven
maar voel niet altijd liefde voor de dingen die
gebeuren. En ik kom er soms nog bekaaid vanaf

als het om eigenwaarde gaat. Het vraagt wat
van me om vanuit mijn eigen menselijkheid
scherp te krijgen waar ik mijzelf kan
ondersteunen om te groeien naar de eenheid
in mezelf.

Die eerlijkheid en openheid om bewust te
worden van mijn eigen verbeterpunten vraagt
ook ondersteuning van andere oecomensen.
Mensen die zonder bijbedoeling een heldere
reflectie kunnen geven. Mensen die bereid zijn
om hun binnenwereld zonder waardeoordeel
te delen. Zodat we uiteindelijk samen kunnen
komen tot een wereld waarin we elkaar kunnen
accepteren zoals we zijn, omdat we onszelf
accepteren zoals we zijn. Immers als we
eenheid en vrede in onszelf hebben
gerealiseerd dan kan het ook zijn weg vinden in
de wereld.

Ik kijk uit naar een wereld vol met oecomensen!



Kerk en ik

Vrede van God

“Vijf euro, vijf euro!” Met een grote grijns houdt mijn Syrische
broeder zijn hand op. “Betalen als je mee wilt met het busje!” Ik kan
me er nog net tussen wringen, tussen deze acht breedbemeten,
kaalhoofdige mannen die enorm veel plezier hebben.

Het ritje met het krakende oude barrel - waar met goed duwen
precies negen mensen in passen — maakt kennelijk alle goede
geesten in hen los. De Bijbelgroep is deze keer in een naburig dorp.
En omdat het regent, proberen we zoveel mogelijk mensen tegelijk
te vervoeren.

Foto: Xander de Rooij

Het voertuig zet zich in beweging. En dan gaan ze helemaal los. Ze

zingen iets. Op mijn vraag naar de inhoud blijkt het iets te zijn als: Ds. Esther van Schie
“Mijn vrienden hebben allemaal een mooie auto, maar mijn vader is predikant voor het
heeft een ezel” Het zal wel een Syrische schoolreisjeshit zijn, landelijk werk onder
vermoed ik. migranten.

Ik geniet en houd ondertussen m'n hart vast. De stemming stijgt als
ze mee gaan klappen en — voor zover dat gaat — mee gaan swingen.
Het busje deint heen en weer. Gelukkig is er weinig ander verkeer
op de donkere, natgeregende polderweg.

Als we er bijna zijn, bedenkt eentje dat het kennelijk zielig is voor
mij. “Esther kan niet’, maant hij de anderen tot stilte, mijn gebrek
aan kennis van Syrische schlagers beschamend blootleggend. En
dan zet hij zonder verdere poespas het enige Nederlandse lied in
dat hij kent. Omdat hij het op zondag altijd na de zegen hoort.
“Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou!”
De overgang naar een vroom lied deert de anderen niet. Even
enthousiast zingen ze mee. En ik bedenk dankbaar dat het
inderdaad zo is. Dat de zegen en vrede van God rust op de
Bijbelgroep, de broederschap tussen Nederlandse en Arabische
christenen, en zelfs op dit aftandse rammelbusje.

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus van de Protestantse
Kerk in Nederland. petrus.protestantsekerk.nl

“De zegen en vrede van God rust op de
broederschap tussen Nederlandse en
Arabische christenen”



Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: Corien Ruijsink
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Raymond Mulder,

tel. 06 55822760, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 03 86 70 81 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster cobrdinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Bert Hilhorst, tel. 06 203143 04
kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank: NL 29 RABO 03 73 73 40 34

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Mail en agendabeheer:
dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Eveliene de Jager, tel. 06 -24 3452 63

Kerkelijk bureau
info@pknzutphen.nl
Postadres: Wilhelminalaan 3,
7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Kerkenraad:
Secretaris: mw. Carry Nijland; tel. 06 16 898 151
e-mail: 7204S85@hetnet.nl;

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37

Voor meldingen en vragen over
grensoverschrijdend gedrag en onveilige
gevoelens en situaties.
Contactgegevens:
info@vertrouwenspersoonRLZ.nl

tel. 06 156043 38



Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09
e-mail: rsilvis@pknwarnsveld.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijkouderling: Leo Stein 52 90 05

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel

Wijkouderling: Gerry Nijhuis 06 24 77 45 85
Jeugdouderling: Marjolein Wiegman 0613 70 1975

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen)

telefoon: 0575 78 54 90

e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag
en de zaterdagmorgen.

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 0249 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl




Ineens piept een onbekende neus, met snorharen,
naar binnen in het muizenhol onder het orgel. Moeder
Ria muis trippelt erop af. “Kom erin, wie bent u?” Een
grijze muis strompelt binnen. “Mag ik even zitten,”
hijgt ze, “Ik ben mevrouw Grijs. Ik kom helemaal van
de andere kerk.” En ze vertelt waarom: “Onze hele
kerk wordt schoongemaakt! Ze vegen spinnenwebben
weg en stofnesten en keuteltjes! Ze jagen op motten,
spinnen en op ons! Waar moet ik met mijn familie
heen?” snikt ze, “ ... Mogen we hier logeren, voor een
tijdje ... ?” “Natudrlijk, mevrouw Grijs,” zegt Ria
allerhartelijkst, “eten jullie een koekkruimeltje mee?”
Kéek? Dat kennen ze niet bij de Grijzen. Ria neemt de
gast mee naar de keuken. Daar zitten de pastoor
en de kosteres aan de koffie.

Puzzel

Welke 10 activiteiten doen deze kerken samen?
EN wat is daarin de rode draad? Maak elk woord
of met behulp van het plaatie. dan lees je
in de gele vakjes een toepasselilk woord!
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Oecumene

“Het spijt me, pastoor,” zegt zij, “koekjes heb ik niet!
Vanwege de oecumenische viering zondag, snapt u.”
De pastoor knikt meteen: “Niet erg hoor!” Ria muis is
boos. Niet érg? De ukkumeniese viering is toch
feestelijk? Vorig jaar was er koek in évervioed! Dan zegt
de pastoor: “De deur hier kan zondag wel op slot. We
gaan toch allemaal daarheen.” Blij roept de kosteres:
“Ik hoor dat ze hun kerk gréndig aan het schoonmaken
zijn, omdat wij komen bidden. Alles gepoetst en
geboend. Heerlijk! Dat moeten wij 66k doen, pastoor,
volgend jaar!” Van schrik vallen de muizenmoeders
elkaar in de armen. “Mogen wij dan bij jullie logeren?”
fluistert Ria muis. “Natudrlijk, Ria!” fluistert mevrouw
Grijs allerhartelijkst.

zon, kning, inloop, zang, kind;
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Uit de Bijbel

"Wees eensgezind, leef in vrede
met elkaar - dan zal de God van
de liefde en de vrede met u z{jh."

Paulus in 1 Korintiérs 11

senior, romme, balans, stilte, berg, gebed

Teksten:
Marjet de Jong
Tekeningen:
M. Jurrigns




