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Van de redactie

Weer een nieuwe KerkZIN. Het thema is dit
nummer is het gekozen thema van BG&O:
'Goede Buren"

Ds Rene Slivis vertelt in de meditatie op pagina
4 en 5 uitgebreid over zijn erveringen met zijn
buren bij de vele verhuizingen waar hij en zijn
gezin bij betrokken waren gedurende zijn
loopbaan.

Ook aan de opstart van de verschillende
kringen is te zien dat het kerkelijk jaar weer
begonnen is. Er is keuze genoeg!

Verder kunnen we bij de predikanten als groep
van de maand achter de schermen kijken: Wat

zijn hun ambities en hoe beleven zij hun ambt?

Wij wensen u veel leesplezier en alle goeds.

De redactie,
Klaas Jellema

Foto: Jeanet Sips

José Kreijenbroek
Jeannette van der Meulen

KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de
Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten, de
Protestantse Gemeente Zutphen en de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, dat
uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid van de
gezamenlijke kerkenraden.

Kopij voor het nummer van november uiterlijk
zondag 12 oktober aanleveren bij
kerkblad@pknwarnsveld.nl, kerkblad@pknzutphen.nl of
door het vullen van de aan u/jou toegewezen pagina's.
De verspreiding vindt plaats vanaf 28 oktober.

Foto voorpagina v.l.n.r: ds Irma Pijpers, ds René Silvis, ds
Stijn van der Woude

Eindredactie:

dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;

mevr. José Kreijenbroek, tel. 51 44 42;
mevr. Jeannette van der Meulen;
Vacant

e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of
kerkblad@pknzutphen.nl

m
@ Papler van

verantwoorde herkomst
F..:SC] FSC® C092667
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Op zoek naar inspiratie - Buren

Voor mijn eerste verhuizing heb ik geen
herinnering aan onze buren. We verhuisden al
snel van onze flat naar een rijtjeshuis in een
naburig dorp. Om de hoek woonde een
buurjongen met wie ik veel speelde: bouwen,
klimmen, voetballen - je kent dat wel. Naast
ons woonden buren, die waren blijkbaar niet zo
aardig, want om hen verhuisden we na een jaar
of vijf opnieuw.

We gingen wonen in een stad, in een hoekhuis
in een nieuwbouwwijk. ledereen was daar
nieuw. Onze buren waren een gezin met vier
jongens, allemaal ouder dan ik. We voetbalden
wel, speelden soldaatje in het groen in de wijk
en met de jongste heb ik ook een keer
gevochten. Buurman was streng, ja, hij werkte
in de gevangenis. Buurvrouw was lief en aardig
en hield van fuchsia’s. Mijnheer en mevrouw
Janssen woonden schuin tegenover, beneden
op de hoek, in een seniorenappartement. Zij
waren katholiek. Maar de priester en de
dominee konden het goed met elkaar vinden,
dus kwamen we wel bij elkaar in de dienst of
op de thee.

Ik ging studeren en kwam op kamers in een
huis met meer buren. Een jaargenoot en een
ouderejaars theologie, een journalist, een vage
socio en een die iets deed met kunst.
Huishoudelijke taken waren verdeeld en we
aten een of twee keer per week samen. Maar
sommigen lieten hun vaat wel eens drie dagen
staan en dachten dat de wc of de douche nog
wel een week konden wachten. Tijd om te
verhuizen.

Nu kon ik naar een grotere kamer met eigen
keukenblok, uitzicht op de rivier, en een
buurman met wie ik douche en toilet deelde.
Hij kwam uit Friesland en studeerde aan de
kunstacademie. Hij is ook weer teruggegaan en
woont in Leeuwarden. Hij maakt mooie
illustraties. Ergens heb ik nog een prachtige
eigengemaakte kaart van hem.

Inmiddels had ik Gerda leren kennen en
vroegen we een woning aan. We verhuisden
naar een driekamerportiekflat. Eenvoudig en
gezellig in een volksbuurt. Studenten,
arbeiders, kantoorpersoneel,
eenoudergezinnen. We herinneren ons de
moeder van Sjonnie, die met ontblote
voorgevel uit het raam hing en riep dat ie
moest thuiskomen. En de vrijgemaakte
studenten met wie we muziek maakten of
stevige discussies hadden. En de Turkse
islamitische bovenburen, die een wekker met
de gebedsoproep voor hun huwelijk hadden
gekregen, die tijdens hun huwelijksreis steeds
afging en ons uit de slaap hield, totdat we haar
vader hadden bereikt
die de batterijen eruit
haalde.

Onze oudste was
geboren en we konden
naar een grotere flat
een straat verderop.
Dat was een fijn huis
voor ons drieén. Van de
buren daar weet ik niet
zoveel meer, want niet
veel later verhuisden
we naar onze eerste
gemeente en kwamen
we in een pastorie naast de kerk te wonen. De
achterburen, die bouwden een boomhut voor
hun kinderen, waardoor die in onze achtertuin
konden kijken. Maar veel zaten ze er niet, want
de lol was er blijkbaar gauw vanaf. De kosters
woonden vlakbij en hebben ons altijd gastvrij
onthaald. Met zelfgebakken koekjes en een
luisterend oor. Ze werden onze vrienden en een
extra oom en tante voor onze kinderen.

We kwamen in weer een andere pastorie, weer
naast de kerk, weer andere buren. De
groenteman aan de overkant. En uitzicht op de
geldautomaat, waar elke dinsdag de
asielszoekers hun weekgeld kwamen pinnen.
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We troffen het met onze naaste buurman. Een
fijne vent die fotograferen kon, maar ook heel
goed was in luisteren en in masseren en
losmaken van spieren. Hij deelde ook met ons
zijn passies en zijn zorgen en de kinderen waren
altijd welkom.

Dat laatste werd wat anders bij de volgende
pastorie. Nu naast de kerk en naast een gezin
met kinderen. Maar de grens van de tuin was
wat sterker en een doorgang werd beplant.
Soms verschilt een leef- en denkwereld teveel.
Buren voor praktische hulp of een praatje
woonden aan de overkant of net een straatje
verder.

 En toen voor het eerst

' een pastorie die niet

§ naast de kerk stond
maar in een rustige
buurt. Daar waren
buurman Chris en
buurvrouw Connie. Die
waren altijd vriendelijk
en heel behulpzaam.
Een keer zorgen voor
de kat, een fietsslot dat
moest worden
losgeslepen omdat de
sleutel kwijt was,
medicijnen die bij de spoedpost moesten
worden opgehaald. Zulke dingen.

En dan een huis in een bijzondere straat. We
hadden een straatburgemeester die ieder luid
en duidelijk — ook vanwege zijn hardhorendheid
— op zijn rechten en plichten wees. Waar
straotpraot mét kippenvleugeltjes werd
georganiseerd en kerstlichtjes voor aan de gevel
en vlaggetjes tussen de huizen bij het
WK-voetbal. Waar je altijd gereedschap kon
lenen en je je voortuin netjes moest houden (of
er werd wat van gezegd).

We verhuisden opnieuw en kwamen in een
tussenwoning in een straat waar veel verhuisd
werd.

‘Dit is onze overgangswoning, zeiden de vorige
bewoners. En dat gold voor meer mensen.
Binnen een jaar verhuisden de buren rechts van
ons, de buren van ene hoek en de buren van de
andere hoek. En overal kwamen weer nieuwe
buren. Naast ons woonde een lieve buurvrouw.
Zij woonde er sinds het begin. Hoeveel buren zij
al heeft gehad? Ze was de tel kwijtgeraakt. En
ook wij verhuisden weer.

Nu hebben we een buurvrouw die geholpen
heeft in de tuin, voor ons konijn heeft gezorgd
en een buurman die altijd bereid is om te
helpen sjouwen (en er moest ook wel wat naar
de milieustraat). Onze naaste buren zijn aan het
proefwonen in het buitenland. Het scheelt in
ieder geval een barbecue of 10 deze zomer. En
nu wonen er Poolse buren. Heel aardig, maar
weinig thuis want ze werken heel hard. We
hopen dat ze een tijdje blijven zodat we hun
beter leren kennen en zij ons. Je zult elkaar maar
eens nodig hebben. Zoals die keer toen de
buurvrouw haar sleutels nog binnen had liggen
en toch de deur achter zich dichttrok en ik haar
over het dak van de schuur in haar tuin moest
helpen. Voor zulke dingen ben je toch buren?!

Zoveel verschillende mensen ontstaan uit het
verfpalet van God. Door het jaarthema kwamen
ze allemaal weer even voorbij. Wat hebben zij
van mij gedacht? Wat voor buurman ben ik? En
ik denk aan de uitnodiging in lied 975 - Jezus
roept hier mensen samen.

Jezus roept ons tot de ander,

zo verschillend als wij zijn,

ras of huidskleur, rangen standen
Jezus trekt geen scheidingslijn.

Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen, groot en klein,

ga met zaligen en zoekers,

die op zoek naar waarheid zijn.

Vrede en alle goeds,
ds René Silvis
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Groep van de maand: De predikanten

Deze maand vertellen de predikanten van beide
kerken over de samenwerking tussen hen als
collega's en de vele mooie zaken die we als
gemeentes al samen organiseren. Lijken we erg
op elkaar? En wat doen we eigenlijk al samen?

1. Wat is jullie favoriete gezamenlijke dienst?
Stijn: Zonder twijfel de Aswoensdag. Een dienst
die enerzijds heel sober is, maar qua liturgie
ook enorm rijk. Vooral het zetten van het
askruisje vind ik bijzonder om te doen. Voor mij
markeert deze dienst op een speciale en
‘intense’ manier het begin van de 40-dagentijd
en het toeleven naar Pasen.

René: Door de Top 2000-dienst mogen we
ontdekken dat ook populaire muziek spreekt
van geloof, hoop en liefde. Het zijn vaak een
soort moderne psalmen waarin de passie en
het geworstel van het leven wordt bezongen.
Laten zien dat God aanwezig is onze
werkelijkheid, ook de seculiere. God kleurt
stevig buiten onze lijntjes en dan vervagen
scheidingslijnen. Bij de Top 2000-dienst merken
we hoe we de handen ineen kunnen slaan en
onze creativiteit kunnen versterken. Dat werkt
aanstekelijk.

Irma: De Pride dienst! Samen hadden we alles
voorbereid, in de dienst zelf hadden we taken
die we op onze eigen manier uitvoerden. Toch
vormde het een geheel. Ik word er blij van als
we aansluiten bij wat er in de stad leeft. De
Pride begint op de stoep van de Walburgiskerk
en dan is het prachtig dat we de deuren
openen voor iedereen, ongeacht achtergrond,
afkomst of geaardheid. En dat we vanuit dat
gebouw ook weer de wereld in kunnen.

2. Waar hebben jullie het over in jullie
gezamenlijke overleggen?

Stijn: Eigenlijk over veel verschillende zaken,
alhoewel het collegiale aspect ook altijd

aanwezig is. Een collegiaal praatje doet
namelijk wonderen voor de samenwerking. Je
drukt als predikant wel een eigen stempel op
het ambt, maar toch zijn de werkzaamheden
veel hetzelfde. Dat is mooi om uit te wisselen.
Qua thema's jeugdwerk, missionair kerk zijn en
liturgie komen vaak langs, zaken die ons
allemaal na aan het hart liggen.

Irma: Sinds Ronald Heins naar de PG Dieren is
vertrokken, is het fijn om af en toe met collega’s
te sparren. Dat doe ik ook in mijn
intervisiegroep, maar het mooie is dat Stijn en
René de context waarin ik werk ook kennen.
Zeker de laatste jaren merk je dat we over en
weer steeds meer mensen leren kennen en
weten wat er speelt. Daarnaast vind ik het ook
inspirerend om te horen wat er in Warnsveld
gebeurt en ik hoop dat dit andersom ook zo is.
René: We zijn twee gemeentes, maar we delen
veel en doen al dingen samen op het kerkelijk
erf van de gemeente Zutphen. Dan is het ook
vanzelfsprekend om te overleggen. We vinden
herkenning én inspiratie bij elkaar. Door wat we
elkaar aanreiken komen we ook bij ideeén waar
we uit onszelf niet opkwamen en maken we
meer gebruik van ieders sterke kanten.

3. Hoe kunnen we als gemeentes
samenwerken zonder onze eigen identiteit
te verliezen?

Irma: Die samenwerking is eigenlijk niet nieuw.
Al meer dan tien jaar werken de diaconieén en
het jeugdwerk in meer of mindere mate samen.
Denk bijvoorbeeld aan de reizen naar
Roemenié en de catechese. Leuk is het, dat die
samenwerking de laatste jaren intensiever
wordt. Zo hebben we dit jaar een prachtig
programma bedacht voor BG&O. We nodigen
iedereen dus ook van harte uit om van beide
kanten de Den Elterweg over te steken!

Groep van de maand



Stijn: Laten we daar niet bang voor zijn. We zijn
nog lang niet getrouwd als gemeentes en ook
in een huwelijk blijf je altijd een uniek persoon.
Ik denk dat we als gemeentes kunnen
profiteren van elkaars talenten, maar door
samen te werken ook dingen efficiénter
kunnen doen. We liggen op veel punten dicht
bij elkaar en in de samenwerking mogen we
gewoon onze eigen kleur en
(eigen)aardigheden behouden.

René: In onze eigenheid vullen de gemeentes,
gemeenteleden, ambtsdragers en collega
predikanten elkaar mooi aan. We brengen onze
eigen gewoontes, historie en traditie in. Net
wat Stijn zegt. We schuiven dat niet opzij, maar
zetten het naast elkaar om een breder palet te
laten zien van geloven en kerk-zijn. De insteek
is daarbij “Wat Gij schenkt wordt meer naar
gelang wij delen, horen, helpen, helen, -
vruchtbaar in de Heer' (lied 418).

4. Wat doen we eigenlijk al samen?

Stijn: We hebben jaarlijks een mooi aantal
gedeelde diensten, werken samen in het
jeugdwerk en de diaconie, spreken elkaar als
kerkenraden, maar ook bij diverse activiteiten
in Zutphen en Warnsveld/Leesten zijn
regelmatig leden van de andere gemeente te
vinden.

Irma: Thema'’s als de toekomst, veilige kerk,
groene kerk of zelfs beleid leven veel breder
dan alleen in onze eigen plaats. Daar kunnen
we elkaar versterken en verrijken. Gelukkig
gebeurt dat ook steeds meer, niet alleen tussen
Zutphen en Warnsveld, maar bijvoorbeeld ook
met Gorssel/Epse/Eefde, Lochem en Laren.
René: Irma en Stijn hebben daar langer ervaring
mee. [k ben dat in de afgelopen 2 jaar gaan
ontdekken. Maand na maand kwam ik erachter
dat er wel weer een ontmoetingsmoment of
activiteit was waar we elkaar tegenkwamen, of
waar we met elkaar in gesprek gingen en een
stap in de samenwerking zouden kunnen
zetten. Zo zijn we de Top 2000 dienst samen
gaan organiseren en is de werkgroep Bezinning

l

Gesprek & Ontmoeting (BGRO) een
gezamenlijke werkgroep geworden. Het is
goed om ons af te vragen: ‘Kunnen we dit ook
samen doen?’

5. Waar heb je het meest zin in voor het
komende jaar?

René: Ik zie dat BG&O een breder en dieper
aanbod heeft gekregen. Ik hoop dat
gemeenteleden van beide gemeenten elkaar
daar meer gaan ontmoeten en van elkaar leren.
Zo zal je elkaar ook daarbuiten beter weten te
vinden. Dat is positief en nodig in een tijd
waarin samen kerk-zijn niet meer
vanzelfsprekend is.

Irma: Ik kijk zoals ieder jaar uit naar de
‘liturgisch sterke perioden’ zoals Advent en de
Veertigdagentijd. Afgelopen zomer hebben wij
als predikanten al nagedacht over welke
lezingen in die periode een verbinding zouden
kunnen maken met het feest waar we naar
toeleven en het jaarthema van dit jaar: ‘Goede
buren’ Zo zullen we in de Advent personen
tegen gaan komen die ons helpen ons voor te
bereiden op Jezus’ komst in ons midden. En in
de Veertigdagentijd staan we stil bij wie onze
naaste is.

Stijn: Persoonlijk ben ik erg benieuwd naar wat
de verbouwing van onze Martinuskerk kan
betekenen voor een verdere samenwerking.
Zowel de Wijngaard als de Martinuskerk
worden op die manier multifunctionele
gebouwen waar we als gemeentes veel samen
kunnen doen.




Blijf er niet alleen
mee lopen

Als je je niet veilig voelt in de kerk:
vertrouwenspersoon

We willen graag dat iedereen zich veilig voelt in de !
kerk. Tegelijkertijd weten we dat dat niet altijd het
geval is. Niet in de samenleving, niet in de kerk. Daarom is veilige kerk een
belangrijk thema voor ons. Daarom hebben we met zeven andere kerken in
de regio een team vertrouwenspersonen samengesteld. Omdat het
belangrijk is dat je, 66k binnen de kerk, je grens mag aangeven wat voor
jou goed of niet goed voelt.

Waarvoor kun je terecht bij een vertrouwenspersoon?

Voel je je niet veilig in de kerk? Of vermoed je een onveilige situatie? Dan
kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Een onveilige
situatie kan zijn grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, kleineren,
seksueel misbruik. Ook financieel bedrog kun je melden bij de
vertrouwenspersoon.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon lost niets voor je op, maar luistert naar je. Hij/zij
kan je adviseren over eventueel te nemen stappen en je daarbij
ondersteunen. De vertrouwenspersonen hebben allemaal een training
gevolgd. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en vinden plaats in alle
veiligheid.

Hoe neem ik contact op met een vertrouwenspersoon?

info@vertrouwenspersoonRLZ.nl | 06 15.60 43 38

Je kunt de vertrouwenspersoon bellen of mailen. Als je belt, krijg je
waarschijnlijk de voicemail. Geef je naam, telefoonnummer en de
gemeente waar de melding of vraag over gaat, door. We nemen dan zo
snel mogelijk contact met je op, uiterlijk binnen twee werkdagen.

8 Vertrouwenspersoon



Gezicht zonder buren

deuren op slot
ramen met gordijnen gesloten
mensen als mieren in hopen

wij mijden de ogen
lopen gebogen zonder te zien
alleen thuis lukt ontspannen misschien

wonen naast buren
zonder gezicht en zijn blij
met geluidsisolatie door muren

ik ga spelen met dromen
in vergezichten een nieuwe wereld belichten
maar zij willen niet komen

Wil Melker
13/08/2012




Activiteiten Bezinning, Gesprek en Ontmoeting

wo 1-10  Leeskring: In de traditie van lona, olv René Silvis
vr3-10 Martinusborrel

di7-10 Start Leesgroep olv Roel van Qosten, 'En dan nog dit’
wo 8-10  Start Geloven met met plezier

vr 10-10  Spelletjesavond voor jong en oud

za11-10  Pelgrimswandeling, 5-8 km,

di 14-10  Lezing over Dietrich Bonhoeffer (zie hieronder)
di21-10  Mediteren in de Martinus

Zie inlegvel activiteiten

20.00 uur, Martinuskerk

10.00 uur, Eekschuur
Verschillend

19.30 uur Martinuskerk

09.00 uur, Rondom Wichmond
19.45 uur De Wijngaard

19.30 uur, Martinuskerk

Voor de meest actuele informatie zie de website www.protestantswarnsveldzutphen.n|, liturgie

en Kerkbrief

Geloven met plezier

Geloven met plezier is voor ouders van jonge
kinderen.

Opvoeden gaat vaak gepaard met vragen: wat
willen we onze kinderen meegeven? Hoe leven
we onze kinderen voor? Hoe willen we dat ze
een naaste worden voor anderen? Hoe praten
we met hen over ons geloof?

Onder leiding van ds. Irma Pijpers gaan we in
gesprek over deze vragen en meer.

Start op woensdag 8 oktober, daarna op 11
december, 11 februari, 15 april en 10 juni.
Aanmelden via pijpers@pknzutphen.nl

Lezing over Dietrich Bonhoeffer

Ds. Edward van 't Slot geeft op 14 oktober een
lezing over het leven en gedachtengoed van
Dietrich Bonhoeffer en een inleidng op diens
boekje 'Gemeenschapsleven dat naadloos
aansluit op ons jaarthema
'‘Goede Buren’.

De lezing is de start van een
serie gesprekken over het
boekje
'‘Gemeenschapsleven. De
gesprekken vinden plaats
op6,13,20en 27
november. De start is om
16.45 uur, met aansluitend
eten van 18.00 - 19.00 uur.

Genteenischaps-
leven

Want samen eten is bij uitstek de manier om
het leven te delen. Er is ook de mogelijkheid
om vanaf 19.30 uur met elkaar in gesprek te
gaan.

Aanmelden bij Martin Rus,
rus@pknzutphen.nl

Mediteren in de Martinus

Heb je behoefte aan rust? Wil je ervaren hoe het
is om samen stil te zijn? Probeer je thuis te
mediteren, maar lukt het niet om daar
regelmaat in te krijgen? Wil je je geloof
verdiepen?

Kom dan ‘Mediteren in de Martinus, een
maandelijks meditatiemoment van drie
kwartier in het koor van de Martinuskerk.

We doen een paar lichaamsoefeningen en
mediteren daarna in stilte bij een tekst of een
afbeelding. Er zijn stoelen beschikbaar. Heb je
een meditatiebankje of -kussen? Neem dat dan
mee + een kleed voor op de grond. Ervaring
met meditatie is niet nodig. Doe gerust een
keer mee om na te gaan of het je goed doet.
Plaats en tijd: Martinuskerk, 21 oktober,
19.30-20.15 uur. Opgave is handig, maar niet
noodzakelijk; kom

op tijd; de deur gaat om 19.30 uur dicht.
Begeleiding: Jeanet Aartsen,
j-a.aartsen@gmail.com, tel. 57 31 75.

Er zijn geen kosten aan verbonden.
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Leesgroep met ‘En dan nog dit’
van Nico ter Linden

‘En dan nog dit’ is het laatste boek dat Nico ter
Linden heeft geschreven. Hij was uitgenodigd
om iets te vertellen over hoe zijn geloof zich
had ontwikkeld door de jaren heen en dat is
uiteindelijk dit boekje geworden. Het is een zeer
persoonlijk, aanstekelijk en waardevol boekje
geworden, een kleinood voor wie nadenkt over
de rol van het geloof in zijn/haar leven.

We gaan het met elkaar lezen en raken daarover
ongetwijfeld in gesprek, met maximaal 12
deelnemers, op 5 dinsdagochtenden van 10-12
uur. Data: 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2
december. Plaats: Eekschuur, opkamer. Leiding:
ds. Roel van Oosten, bij wie je je ook kunt
aanmelden. Tel 52 84 94 of via e-mail
van.oosten-ordelman@hetnet.nl

Leeskring lona, de lona
Community en Keltisch
christelijke spiritualiteit voor
vandaag

Aan de hand van het boek In de traditie van lona
van Gerke van Hiele (red.) ontdekken we de
eigenheid van de Keltisch-christelijke traditie en
het karakter van de huidige lona Community als
gemeenschap, en zien we hoe deze traditie
vanaf het eiland lona doorwerkt in
perspectieven voor kerk en wereld van
vandaag.

Op woensdag van 15.30 - 17 uur: 1 oktober, 29
oktober, 19 november, 17 december, 21 januari,
18 februari, 18 maart, 22 april en 20 mei. Het
boek kost € 5,- en wordt bij aanmelding
beschikbaar gesteld.

Informatie en opgave bij René Silvis via
r.silvis@pknwarnsveld.nl of 06 58 94 82 09.

Open Kerk en Stiltecentrum
zomer 2025

Eind augustus hebben we als Commissie een
gezellige bijeenkomst gehad met de
vrijwilligers van Open Kerk (OK) en het
Stiltecentrum (SC). We hebben ook
teruggekeken op de afgelopen periode.

Door de uitgestelde plannen voor de
verbouwing van onze kerk werd er pas heel laat
besloten om de Martinuskerk weer open te
stellen.

Onze kerk is minder dagen en minder dagdelen
per week open geweest en ook het aantal
weken van openstelling was beperkt.
Daarnaast was er geen expositie en werd er
geen PR gedaan voor de Open Kerk.
Desondanks hebben ruim 300 bezoekers een
bezoek gebracht aan onze kerk. En zijn er weer
vele kaarsjes aangestoken in het Stiltecentrum.

Erzijn mooie gesprekken gevoerd en de
openstelling werd door velen zeer op prijs
gesteld.

Tijdens de startzondag hebben we hier als
commissie nog kort bij stil gestaan en de
gemeente geinformeerd.

Als commissie OKSC willen we nogmaals alle
vrijwilligers van OK en SC bedanken voor hun
inspanningen.

ledere week kwam Gerdien Pelgrum een bos
verse bloemen brengen, dat ook door onze
bezoekers zeer werd gewaardeerd.

En mochten er leden van onze gemeente zijn,
die het leuk en mooi vinden om dit mooie
vrijwilligerswerk te gaan doen, dan kunnen zij
zich altijd melden bij een van de
commissieleden.

Commissie OKSC
Janke Ottema
Leo Stein

Peter Verhoeven
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Jeugdwerk Martinuskerk

Kindernevendienst
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl

Oppas

We beginnen weer! Elke zondagochtend is er
oppas voor de kinderen van 0-4 jaar tijdens de
dienst. Het is in de Eekschuur, om 10 uur. Van
harte welkom!

De buur van...

Op startzondag zijn we met kinderen, jongeren
en volwassenen gestart met het thema DE
BUUR VAN... Op tegeltjes hebben we mooie
teksten geschreven over Buren. Ondertussen
zijn we alweer een paar weken op weg. We
starten met een Lege flat, zonder Buren, elke
week komt er eentje bij.

Meestal
wonen je
buren naast
je (of iets
verder op),
en dat lijkt
op een
woord uit
de bijbel: 'je
naaste.
Jouw buur
kan dus
letterlijk en
figuurlijk
jouw naaste
zijn.

lege burenflat (startzondag)

Hoe doe je dat eigenlijk: buren zijn? Eigenlijk
gaat het 'vanzelf|, maar als je er ook nog wat
aandacht aan besteedt, wordt het fijn om een
buur te hebben en te zijn. Alhoewel je natuurlijk
ook wel eens last van elkaar kunt hebben... Hoe
zou dat bijvoorbeeld zijn geweest voor de buur
van Noach, met al dat geklus? En wat doe je dan
als 'goede buur'? Of als je je buren nooit ziet...
klop je dan op de deur? De komende weken
blijven wij ons hier nog even in verdiepen.

Spaardoel

In de zomerperiode hebben we gespaard voor
de KNGF Geleidehonden; we hebben het mooie
bedrag van 60 euro naar hen overgemaakt.
Dank jullie wel!

Ondertussen sparen we weer verder voor ons
volgende doel, namelijk: Het Vergeten Kind.

Er zijn kinderen die opgroeien in een gezin waar
problemen zijn. Zij krijgen daardoor niet de
aandacht die ze nodig hebben en voelen zich
soms alleen. Het Vergeten Kind verzorgt, onder
andere, 'Heppie Weekenden' Dit is een reeks
van 4 weekenden met vaste begeleiding in een
veilige omgeving, waarin ze leeftijdsgenootjes
ontmoeten die het thuis ook lastig hebben.
Spaar je mee? De "(spaar)koe" heeft altijd
honger!

Gedachtenismoment voor kinderen /
jongeren

Op woensdag 29 oktober is er voor kinderen en
jongeren een gedachtenismoment in de
Martinuskerk van 19.00 tot 19.30 uur. We
denken dan samen aan alle mensen, die we
missen en steken een kaarsje aan.

We hopen dat jij erbij bent, en neem gerust
iemand mee.

Kerstavond

Wat we precies gaan doen weten we nog niet -
misschien wel een Kerstkuier - maar houd je
Kerstavond (24 december) weer vrij voor de
Martinus? En nodig de mensen om je heen
maar vast uit!
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Jeugdwerk Zutphen

We beginnen weer!

Na een welverdiende vakantie, beginnen we
weer met het jeugdwerk. ESV heeft haar eerste
bijeenkomst gehad, en ook de
kindernevendienst is weer van start gegaan.
Omdat we vorig jaar ontdekten dat het soms
lastig is te ontdekken waar nu precies
behoefte aan is, hebben we ook een
bijeenkomst gehad waar ouders, kinderen en
jongeren konden nadenken over de toekomst
van het jeugdwerk. Op het moment van
schrijven weten we de uitkomst nog niet,
maar we houden jullie hier natuurlijk van op
de hoogte!

Geloven met Plezier

Ook dit jaar gaan we weer van start met de
gespreksgroep Geloven met Plezier. Deze
gespreksgroep is speciaal voor jonge ouders.
Naar aanleiding van artikelen of podcasts
gaan we in gesprek over verschillende thema's
rondom opvoeden en geloven. De data zijn: 8
oktober, 10 december, 11 februari, 15 april en
10 juni.

Vrijwilligers gezocht!

Drie keer per jaar organiseren we 'Kerk op
Schoot, een viering voor kinderen van 0-4 jaar
en hun ouders. We zoeken nog iemand die
ons helpt om dit voor te bereiden. Dit is
relatief weinig werk: 1 vergadering (vaak
online) en de ochtend van de viering zelf.
Meer. informatie en aanmelden kan bij ds.
Pijpers, pijpers@pknzutphen.nl

£ (£} 5 13 8
5 T (E] 4 8

nm

Pubquiz vrijdag 7 november
Op vrijdag 7 november vindt de volgende
Pubquiz plaats. ESV'ers, KIC'ers en

meegebrachte
%

vrienden spelen gratis

mee. Geef je op bij

Sjaak Meijer,

sgmeijer@hotmail.com. Inloop 19.30 uur,
aanvang quiz 20.00 uur, locatie De Wijngaard.
Kinderkerst nieuwe stijl: wie helpt mee?
We gaan dit jaar iets nieuws doen: we vieren
het Kinderkerstfeest op zondagavond 21
december in en om de Walburgiskerk. We
gaan voor een combinatie van een verlichte
optocht én een kerstviering in de kerk waarbij
bezoekers ook kunnen kiezen voor een van
beide onderdelen. Voor de vrijwilligers fijn:
geen uitputtende en drukbezette Kerstavond
meer! Wie wil helpen organiseren? Geef je op
bij Mineke, wakamperman@hotmail.com

Kalender jeugdwerk

8 okt 20.00 uur Geloven met plezier
12 okt 10.00 uur ESV
2 nov 10.00 uur ESV

Elke zondag om 10.00 uur Kindernevendienst

Filippine

1 - Bak met doopwater

2 - Ezra was er zo een

3 - Het seizoen van nu

4 - Jezus' geboorte vieren we dan

5-Een nare droom

6 - Hierin wonen de meeste mensen in Nederland
7 - Dit zeg je aan het einde van een gebed
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Hospice

Hospice
Collecte: 2 november

Zutphen en Warnsveld/Leesten

De zorg voor ouderen is complexer geworden,
mede doordat pati€énten langer thuis blijven
wonen. De samenwerking tussen
verpleegkundigen en vrijwilligers is in de loop
van de tijd steeds hechter geworden, en er is
veel wederzijdse afhankelijkheid binnen het
team. De werkdag bestaat uit 12-uursdiensten
waarin ze onder andere medicijnen uitdelen,
wondzorg bieden en contact onderhouden
met familie en artsen.

Collectedoelen
Warnsveld

12 oktober
Plaatselijk diaconaal werk

De ontvangen giften worden gebruikt om
mensen te ondersteunen bij financiéle
tegenslagen of hoge rekeningen. Voorbeelden
uit de praktijk; een wasmachine die het
opgeeft. Kosten als gevolg van ziekte of
tegenslagen. De gezamenlijke kerken hebben
een noodfonds waaruit deze onverwachte
kosten kunnen worden betaald.

19 oktober
SPOT Tanzania

SPOT Tanzania en Chamavita werken al meer
dan 30 jaar samen aan duurzame
drinkwaterprojecten in de Usambara

Twee vrijwilligers vinden het mooiste aan hun
werk dat er ruimte is voor persoonlijke zorg en
aandacht, en het feit dat ze patiénten en hun
families kunnen begeleiden in de laatste
levensfase. Ze benadrukken dat de meest
bijzondere momenten vaak in kleine, intieme
gebeurtenissen liggen, zoals een lach of een
mooi gesprek.

-‘wTanzania

Mountains in het noordoosten van Tanzania.
Ze maken gebruik van zwaartekracht om
water uit bergbronnen via leidingen naar
dorpen te transporteren. Tot nu toe zijn meer
dan 100.000 mensen aangesloten op schoon
drinkwater.

De projecten starten op initiatief van dorpen,
die zelf een deel bijdragen via arbeid en
landmeetkosten. Chamavita maakt het
projectplan, SPOT Tanzania werft fondsen in
Nederland. Na goedkeuring worden dammen,
leidingen, opslagtanks en tappunten
aangelegd.

Tijdens de uitvoering worden lokale
watercomités opgericht (COWSO’s), en
bewoners getraind om het systeem zelf te
beheren. Inwoners betalen een kleine bijdrage
per emmer water, waarmee onderhoud en
uitbreiding gefinancierd worden. Zo worden
de waterprojecten duurzaam en
zelfvoorzienend.
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KidsCare
Collecte 12 oktober (Zutphen)

De regioaanpak van KidsCare -
Werken in de Lunga Lunga sub-county

Het bieden van thuiszorg voor wees- en
hulpbehoevende kinderen is nieuw in Kenia.
Het vraagt veel uitleg. Maar de sociaal werkers
van KidsCare slagen er steeds beter in om de
KidsCare aanpak duidelijk te maken. KidsCare
wordt inmiddels (h)erkend in de hele sub
county Lunga Lunga in Kenia.

Deze sub county ligt in Zuid Oost Kenia en is
qua omvang te vergelijken met een
Nederlandse provincie (circa 3.000 vierkante
kilometer). Een gemiddeld zeer arme bevolking
(ruim 150.000 mensen) woont vooral in en rond
kleine dorpsgemeenschappen en leeft
voornamelijk van de opbrengsten uit eigen
kleinschalige activiteiten op het gebied van
landbouw en visserij. Een ‘armoede spiraal’ is
nog overheersend in de sub county en
stagneert ontwikkelingen op het gebied van
scholing, gezondheid en economie. Een
uitdaging, ook voor KidsCare.

>

kidscare

KidsCare biedt op unieke wijze steun aan arme
kwetsbare gezinnen. Deze huishoudens dragen
veelal zorg voor weeskinderen van familieleden
en/of gehandicapte kinderen. De thuiszorg
aanpak van KidsCare helpt in hun eigen
omgeving op dorps-niveau en de armste
gezinnen op het platteland.

Met deze hulp kunnen de kinderen toch
opgroeien in hun vertrouwde omgeving. Deze
benadering van KidsCare leidt tot een
onmiddellijk positief effect.
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Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl
Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken op protestantse gemeente

Zutphen

Lutherse kerk: Kerkdienstgemist.n|

Zondag 5 oktober
10.00 u. Martinuskerk:
10.00 u. Walburgis:
10.15 u. Lutherse kerk:

Zondag 12 oktober
10.00 u. Martinuskerk:
10.00 u. Walburgis:
10.15 u. Lutherse kerk:

Zondag 19 oktober
10.00 u. Martinuskerk:
10.00 u. Walburgis:
10.15 u. Lutherse kerk:

Zondag 26 oktober
10.00 u. Martinuskerk:

10.00 u. Walburgis:
10.15 u. Lutherse kerk:
16.00 u. Walburgis:

ds. S. Sluis
ds. I. Pijpers
Oogstdienst: ds. L. Vos

ds. P. Wolthuis
ds. I. Pijpers; HA
dr. P. Akerboom

ds. D.van Alphen
ds. F. Oosterwijk
dr. P. Akerboom

oogstdienst;

ds. R. Silvis; S&T

ds. A. Fuhrmann

ds. C. Huisman
Orgelvespers:

ds. S. van der Woude

Zondag 2 november; gedachtenisdiensten

10.00 u. Martinuskerk:

ds. S. van der Woude en
ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: ds. . Pijpers en dhr. M. Rus
10.15 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea; HA

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia Israélzondag
Walburgis: Algemeen

Lutherse kerk:  Voedselbank Zutphen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Pl. diacanaal werk
Walburgis: KidsCare Kenia
Lutherse kerk: ~ Orgelfonds

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Spot Tanzania
Walburgis: Algemeen
Lutherse kerk:  Lutherstichting

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk:  Voedselbank
Walburgis: Algemeen
Lutherse kerk:  Diaconie

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk: ~ Hospice Zutphen

De Wijngaard:
Lutherse kerk:

Hospice en Buurzorghuis
Hospice Zutphen
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Kinderoppas (0 tot 4 jaar)
kindernevendiensten (4 tot 12 jaar

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk,
Walburgiskerk en de Wijngaard

KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk
Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten; 5 oktober en 2 november

Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard
Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomster; 12 oktober en 2 november

Diensten GGNet
Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

Diensten Den Bouw 15.30 uur
10 okt. ds. S. Sluis

Diensten De Lunette om 15.30 uur uur
10 okt. pastor R. van Veen
24 okt. ds. H. van de Kamp

Middagpauzediensten
ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de
Lutherse kerk, Beukerstraat 10

2 okt. dhr. W. van Slooten
9 okt. ds. J. Boer

16 okt. ds. C. Bochanen

23 okt. ds. A. Baas

30 okt. ds. H. van de Kamp
6 nov. ds. A. Meijer

Avondgebeden Stadsklooster
Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de
Elisabethkapel Tengnagelshoek

Protestantse gemeente Warnsveld / Leesten:
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen" en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart

Geel (€2,00) kost € 40 per kaart

Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Vervoer kerkdiensten:
Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

Protestantse gemeente Zutphen
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en €40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Codrdinatie Bloemengroet:
Tineke Wijers, tel. 57 21 80

email: tinekewijers@hotmail.com
Dicky Suitela, tel. 51 78 40

email: suitela69@planet.nl

Vervoer kerkdiensten:
Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82 of
0638388046

Redactie kerkbrief:
Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39
Email: kerkbrief@pknzutphen.nl
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Elisabeth Bon

Elisabeth (Lies) Bon is een bekend gezicht in
Zutphen. Na het halen van haar A-diploma van de
kweekschool in 1947 ging zij aan de slag op
scholen in Zutphen. Toen Zutphen na de oorlog werd
uitgebreid, werd ze aangesteld als directrice van de
school die in het DWK-gebouw huisvestte. Werken
met kinderen was haar passie, maar helaas moest zij
gaandeweg haar leven haar werk neerleggen in
verband met burn-out klachten. Stil zat zij echter
nooit. Ze deed veel cursussen, zoals Frans en
tekenen aan de volksuniversiteit, en ook deed zij
heel veel vrijwilligerswerk.

Grietje ‘Gré van Keulen - Jacobi

Op vrijdag 22 augustus werd er in een dankdienst
voor haar leven, waarin het loflied op de liefde uit 1
Korintiérs 13 de grondtoon was, definitief afscheid
genomen van ‘trochsetter’ Gré van Keulen, geboren
Jacobi. Groot geworden als 8e in een gezin van 10
kinderen in de omgeving van Drachten belandt ze in
1953 voor de zorg in een gezin in Vlaardingen. Daar
zien Jan en Gré elkaar liefdevol in de ogen. Ze
trouwen in 1956, wonen in Monster, Tiel en Zutphen
en krijgen 4 kinderen. Gré richt zich met name op het
draaiende houden van het gezin en vrijwilligerswerk.

Maria Berendina Koppenol — Muller

Riet werd in Deventer geboren op 3 mei 1932. Zij had
een oudere zus. Ze woonden in Zutphen aan het
Vispoortplein. In 1939 verhuisden zij naar Rotterdam,
waar haar vader werk had gekregen. Daar maakte
Riet het bombardement en de oorlog mee.

Riet leerde Ton Koppenol kennen, die bij zijn ouders
in de bakkerij in Kralingen werkte. Ze trouwden op
21 januari 1954. Riet hielp mee in de bakkerij. Ze was
goed in etaleren, mooi verpakken en verkopen. Ze
kregen twee kinderen, Daan en Erik.

Na hun pensioen zijn ze verhuisd naar een eigen
woning. In november 2021 overleed Ton als gevolg

10 augustus 1931 - 22 mei 2025

Zo deed ze pastoraat en bezoekwerk in de kerk, en
was algemeen bestuurslid voor de Nederlands
Christelijke Vrouwen Bond. Tot
op hoge leeftijd bleef zij actief. "Dat houdt je jong”,
zei ze vaak.Haar appartement aan de Polsbroek hing
vol met zelfgemaakte kunst en altijd klonk haar
geliefde muziek. Ook schreef ze voor speciale
gelegenheden gedichten, waarvan eentje, over
pelgrimage, op haar uitvaart, die zij zo nauwgezet
had voorbereid, heeft geklonken.

ds Irma Pijers

31 oktober 1929 - 15 augustus 2025

Ze is sociaal, verbaal sterk en kan veel aan;
familieleden in nood en vluchtelingen kunnen
maandenlang bij hen inwonen. In Zutphen wonen ze
lange tijd op de Rietbergstraat totdat ze in het
voorjaar van 2024 verhuizen naar De Polbeek omdat
het fysiek en mentaal wat minder bij haar wordt. Ze
heeft het goed naar haar zin op de nieuwe stek
totdat ze op vrijdag 15 augustus wordt opgenomen
in het Lan fan Louter Ljocht, daar waar elk mens ten
diepste wordt gekend door God zelf.

Martin Rus

3 mei 1932 - 22 augustus 2025

van Covid. Riet had zorg in huis nodig en na enige tijd
werd besloten om te verhuizen naar een huis met
goede verzorging. Zo vertrok Riet uit het
Rotterdamse naar Huis Welgelegen. Het was

wennen, maar het werd een thuis. En ook hier in

onze Martinuskerk werd ze een goede bekende; ze
zat hier vooraan in haar rolstoel en zij voelde zich

hier thuis. Haar creativiteit, intelligentie, muzikale
kennis, liefde en humor zullen gemist worden. Mag
haar gedachtenis ons tot zegen zijn.

ds René Silvis
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Ben (Bernardus Jacobus) Castermans

Op zondag 24 augustus overleed Ben Castermans, op
de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde de laatste 7 jaren
in de lJsselflat waar hij graag aan allerlei activiteiten
deelnam. Een blijmoedig mens die tot op zijn 83e
levensjaar zelfstandig en kijkend naar de toekomst,
genoot van het leven.

Ben was in Zutphen geboren, waar zijn ouders in de
Laarstraat een slagerij hadden. Ook Ben ging het
slagersvak in en dat vak had zijn hart. Er was
toentertijd een stevige concurrentie tussen slagers in
Zutphen en dat deed hem besluiten om slager te
worden bij de MIRO en later bij Albert Heijn.

Hij was inmiddels met Dirry Hissink uit Warnsveld
getrouwd en samen werden ze de trotse ouders van
José.

Vanaf 1970 was Ben collectant in de (toen)
Hervormde kerk. Hij heeft dat tot aan zijn overlijden,
ruim 55 jaar, vol gehouden.

26 juli 1942 - 24 augustus 2025

Aan het 50-jarig jubileum kon helaas vanwege de
Coronatijd geen aandacht worden besteed maar dat
is later alsnog gevierd en als dank voor zijn
geweldige inzet ontving hij het gouden insigne met
diamant. Ook ontving hij een oorkonde én een
prachtige breedbeeld foto van de Walburgiskerk. Hij
was daar heel blij mee en deze kreeg een plaatsje
boven zijn bed.

Voor Ben betekende het geloof alles. Hij zag zich als
een pelgrim, een mens die in twee werelden leeft.
Bij de uitvaart was dat de rode draad: zijn onwrikbaar
geloof in de Heer die hij wilde dienen. Hij ervoer de
zondagen als ‘oplaad-momenten’

Bij de dankdienst voor zijn leven kwamen zijn humor,
zijn vrolijkheid en het kunnen genieten van
onverwachte dingen, naar voren.

We stonden stil bij psalm 23. Over de herder die zijn
schapen leidt en de schapen die de stem van hun
herder kennen. Ben kende deze stem.

Alice Hilbers

Derk Jan Albert Heijink

Jan werd op 13 september 1942 geboren op de
boerderij De Kattepol in Leesten. Hij ging naar de
ambachtsschool en werd bouwvakker. Lang heeft hij
gewerkt als voorman bij Van Campen in Zelhem. Jan
trouwde met Margreet Jansen uit Hengelo. Ze
hadden elkaar leren kennen op Koninginnedag. Zij
kregen twee zoons, Erik Jan en Gerben.

Hij maakte dingen zelf, hij repareerde zelf, hij bouwde
zijn huis zelf en kluste graag met de jongens. ‘Goed
zijn en je inzetten is de gewoonste zaak van de
wereld; zei hij. Hij had dan ook grote moeite met
mensen die een ander bedonderden.

13 september 1942 - 13 september 2025

De laatste dertig jaar kreeg hij fysieke tegenslagen,
maar hij kwam er telkens weer bovenop.

Maar de uitgezaaide huidkanker die hem trof, die was
hem toch de baas. In rust dacht hij met Margreet na
over zijn uitvaart en in rust is hij thuis overleden met
zijn beminden om hem heen.

De dankdienst voor zijn leven was vrijdag 19
september.

Jan Heijink werd 82 jaar. Mag zijn gedachtenis ons tot
zegen zijn.
ds René Silvis
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Vanuit de kerkenraad
Van kerkapp tot verbouwing

Het kerkelijk seizoen is weer begonnen. Bij de
vorige KerkZIN zat het indrukwekkende
programma van Bezinning, Gesprek &
Ontmoeting. In de levendige startdienst waren
we actief bezig met ons jaarthema “Goede
buren”. Daar gaan we op allerlei manieren
volop mee verder: goede buren voor elkaar in
de gemeente, voor de mensen in onze
woonomgeving, voor de mensen wereldwijd.
Op 25 augustus vergaderde de kerkenraad in de
nieuwe vorm: minder vaak en in kleiner
gezelschap. Hieronder een paar onderwerpen.

Afscheid en welkom

We ontvingen het prachtige bericht dat Melanie
Garritsen pastoraal-ouderling wil worden. De
kerkenraad heeft dit bericht met grote
instemming ontvangen. Na de formele
procedure hopen we haar op 9 november te
mogen bevestigen.

Op 5 oktober nemen we afscheid van Jan
Huizinga, als diaken. Jan was de afgelopen
jaren met zeer veel inzet diaken, binnen de
diaconie en als linking-pin met de werkgroep
Kerk in Aktie. Ook op deze plaats: Jan, bedankt!
We hebben in de kerkenraad gesproken over
het onderscheid tussen de verschillende
medewerkers in de gemeente. We kennen
ambtsdragers, taakdragers en leden van
werkgroepen. We hebben afspraken gemaakt
over de taken en verantwoordelijkheden en
over de bevestiging (ambtsdragers) en het
voorstellen (taakdragers).

Vertrouwenspersonen

Elders in KerkZIN vindt u meer informatie over
de vertrouwenspersonen binnen onze kerken
als onderdeel van veilige kerk. Van harte
aanbevolen om daar kennis van te nemen.

Kerkapp
We gaan starten met de kerkapp. Een middel
om makkelijk en snel met elkaar te
communiceren, in allerlei deelgroepen. Op 5
oktober en 9 november na de dienst krijgt u
informatie en hulp bij het installeren en
gebruiken van de kerkapp.

Cantorij

Onze cantor-organist Martin van Heerde gaat
niet door als cantor-organist. De kerkenraad
heeft de (eerder opgeheven) werkgroep
'organisten’ gevraagd in gesprek te gaan met
de huidige organisten die aangaven ook een
project-cantorij te willen dirigeren en met een
mogelijk andere kandidaat. En te onderzoeken
of de draad weer opgepakt kan worden, omdat
er genoeg gemeenteleden zijn die graag mee
willen doen in een project-cantorij.

Verbouwing

De verbouwing is gestart. De eerste contouren
van de nieuwe entree zijn al zichtbaar. We
denken intussen al aan de opening na de
verbouwing. We willen begin 2026 op
feestelijke wijze stil staan bij de ingebruikname
van de verbouwde Martinus. Wilt u meedenken
en mee organiseren: laat het weten aan
Marianne of Sam of één van de predikanten.

Buurtkringen

Tot slot: we zijn echt van start gegaan met de
buurtkringen. Voor 25 kringen is al een
contactpersoon gevonden. Als uw buurtkring
van start gaat, krijgt u daarover bericht. Vindt u
het leuk hierin een actieve rol te spelen: we
horen graag van u.

Sam Terpstra, voorzitter
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Bij de diensten

Zondag 5 oktober: "geef ons meer geloof"
Deze zondag lezen we in Lucas 17 over hoe we
volgens Jezus op elkaar moeten letten als
gelovigen. Durven we elkaar aan te spreken, op
wat ons opvalt? Of wordt het dan al snel
hypocriet: "ja, maar jij doet..". Wat is onze plicht
naar elkaar als gemeenschap, als het aankomt op
het geloven zelf?

Deze zondag is onze voorganger ds. Simon Sluis

Zondag 12 oktober: gastvoorganger
Deze zondag is onze voorganger ds. Pieter Dirk
Wolthaus.

Zondag 19 oktober: gastvoorganger
Deze zondag is onze voorganer ds. Deddie van
Alphen.

Oogstzondag - zondag 26 oktober
Op Oogstzondag gaat het om dankbaarheid voor

de oogst. Bij onze dankbaarheid is niet zonder het

besef van kwetsbaarheid. Oogst is niet altijd
vanzelfsprekend. En ruimte voor ieder mens is in
onze wereld helaas ook niet vanzelfsprekend,
maar daar kunnen we als mensen zeker wel iets
aan doen. Psalm 84 zet ons op het spoor van
ruimhartigheid: Zelfs de mus vindt een huis en de
zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren (Psalm 84). Met de inzameling voor

de Voedselbank geven we al jaren handen en
voeten aan het thema ‘Goede buren'

We sluiten af met een lunch met pompoensoep. In
het voorjaar deelden we pompoenzaadjes uit. Nu
is de tijd van oogsten daar. We hopen dat er wat
te oogsten valt. Op 12 en 19 oktober kunnen
pompoenen in de kerk worden ingeleverd. Wil je
mee lunchen? Wil je soep maken? Geef je dan op
bij ds René Silvis.

Zondag 2 november: Allerzielen

Deze zondag vieren we onze gedachteniszondag
en herdenken we de leden die ons het afgelopen
jaar zijn ontvallen. Voorgangers zijn ds. Stijn van
der Woude en ds. René Silvis.

Fle p

Inzamelingsactie Voedselbank

tijdens Oogstdienst Martinuskerk
Ook tijdens de verbouwing van onze
Martinuskerk blijven we vieren, breken en
delen. Delen doen we vooral tijdens de
oogstdienst op 26 oktober a.s. Net als de
afgelopen jaren verzamelen we weer voedsel
in voor de plaatselijke Voedselbank.

Mede doordat de grote winkelbedrijven hun
levensmiddelen goedkoop aanbieden, om
verspilling tegen te gaan ( een goed initiatief)
is dat merkbaar in de aanvoer van
levensmiddelen bij de Voedselbank.

Daarom dragen we als gemeente van de
Martinuskerk graag ons steentje bij.

Op zaterdag 25 oktober kunt u van 10.30 uur
tot 12.00 uur uw levensmiddelen inleveren.
Dat kan ook nog zondagochtend voor aanvang
van de kerkdienst. Het gaat dit jaar alleen om
houdbare levensmiddelen. We hopen dat u
allemaal meedoet zodat we veel kratten
gevuld kunnen geven voor de Voedselbank.
Een hartelijke groet namens de Diaconie
Warnsveld/Leesten
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Uit de Kerkenraaad

Opstarten

Als u dit leest heeft de kleine kerkenraad al
weer twee vergaderingen achter de rug,
hebben we Startzondag gevierd, draait de
Kindernevendienst en de Oppasdienst weer
op volle toeren en zijn bijna alle werk- of
taakgroepen begonnen aan het seizoen
2025/2026.

Allerlei

Twee ouderlingen (Marja Jaspers Focks en
Marietje Oltvoort) namen afscheid en werden
in een kerkdienst bedankt voor hun
jarenlange inzet!

De voorbereidingen voor de
gedachtenisdienst, die op 2 november
plaatsheeft in De Wijngaard, zijn gestart. Elk
jaar is het weer indrukwekkend als de namen
genoemd worden van gemeenteleden die
het achterliggende jaar zijn overleden en er
bij elke naam een kaars wordt ontstoken.

Veilige kerk

De regionale website ‘Veilige Kerk’ is
gelanceerd en functioneert. Informatie over
melden bij vertrouwenspersonen vindt u op
onze website en op pagina 8 van deze
KerkZIN. We hopen dat het nooit nodig is,
maar contact opnemen kan nu. Blijf dus niet
rondlopen met een vervelend gevoel over
een situatie die u meemaakte, zag of hoorde.

Studie Irma Pijpers

Ds. Irma Pijpers is vol vreugde aan haar studie
begonnen, dus haar vaste werkdagen zijn nu:
maandag/ dinsdag/woensdag en
zaterdagmorgen. Ze blijft natuurlijk goed
bereikbaar via e-mail en telefoon (voicemail!)
voor het maken van een afspraak. Schroom
dus niet om contact met haar op te nemen!

Wisseling scriba

Bert Hilhorst heeft nu zijn taak als scriba op
zich genomen, nadat we de afgelopen tijd
samen werkten om de overgang zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Voortaan is hij dus
verantwoordelijk voor en bereikbaar via het
emailadres kerkenraad@pknzutphen.nl . Ik
blijf ‘algemeen’ ouderling en nog betrokken
bij allerlei zaken.

Email: nvhouwelingen@gmail.com. Ik ben dus
zeker niet uit beeld!

Ik hoop dat we als gemeente en als
kerkenraad weer een goed seizoen gaan
beleven. Op het programma staan weer
interessante activiteiten en veel
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
Maak gebruik van het aanbod en doe mee.
Goede Buren ben je volgens mij, als je oog
hebt voor elkaar en samen bezig bent. Op
Hoop van Zegen!

Nel van Houwelingen
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Jan V

Het Bornhof en
de IJsselflat

Op zaterdag 18 oktober om 10.30 uur is onze
viering in Het Bornhof en op dinsdag 21 oktober
om 14.30 uur komen we samen in de lsselflat.

In beide huizen is Martin Rus de voorganger. U
bent van harte welkom ook als u nietin de

huizen woont! We zien u graag!

Met een hartelijke groet, ook namens Alice,
Rianne en Martin,

Tineke van Vliet
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Normaal

Evapgeliscth Lutherse Gemeente
Zutphen

Oktober wordt in ons land door de onstuimige politieke ontwikkelingen van het laatste jaar een
spannende maand. Wat voor mogelijkheden zullen de Tweede Kamerverkiezing opleveren voor
een stabiele regering? Voor kiezers spelen vele overwegingen een rol bij de beslissing op welke

partij er gestemd zal worden op woensdag 29 oktober.

Onderstaand gedicht van de Zutphenaar Andy Kockelkoren benoemt een aspect dat niet zelden
op de achtergrond — op het gevoelsniveau —meespeelt bij de overwegingen die kiezers doen
besluiten een bepaalde partij hun stem te geven. Het gedicht is ter overdenking.

Wiert Sarolea

Ons Land

Terugverlangend naar een land
dat nooit heeft bestaan

Het beeld houdt stand
Geschiedenisboeken vergaan

Ons soort mensen

met ons soort mensen begaan
Een huis, vrijheid, baan

en geen wakkere waan

Terug naar een normaal
met een simpel verhaal
en simpele zondebokken
Onder luid kabaal

muren hoog opgetrokken

Normaal

dat altijd ‘anders’ heeft gevreesd

maar ‘anders' is er altijd al geweest

als schandaal, theatraal

een signaal, zo foutgevaar voor de eenvoud
voer voor de schandpaal

Ik wens voor ons land
met hart en verstand
een open kijk

Elk mens als mens gelijk

Andy Kockelkoren
uit de bundel "De vorm is vrij'

"
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Kerkdiensten in
de Lutherse Kerk

De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij
anders aangegeven.

28 september  ds. J. Uytenbogaardt, HA

5 oktober mw. ds. L. Vos, oogstdienst
12 oktober dhr. A. Verburg
19 oktober mw. ds. P. Akerboom-Roelofs
26 oktober ds. C. Huisman
2 november ds. W. Sarolea, HA
gedachtenisdienst de Lutherroos

Dag van Michaél en alle Engelen

Op 29 september is het de Dag van Michaél en alle Engelen. Zo staat het ook
aangegeven in het Luthers Dagboek. Oudtijds was dit een voorname feestdag, die
inmiddels - althans in Nederland - nog maar weinig aandacht krijgt. Pas vrij laatin de
joodse traditie (ballingschap) hebben enkele engelen een eigen naam gekregen. Eén
van hen is Michaél. Het Bijbelse getuigenis beperkt zich ertoe Michaéls bijzondere
betekenis te beklemtonen. Als enige engel staat hij met zijn naam tegenover de Boze
en de bozen die Gods almacht over de schepping en zijn uitverkoren volk ter discussie
stellen. Zijn naam is een vraag, betekent: “Wie is als God?” De engel die deze naam
draagt is het antwoord op die vraag. Niemand moet het aandurven zich met God te
meten, zelfs Satan niet.

Michaél wordt in de Bijbel enkele malen genoemd: In het boek Daniél (10,3 en 12,1)
wordt hij vorst genoemd en treedt hij op als hemelse beschermer van Israél. In joodse
apocriefe geschriften (boek Henoch) staan uitgebreide details over zijn status en
functies, hemelse sleutelbewaarder en oppergeneraal. Hij wordt de eerste en hoogste
van de aartsengelen genoemd. Het boek Henoch vermeldt onder meer dat Michaél
streed met de duivel om het lichaam van Mozes. Dat was blijkens een tekst in de brief
van Judas (vs 9) een bekend verhaal in die dagen. En in het boek Openbaring (12, 7-12)
wordt beschreven hoe Michaél in de eindtijd met succes strijd voert tegen de draak en
diens engelen.

Luther had niet veel op met heiligenverering, en zeker niet met gebeden tot heiligen
om hun gunst of voorspraak af te smeken. De enige heiligen aan wie hij aandacht wilde
schenken waren Johannes de Doper, Maria en de heilige Michaél.

Luther handhaafde Michaelistag op de liturgische kalender wegens zijn grote
populariteit in Duitsland en omdat het in Leipzig het begin van de najaarsbeurs
(Michaelismesse) betekende. Nog steeds is Michaélsdag op diverse plaatsen een
aanleiding voor feesten, jaarmarkten, soms verbonden met een oogstdankfeest.

Jan van Beijeren
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Warnsveld/Leesten

Verbouwing Martinuskerk

De aanpassing van het interieur is inmiddels van =

start gegaan en vordert voorspoedig. De
installateur gaat binnenkort (nu 17-9-2025) aan
de slag. Ook de preekstoel krijgt een andere
plaats.

Op vrijdagmiddag maken enkele vrijwilligers de

kerk schoon voor de eredienst op zondag. U
bent van harte welkom om aanwezig te zijn.
Dan kunt u ook zien wat er allemaal verandert.

Zutphen

Vacature Personeelsbeleid

Door de wisselingen in het College zijn we op
zoek naar een nieuw lid dat zich als
kerkrentmeester in wil zetten voor onze kerk.
De belangrijkste taken liggen in het
personeelsbeleid, voornamelijk in het
onderhouden van contacten met personeel en
vrijwilligers. Je zorgt voor een fijne
werkomgeving voor iedereen. Een leuke
portefeuille met veel contact.

Wil je eens meekijken of het wat voor je is?
Vraag gerust meer informatie bij Elco de Rooij
of via mail: kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Vacature notulist

Ben jij 1 keer in de maand op dinsdagavond
beschikbaar voor het maken van notulen van
onze vergadering? Dan komen we graag met je
in contact! Laat het weten via
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Opbrengst AKB 2025

Tot en met augustus heeft de gemeente
€162.149 ontvangen van alle gemeenteleden.
Dit is al bijna 75% van het toegezegde bedrag
in 2025. Heb je geen toezeggingsformulier
ingevuld? Dan ontvang je binnenkort de
herinnering hiervoor. Je bijdrage voor het
kerkenwerk is nog steeds van harte welkom!

Actie Kerkbalans

In oktober beginnen we alweer met de
voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2026. Er
is een groepje dat aan de slag gaat met de
folder. Sjaak en Annemarie gaan aan de slag
met de praktische organisatie van de werving,
zoals met looplijsten en voldoende vrijwilligers.
Heb je tijd over en wil je in januari ook
bijdragen aan de Actie? Of ben je goed in
tekstschrijven of vormgeving? Laat het ons
weten: kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Overlijden Ben Castermans

Het college van Collectanten heeft
kennisgenomen van het plotseling overlijden,
van Ben Castermans op 83-jarige leeftijd.

Hij maakte vanaf 1971 deel uit van ons college.
Een zeer betrokken man, Ben was altijd positief
gestemd.

Wij wensen zijn dochter José, man Berry en de
kleinkinderen heel veel sterkte in deze
moeilijke tijd.

Namens het College van Collectanten,

Jan-Wim Ruijsink
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PCOB - ANBO

Op 23 oktober is er een bijeenkomst van de
PCOB-ANBQO met als thema NATUUR...

Joke Hoitink van Gelders Landschap en
kastelen wil ons dan van alles over dit
onderwerp komen vertellen.

Mieke Mulder

Martinusmarkt zaterdag 22
november 2025

Het is nog niet zo ver maar de Martinusmarkt
komt toch al weer in zicht.

De verbouwing van de kerk is dan klaar en dit
is misschien een mooi moment om even
binnen te lopen en dat te bekijken.

De markt wordt gehouden in de Martinuskerk
op zaterdag 22 november tussen 10.00 en
15.00 uur. En zoals de naam al zegt; de
opbrengst is voor de Martinuskerk.

We verkopen boeken, CD’s, LP’s en kleding,
textiel en schoenen.

Maar ook oliebollen en natuurlijk staat de
koffie klaar.

Er is ook weer een verloting met vele mooie
prijzen.

Koorvespers in de Walburgiskerk

Geldersch

Landschap
Kasteelen

Wie goederen wil afstaan om te verkopen kan
die inleveren op vrijdag 21 november tussen
10.00 en 17.00 uur bij de kerk.

We zoeken voor zowel de vrijdag als de
zaterdag nog mensen die ons willen helpen.
Wilt u meehelpen om deze dagen tot een
succes te maken? Meldt u aan op
onderstaand mailadres of telefoonnummer.
Het zijn altijd heel leuke dagen met veel
ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

Komt u ook op zaterdag 22 november even
kijken?

Namens de Martinusmarktcommissie,
Gerard Achterstraat

06 11284881
martinusmarkt@pknwarnsveld.nl

Op 28 september vinden er weer koorvespers plaats in de Walburgiskerk.
Dit keer neemt Vocaal Ensemble Kwartens ons mee in de Engelse
koormuziek, zoals Tallis en Gibbons. Maar ook het prachtige "The road
home" van Stephen Paulus zal gezongen worden. Voorganger is ds. Irma
Pijpers en het orgel wordt bespeeld door Jan Kleinbussink. De viering
begint om 16:00 uur, toegang is gratis, er is een collecte na afloop.

Korte berichten
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Gesprekken over het Klimaat

met Eveline Verhoeven

Tja, dat klimaat. Een duurzame levensstij|
aannemen. Wat is nu echt zinvol om te doen en
om te laten? Welke dingen zijn echt belangrijk
om te doen als je je leefstijl wilt vergroenen?

Op de woensdagen 12 en 26 november
organiseert de Commissie Groene Kerk
Warnsveld-Zutphen gesprekken over het
klimaat o.l.v Eveline Verhoeven. Deze
gesprekken zijn bedoeld voor mensen die zich
bewust zijn van de klimaatverandering en daar
meer over willen weten of zich afvragen wat zij
kunnen doen.

Het gaat om een serie van 2 bijeenkomsten
waarin verschillende onderdelen van ons
gedrag (bijvoorbeeld eten, reizen, spullen) door
een duurzame bril bekeken worden. Het doel is
dat mensen met elkaar in gesprek gaan
hierover. Met gebruikmaking van spelvormen,
opdrachten en het uitwisselen van ervaringen.
Je krijgt steeds een klein stukje informatie,
waarbij bewustwording, verbinding en
handelen vanuit je eigen waarden vooral
belangrijk zijn.

We gaan onze ecologische voetafdruk
berekenen en kijken daarmee naar de
milieubelasting die we per persoon
veroorzaken. Ook gaan we kijken naar onze
ecologische handafdruk. Hierbij gaat het om de
bijdrage die een ieder levert aan een duurzame
samenleving.

Uﬂ, dat klimaat "

De gesprekken beginnen om 19.30 uur in De
Wijngaard in Zutphen. Inloop is vanaf 19.00 uur.
We vragen geen toegangsgeld maar maken
natuurlijk wel kosten. We vragen daarom een
vrije gift.

Ook zouden we het om organisatorische
redenen heel fijn vinden als je je aanmeldt als
je van plan bent om te komen. Dit kan via
groenekerkwz@pknwarnsveld.nl of door het te
melden bij één van ons persoonlijk.

Hartelijke groet van de Commissie Groene Kerk
Warnsveld-Zutphen:

Emmy van der Vaart, Tine Dieleman,
Hillie Kranendonk, Jacoline Kleingeld en
Marjan Kruik

N °unt\6 Ena,-m-e

1.00
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DE KANSELBIJBEL

Nu wegens herinrichting van de Martinuskerk
de kansel wellicht minder gebruikt gaat
worden lijkt het zinvol om de daarop liggende
kanselbijbel onder de aandacht te brengen.
Onze Martinuskerk kent een lange
geschiedenis.

Het is nu moeilijk voor te stellen dat in de 15e
eeuw zes altaren in de kerk stonden. Het
hoofdaltaar was genoemd naar Sint Martinus,
aan wie de kerk was gewijd, verder een altaar
gewijd aan Maria, Onze Lieve Vrouwe, en
daarnaast nog een viertal aan andere heiligen
gewijde altaren.

Bij de Reformatie verdwenen die altaren want In
de protestantse traditie staat Het Woord
centraal. En dat Woord is de bijbel, het woord
van God. In opdracht van de (protestantse)
Staten-Generaal verscheen in 1637 een
Nederlandse vertaling, de zogenoemde
Statenbijbel.

Die bijbel kreeg voortaan een centrale plaats in
de protestantse kerken, en wel op de kansel
van waaraf het woord van God wordt
verkondigd. In onze Martinuskerk zal het niet
anders geweest zijn en is dat zelfs nog
bewijsbaar. Bij een controle van de kanselbijbel,
zo'n 15 jaar geleden, troffen we er nog een
‘spiekbriefje’ in aan van vermoedelijk dominee
Van der Beke Callenfels (1897-1929).

Tegenwoordig leest de lector vanaf een
lezenaar vanuit een hedendaagse vertaling,
maar de oude bijbel op de kansel verbindt ons
met alle gelovigen die ons voorgingen.

Welke bijbel ligt op de kansel?

Wel het is een in 1907 geschonken zogenaamde
Hendrik Jacobs & Pieter Keur bijbel uit 1637,
afmeting 38 x 25 cm.

Op het extra voorblad staat vermeld:
Huwelijksbijbel ter gelegenheid van het
zilveren huwelijksfeest van Gerrit Jan Streek en
Johanna G.Th. Seibel op maandag

8 april 1907, met vermelding naam voorganger:
A. Meerholz. Verder meer namen van de
Vereniging Vrienden der Waarheid, Winterswijk.

Het is wel onze oudste bijbel, maar bij een
taxatie in 2013 bleek deze bijbel incompleet en
onjuist te zijn samengesteld.

Waarde hooguit € 150.-. Uiterlijk dus geen
pronkjuweel, maar inhoudelijk wel een
symbool van de eeuwenlange verkondiging
van Gods Woord.

Henk Mulder

Uit het kerkarchief
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Protestantse Gemeente
Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: Corien Ruijsink
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Michiel van Alphen,

tel. 0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 03 86 70 81 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1,7231 AE Warnsveld
Koster cobrdinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Bert Hilhorst, tel. 06 20 31 43 04
kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.n|

Diaconie Zutphen bank:

NL61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank: NL 29 RABO 03 73 73 40 34

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Mail en agendabeheer:
dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Eveliene de Jager, tel. 06 -24 34 52 63

Kerkelijk bureau
info@pknzutphen.nl
Postadres: Wilhelminalaan 3,
7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen

Kerkenraad:
Secretaris: Jan van Beijeren; tel.: 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37

Vertrouwenspersonen

Voor meldingen en vragen over
grensoverschrijdend gedrag en onveilige
gevoelens en situaties.
Contactgegevens:
info@vertrouwenspersoonRLZ.nl

tel. 06 15604338
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Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09
e-mail: rsilvis@pknwarnsveld.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijkouderling: Leo Stein 52 90 05

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel

Wijkouderling: Gerry Nijhuis 06 24 77 45 85
Jeugdouderling: Marjolein Wiegman 0613 70 1975

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen)

telefoon: 0575 78 54 90

e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag
en de zaterdagmorgen.

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl
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Verhaal

Zacheiis woont in Jericho. Van de keizer -
moet hij mensen geld vragen om de stad
binnen te komen. Tol betalen heet dat.
Maar Zacheiis vraagt de mensen om meer
geld. En dat houdt hij zelf. Daarom hebben
de mensen een hekel aan hem.

Op een dag komt Jezus naar Jericho. Zachels wil

Jezus ook zien! Maar als hij op het plein komt, ziet hij dat
er veel mensen staan. Veel mensen zijn groot. Dat is Zachels
niet! Zo kan hij Jezus niet zien. Zachelis denkt na en ziet
naast zich een boom. In die boom kan hij Jezus wel zien. Hij
klimt erin. Jezus komt er al aan. Dan kijkt Jezus omhoog en ziet
Zachelis."Zacheis, kom naar beneden. Ik wil mee naar jouw huis”
roept hij. Snel komt Zache(s naar beneden.

De mensen zijn boos."Waarom gaat Jezus naar hem? Hij is helemaal
niet eerlijk” Maar Zachel(is zegt tegen Jezus: "k geef de helft van mijn

geld aan de armen. En ik betaal de mensen hun geld terug”. .

Dat Jezus met Zacheiis meeging zorgde ervoor dat het
leven van Zacheiis weer kleur kreeg. Kan jij dat ook?
Kleur dan rechtsboven Zachelis in.

Owm over na
te praten

Ben jij wel eens bij iemand
geweest die andere mensen
niet aardig vinden?
Hoe was dat en wat deed je?

\ ‘ L] ]
>~ Tip voor thuis
=~ Beeld het verhaal uit

met behulp van je eigen

speelgoed of spullen uit

de tuin.

-

-

-

Liedjes om thuis

te lvisteren ﬁ
[EINEA ]

Opwekking
for Kids

Tekst en illustraties: Irma Pijpers

1. Getal tussen de zes en
de acht

2. Deze man wilde met
Zachels mee

3. Klaar voor de ......

4. Door ditdeel van het
huis kijk je naar buiten

5. Deze man klom in een
boom om jezus te zien

6. Je bent niet blij, niet
verdrietig, maar ...

7.Ditzwemtin de zee

8.Ditzing je

9. Hier maak je
pannenkoeken in

10. Sieraad om je vinger

| Buissousp :Buissodo

Elly en Rikkert
Zuiderveld



