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Van de redactie

Het thema van dit nummer is dankbaarheid.
Vanuit de traditie is de eerste woensdag van de
maand novemberr de dankdag voor gewas en
arbeid.

Nu vieren we de dankbaarheid op de zondag
vooraf of in de buurt van deze woensdag.

In de meditatie wordt hier aandacht aan
geschonken en wordt aangegeven dat we alle
dagen dankbaar zijn!

In de column van Willemien Elbrink wordt het
thema benadrukt met de woorden:

Laten we onze levensoogst koesteren en in
dankbaarheid delen met elkaar. Daar wordt
iedereen rijker van. Ik wens u een mooie oogsttijd.

Ook nadert het kalenderjaar weer het einde: Op
30 november vieren we eerste advent en
bereiden we ons voor op de kerstvieringen.

De redactie,
Klaas Jellema
José Kreijenbroek

Jeannette van der Meulen

KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de
Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten, de
Protestantse Gemeente Zutphen en de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, dat
uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid van de
gezamenlijke kerkenraden.

Kopij voor het nummer van december uiterlijk
zondag 16 november aanleveren bij
kerkblad@pknwarnsveld.nl, kerkblad@pknzutphen.nl of
door het vullen van de aan u/jou toegewezen pagina's.
De verspreiding vindt plaats vanaf 2 december.

Eindredactie:

dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;

mevr. José Kreijenbroek, tel. 51 44 42;
mevr. Jeannette van der Meulen;
Vacant

e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of
kerkblad@pknzutphen.nl
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Alle dagen
dankbaar!

ledereen met een smartphone

kent vast deze emoji: de twee
handjes die tegen elkaar aan staan.
Vaak gebruiken we ze in reactie

op een opmerking waar emotie

bij komt kijken, bijvoorbeeld
dankbaarheid of gebed. Logisch,
want ze doen natuurlijk denken

aan de gevouwen handen

die ik bij veel mensen ook wel

aan de muur zie hangen. Vaak is dat
dan een illustratie bij een gebed vol
dankbaarheid.

Hoe helder de emoji's, zoals deze tekentjes ook wel heten, ook lijken te zijn, het tegendeel blijkt
waar. De symbooltjes die wij veelvuldig gebruiken tijdens het 'appen' zijn ontstaan in Japan, waar
mensen al langer op deze manier met elkaar communiceren. En in de Aziatische culturen, onder
andere Japan zelf dus, betekenen deze twee handjes op elkaar inderdaad iets als 'dank je wel'.

In onze westerse cultuur heeft het een iets andere betekenis. Wij interpreteren deze tekentjes veel
meer als een gebed of een smeking. Toch gebruiken we het ook wel vaak om dankbaarheid uit te
drukken, zo merk ik in mijn WhatsApp berichten. Het rondje op Google leerde me trouwens ook
nog dat sommige mensen dit symbool zien als een 'high five, maar die aanname wordt zelfs door
veel mensen - en zelfs ook ChatGPT - naar het rijk der fabelen verwezen.

Deze 'handjes’ betekenen niet in alle culturen hetzelfde.
Waar het hier een gebed kan zijn, betekent het aan de
andere kant van de wereld dank je wel.

Hoewel deze tekentjes eigenlijk bedoeld zijn om het ons makkelijker te maken elkaars berichten te
interpreteren (bijvoorbeeld of het een grapje is of juist niet &), kunnen we aan dit ikoontje zien dat
dit toch niet zo gemakkelijk kan zijn. Het hield me zelfs een spiegel voor. Want ik dacht juist om
mijn meditatie over dankbaarheid te kunnen ophangen aan dit kleine, veelvuldig gebruikte
tekentje waarmee mensen (of alleen ikzelf?) uitdrukking konden geven aan hun dankbaarheid.

4 Meditatie



In het pastoraat kom ik vaak momenten tegen waar de dankbaarheid je tegemoet stroomt. Een
van die momenten is mijn jaarlijkse 'vlaggenrondje'; de tour langs alle gediplomeerde
eindexamenkandidaten. De dankbaarheid spat dan vaak van hun gezicht (en misschien nog meer
van dat van hun ouders) af. Ik kom het tegen als ik mensen bezoek die een belangrijke mijlpaal in
hun leven te vieren hebben of als ze me vertellen dat een uitslag van een onderzoek mee is
gevallen. En ook op uitvaarten valt de term 'dankbaar' vaak. Niet voor niets heten rouwdiensten
tegenwoordig steeds vaker 'dankdienst voor iemands leven' Want naast het verdriet dat we
iemand uit handen moeten geven, is er ook de dankbaarheid, dat we met diegene mochten
optrekken.

De momenten die ik hierboven beschrijf, zijn vaak grootse en ingrijpende momenten in een
mensenleven. Vaak sta je dan extra stil bij hoe dankbaar je kan zijn dat je het gehaald hebt, dat
bepaalde mensen nog bij je zijn en dat je terug mag kijken op een periode vol mooie momenten.
Het is alsof dan de dankbaarheid nog meer op je af komt dan normaal.

Eigenlijk is dat vreemd. Want er zijn altijd wel momenten waar je dankbaar voor kan zijn, maar
die zo vanzelfsprekend zijn, dat we ze voor lief nemen. Bijvoorbeeld dat als we een rondje hebben
gewandeld, we een lichaam hebben waarmee dat kan. Of dat we iedere dag wakker worden in
onze huizen waar we met plezier wonen. En zelfs dat als we ziek zijn, we paracetamol in huis
hebben om de dag een beetje redelijk door te komen. Het zijn die kleine dingen die ons leven
ook fijner, beter en mooie kunnen maken, maar die zo normaal zijn geworden, dat we pas gaan
inzien dat ze bijzonder zijn als we ze niet meer hebben.

Een jaar of zes geleden heb ik op mijn Facebook-pagina geprobeerd iedere dag iets te noemen
waar ik die dag dankbaar voor was. Dat was soms - na een intensieve dag vol slecht nieuws of iets
te dynamische kinderen - een behoorlijke uitdaging. En soms voelde het enorm geforceerd.
Misschien zullen lezers gedacht hebben: wat is dat voor een blij ei, dat ze in alles nog iets kan zien
om dankbaar voor te zijn. Maar het hielp me wel om juist die kleine dingen die het leven soms
ook de moeite waard maken weer op te merken en in het licht te zetten.

Want iedere dag ontvangen we gaven van God waar we dankbaar mogen zijn. Soms is dat ons
dagelijks brood of het feit dat het iedere dag licht wordt. Soms is het iemand op ons pad die net
de juiste woorden zegt. En soms is het de stilte die ons het juiste woord toefluistert.

Nu laat ons God de Here
dankzeggen en Hem eren
want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen
Lied 863: 1

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn
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Wij zijn er voor mensen die wat extra steun of
gezelligheid kunnen gebruiken. Vanuit
Zutphen organiseren we laagdrempelige
activiteiten voor iedereen — van creatieve
middagen en buurtinitiatieven tot projecten
voor mensen met een kleinere beurs. Samen
zorgen we voor verbinding, ontspanning en
een beetje extra warmte in de wijk.

In Zutphen zet Stichting WGDGO zich in voor
mensen die wel wat extra steun, gezelschap of
gezelligheid kunnen gebruiken. De stichting
ontstond vanuit de wens om verschil te maken
in de buurt — niet alleen voor mensen met een
kleine beurs, maar juist voor iedereen die graag
verbinding zoekt.

“Wij geloven dat iedereen recht heeft op een
beetje lucht en warmte in het leven," vertelt de
oprichter. “Of dat nu betekent dat iemand een
dagje ontspanning nodig heeft, praktische
hulp, of gewoon een praatje bij een kop koffie!
De activiteiten van Stichting WGDGO zijn dan
ook heel divers.

Zo organiseren we gezellige wijkinitiatieven,
creatieve middagen en projecten als Recycle
Sint, waarbij mensen speelgoed kunnen ruilen

in plaats van nieuw te kopen. Op die manier
wordt duurzaamheid gecombineerd met
sociale verbinding. Daarnaast ondersteunt de
stichting mensen die het financieel moeilijk
hebben, bijvoorbeeld met kleine attenties, een
luisterend oor of hulp bij het vinden van
passende regelingen.

Wat Stichting WGDGO bijzonder maakt, is de
laagdrempeligheid. ledereen is welkom, zonder
oordeel en zonder ingewikkelde
aanmeldprocedures. Het draait om elkaar zien
en helpen waar dat kan.

De stichting groeit gestaag en zoekt steeds
nieuwe manieren om de buurt te versterken.
"We willen laten zien dat je samen echt verschil
kunt maken, ook met kleine dingen,” aldus het
team.

Wie meer wil weten of een steentje wil
bijdragen, kan een kijkje nemen op de website
van StichtingWGDGO.nlof contact opnemen via
e-mail of sociale media. Samen maken we
Zutphen een beetje warmer!

Groep van de maand



Actviteiten

Er komt weer een kinderbingo aan. Tijdens de
herfstvakantie op dinsdagmiddag 21 oktober
gaan we weer bingoén.

ledereen tussen 4 en 12 jaar
(basisschoolleeftijd) mag meedoen en we
zorgen natuurlijk weer voor leuke prijzen.
(Kinderen die nog niet goed zelf de getallen
kunnen lezen onder begeleiding van een
volwassen begeleider).

We beginnen om 13.30 uur en vanaf 13.00 uur is
de zaal open en staat er limonade en iets
lekkers klaar. Dit alles aan de Gerard Doustraat
80a (EGZ).

Donderdag 23 oktober 2025

13.15-16.00 uur

Waar

EGZ-kerk (tegenover de Wibra)

Gerard Doustraat 80-a, Zutphen, 7204 EV
Tijdens de herfstvakantie gaan we ook gezellig
knutselen. Griezelige lantaarns, enge maskers
en spooky spinnenwebben zijn o.a. dingen die
je kunt maken.

Op donderdagmiddag 23 oktober, aan de
Gerard Doustraat 80a (EGZ).

ledereen tussen 6 en 12 jaar mag meedoen.
We beginnen om 13.30 uur en vanaf 13.15 uur is

de zaal open en staat er limonade en iets
lekkers klaar.
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Pelgrimsbezoek aan de buren

Veertien pelgrims uit Zutphen waren op 11
oktober op bezoek bij de Protestantse
Gemeente Wichmond. We werden gastvrij
ontvangen door Philip en Gerrit met koffie,
koek en leuke anekdotes uit de afgelopen
anderhalve eeuw van het bestaan van de
kleine gemeente.

De gemeente is momenteel vacant en er
wordt gezocht naar een nieuwe voorganger.
De wekelijkse diensten worden door zo'n 25
mensen bezocht en er worden
koffieochtenden en filmavonden
georganiseerd. Twee keer per jaar steken de
schoolkinderen de Dorpsstraat over om in de
kerk hun paas- en kerstviering te houden.

Het morgengebed vierden we in de kerkzaal
rond het jaarthema “Goede buren”, waarin de
lezing uit Lukas 11 centraal stond. Als goede
buur en vriend kun je ook midden in de
nacht bij je buurman aankloppen! We
zongen van de dag die open ging voor het
Woord des Heren en van de liefde die vraagt
zichzelf te geven en opademt van goede
trouw.

Daarna gingen we
met de zegen, die
ons leerde dat de
weg het doel is, in
stilte op pad,
genietend van de

Pelgrimswandeling

kleurenpracht in de bossen en langs de
hagen die het stille coulissenlandschap
omzomen. Halverwege zochten we de
verbinding met elkaar en in een beschutte
“rustkuil” wisselden we onze gedachten uit.
Wanneer ben je een goede buur? Als je er
voor elkaar bent, naar elkaar omziet. Er
kwamen tal van voorbeelden langs over
naoberschap, voorzorgcirkels,
buurtactiviteiten in ieders eigen kleine
omgeving. We spraken ook over het stellen
van grenzen, over elkaar ruimte geven, hoe
ver mag en kan het gaan in wederzijdse
buurrelaties. We konden er uren over door
praten en die gelegenheid werd in ieder
geval geboden voor de verdere duur van de
wandeling, die ons terugbracht naar de kerk
in de Dorpsstraat.

De volgende pelgrimswandeling is de
winterwandeling op zaterdag 10 januari.
Daarover leest u meer in een volgende
KerkZIN en Kerkbrief.

Coby Aartsen




Activiteiten Bezinning, Gesprek en

Martinusborrel
Pubquiz

vr 7 nov
vr 7 nov

wo 12 nov Klimaatgesprek onder leiding van Eveline Verhoeven

di 18 nov Mediteren in de Martinus
za22 nov Martinusmarkt

di25nov Zangavond met liederen van Willem Barnard
wo 26 nov Klimaatgesprek onder leiding van Eveline Verhoeven

vr28 nov Spelletjesavond voor jong en oud

20.00 uur, Martinuskerk
20.00 uur, De Wijngaard
19.30 uur, De Wijngaard
19.30 uur, Martinuskerk
In en om de Martinus

19.30 uur Martinuskerk
19.30 uur, De Wijngaard
19.30 uur, Martinuskerk

Voor de meest actuele informatie zie de website www.protestantswarnsveldzutphen.n|, liturgie

en Kerkbrief

Zangavond : nogmaals liederen van
Willem Barnard

Martinuskerk, dinsdag 25 november, aanvang
19.30 uur

In het Liedboek vinden we een flink aantal
liederen van de hand van Willem Barnard. In
2023 verscheen het verzamelde werk met al
zijn liederen getiteld In wind en vuur. In het
voorjaar hielden we een eerste zangavond.
Deze avond een kennismaking met meer van al
dat goede onder leiding van René Silvis en
onze nieuwe cantor Ronald van Drunen. Zing je
mee? In verband met het drukken van de
zangboekjes is opgave gewenst. Dat kan bij
dominee René, tel. 06 5894 8209,
rsilvis@pknwarnsveld.nl

Adventcarols meezingen in het
Vesperkoor

Heb je zangervaring en vind je het leuk om in
een korte tijd een repertoire in te studeren en
uit te voeren? Doe dan mee met de
Adventcarols in de Walburgiskerk. De speciale
vesperdienst is op zondag 30 november van
16.00 tot 17.00 en we zingen voornamelijk
Engelstalige adventsliederen. De repetities zijn
op 22 november van 20-22u en 29 november
van 10-14uy, in de Wijngaard. Opgeven en meer
informatie bij dirigent Jurriaan Poessé
(jurriaanpoesse@icloud.com)
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Zondag 30 november speelt, vertelt
en zingt Kees van der Zwaard
‘Onderdak - over leven in
gemeenschap’

Kees van der Zwaard, theoloog/theatermaker,
komt op zondag 30 november naar De
Wijngaard om de theatervoorstelling
‘Onderdak - over leven in gemeenschap’op te
voeren.

Deze voorstelling sluit aan bij het jaarthema
‘Goede buren’en is ook het sluitstuk van de
leeskringen rond het boekje
‘Gemeenschapsleven’ van Dietrich Bonhoeffer.
De voorstelling draait om de tekst:

Wie zijn wij? Wij-mensen.

Zoekers van zin, vreemdelingen op aarde,
gasten aan tafel, bewoners onder de zon,
gedreven door de vraag: hoe komen wij
onderdak?

Bij elkaar, bij ons zelf, bij de Eeuwige?

Op vrijdag 7 november wordt in De Wijngaard de

volgende quizavond gehouden. Inloop is vanaf
19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Deelname kost €
7,50 p.p. (betaling aan de zaal via QR-code of
contant) en de maximale teamgrootte blijft 4

personen. Sjaak Meijer is weer de quizmaster. Tipje

van de sluier: Frans en Frankrijk.

Kom met familie, vrienden, collega’s, buren, vage

kennissen en doe mee voor leuke prijzen én

Het is een unieke kans om deze voorstelling bij
te wonen!

Datum: zondagmiddag 30 november, aanvang
16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur).

Locatie: De Wijngaard, Wilhelminalaan 3 te
Zutphen.

Entree: €7,50

Voor meer informatie: Martin Rus, 06-12024918
/ rus@pknzutphen.nl

eeuwige roem! Deze uitnodiging geldt ook voor PG Warnsveld / Leesten.

Aanmelden via: sgmeijer@hotmail.com (of aan de zaal). Graag onder vermelding van een leuke

teamnaam en de namen van de teamleden.
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Jeugdwerk Martinuskerk
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Oppas

We beginnen weer! Elke zondagochtend is er
oppas voor de kinderen van 0-4 jaar tijdens de
dienst. Het is in de Eekschuur, om 10 uur. Van
harte welkom!

Kindernevendienst
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl

De buurvan...

Op startzondag zijn we met kinderen, jongeren
en volwassenen gestart met het thema DE
BUUR VAN... De Kindernevendienst is gestart
met een lege flat, maar ondertussen vult de flat
zich. De afgelopen weken hoorden we onder
andere over De buur van Abraham, Rebekka en
Noach.

We kregen ook een bijzonder bezoek, tijdens de
Kinderboekenweek, iemand uit onze Buurt:
Jiska van Vugt. Ze heeft een prachtig
prentenboek gemaakt over (Dieren)vrienden in
het bos. De Eekhoorn wil een huis, zijn buren
helpen hem met het maken ervan. Natuurlijk
zijn we ook zelf lekker creatief aan de slag
gegaan.

Spaardoel

We sparen sinds de zomer voor een nieuw doel,
namelijk: Het Vergeten Kind.

Er zijn kinderen die opgroeien in een gezin waar
problemen zijn. Zij krijgen daardoor niet de
aandacht die ze nodig hebben en voelen zich
soms alleen. Het Vergeten Kind verzorgt, onder
andere, 'Heppie Weekenden' Dit is een reeks
van 4 weekenden met vaste begeleiding in een

veilige omgeving, waarin ze leeftijdsgenootjes
ontmoeten die het thuis ook lastig hebben.
Spaar je mee? De "(spaar)koe" heeft altijd
honger!

Gedachtenismoment voor kinderen en
jongeren

Op woensdag 29 oktober is er voor kinderen en
jongeren een gedachtenismoment in de
Martinuskerk van 19.00 tot 19.30 uur. We
denken dan samen aan alle mensen, die we
missen en steken een kaarsje aan.We hopen dat
jij erbij bent, en neem gerust iemand mee.

Advent ‘Wees Welkom’

Zondag 30 november start de Adventsperiode;
met 4 zondagen komen we stap voor stap
dichter bij kerst.

Op Kerstavond (24 december) vieren we kerst in
de Martinus, houd een plekje vrij in je agenda.
En nodig de mensen om je heen maar vast uit!

12
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Jeugdwerk Zutphen

Bericht van ESV

Afgelopen maand zijn we weer begonnen met
ESV. In de bijeenkomst van 14 september
hebben we op een creatieve manier
gebrainstormd over het komende seizoen. Dit
deden we op een flap-over met zelfgemaakte
stempels.

Tijdens de tweede bijeenkomst maakten we
een kunstwerk voor Martin Mannak. Hij heeft
altijd veel betrokkenheid getoond bij de
jongeren. Zo vertelde hij eens over de
muskathlon waar hij met de Vierde Musketier
aan meedeed en is hij geregeld bij ESV te gast
geweest! Gelukkig heeft hij het kunstwerk
nog voor zijn overlijden kunnen zien.

Terugblik jeugdwerkavond

Op 24 september heeft de jeugdraad een
avond gehouden voor ouders, kinderen en
jongeren in onze gemeente. Doel van deze
avond was om in gesprek te gaan over de
toekomst van ons jeugdwerk. De vragen 'Wat
is er nu, wat zou je graag willen en wat zou je
graag anders willen zien?' stonden centraal,
maar er was ook ruimte voor veel persoonlijke
ervaringen en gesprekken.

Tussen het moment van inlopen (16:00) en
afsluiten (21:00) hebben de leden van jeugd-
én kerkenraad niet stil kunnen zitten. Velen
van ouders en zelfs een paar kinderen en
jongeren kwamen langs om met de jeugdraad
én elkaar in gesprek te gaan.

De jeugdraad is nog druk bezig alle informatie
op een rijtje te zetten en conclusies hieraan te
verbinden, maar wil jullie wel alvast danken
voor de vele input en de mooie gesprekken!

Kalender jeugdwerk

2 nov 10:00 uur ESV
23 nov 10:00 uur ESV
10 dec 20.00 uur Geloven met plezier

Elke zondag om 10.00 uur Kindernevendienst

Vrijwilligers gezocht!

Drie keer per jaar organiseren we 'Kerk op
Schoot,, een viering voor kinderen van 0-4 jaar
en hun ouders. We zoeken nog iemand die
ons helpt om dit voor te bereiden. Dit is
relatief weinig werk: 1 vergadering (vaak
online) en de ochtend van de viering zelf.
Meer informatie en aanmelden kan bij ds.
Pijpers, pijpers@pknzutphen.nl.

Kinderkerst nieuwe stijl: wie helpt mee?
We gaan dit jaar iets nieuws doen: we vieren
het Kinderkerstfeest op zondagavond 21
december in en om de Walburgiskerk. We
gaan voor een combinatie van een verlichte
optocht én een kerstviering in de kerk waarbij
bezoekers ook kunnen kiezen voor een van
beide onderdelen. Voor de vrijwilligers fijn:
geen uitputtende en drukbezette Kerstavond
meer! Wie wil helpen organiseren? Geef je op
bij Mineke, wakamperman@hotmail.com

Rebus

b=d -n

JJ @@
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Zending in Rwanda
Onderwijs en

een veilige omgeving
Collecte 30 november -
Warnsveld & Zutphen

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL 89 ABNA 04 57 45 74 57 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht,
o.v.v. kinderen Rwanda (Z009061) of geef tijdens de collcte.

Wat begon als een opvangcentrum voor
weeskinderen na de genocide van 1994 in
Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie
voor kinderen en verzorgers, die te maken
hebben met hiv en kinderen die geen veilig
thuis hebben.

In 1994 werden tijdens de genocide in Rwanda
1 miljoen mensen vermoord in honderd dagen
tijd. Rose Mukankaka zat samen met haar man
en kinderen verstopt. Zij overleeft met haar
gezin de genocide, maar haar ouders niet. Rose
besluit zich na de genocide in te zetten voor
weeskinderen. In 1995 richt ze in Butare de
stichting Mwana Ukundwa op, wat in het
Rwandees "geliefd kind" betekent. Inmiddels
runt haar zoon dominee Samuel Byiringiro deze
organisatie met vier vestigingen (in Kigali,
Butare, Kibuye en Kayonza) waar zo'n 1300
kwetsbare kinderen begeleid worden en bijna
net zoveel verzorgers. Kinderen met hiv, maar
ook kinderen met een beperking en kinderen
die in een onveilige of zeer armoedige situatie
leven.

Steun aan kinderen

Sociaal werkster Marie-Louise bezoekt de
kinderen thuis. Voor bijzondere kosten kan het
gezin een beroep doen op de organisatie.
ledere zaterdag kunnen kinderen voor sport,
spel en bijbelstudie naar het centrum komen.
Mariya Josee komt er graag. Daar bespreekt ze
met andere kinderen hoe ze kan omgaan met
haar ziekte. Ze bidden samen en hebben veel
plezier: ze zingen, dansen en trommelen.

Zorgen voor onderwijs

Jean de Dieu onderhoudt contacten met
scholen. Hij bespreekt of er problemen zijn met
leerlingen door armoede of ziekte of hun
beperking en bekijkt hoe zijn organisatie kan
helpen, bijvoorbeeld met schooluniformen.
Veel kinderen die de basisschool hebben
afgerond, kunnen een beroepsopleiding
volgen in Butare of Kigali. Deze tieners leren
naaien, brood bakken of schoenen maken. Zo
bouwen zij aan hun eigen toekomst.
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Actie 'Blauwe Brief’

Zutphen

Zoals elk jaar in november ontvangen de

gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Zutphen als bijlage bij deze KerkZIN de

jaarlijkse “Blauwe brief’, waarin U een donatie
kunt doen aan de twee projecten die genoemd

worden.

Eén project van de ZWO in het buitenland en
één plaatselijk doel. Dit jaar hebben we
gekozen voor een dorp op Bali en voor het
“ouder kind café” in Zutphen. De informatie
over beide projecten staat in de Blauwe brief.
Diaconie en ZWO
Protestantse Gemeente Zutphen

Collectedoelen Warnsveld

9 november
KiA collecte Wereld diaconaat

Voor veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse
stad Pretoria is hun toekomst een zwart
gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen
en gewelddadige wijken. De helft van de
jongeren maakt de middelbare school niet
af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is
werkloos. De christelijke organisatie PEN is
als een familie voor deze kansarme
kinderen en jongeren. Ze krijgen
begeleiding bij huiswerk en examens,
maar leren ook sociale en creatieve
vaardigheden die hen weerbaar maken.
PEN blijft de kinderen trouw tot ze op
eigen benen kunnen staan.

Hoeveel kinderen worden

bereikt?

- 1060 jongeren kunnen meedoen aan
bijbelclubs en vakantiekampen

+ 80 kinderen en jongeren krijgen
intensieve huiswerkbegeleiding

« 230 kinderen leren sociale vaardigheden

+ 25 kinderen krijgen intensieve
persoonlijke hulp

- 95 jongeren leren zich uiten via muziek
en kunst en bouwen zelfvertrouwen op.

7 december
Kenya fonds

Het Kenya Fonds zet zich in

voor jonge moeders die,

tegen hun wil in, vaak

zwanger zijn geworden door verkrachting of
incest. De moeders zijn zeer jong; 11 tot 18 jaar
oud.

Door middel van een passende opleiding bieden
wij de jonge moeders en hun kindje een
toekomst. In Kenia werken wij samen met de
Sisters For Christian Community (SFCC), een
zusterorde die de zwangere meisjes opvangt en
passende hulp biedt.

De voor ons project verantwoordelijke zuster
beoordeelt in samenspraak met de meisjes welke
opleiding zij, na de bevalling, het beste kan gaan
doen. De meeste jonge moeders volgen een
opleiding tot kapster, naaister, boekhoudster,
onderwijzeres of secretaresse.

De zwangere meisjes ontvangen de hulp zoveel
mogelijk in de eigen omgeving. Lukt dat niet,
omdat de familie het meisje heeft verstoten, dan
wordt ze door de zusterorde opgevangen in een
crisiscentrum.
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Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken op protestantse gemeente

Zutphen
Lutherse kerk: Kerkdienstgemist.n|

Zondag 2 november; gedachtenisdiensten

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude en

ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: ds. |. Pijpers en dhr. M. Rus

10.15 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea; HA

Zondag 9 november

10.00 u. Martinuskerk: S. van der Woude
10.00 u.De Wijngaard: ds. S. Sluis

10.15 u. Lutherse kerk: ds. N. Pronk

Zondag 16 november
10.00 u. Martinuskerk: dhr. JW. Hengeveld

10.00 u. De Wijngaard: dankdienst: ds. l. Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: ds. Uytenbogaardt

Zondag 23 november

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: dhr. JW. Hengeveld
10.15 u. Lutherse kerk: ds. L. Vos; HA

Zondag 30 november; 1e Advent

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude S&T

10.00 u. De Wijngaard: ds. I. Pijpers: HA
10.15 u. Lutherse kerk: ds. P. Crom
16.00 u. Walburgis: Advent Carol Service:

verschillende voorgangers

Zondag 7 december; 2e Advent

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: ds. G.J. de Pender
10.15 u. Lutherse kerk: ds. M. Brussel

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk: ~ Hospice Zutphen

De Wijngaard:
Lutherse kerk:

Hospice en Buurzorghuis
Hospice Zutphen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia Zuid-Afrika

De Wijngaard: Algemeen
Lutherse kerk:  Onderhoudsfonds

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kerk en Vluchteling

De Wijngaard:  Voedselbank/ individuele
ondersteuning
Lutherse kerk:  Kia Noodhulp

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk:  Noodhulp wereldwijd
De Wijngaard: Algemeen
Lutherse kerk:  Lilianefonds

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: ~ Kia Rwanda
De Wijngaard:  Kia Rwanda
Lutherse kerk:  Kerstpakkettenactie

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk:  Keniafonds
De Wijngaard: Algemeen
Lutherse kerk:  Kia kinderen in de knel
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Kinderoppas (0 tot 4 jaar)
kindernevendiensten (4 tot 12 jaar

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk
en de Wijngaard

KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk
Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten op: 2 en 23 november

Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard
Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomsten op 2 en 23 november

Diensten GGNet
Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

Diensten Den Bouw 15.30 uur
14 nov. ds. R. Silvis

Diensten De Lunette om 15.30 uur uur
7 nov. pastor R. Rijk
21 now. ds. A. Baas

Middagpauzediensten
ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de
Lutherse kerk, Beukerstraat 10

6 nov. ds. A. Meijer

13nov.  ds. ). van Houwelingen
20 nov. ds. P. Wolthaus

27 nov. ds. S. Meijer

4 dec. ds. S. van der Woude

Avondgebeden Stadsklooster
Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de
Elisabethkapel Tengnagelshoek

Protestantse gemeente Warnsveld / Leesten:
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen” en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart

Geel (€ 2,00) kost € 40 per kaart

Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Vervoer kerkdiensten:
Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

Protestantse gemeente Zutphen
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en € 40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Coordinatie Bloemengroet:
Tineke Wijers, tel. 57 21 80
email: tinekewijers@hotmail.com
Dicky Suitela, tel. 51 78 40

email: suitela69@planet.nl

Vervoer kerkdiensten:
Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82 of
06 38 388046

Redactie kerkbrief:
Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39
Email: kerkbrief@pknzutphen.nl
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Johanna Wilhelmina ‘Jo’ Pasman — Sloot

Jo Pasman werd als Jo Sloot geboren in Vorden en
dat zong door haar hele leven heen. Bij haar uitvaart
luisterden we daarom naar het ‘Vordense volkslied-
Ze was 8 jaar en de oudste van 3 toen haar moeder
overleed. Haar vader hertrouwde en uit dit huwelijk
werden 5 kinderen geboren waardoor het gezin 8
kinderen telde waarvan de jongste 18 jaar verschilde
met Jo. Ze ging werken op de Deventerweg in
Zutphen. Daar leerde ze haar man kennen met wie
ze op 31 januari 1958 trouwde. Na eerst in Zutphen
te hebben gewoond, waar zoon Gerard werd
geboren, verhuisden ze naar Almelo; daar kwam
zoon Chris ter wereld. Via Dedemsvaart kwamen ze
weer in Zutphen terecht waar Jo jaren in de

Leonardus ‘Leo’ Scheltinga

In mei van dit jaar vierden Leo en zijn vrouw Tinie
hun 70-jarig huwelijksjubileum. Een prachtig en
bijzonder moment in hun leven waarvoor ook de
burgemeester bij hen langskwam om hen te
feliciteren. Leo kon van dit alles natuurlijk niets
weten toen hij groot werd in een gezin met een
oudere zus en de verschrikkingen van de oorlog
meemaakte. Ervaringen uit die tijd lagen dichtbij in
zijn uitstekende geheugen. Hij trouwde met Tinie,
woonde met haar in bij zijn schoonouders vanwaar
ze in de loop van de tijd, samen met de 3 kinderen
die aan hen werden toevertrouwd, op verschillende
plekken in Nederland een huis betrokken. Na veel
avondstudie werd Leo geen radiotelegrafist maar
techniekdocent en later auteur van een

Lammert Jan Rietman

Lammert Jan Rietman is geboren aan de Geesinkweg
op de boerderij Groot Staring. Daar is hij opgegroeid
en was hij met hart en ziel aan verknocht. Na zijn
huwelijk met Jannie van Til zijn ze op die plek ouders
geworden van drie kinderen en grootouders van vijf
kleinkinderen.

Lammert was, zoals de familie schreef op de
rouwbrief; een lieve man, een trotse vader,
schoonvader en opa, hij was een harde werker en
een boer in hart en nieren.

Lammert had verschillende hobby's, vooral vroeger
was dat toneelspelen. Naast zijn boerderij was het
naoberschap heel belangrijk voor hem. Maar
bovendien genoot hij volop van zijn gezin en familie.
Na zijn pensioen hebben ze het stokje over gedaan
aan hun zoon en zijn hij en Jannie verhuisd naar de

19 maart 1934 - 4 september 2025

Braamkamp heeft gewoond, ook nadat haar man in
1992 kwam te overlijden. Daarna werd De Brink haar
thuisstraat om tenslotte nog een jaar in De Beekdelle
te verblijven.

Met haar levensgeschiedenis was het begrijpelijk dat
er bij haar een door haarzelf geborduurde spreuk
aan de wand hing: ‘Bij het concert des levens heeft
God alleen 't program’ Dat concert bracht haar
uiteindelijk ‘Veilig in Jezus'armen; zoals dat omringd
door herinneringen van geliefden klonk op haar
afscheidsbijeenkomst.

Martin Rus

14 januari 1933 — 17 september 2025

veelgeprezen boek over elektrotechniek. Daarnaast
was hij de Franse taal dusdanig machtig dat hij bijna
tolk/vertaler is geworden. Hij had graag de regie in
handen; zo had hij de orde van dienst van zijn
uitvaart uitgebreid op papier gezet.

Het mooiste geschenk wat Leo en zijn vrouw aan de
wereld hebben geschonken zijn de kinderen en
kleinkinderen die zich structureel vol liefde naar
andere mensen toewenden. De liefde die Leo en
Tinie van God hebben ontvangen en waarvoor ze
zielsdankbaar waren trekt zo een veelzijdig spoor in
het heden.

Martin Rus

6 juni 1944 - 23 september 2025

Goethesingel 102 in Zutphen.

Maar beiden bleven nog lang actief op Groot Staring
tot het niet meer ging vanwege lichamelijke
gezondheid, die het laatste jaar snel afnam. Omringt
door zijn geliefden is hij in alle rust overleden.

In de gedenkdienst op 1 oktober werden in het licht
van de kaarsen de woorden uit Prediker 3 gelezen,
geinspireerd door het vorige kerkblad, die woorden
werden naar hem vertaald. Daarna werd hij te ruste
gelegd op de begraafplaats in Warnsveld, naast zijn
ouders.

“Er is een tijd om te leven en een tijd om te sterven,
voor alles is er tijd .... en alles heeft zijn tijd.."

Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink
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Ina Johanna Koning-Grutterink

Ina werd geboren in Wageningen, maar woonde al
sinds 1989 in Warnsveld, eerst op de Bonendaal en
daarna, toen het huis te klein werd vanwege de
kinderen, samen met haar man Jan in hun
zelfgebouwde huis op het Burkink. Wie Ina
ontmoette, zag direct dat het om een echte dame
ging. Zorgvuldig was ze bezig met hoe ze eruit zag,
maar met net zoveel aandacht ontfermde ze zich

Henny Ruysink- Hissink

Op zaterdag 4 oktober overleed Henny Ruysink. Ze
kwam uit Eefde, waar ze thuis een bakkerij hadden.
De schooltijd vond ze niet heel leuk en al jong ging
ze werken bij Simon de Wit en later op kantoor bij de
ANOZ. Ze trouwde met Ahrend Ruysink en ze kregen
twee kinderen, Arjen en Liesbeth. Als kerkvrijwilliger
hielp ze mee bij het op zondagmorgen regelen van
de dingen die moeten gebeuren voor de
kerkdiensten in het ziekenhuis. En ook was ze altijd
van de partij bij de Eekschuurmarkt. Henny heeft
veel moeten doorstaan in haar leven. Ze was nog
geen 50, toen ze weduwe werd. En later verloor ze
ook haar beide kinderen, die hun leven niet konden
leven.

Willem Gerrit Tijhof

Willem werd geboren in Rijssen en woonde al lange
tijd bij ons in de gemeente samen met zijn vrouw. Hij
was een bekende voor veel Warnsvelders 'van
vroeger, mede door zijn werk in de gevangenis in
Zutphen. Na het verlies van zijn vrouw vond hij
opnieuw de liefde en maakte samen met haar nog

4 juni 1931 - 3 oktober 2025

over de mensen om zich heen. Veel mensen wilden
graag met haar praten, omdat ze vragen stelde
zonder te oordelen. Jarenlang deed ze
vrijwilligerswerk voor de bewoners van de
Leeuwerikweide en was actief in de kerk.

ds. Stijn van der Woude

15 november 1937 - 4 oktober 2025

We lazen in de Omarming uit Psalm 139, waarin staat:
U bent om me heen, U bent voor me en achter me,
en uw hand ligt op mijn schouder. Dat u me zo kent
kan ik niet bevatten. En we verbonden dat met het
levensthema dat bij Henny paste: “Het Mysterie van
het leven wil zich in ieder mens ontvouwen, ook al
gaat dat via onduidelijke, ondenkbare, onmogelijke,
ja zelfs onzichtbare wegen”. Want Henny wilde niet
altijd omkijken en wilde in haar leven door. En zo
heeft zij haar leven geleefd. Ze werd 87 jaar.

ds. Koos Bentveld

8 juli 1939 - 11 oktober 2025

éénmaal een verre reis, naar het afgelegen Nepal
waar hij herinneringen voor het leven zou maken.
Willem was een praktische, lieve en humoristische
man die door velen gemist zal worden.

ds. Stijn van der Woude
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Vanuit de kerkenraad
In gesprek met elkaar

Een korte terugblik op de vergadering van de
kerkenraad van 6 oktober. We spraken over de
financién van de kerk en keurden de begroting
van het college van kerkrentmeesters voor
2026 goed. We spraken ook over een voorstel
vanuit de werkgroep ‘organisten” om met
Ronald van Drunen, één van onze organisten, in
zee te gaan als cantor-dirigent. Eerder
berichtten we al over het besluit van Martin van
Heerde om te stoppen. Met Ronald als
cantor-dirigent willen we de draad weer
oppakken. Meer informatie daarover volgt
spoedig.

In gesprek met de predikanten

De meeste tijd besteedden we aan het
bespreken van de werkverslagen van de beide
predikanten. Daarin doen ze verslag van hun
werk en reflecteren ze op hun ervaringen. We
hebben hier de tijd voor genomen en aan de
hand van vragen en reacties een goed gesprek
gehad. Een aantal inhoudelijke punten worden
verdiepend besproken in het jaargesprek van
de predikanten individueel met een kleine
delegatie uit de kerkenraad.

Alle waardering voor BG&O

Tenslotte ontvingen wij Mariko van Vemde die
met ons sprak over het werk van BG&O,
Bezinning, gesprek & ontmoeting. De
kerkenraad sprak haar waardering uit over het
waardevolle werk van de werkgroep.

Grote zorgen over Israél-Gaza

De afgelopen maanden hebben de
gebeurtenissen in Israél en Gaza velen van ons
zeer bezig gehouden. Het ging over de
deelname aan de demonstraties voor de Rode
Lijn, over de landelijke advertentie van lokale

kerkelijke gemeentes, over de pijn en moeite in
het onderlinge gesprek, over de invulling van
de Israél-zondag. Vanuit onze gemeente is er
ook contact gezocht met de landelijke kerk,
met het moderamen van de synode en met de
scriba over het stilzwijgen van de kerk. Onlangs
heeft de nieuwe scriba, Kees van Ekris, een brief
gestuurd naar de lokale gemeenten en naar de
predikanten in onze kerk. Het is goed dat er nu
vanuit de landelijke kerk gesproken wordt en
daarom is het goed om die brief te lezen. De
brief vind je op de website van de PKN onder
‘verdieping en inspiratie' met de titel: Kerkelijk
spreken over de oorlog tussen Hamas en Israél.

Sam Terpstra, voorzitter

Kerkapp Scipio!
Elkaar ontmoeten in de kerk

e én in de kerkapp. Dat kan
allebei. Contact houden en
meeleven. De kerkapp helpt

daarbij. Je hebt alles bij elkaar
en altijd actueel. Van nieuws, agenda met
activiteiten tot aan kerkblad en kerkbrief. Je ziet
welke groepen er zijn en in de agenda zie je alle
activiteiten. Zo kun je heel laagdrempelig
aansluiten.

Ben je lid van PG Warnsveld/Leesten (belijdend
lid, dooplid, gastlid, vriend) dan kun je de
kerkapp gebruiken als je mailadres bekend is in
onze administratie. Krijg je de kerkbrief per
mail, dan is dat in orde. In andere gevallen is
het handig om voor je de kerkapp downloadt je
mailadres door te geven aan
ledenadm@pknwarnsveld.nl . Je vindt de Scipio
kerkapp in de app store of google play.
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Bij de diensten

Woensdag 29 oktober: gedachtenisdienst voor
kinderen en jongeren
Deze woensdag, vooruitlopend op de
Allerzielen-dienst van komende zondag, vieren we
met de jongeren en kinderen het verlies dat zij
afgelopen jaar hebben geleden. ledereen is van
harte welkom om 19:00 uur in de kerk.

ds. Stijn van der Woude

Zondag 2 november: Allerzielen en
gedachteniszondag
Deze zondag staan we stil bij de gemeenteleden die
ons zijn ontvallen en bij persoonlijk leed of verlies.
Met medewerking van diverse musici.

ds. Stijn van der Woude & ds. René Silvis

Zondag 9 november: Martinuszondag +
bevestiging ambtsdrager
Deze zondag staan we stil bij de naamgever van onze
kerk: Sint-Martinus, ook wel bekend als Sint-Maarten.
Hoe inspireert zijn leven en werken ons anno 2025
nog steeds? Ook bevestigen we Melanie Garritsen als
pastoraal ouderling.

ds. Stijn van der Woude

Zondag 23 november: laatste zondag kerkelijk
jaar
Het is de 10e zondag van de herfst, het is de laatste

Kerstfeest 80 plussers

Op zondag 21 december zal de jaarlijkse Kerstviering
voor ouderen van de PG Warnsveld- Leesten
plaatsvinden. Alle gemeenteleden van 80+
ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Men moet zich wel aanmelden via de mail of het
telefoonnummer dat in de uitnodiging staat.

Nieuw huis ds. Stijn van der Woude

Al langere tijd hebben mijn man Jesse en ik de wens
voor een eigen huis. Na ruim drie jaar voelt de
pastorie vertrouwd en huiselijk, maar het is nooit
letterlijk 'ons huisje' Bovendien zochten we meer
ruimte voor onze beestjes. Daarom zijn we op zoek
gegaan in het buitengebied, waar ik sinds het begin
van mijn predikantschap al een bijzondere
verbondenheid mee voel. Afgelopen maand is ons
bod geaccepteerd voor een boerderij tussen Leesten
en Vierakker. De oplevering staat gepland voor half
december. We zijn er van overtuigd dat deze woning

zondag van het kerkelijk jaar. Willem Jan Otten
schrijft over Eindbegin. Het einde van het kerkelijk
jaar draagt ook al een begin in zich.
Met Psalm 46 horen we ‘onze burcht is de God van
Jakob! Bij God mogen we ons veilig weten. Maar we
zijn niet onaantastbaar: ‘Staak de strijd, en erken dat
Ik God ben.Het onrecht zal niet straffeloos blijven.
Er is een Rechter die ons doet hopen en uitzien naar
het licht, die ons doet weten dat het kwade zwicht,
die ons doet hopen dat Christus komt, het ware licht
(Lied 465).
Vanuit deze dienst willen we verschillende mensen
een aandachtsbloemetje brengen. De Pastorale Raad
heeft een lijst met namen en adressen en zorgt voor
bosjes bloemen. In het kader van Groene Kerk zijn
het droogbloemen van Ydille bloemen uit Vorden
(ydillebloemen.nl). We vragen u om een financiéle
bijdrage. Dat mag ook in een enveloppe in de
collecte.

ds. René Silvis

Zondag 30 november: Advent 1 + Schrift en Tafel
Deze zondag is onze eerste Adventszondag, vanaf nu
tellen we af naar Kerst. Dat doen we deze zondag
met een dienst van Schrift en Tafel en het begin van
ons gezamenlijke project 'Wees welkom'

ds. Stijn van der Woude

We hopen er met elkaar weer een mooie viering van
te maken, waarin het kerstgebeuren natuurlijk
centraal staat, maar waarbij ook gezelligheid en
ontmoeting belangrijk zijn.

Voor informatie kunt u bellen met Elke Teunisse, tel
0575-573782

ons veel plezier gaat brengen. Het is op fietsafstand
van de kerk en een bijkomend voordeel is dat ik
hierdoor nog heel wat jaren als predikant in
Warnsveld kan blijven werken. Dat doe ik graag,
want ik heb het hier naar mijn zin en zie nog
voldoende uitdagingen.

ds. Stijn van der Woude

Vakantie ds. Stijn van der Woude

Vanwege vakantie is ds. Stijn van der Woude niet
beschikbaar voor werkzaamheden tussen 14
november en 23 november.
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Uit de Kerkenraad

De jaarlijkse gedachtenisdienst werd deze keer
in De Wijngaard gehouden. We noemden 40
namen van gemeenteleden die in het
afgelopen jaar overleden. De kosters en de
bloemengroep verzorgden weer een passende
opstelling van kaarsen en bloemen. Met onze
predikant, ambtsdragers en musici zorgden ze
zo voor een indrukwekkende viering. Dat er
voor nabestaanden troost en liefde mag zijn
van God en van mensen!

De Jeugdraad organiseerde een inspraakavond
voor ouders van (jonge) kinderen, om inzicht te
krijgen in hun wensen en behoeftes. Het waren
goede gesprekken met tips en ideeén. Uit alle
gegevens komt ongetwijfeld een mooi voorstel
voor de komende tijd. Zo hopen we dat de
jonge kinderen van onze gemeente een hechte
groep wordt die samen opgroeit!

De diaconie is volop bezig met de
kerstpakkettenactie, samen met andere kerken
uit Zutphen. Diaken Martin Mannak was jaren
de stuwende en ervaren kracht voor dit
diaconale project. Hij overleed begin oktober
en wordt erg gemist, maar er is tegelijk
vertrouwen dat het met elkaar lukt om ook dit
jaar weer alles goed te regelen. Wilt u helpen?
Heel erg graag! pinynieuwenhuis@hotmail.com
kan u er alles over vertellen. Komend seizoen
zal de voedselbank extra aandacht krijgen van
de diaconie. U hoort daar binnenkort meer
over. Daarbij groeit de samenwerking met de
diaconie van Warnsveld. We trekken steeds
meer samen op in ‘lokale armoedebestrijding"
En dat zorgt voor een goede enthousiaste sfeer!

Met een groep gemeenteleden vulden we weer
2 uur 'kerkdienst’in de kerk in Kampen, in het
kader van Kerkasiel. Dit keer rondom de werken
van barmhartigheid. Met weer een ontroerende
en veelzijdige inbreng van de deelnemers. Ook
was er aandacht voor het Loofhuttenfeest en
daarom deelden we verschillende lekkere
hapjes!

Hierbij deel ik een gedeelte van een lona
belijdenis (uit: Vieren met teksten van de Wild
Goose Resource Group, vertaald door Roel
Bosch, Utrecht 2018).

Wij geloven in Jezus, die vereerd werd door
Perzische wijzen, die als vluchteling asiel zocht en
vond in Egypte, die aan Syriérs de liefde van God
verkondigde, die Grieken interesseerde voor wat
hij zei en deed,

wiens eerste evangelist een Samaritaanse was, die
in een Romein een geloof zonder weerga
ontdekte, die zag dat zijn kruis gedragen werd
door een Libiér,

en die uitsteeg boven zijn moederland, en zo
overal aanwezig kan zijn.

Tot slot: Langzamerhand komt de adventstijd in
zicht. We bereiden ons voor op en kijken uit
naar kerst, het grote feest van licht en liefde.
Dat we als gemeente elkaar daarin steunen en
zien!

Een hartelijke groet, Nel van Houwelingen
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Het Bornhof en
de IJsselflat

In november vieren we in beide huizen, het
Bornhof en De Usselflat, het Heilig Avondmaal.
In het Bornhof is dat op

zaterdagmorgen 15 november om 10.30 uur
met ds. Sierk Meijer en in de lJsselflat op
dinsdagmiddag 18 november om 14.30 uur is
ds. Irma Pijpers de voorganger.

Heel hartelijk welkom voor u allemaal, ook als u
niet in de huizen woont!

Met een hartelijke groet, ook namens Alice,
Rianne en Martin.
Tineke van Vliet

Overlijden Martin Mannak

Het college van Collectanten heeft
kennisgenomen van het overlijden van

Martin Mannak op 77-jarige leeftijd.

Hij maakte vanaf 2017 deel uit van ons college.
Martin heeft zich altijd als een betrokken persoon
op alle fronten in de kerk ingezet.

Wij wensen Ellie heel veel sterkte in deze moeilijke
tijd.

Namens het College van Collectanten,
Jan-Wim Ruijsink
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Gedachtenis

In de novembermaand is de kerk gewoon de
overledenen te gedenken. Op 1 november is
het Allerheiligen. Al sinds de vierde of vijfde
eeuw worden met Allerheiligen de martelaren
van de kerk herdacht. Oorspronkelijk gebeurde
dat op 18 mei maar in 844 verplaatste paus
Gregorius IV het hoogfeest naar 1 november, de
datum waarop volgens de regel van Benedictus
de winterperiode begon. In de loop van de
tiende eeuw kwam de gedachtenis van
allerzielen erbij om daags na Allerheiligen alle
gestorvenen te gedenken. Vanaf de veertiende
eeuw werd Allerzielen algemeen gevierd.

De reformatie schafte de laatste dag, 2
november, weer af omdat ongepast geacht
werd een scheiding aan te brengen tussen
heiligen en ‘gewone’ gelovigen. Wie gedoopt is
hoort bij de heiligen. Zeker, aan sommige
heiligen kunnen we een voorbeeld nemen en
hun levensweg kan een bron van inspiratie
vormen, maar via hen tot God bidden is niet
nodig. Christus is in de protestantse traditie de
enige middelaar. Daarom werd in sommige
protestantse gemeentes uitgeweken naar de
laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag
voor eerste advent, ook wel
‘eeuwigheidszondag’ genoemd. Andere
gemeentes blijven vasthouden aan de datum
van 1 november om de overledenen te
gedenken.

Evangelisch Lutherse Gemeente
Zurphen

Onderstaand lied is van Willem Barnard, het is in
ons liedboek te vinden als liednummer 733.

Vrienden die zijn overleden

1. Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.

2. Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,

laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.

3. Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgegaan,
bindt ze samen in het amen
van uw vaste naam.
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Kerkdiensten in
de Lutherse Kerk

De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij
anders aangegeven.

2 november ds. W. Sarolea, HA
gedachtenisdienst
9 november ds. N.J. Pronk
16 november  ds. J. Uytenbogaardt
23 november  mw.ds.L. Vos, HA
30 november  ds.P.Crom
7 december mw. ds. M. Brussel de Lutherroos

Oogstdienst op 5 oktober

Zoals elk jaar werd op de eerste zondag van de
maand oktober de ocogstdienst gehouden.

Gemeenteleden werden uitgenodigd houdbare
voedingsmiddelen te doneren voor de
Voedselbank. Voor de dienst werden enkele
manden klaargezet, die ermee konden worden
gevuld. En dat lukte!

Ook de eerste collecte in deze dienst werd
bestemd voor de voedselbank in Zutphen.
Eigenlijk beschamend dat zo'n instelling in ons
land in een dringende behoefte voorziet.
Misschien dat 29 oktober een kansje biedt deze
instelling op termijn overbodig te maken.

Jan van Beijeren
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Warnsveld/Leesten

Verbouwing Martinuskerk

Het einde van de verbouwing is (bijna) in zicht.
Er is door bouwbedrijf Hoffman en installatie-
bedrijf Kimenai veel werk verzet. Tijdens de
verbouw zijn de plannen een beetje bijgesteld.
Het idee van twee nieuwe toiletten in de hal is
losgelaten. Voordeel is dat de hal niet kleiner
wordt en er ruimte blijft voor kapstokken. Naast
het nieuwe invalidentoilet in de kerk blijft er één
bestaand toilet behouden. Hierdoor komt er
een soort voorportaal voor de consistorie.

De preekstoel is inmiddels gedraaid. Dit levert
een beter zicht op het koor op.

Actie Kerkbalans 2026

De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2026
zijn al weer begonnen. U leest hierover meer in
een komende KerkZIN. We hebben al nagedacht
over een moderene opzet, maar dit keer werken

we nog met de vertrouwde formulieren en
enveloppen. De invoering van kerkapp Scipio
biedt mogelijkheden voor de toekomst.

Zutphen

Nalaten: hoe gaat dat eigenlijk?

Steeds meer mensen besluiten (een deel van)
hun nalatenschap te schenken aan een goed
doel. Omdat ze het belangrijk vinden dat er ook
na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het
ideaal dat ze hebben. Zo dragen ze ook na hun
overlijden bij aan een betere wereld. Dit kan
door het opnemen van een of meerdere goede
doelen in een testament, dat bij de notaris
wordt vastgelegd. Wilt u hier meer informatie
over? Kijk dan eens op de website van de
Goede doelen gids.

U kunt natuurlijk ook een bedrag aan de kerk
nalaten, de kerk is immers ook een
bestemming met een ANBI-status. Regelmatig
ontvangt de kerk een legaat, soms met en soms
zonder afgesproken bestedingsdoel. Wilt u hier
meer informatie over, dan kunt u altijd contact
met ons opnemen.

Vacature Personeelsbeleid

Door de wisselingen in het College zijn we op
zoek naar een nieuw lid dat zich als
kerkrentmeester in wil zetten voor onze kerk.
De belangrijkste taken liggen in het
personeelsbeleid, voornamelijk in het
onderhouden van contacten met personeel en
vrijwilligers. Je zorgt voor een fijne
werkomgeving voor iedereen. Een leuke
portefeuille met veel contact.

Wil je eens meekijken of het wat voor je is?
Vraag gerust meer informatie bij Elco de Rooij
of via mail: kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Vacature notulist

Ben jij 1 keer in de maand op dinsdagavond
beschikbaar voor het maken van notulen van
onze vergadering? Dan komen we graag met je
in contact! Laat het weten via
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl
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Markt in de Martinuskerk in Warnsveld

Op zaterdag 22 november tussen 10.00 en deze inleveren op vrijdag 21 november tussen
15.00 uur wordt in Warnsveld weer de 10.00 en 17.00 uur bij de kerk. Maar alleen dus
jaarlijkse Martinusmarkt gehouden . Deze vindt ~ boeken, CD’s, LP's en schoenen, kleding en
plaats in de Martinuskerk, Kerkplein textiel.

1.Warnsveld Het is altijd een heel leuke dag met veel ruimte
We verkopen boeken, CD’s, LP's en kleding, voor ontmoeting en gezelligheid.

textiel en schoenen. Komt u ook kijken?

Maar ook olliebollen en natuurlijk staat de koffie
klaar. Er zal ook weer een verloting zijn met vele  Info; martinusmarkt@pknwarnsveld.nl of
mooie prijzen. 06114828 81

Wie goederen wil afstaan om te verkopen kan 3 Vi o

“

Christelijke vrouwenvereniging
De Triangel

Maandag 10 november komt het mannenkoor
De Bekezangers uit Bathmen voor ons
optreden.

Mannenkoor de Bekezangers is een koor dat
luister- en meezingliederen uitvoert onder
begeleiding van een accordeonist.

Aanvang van de avond 19.45 uurin 't Nut
Breegraven 1 in Warnsveld

Dinsdag 11 november:
g feestelijke Sint-Maarten optocht

Op dinsdag 11 november is er de
jaarlijkse Sint-Maarten optocht van de
Martinuskerk.

Om 18.30 uur zijn alle kinderen met

1 (groot)ouders van harte welkom voor
warme chocolademelk, koffie en wat
lekkers op het plein.

Om 19.00 uur verwelkomen we Sint-Maarten, waarna we in optocht met muzikale begeleiding
door dweilorkst 't (S)pult door het oude dorp trekken.
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Lieve mensen,

Mijn vorige bericht ging over de lente, het
nieuwe licht en begin waaraan we ons ook
ieder jaar weer mogen warmen na de donkere
dagen van de winter. Nu staan we aan de
andere kant van de zomer. Ik vind het toch
iedere keer weer magisch hoe wij als mensen
de natuur in onszelf ook mogen voelen. En ons
weer langzaam na de overvloed van de zomer
mogen verheugen in de gang naar binnen.

Het loslaten van wat niet meer mee hoeft naar
de volgende cyclus van licht en overvloed,
zoals de bomen hun blaadjes toevertrouwen
aan de wind en de aarde.

De cyclus van de natuur zien we niet alleen in
een jaar, maar in de ontwikkeling van onze
levensloop laat het zich ook zien in een
mensenleven. leder levensseizoen heeft een

verrijkende kwaliteit. Daar moest ik aan denken
toen ik begin oktober op een grijze zondag
ochtend op station Zutphen de trein nam naar
Amsterdam.

Het was de dag van
een rode lijn actie, ik

4 ging naar Amsterdam
# om voor het eerst van
4 mijn leven aan een
protestmars mee te
doen. Ik vond het een
1 beetje spannend

wat me te wachten
stond. Op weg naar

het station zag ik best

wat mensen die zich, al dan niet met rode
kleren of accent naar de trein bewogen. lk
kwam meteen bekenden tegen, ook uit de kerk.
Ik vond het opvallend dat het een grote groep
van oudere mensen was die opstonden en
gingen protesteren. Het ontroerde me.

Mensen in de herfst van hun leven, die het
voortouw nemen om ons allemaal te laten zien
dat het goed is om sommige dingen los te
laten, maar ook om helder en duidelijk op te
staan voor de dingen waar zij wél in geloven.
Mensen die zonder poespas en bombarie hun
levensoogst van wijsheid delen.

“Onze wereld kan alleen een veilige plek zijn als
we allemaal de verantwoordelijkheid nemen
om ieder mens veilig te laten leven”

Echt ik voelde me ongelofelijk dankbaar voor
deze stroom van bijzondere mensen in die
prachtige verzameling van jong en oud, arm en
rijk, gekleurd en blank die vreedzaam en met
aanstekelijk enthousiasme door Amsterdam

ging.

Laten we onze levensoogst koesteren en in
dankbaarheid delen met elkaar. Daar wordt
iedereen rijker van. Ik wens u een mooie
oogsttijd.

Willemien Erbrink

“ﬁﬁze Wm’/a/ ézm ﬁ//é’fﬁ een Vf/ﬁo'gf /&/ﬂé :;y}?
dﬁ we d//ff%?d/ &/f meﬁzwfmmé@'éﬁe/
Hemen om /méf Mens rfﬁ@ le /ﬂfé’/? /foﬁ
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Van scherm
tot deurmat

Zo maken we ons kerkblad

Tien keer per jaar werken wij met veel plezier aan het
kerkblad dat u nuin handen hebt. Maar weet u hoe dat blad
precies tot stand komt? We nemen u graag mee achter de
schermen.

Als redactie vullen we de pagina’s via de online portal van De
Zalige Zalm. Daarin plaatsen we de teksten, voegen we foto's toe
en zorgen we voor een mooie opmaak. Als alles klopt, geven we
op de dag van de deadline een groen vinkje: het blad staat dan
klaar voor de drukker.

Vanaf dat moment neemt het team van De Zalige Zalm het over.
Zij controleren of alles technisch in orde is en sturen het blad
digitaal door naar drukkerij Veldhuis Media in Meppel. Daar
begint het drukproces.

Bij Veldhuis gebruiken ze herbruikbare drukplaten van
aluminium waar onze pagina’s op komen te staan. Die platen
worden belicht, bevochtigd en er wordt inkt aangebracht, die
daarna wordt overgebracht op een rubberdoek. Via grote
offsetpersen wordt de inkt op papier overgebracht. Binnen korte
tijd rolt ons blad daar van de pers, haarscherp gedrukt en in
kleur.

Na het drukken is het tijd voor de afwerking: de verschillende
katernen worden gevouwen en geniet tot een compleet blad.

In de expeditieruimte stapelen medewerkers de bladen per kerk.
Vervolgens haalt DHL of PostNL de dozen op en brengen ze naar
onze kerk.

Daar nemen onze eigen bezorgers het over. Zij zorgen ervoor
dat het blad bij u in de brievenbus valt of klaar ligt in de kerk.

Zo werken we samen - redactie, De Zalige Zalm, Veldhuis Media,
de bezorgdiensten én onze vrijwilligers - om u elke maand een
blad te bezorgen dat verbindt, informeert en inspireert.




Protestantse Gemeente
Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: Corien Ruijsink
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Raymond Mulder,

tel. 06 55822760, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 03 86 70 81 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster codrdinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Bert Hilhorst, tel. 06 20 3143 04
kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank: NL 29 RABO 03 7373 40 34

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Mail en agendabeheer:
dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Eveliene de Jager, tel. 06 -24 3452 63

Kerkelijk bureau
info@pknzutphen.nl
Postadres: Wilhelminalaan 3,
7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen

Kerkenraad:
Secretaris: Jan van Beijeren; tel. 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37

Vertrouwenspersonen

Voor meldingen en vragen over
grensoverschrijdend gedrag en onveilige
gevoelens en situaties.
Contactgegevens:
info@vertrouwenspersoonRLZ.nl

tel. 06 156043 38
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Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09
e-mail: rsilvis@pknwarnsveld.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijkouderling: Leo Stein 52 90 05

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel

Wijkouderling: Gerry Nijhuis 06 24 77 45 85
Jeugdouderling: Marjolein Wiegman 0613 70 1975

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen)

telefoon: 0575 78 54 90

e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag
en de zaterdagmorgen.

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl
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Pankbaarheid

Verhaal

Dit verhaal gaat over Mirjam.
Zij is op weg met haar volk
door de woestijn. Het is een
lange reis. Het is er droog en
warm. “Het eten is op’, zegt mama op
een dag. Mirjam schrikt. Wat

nu? Meer mensen zijn bang. Ze
gaan naar Mozes, hun leider.
“Waarom lopen we hier door de
woestijn? Hier is geen eten! Wat
moeten we doen?’, schreeuwen
de mensen. Mozes antwoordt
niet. Hij gaat bidden. Na het
bidden staat hij op.“Morgen zal
het brood uit de hemel regenen’,

Hoe kan brood nu uit de hemel
komen?

De volgende dag wordt Mirjam
wakker. Wat is dat? Op het zand
ligt poeder.’"Manna'noemen de
mensen het. Het is zoet en lekker!
“Eris genoeg voor iedereen’, zegt
Mozes.“Pak wat je nodig hebt.
Morgen is er weer! Bij het eten
bidt Mirjam:“Dank U wel voor het
eten, God".

Om over na te
denken

Mozes zegt dat je mag
pakken wat je nodig hebt.
Niet meer. Zo is er genoeg

voor iedereen. Dat is delen.
Wat zou jij kunnen delen?

Rebus

De mensen noemen het poeder in de woestijn‘Manna’

i

Als jij deze rebus oplost, weet jij wat dit
oud-Hebreeuwse woord betekent.
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zegt hij. Mirjam snapt er niks van.

- Tip voor thuis

De mensen zijn heel blij
en danken God. Ze zijn
dus dankbaar. Ben jij ook
dankbaar voor iets?
Schrijf dat op driehoekjes
papier en maak er een
vlaggenlijn van voor in je

kamer.
Mooi!

Wat vind jij het mooiste aan
het verhaal? Teken of schrijf
hethier.

Manna - Elly
> . en Rikkert
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