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Veelkleurigheid

Veelkleurigheid is het thema van deze KerkZIN.

De meditatie heeft als titel: “Wij zijn allen vreemdeling”. De bijdrage
van ds. Stijn van der Woude aan een boek over christelijke LHBTI'ers.
“Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf
vreemdelingen geweest’ (Deuteronomium 10:10)". Daarna treft u de
tekst aan die wethouder Eva Boswinkel vorige jaar uitsprak bij de
Pride-week in de Martinuskerk.

Door de commissie Bezinning, Gesprek en Ontmoeting is als
jaarthema gekozen: “Goede buren”. Het complete programma is als
bijlage bij deze KerkZIN gevoegd. Ook hierin komt terug: wie is onze
naaste? Hoe gaan we om met de verschillen? Wat betekent
'noaberschap'?

De illustratie hiernaast is van de Protestantse Kerk Nederland, die als
jaarthema koos: "Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods
Geest" en toont een vlamvormig symbool in levendige kleuren dat de
veelzijdige werking van Gods Geest uitbeeldt. De witte lijn die door
het symbool loopt, verwijst naar de Heilige Geest als een duif, terwijl
de vlam de vurigheid van de Geest symboliseert. De druppel staat
voor het levengevende water en de kleurigheid representeert zowel
de creativiteit van de Schepper als de veelkleurigheid van de
schepping en de kerk.

De redactie,

Klaas Jellema

José Kreijenbroek
Jeannette van der Meulen

KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de Eindredactie:

Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten, de dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;
Protestantse Gemeente Zutphen en de mevr. José Kreijenbroek, tel. 51 44 42;
Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, dat mevr. Jeannette van der Meulen;
uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid Vacant

van de gezamenlijke kerkenraden.

e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of
Kopij voor het nummer van oktober uiterlijk kerkblad@pknzutphen.nl

zondag 14 september aanleveren bij
kerkblad@pknwarnsveld.nl,
kerkblad@pknzutphen.nl of door het vullen van
de aan u/jou toegewezen pagina’s.

De verspreiding vindt plaats vanaf 30
september.
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Wij zijn allen vreemdeling

Onlangs werd ik gevraagd om een bijdrage te
leveren aan een nieuw boek over christelijke
LHBTlers. Graag geef ik jullie alvast een
sneak-peak van die bijdrage. Deze maand is dat
eigenlijk erg passend, want deze KerkZin gaat
over veelkleurigheid en de gastvrije en inclusieve
kerk.

Wij zijn allen vreemdeling

Hoe mooi zou het zijn als iedereen op elkaar
leek. Dan zouden we elkaar snel begrijpen
toch? Het zijn echter ook die verschillen die
onze wereld spannend en veelkleurig maken.
Toch leeft vaak het gevoel dat er een
ongeschreven norm is over hoe een
‘gemiddeld mens’eruitziet en zich hoort te
gedragen. Die norm is meestal gevormd naar
wie jij zelf bent en wat jij belangrijk vindt. Die
norm voelt veilig, maar het maakt dat mensen
die daarbuiten vallen als vreemd kunnen
worden ervaren. Dat geldt echter voor beide
kanten: misschien verschil jij op bepaalde
punten wel erg van je omgeving. Dan rijst de
vraag: zien we die verschillen als een
bedreiging of als een kans om onszelf te
verrijken? What would Jesus do?

Een reis naar anders-zijn

Mijn zoektocht naar die vraag begon enkele
jaren geleden in India. Voor mijn opleiding tot
predikant reisde ik in 2019 naar India om daar
onderzoek te doen naar inclusiviteit in de
Church of South India, een grote protestantse
kerkgemeenschap. Daar bevond ik mij ineens
zelf in de positie van vreemdeling: een witte,
jonge man in een overweldigend andere
cultuur. Alleen al de aankomst in Mumbai was
een schok, al was dat deels mijn eigen schuld.

Ik had mijn
bankpas niet
goed
ingesteld, kon geen geld opnemen en was
midden in de nacht overgeleverd aan
onbekenden. Gelukkig bleken er ook aan de
andere kant van de wereld mensen met een
goed hart te zijn. In India sprak ik met mensen
met indrukwekkende verhalen: een lesbisch
koppel dat moest vluchten omdat hun familie
hen wilde ontvoeren, activisten die streden
voor LHBTI-rechten en met liefdevolle
vertegenwoordigers van sociale organisaties.
Uitsluiting bleek diep verweven te zijn met
culturele en religieuze structuren. Kerken
waren daarin niet uitgezonderd. In India is de
kerk voor mensen uit lagere kasten vaak de
plek waar zij hopen op een nieuw begin, maar
helaas worden zij daar som:s letterlijk op de
grond gezet terwijl hogere kasten op banken
zaten. Dat bracht mij aan het denken over onze
eigen kerken. Ook wij hebben onze
herenbanken - ooit bedoeld voor de elite, nu
vaak ongemerkt symbool van sociale ordening.
En je kon vroeger ook voor een bepaald
bedrag een goede of minder goede stoel
'kopen' in de kerk. Was de Nederlandse kerk
werkelijk zoveel inclusiever dan de kerk in India
dacht ik?

De kerk als levende gemeenschap

Zoals in elke gemeenschap, botsen in de kerk
idealen en realiteit soms met elkaar. De taal

van de kerk - in liederen, gebeden en rituelen -
kan onbewust ook pijn doen of mensen
buitensluiten. Wie zingt over gastvrijheid maar
met argwaan naar de nieuweling kijkt, schept
afstand. Als kerk willen we wel liefhebben,

Meditatie



we zijn er niet altijd goed in. We zijn geen
verzameling van perfecte mensen. De kerk is
eerder - om in de woorden van paus Franciscus
te spreken - een veldhospitaal, waar mensen
worden geheeld en weer op weg gaan. Maar
die heling vraagt ook eerlijkheid. Ook wij
sluiten mensen soms uit of corrigeren ze omdat
ze afwijken van de norm. Als man die getrouwd
is met een man weet ik dat maar al te goed.
Gelukkig is de kerk in Warnsveld en Zutphen
vrij inclusief en liberaal op dat punt. Maar het
kan ook op andere gebieden: “die muziek
zingen we hier niet,” of: “zo doen we dat nu
eenmaal!’ De balans tussen trouw zijn aan je
overtuiging en ruimte geven aan de ander is
een moeilijke.

Een groep bestaat gek genoeg bij de gratie van
verschil: zonder ‘zij immers geen ‘wij’. Maar die
scheidslijn is gevaarlijk als het verschil een
excuus wordt voor uitsluiting. Dan beschermen
we niet onszelf, maar ons ego en ons
wereldbeeld. Dan gebeurt wat theoloog Jirgen
Moltmann zo treffend schreef: “wij accepteren
anderen, zelfs onze buren, vaak alleen op ons
eigen terrein en bekijken hen met onze eigen
vooringenomenheid. En zo zoeken we
helemaal niet de ander, maar alleen onszelf in
de ander”.

Buitenbeentjes

Wie de Bijbel leest ziet dat buitenbeentjes bij
God vaak een belangrijke rol spelen, maar niet
een heilige status hebben. Het joodse volk is in
de Bijbelse wereld bijvoorbeeld een culturele
en religieuze minderheid te midden van grote,
dreigende rijken. God kiest voor een volk dat
niet voldoet aan de heersende norm van die
tijd en regio, maar is tegelijkertijd niet bang om
diezelfde mensen ook aan te spreken op hun
daden en gedachten. Hoe God dat doet is
eigenlijk heel verrassend, want zowel in het
Oude als het Nieuwe Testament zien we
regelmatig ‘buitenbeentjes te midden van
buitenbeentjes’ Denk daarbij bijvoorbeeld aan
de Bijbelse figuur Ruth die uit Moab vlucht, de
barmhartige niet-joodse Samaritaan, de

Aramese legeraanvoerder Nadman die genezen
werd door de God van een ander volk, de
Kananese vrouw, de Romeinse centurio en met
hen nog vele anderen. God wordt blijkbaar niet
gehinderd door kerkmuren, taal of cultuur. En
ook Jezus toont ons een andere weg. Hij zoekt
bewust de uitgeslotenen op en leeft ons
radicale liefde voor. Niet als zoetsappige
acceptatie, maar als ontregelende
aanwezigheid. Maar ook hier moeten we
oppassen. Jezus is geen verlengstuk van onze
eigen wensen. Hij troost én confronteert.

Een inclusieve kerk is een zoekende kerk.
Werkelijke inclusie ontstaat niet door elkaar
maar te ‘tolereren’. Dat is passief. We willen
elkaar werkelijk verstaan, ook als dat moeilijk is.
We hebben elkaar nodig: in dialoog, in
nabijheid, in het delen van verhalen en
ervaringen. Pas dan ontstaat er een
gemeenschap waarin verschil niet tot
uitsluiting leidt, maar tot verdieping. Een kerk
die iedereen omarmt zonder grenzen, raakt
haar identiteit kwijt. Maar een kerk die zichzelf
afsluit voor wie anders is, verliest haar ziel.

Dat is geen eenvoudige balans, maar wie Jezus
volgt weet dat Hij nooit koos voor de
gemakkelijke weg. Hij koos voor mensen, ook
als ze anders waren. Hij riep op om elkaar lief te
hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Die
oproep blijft. Dit alles geldt zowel voor hen die
geaccepteerd willen worden als zij die anderen
moeten accepteren. We zullen als mens in ons
leven namelijk nooit slechts aan één kant staan.
Er zullen momenten in je leven komen dat je
niet in de positie bent waarin je om acceptatie
vraagt, maar dat er van jou wordt gevraagd
iemand anders te accepteren. Dan zal er van
jou worden gevraagd om net als Jezus jezelf
opzij te zetten en een offer te brengen. Zul je
dan bereid zijn om de ander te begrijpen en te
accepteren? Laten we hopen dat het ons lukt,
want dan zullen we werkelijk begrijpen wat
God heeft gezegd: ‘Ook u moet vreemdelingen
met liefde behandelen, want u bent zelf
vreemdelingen geweest’ (Deuteronomium
10:10). ds. Stijn van der Woude
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Eva Boswinkel preekte in juni 2024 tijdens de Pride
week in de Martinuskerk. Dit was haar tekst:

“Verschillen zijn niet belangrijk meer’, citeer ik
Galaten.

“Om vrij te zijn volstaat het niet om alleen
iemands boeien af te werpen. Je moet zo leven
dat de vrijheid van anderen gerespecteerd en
versterkt wordt’, citeer ik Nelson Mandela.
“Heb je naaste lief als jezelf", citeer ik Mattéus.

Ik heb lief. Ik heb heel erg lief. Mijn dochter. Mijn
ouders. Mijn broers en zusje. Mijn vriendinnen.
Hoewel ik zelf geen kerkelijke achtergrond heb,
geloof ik, net als God predikt, onmetelijk in de
kracht van liefde. Ik maak me sterk voor de
waarde van elk mens, ongeacht hun seksuele
geaardheid, genderidentiteit of achtergrond.

Liefde is de kern van ons bestaan. Het is de
kracht die ons verbindt, die ons inspireert en
die ons menselijk maakt. In de Bijbel wordt
gezegd: "Heb je naaste lief als jezelf" Dit gebod
is niet beperkt tot bepaalde groepen mensen;
het is universeel en geldt voor iedereen. Liefde
kent geen grenzen, geen beperkingen en geen
voorwaarden.

Pride is een beweging die ontstaan is uit de
strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid voor
de LHBTIQ+ gemeenschap. De Pride herinnert
ons eraan hoe belangrijk het is om elkaar te
accepteren en te respecteren zoals we zijn. Het
herinnert ons eraan dat liefde niet beperkt is
tot traditionele normen en dat ieder mens het
recht heeft om zichzelf te zijn en geliefd te
worden om wie hij of zij of hen is. Wij vieren
samen al die vormen van liefde. De liefde voor
onszelf. De liefde voor de ander.

Als mens hebben we altijd werk aan onszelf.
Accepteren en respecteren vergt zelfinzicht en
reflectie. En dan hebben we mooi ook geen tijd
meer om de ander de maat te nemen.

Want hoe kan ik nou iets vinden van
gelijkwaardige en wederkerige liefde van
anderen? Hoe kan dit soort liefde iets anders
zijn dan goed?

Bedenk u eens het volgende: een journalist
schrijft een biografie over uw leven, uw
avonturen, uw spijt, uw liefde en uw
nagedachtenis. Uw oog valt op de titelpagina
van het manuscript. Tevreden en trots kijkt u
naar de titel. Welke titel en ondertitel heeft dit
boek?

Ik ben benieuwd naar uw titel. En uw gevoel
erbij. Het kan veel inzicht en ook richting
geven. Want wat wilt u nalaten?

Ik deed dit experiment al eerder. Mijn boek
heet: “Een vrouw met een stem. Voor mijn
dochters dochter”.

Het is mijn drijfveer, een van mijn zijnswaarden,
om stem te geven aan ongelijkheid. En om
stem te geven aan liefde, aan rentmeesterschap
van onze aarde, aan vrijheid van allemaal. Ik wil
benoemen wie het goede doet. Erkenning
geven aan eenieder die zich hiervoor hard
maakt. Want vrijheid, én de inzet ervoor,
kunnen niet zonder erkenning. Zonder de
ander te zien en te accepteren. Vrijheid kan niet
zonder een vuist te maken, zonder voor
anderen op te komen. Of zonder trots te zijn op
wie we zijn. Pride.

De ondertitel van mijn boek is: voor mijn
dochters dochter. Wat wij allen doen, laat
sporen na. In de zielen van anderen. Op onze
aarde. Zijn we ons hier voldoende van bewust?
Voor mij is mijn kleuter de dagelijkse
herinnering aan deze urgentie.

Preek Prideweek 2024 - Eva Boswinkel



Eva Boswinkel is in het
dagelijks leven wethouder
van de Gemeente Zutphen

“It takes a village to raise a child’, luidt de
uitdrukking. Het is 'n van oorsprong Afrikaans
gezegde: er is een hele gemeenschap nodig
om een kind alles te geven wat het nodig heeft
om een heel en blij mens te worden. Samen
voeden we al onze kinderen op. Samen zijn wij
het voorbeeld. Laat het een diverse, warme,
accepterende gemeenschap zijn. Waarin er, als
je een fout maakt, om je heen gestaan wordt in
plaats van dat je uitgesloten wordt. Waarin
iedereen kan zijn wie hij zij of hen is of wil zijn,
waarin we in gesprek blijven over grenzen en
zelfliefde en waarin we echt omkijken naar de
ander.

Zelf worstel ik hier natuurlijk regelmatig mee. Ik
ben zo verre van perfect. Net een mens. En dan
ben ik ook nog zo snel geraakt door onrecht
dat ik een enorme dramkont kan zijn. Maar dit
gesprek zal ik blijven agenderen. En ik zal
iedere dag weer mijn best doen.

Ik wil een mens met een stem zijn. Wilt u dat
ook?

En soms... soms ben ik moe van de strijd. Vraag
ik me af of het nog goed komt in onze
samenleving. Met de wereld. Of ik nog impact
maak, of dat alles slechts een te kleine druppel

op een te gloeiende plaat is.

Dan troost ik mij met de woorden van Prediker 1
en 3. U vindt ze op de achterpagina. lk geef dit
graag aan u mee, voor uw donkere momenten,
voor uw twijfels. Want weet u: er is niks nieuws
onder de zon, en voor alles is een tijd.

Met Pride is het tijd om te vieren. Tijd voor
liefde. Voor feest. Voor glitter en voor
regenboog. Voor hoop en trots en herrie en
eigenheid.

Maar dit vieren is ook een moment van —ons
laten horen, én bovenal van: opstaan! Want dit
gaat over het doorleefde besef dat we de plicht
hebben om te staan, om OP te staan, voor de
vrijheid van de ander. Alleen met dit
plichtsbesef zetten we als mens een grote stap
vooruit.

Het is mij een grote eer dat ik mijn reflecties met
u mocht delen. Samen gaan we moedig
voorwaarts.

Want alles is liefde, mensen. Alles is liefde!

Eva Boswinkel




Terugblik Werkplaats Hoop

Kracht van Martinus
20 juni 2025

In deze tijd van vele vragen en onzekerheden gingen
we met een groep van ruim 40 deelnemers op zoek
naar hoop, houvast en inspiratie door middel van:

* Eten delen;

» verhalen uitwisselen;

» geinspireerd worden door stadspredikant Tim
Vreugdenhil;

* kijken naar kunst uit tijden van oorlog;

e theater maken;

* een boekje van hoop creéren;

e wandelen;

» woorden zoeken voor een gedicht;

* |uisteren naar muziek; W,

e zingen; i

e samen zijn.

“Houd het eenvoudig, God is eenvoudig”

"grorg dal jo iely (o bieden heb{. jo kunf alfyd iefy befckenen”

Met veel dank aan alle workshopleiders, sprekers, musici en iedereen
die erbij aanwezig was.



nietsvermoedend lopen wij

de straten over hoop

graven muren onder onze voeten uit
vinden beslotenheid van voorouders
in laag op laag op laag

gevangenschap of bescherming
zeg het maar

wachters op de torens van de tijd

hoelang duurt de nacht nog

wanneer komt de dag

in de hoge tonen van de poortersklok
horen we hoop

op licht op troost

we hebben de stenen nog
rotsen in een onstuimig water
waar armen en benen

uit wankele boten steken

wat komt ons toe

om muren te slechten

lopen wij rond en rond
willen de onzen beschermen
zonder de ander te verliezen

alsof wij niet anders kunnen dan blijven

oplichten

wanneer dan

schoorvoetend de wan in de hoop sluipt

wie straks zal lopen over onze muren
zal veerkracht voelen
de bodem van onze nachten

het zachte fluisteren waarin luisteren huist

want hoop zit in de ziel
op de schoorsteen zullen zij het doosje
vinden met het kooltje op het punt van

ontbranden

in de handen van de ander

LN

Stadsdichter Dietske Geerlings

Op 20 juni 2025 in de Martinuskerk van Warnsveld wisselden Allert, Dieke, Dietske, Gerry, Heleen, Ineke,
Janke, Licke, Leidi, Marjolein, Martin, Sam en Zwaanswijk van gedachten over *hoop’ in onze gemeente
Warnsveld en Zutphen. Wij zochten de hoop en elkaar in de taal.




Activiteiten Bezinning Gesprek en Ontmoeting

Vanaf 1-9 Leeskring rond het boek Jezus, waarom?, 14.00 uur

Lijmerij 31, Zutphen

vrij 5-9 Martinusborrel, 20.00 uur Martinuskerk

vanaf 9-9 Leren van Luther, cursus, 14.30 uur Lutherse kerk

vanaf 10-9 Bijbelen met Martin Rus, 16.00 uur Wijngaard

zat13-9  Natuurbeleefwandeling, 9.00 uur Witte bruggetje W'veld

di 16-9 Bijbelkring met Irma Pijpers, vrouwen uit het OT, 10.30 uur Koffiekamer ljsselflat

di 16-9 Mediteren in de Martinus, 19.30 uur Martinuskerk

ma22-9  Start rouwgroep olv Irma Pijpers, 15.00 uur De Wijngaard

wo 1-10  Leeskring: In de traditie van lona, olv René Silvis Zie inlegvel met
activiteiten

Voor de meest actuele informatie zie de website www.protestantswarnsveldzutphen.nl,

liturgie en Kerkbrief

Goede buren!

De commissie BG&O heeft voor het seizoen
25-26 een mooi programma samengesteld.
Deze keer rondom het thema 'Goede buren’.
Want buren hebben we allemaal. En ookin
overdrachtelijke zin: wie is onze naaste? Hoe
gaan we om met de verschillen? Wat betekent
'noaberschap'? Verschillende activiteiten raken
aan dit thema.
Bij deze editie van KerkZIN ontvangt u het
complete programma, om te bewaren.
We hopen u weer op verschillende momenten
te mogen begroeten!

Commissie BG&O

Bijbelkring over vrouwen in de Bijbel

Het komend jaar zal in de lJsselflat een
bijbelkring worden gehouden rond bekende en
onbekende vrouwen in het Oude Testament.
Deze bijbelkring is iedere dinsdagochtend van
10:30 tot 11:45 uur in de spreekkamer van de
lJsselflat en er is nog plek voor deelnemers van
zowel binnen als buiten de Usselflat! De eerste
bijeenkomst is op dinsdag 16 september. Dan
zal Eva centraal staan. Aanmelden kan bij ds.
Irma Pijpers, pijpers@pknzutphen.nl of
0575-785490

Irma Pijpers

Samen op pad aan de hand van Jonathan Sacks

Geniet u ook zo van de boeken van rabbijn Jonathan Sacks over de vijf boeken van de Torah?
Wonderschoon, wat een wijsheid spreekt uit zijn essays, wat een liefde voor de Torah en voor
gerechtigheid. In het najaar willen we graag starten met een klein groepje gemeenteleden om
samen te genieten van deze boeken. Om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan, de
Bijbelverhalen in te gaan en te leren van de Torah, van Sacks en van elkaar. Doet u mee? We denken
aan vijf keer per jaar op een vrijdagochtend. We komen bij elkaar in 'Onder de vijgenboom; een
plek van permanent leren, in het huis van Leidi Reinders. Meer weten of aanmelden:

leidireinders@gmail.com of 06 41 70 98 89.

Leidi Reinders en Marianne Mak
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‘Gemeenschapsleven’
Dietrich Bonhoeffer

Een lezing, het boek en de voorstelling
Lezing over Dietrich Bonhoeffer,
dinsdag 14 oktober, 19.45 uur

Het jaarthema voor dit seizoen van de
PKN-gemeenschappen van Warnsveld en
Zutphen is ‘Goede buren’ Daarin past het
boekje van Bonhoeffer ‘Gemeenschapsleven; in
eerdere drukken ook wel verschenen met de
titel ‘Leven met elkander, wonderwel.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) schreef dit
boekje in één ruk nadat de Gestapo in 1937 het
door hem geleide predikantenseminarie te
Finkenwalde had gesloten. In dit boekje vaart
hij scherp aan de wind wat betreft de omgang
met elkaar in geloofsgemeenschappen. Met de
nodige diepgang schetst hij, in een tijd waarin
de Nazi's hun gruwelijke opvattingen steeds
meer handen en voeten geven, hoe zij die zich
christenen noemen in het spoor van Christus
kunnen leven met elkaar. Wat hij in dit boekje
schrijft over die omgang met elkaar is nog
ongekend actueel en levert ons ook in 2025
nog genoeg gespreksstof op.

In een 4-tal bijeenkomsten kunt u deelnemen
aan deze gespreksstof: 6f in een gesprekskring
aan het eind van de middag 6f in een
gesprekskring aan het begin van de avond.
Daarmee hopen we zoveel mogelijk
geinteresseerden de mogelijkheid te bieden om
aan te schuiven. In een maaltijd (samen eten is
ten slotte samen het leven delen) tussen de 2
mogelijke kringen in kunnen we elkaar
ontmoeten en bij- of doorpraten. Op de 4
donderdagen 6, 13, 20 en 27 november begint
de middagkring om 16.45 uur.

Vanaf 18.00 tot 19.00 eten we dus met elkaar en
daarna is er voor hen die dit tijdstip beter past
de avondkring waarin hetzelfde hoofdstuk uit

het boekje voorbij komt als de middagkring.
Ook zij worden uitgenodigd om aan te schuiven
bij de maaltijd.

Om meer zicht te krijgen op de persoon en het
zeer inspirerende gedachtengoed van Dietrich
Bonhoeffer houdt dr. Edward van 't Slot een
lezing op dinsdag 14 oktober in De Wijngaard.
Aanvang is 19.45 uur, de kerk is open vanaf
19.15 uur.

Het geheel wordt op zondagmiddag

30 november afgerond met een voorstelling
van Kees van der Zwaard, getiteld ‘Onderdak —
over leven in gemeenschap’
www.keesvanderzwaard.nl/portfolio/onderdak/.

In de komende edities van KerkZIN én in
kerkbrieven zal steeds weer aandacht worden
besteed aan de activiteiten rondom het boekje
‘Gemeenschapsleven’ van Bonhoeffer. De data
kunnen natuurlijk nu al in de agenda worden
gezet en voor meer informatie kunt u mij gerust
bellen of mailen.

Hartelijk groet,

Martin Rus
rus@pknzutphen.nl-06 12024918

Gemeenschaps-
leven
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Jeugdwerk Martinuskerk

Kindernevendienst
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl

Oppas

We beginnen weer! Elke zondagochtend is er
oppas voor de kinderen van 0-4 jaar tijdens de
dienst. Het is in de Eekschuur, om 10 uur. Van
harte welkom!

Kindernevendienst
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl

Veren, vacht en vrede

Wat kunnen dieren ons leren over God, Jezus en
geloven? De afgelopen weken hebben wij hierin
ontzettend veel ontdekt. En onze conclusie is:
we kunnen van alle dieren wel iets leren, en die
dingen nemen we mee om vooral ‘onszelf’te
zijn. We hebben het project afgesloten met het
maken van ‘duurzame dieren’.

We hopen dat iedereen heeft genoten van een

fijne zomervakantie. Misschien heb je
gelogeerd? Ben je op vakantie geweest ? Fijn
om elkaar na de zomer weer te zien bij de
kindernevendienst, in de Martinuskerk. We
hebben vast heel veel bij te kletsen &

De buur van...

Op 14 september is het startzondag, de
gezamenlijk start van de gemeente na de
zomer. Ook dit jaar sluit de Kindernevendienst
weer aan bij het thema van BG&O, namelijk:
Goede buren.

Stel je
voor: je
bent de
buur van
Noach,
wat zou
jedan
zien, wat
zou je willen weten, wat maakt jou
nieuwsgierig? Of je bent de buur van Abraham,
van Mozes of van Esther, etc. Tot aan advent
maken wij zo kennis met een lange rij mensen
uit de bijbel. En we maken ook telkens een
uitstapje naar vandaag: wie zijn nu jouw buren,
dichtbij en ver weg, en hoe ga je daarmee om,
en zij met jou? Wij gaan het samen ontdekken!

Tot slot

De zomerstop zit er weer op, vanaf 24 augustus
zijn wij er weer elke week! We zijn een kleine,
heel fijne groep, en het zou fijn zijn om wat
versterking te krijgen: vind je het leuk om eens
mee te lopen, doe dat gerust: wie weet is
kindernevendienst geven ook echt iets voor jou!

Kids In Church (KIC)

In september begint ook weer de 'KIC". Houd de
app en mail goed in de gaten, want het zou best
kunnen dat dingen dit jaar soms wat anders
gaan dan je gewend bent @l

Later meer daarover...
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Jeugdwerk Zutphen

Geloven met Plezier

Opvoeden gaat vaak gepaard met vragen:
wat willen we onze kinderen meegeven? Hoe
leven we onze kinderen voor? Hoe willen we
dat ze een naaste worden voor anderen? En
hoe praten we met hen over ons geloof?

De groep Geloven met plezier is voor ouders
van jonge kinderen, die elkaar eens in de
twee maanden ontmoeten.
Dit gebeurt om beurten bij
iemand thuis. De avonden
voor dit seizoen zijn op de
woensdagen 8 oktober,

10 december, 11 februari,
15 april en 10 juni. We
beginnen om 20:00 uur en
meestal eindigen we rond 21.30 uur. lets voor
jouof jullie? Meld je aan bij ds. Irma Pijpers, zij
verzorgt de mailinglist.

Uitnodiging: kom en praat mee over de
toekomst van onze jeugd!

We zijn het jeugdwerk in de kerk voor alle
jeugd tussen 0 en 25 jaar aan het bekijken:
wat willen we in de komende jaren
behouden, waarop zetten we onze
(vrijwilligers)capaciteit in, hoe gaan we om
met de verschillende aantallen kinderen en
jongeren in de diverse groepen, enzovoort.
Om dat goed te kunnen doen, hebben we
van alle ouders en jongeren input nodig. We
nodigen je daarom uit om met ons in
gesprek te gaan op woensdag

24 september. Hoe oud of hoe jong je ook
bent: tussen 16.00 en 21.00 uur ben je van
harte welkom om te komen vertellen wat je
zoekt en wat je nodig hebt. En wij luisteren
en stellen vragen. Wil je meer weten? Neem

‘ ¥ A ".
= & b= Y@ | 2 B
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dan contact op met Mineke, via
wakamperman@hotmail.com

Pubquiz vrijdag 7 november

Hierbij alvast een aankondiging, voor in je
agenda: op
vrijdag 7
november vindt
de volgende
Pubquiz plaats.
Versla jij met je
team
vrienden/vriendinnen de winnaars van de
vorige keer? Geef je op bij Sjaak Meijer,
sgmeijer@hotmail.com. ESV'ers en KIC'ers
spelen gratis mee. Inloop 19.30 uur, aanvang
quiz 20.00 uur, locatie De Wijngaard.

Kinderkerst nieuwe stijl: wie helpt mee?
We gaan dit jaar iets nieuws doen: we vieren
het Kinderkerstfeest op zondagavond 21
december in en om de Walburgiskerk. We
gaan voor een combinatie van een verlichte
optocht én een kerstviering in de kerk
waarbij bezoekers ook kunnen kiezen voor
een van beide onderdelen. Voor de
vrijwilligers fijn: geen uitputtende en
drukbezette Kerstavond meer!

Wie wil helpen organiseren? Geef je op bij
Mineke, wakamperman@hotmail.com

Kalender jeugdwerk

31 aug 10.00 uur Kindernevendienst
Vanaf 31 aug elke zondag om 10.00 uur
Kindernevendienst

13



Dreamhouse

KiA-collecte: 14 september (Zutphen & Warnsveld)

In de Indonesische steden Yogyakarta (Java) en
Kupang (Timor) leven nog steeds kinderen op
straat. Sommigen worden door hun ouders
meegenomen om op drukke verkeerspleinen te
helpen bij de verkoop van kranten of
etenswaren. Anderen worden aan hun lot
overgelaten en moeten zichzelf zien te redden.

kerk
inactie

De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om.
Medewerkers en vrijwilligers van Dreamhouse
zoeken de kinderen op straat op. Via sport en
spel leggen zij contact, leren de kinderen
kennen en kijken welke hulp ieder kind nodig
heeft.

Ook legt Dreamhouse contact met de ouders
om de thuissituatie te verbeteren. Zo verwijst
Dreamhouse ouders van straatkinderen door
naar organisaties, die hen helpen hun gezin
financieel te kunnen onderhouden.

kerk
in actie

Dreamhouse roept ouders op hun kinderen niet
de straat op te sturen, en moedigt kinderen en
ouders aan om kinderen (terug) naar school te
laten gaan.

Kinderen die zich in een onhoudbare situatie
bevinden kunnen tijdelijk in het opvanghuis
van Dreamhouse terecht.
Daar gaan ze naar een
plaatselijke school.
Vrijwilligers helpen hen
bij hun studie en
stafmedewerkers
begeleiden het kind terug
naar huis of naar familie.

In Kupang biedt
Dreamhouse kinderen
2 van vuilnisrapers
muziekles aan: zij leren
8 het traditionele

~ snaarinstrument sasando
spelen. Ze leren
doorzetten, het geeft hen
zelfvertrouwen en

aanzien.

Dreamhouse steunt ieder jaar 500 kinderen.
Dreamhouse doet ook aan preventie, om te
voorkomen dat kinderen op straat belanden en
kinderrechten beter nageleefd worden. Samen
met andere organisaties voert Dreamhouse
campagne voor het recht op onderwijs en
samen bestrijden ze geweld tegen kinderen.
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Collectedoelen
Warnsveld

21 september
Noodhulp Wereldwijd

Dit is een reservepotje bij de Diaconie voor
noodhulp. Zo kunnen we snel inspelen op
rampen en nood oproepen. Wereldwijd. Denk
daarbij aan bijvoorbeeld overstromingen,
aardbevingen, een tsunami of de explosie in
Beiroet.

28 september
Kerk en Vluchteling

In de zomer worden de kinderen van het AZC
getracteerd op een middagje uit in een
speelpark. De dag word afgesloten met het
eten van pannenkoeken. Een gezellig en
eneverend evenement waar een ieder veel
plezier aan beleeft, mede mogelijk gemaakt
door de vele vrijwilligers: chauffeurs,
pannenkoeken bakkers, begeleiders en
organisatoren.

5 oktober
KiA Israélzondag:
Joodse en Palestijnse Kinderen

Joodse en Palestijnse kinderen groeien
gescheiden van elkaar op. Door decennia van
oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en
wantrouwen. Ze zien elkaar niet als mens,
maar als 'bezetter’ of “terrorist’

Het Rossing Center for Education and Dialogue
wil aan deze negatieve stereotypen een einde
maken door kinderen met elkaar in contact te
brengen. In dit project wordt een Joodse
school gekoppeld aan een Palestijnse school.

De kinderen bezoeken elkaar in de klas en
spelenderwijs leren ze over elkaars
geschiedenis, tradities en identiteit.

We zien dagelijks de gevolgen van de
onderlinge haat. Door het gescheiden
onderwijs in Israél, leren kinderen elkaar en
elkaars cultuur en gebruiken niet kennen.

Om dat te veranderen is het standpunt: we
beginnen met de jeugd om elkaar als mens te
zien.

Via het ontmoetingsprogramma van het
Rossing Center leren Joodse en Arabische
leerlingen uit de hoogste klassen van joodse
en christelijke scholen in Israél elkaar kennen
en met elkaar omgaan. Ze krijgen speciale
lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen
en leren elkaar kennen tijdens de
zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk
voor de kinderen zelf, maar voor de hele
Israélische samenleving.

De collectes worden van harte aanbevolen door
uw Diakenen.
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Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken op protestantse gemeente

Zutphen
Lutherse kerk: Kerkdienstgemist.nl

Zondag 7 september
10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis
10.00 u. Walburgis: afscheid ambtsdragers:
ds. |. Pijpers
10.15 u. Lutherse kerk: pastor Cortvriendt
17.00 u. Walburgis:  Orgelvespers:
ds. G. van der Brug

Zondag 14 september
10.00 u. Martinuskerk: startdienst;
ds. R. Silvis en ds. S. van der Woude
10.00 u. Walburgis: ds.H.van Es
10.15 u. Lutherse kerk: ds.W. Sarolea

Zondag 21 september
10.00 u. Martinuskerk: ds. E. Diepeveen
10.00 u. Walburgis: startzondag:

ds. |. Pijpers
10.15 u. Lutherse kerk: ds. P. Crom

Zondag 28 september
10.00 u. Martinuskerk: ds.S. van der Woude; S&T
10.00 u. Walburgis:  dhr. JW. Hengeveld
10.15 u. Lutherse kerk: ds. Uytenbogaardt; HA
16.00 u. Walburgis: Koorvespers:

ds. |. Pijpers

Zondag 5 oktober

10.00 u. Martinuskerk: ds. S.van der Woude
10.00 u. Walburgis: ds. |. Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: Oogstdienst: ds. L. Vos

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Jeugddiaconaat
Walburgis: Algemeen

Lutherse kerk:  Kia werelddiaconaat

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk:  Kia Indonesié
Walburgis: Kia Libanon
Lutherse kerk:  Kia noodhulp

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Noodhulp wereldwijd
Walburgis: Algemeen

Lutherse kerk:  Kia najaarszending
Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kerk en Vluchteling

Walburgis: Kerk en Vluchteling
Lutherse kerk:  Kia pastoraat

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia Israélzondag
Walburgis: Algemeen
Lutherse kerk:  Voedselbank
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Kinderoppas (0 tot 4 jaar)
kindernevendiensten (4 tot 12 jaar)

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk
en de Walburgiskerk

KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk
Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten; september nnb

Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard
Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomster; september nnb

Diensten GGNet
Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

Diensten Den Bouw 15.30 uur
12sept.  ds.R. Silvis

Diensten De Lunette om 15.30 uur uur
12sept.  dhr. H. Oldenhof
26 sept.  pastor R. Rijk

Middagpauzediensten
ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de
Lutherse kerk, Beukerstraat 10

4 sept. mw. N. Bilder; LdH

11sept.  ds.S. Meijer

18 sept.  Vredesweek: dhr. A. Verburg
25sept.  ds.D.van Alphen

2 okt. dhr. W. van Slooten

Avondgebeden Stadsklooster
Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de
Elisabethkapel Tengnagelshoek

Protestantse gemeente Warnsveld / Leesten:
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen” en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart

Geel (€2,00) kost € 40 per kaart

Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Vervoer kerkdiensten:
Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

Protestantse gemeente Zutphen
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en €40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Codrdinatie Bloemengroet:
Tineke Wijers, tel. 57 21 80

email: tinekewijers@hotmail.com
Dicky Suitela, tel. 51 78 40

email: suitela69@planet.nl

Vervoer kerkdiensten:
Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82 of
0638388046

Redactie kerkbrief:
Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39
Email: kerkbrief@pknzutphen.nl
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Johan Willem Schieven

Joop Schieven was een geboren en getogen
Warnsvelder. Joop was een praktische man voor
wie zijn medemensen van groot belang waren.
Jarenlang heeft hij zich in onze kerk ingezet
voor de Eekschuurmarkt, noaberskap zat in zijn
bloed. Joop was sterke man, zowel fysiek als
geestelijk. Alhoewel hij niet spraakzaam was,
had hij toch altijd zijn woordje klaar en kon met
humor onverwacht uit de hoek komen.

Pauline Wilhelmina Slob

Pauline Slob werd geboren in Heerenveen op 3
december 1949. Een paar weken later werd zij
gedoopt.

41 jaar geleden trouwde zij met Peter van der
Steuijt. In 1989 kwamen ze in Warnsveld wonen
aan de Bonendaal. Ze kregen 2 kinderen en 3
kleinkinderen. Velen zullen haar kennen van de
wijkverpleging. Zij gaf zich aan anderen en
bracht licht in hun leven.

Rikie Heuvelink - Stegeman

Rikie werd geboren in Harfsen en was jarenlang
met haar man Henk verbonden aan onze
Martinusgemeente. Samen runden zij een
manege in het buitengebied van Warnsveld en
tot in haar laatste jaar waren de dieren
onderdeel van haar leven. Rikie was een warm
en liefdevol persoon die uitging van het goede

1juli 1934 - 22 juni 2025

Tot op zeer hoge leeftijd was hij nog volop in de
weer met werk, klussen en uitjes met familie.
Langzaam liet zijn lichaam hem echter meer in
de steek en moest hij — ongewild — inleveren op
wat hij nog wel kon. Tot op het laatst bleef hij
echter genieten van de aanwezigheid van zijn
Yvonne, kinderen en kleinkinderen.

ds. Stijn van der Woude

3 december 1949 — 10 juli 2025

Moeilijk was het toen zij Lewy Body dementie
kreeg en zij besefte wat dat voor haar en haar
familie zou betekenen. Vanwege afnemende
gezondheid is zij een jaar geleden naar Den
Bouw verhuisd, waar zij in alle rust is overleden.
Zij werd 75 jaar.

Mag haar gedachtenis ons tot zegen zijn.

ds. René Silvis

16 december 1947 - 20 juli 2025

in de medemens. Ondanks haar immer
positieve geest begon haar lichaam haar toch
in de steek te laten. In alle rust heeft zij afscheid
kunnen nemen van de mensen om haar heen.

ds. Stijn van der Woude

18

In Memoriam



Nazomeren langs de Berkel

In september maken we de overgang van de zomer

naar de herfst.
De dagen worden al snel korter.

De herfst zit al in de lucht, maar we kunnen nog

getrakteerd worden op mooie zomerse dagen.

In en bij de Berkel kunnen we volop de natuur
beleven.
Scheren de zwaluwen nog over het water?

Zien we de jongen van de futen, inmiddels al flinke

pubers plonsen en spetteren?

Wat valt er veel te ontdekken in de schepping van de

Levende!
We laten ons verrassen en inspireren.

Onderweg zijn er een aantal bezinningsmomenten.

Ga je mee op onze beleef- en bezinningswandeling om de nazomer in de natuur te horen, te zien,

te ruiken en te voelen?
Wanneer; zaterdag 13 september om 9.00 uur

Start: picknick plaats Witte Bruggetje Warnsveld begin Kerkepad

Afstand: ongeveer 5 kilometer
Opgave: uiterlijk donderdag 11 september
Begeleiding: Gerda Silvis

e-mail: ds.gerdasilvis@gmail.com telefoonnummer: 06-57 28 11 42

Tip: wandelkleding en wandelschoenen zijn een aanrader, neem wat drinken en een versnapering

mee, eventueel een zit-lap

Bericht van PG Warnsveld-Leesten

Een kerkapp?!

Elkaar ontmoeten in de kerk én in de kerkapp.
Dat kan allebei. Contact houden en meeleven.
De kerkapp helpt daarbij. Je hebt alles bij
elkaar en altijd actueel. Van nieuws, agenda
met activiteiten tot aan orde van dienst,
kerkblad en kerkbrief. Je ziet welke groepen er
zijn en in de agenda zie je alle activiteiten. Zo
kun je heel laagdrempelig aansluiten.

De kerkapp komt eraan! Een klein groepje
probeert hem nu uit en stelt allerlei dingen in.

De kerkapp is ideaal voor de buurtkringen die
gaan starten. Kerkapp: alles bij elkaar op je
telefoon. De digitale wereld helpt ons zo om
ons met elkaar te verbinden, in de app enin de
fysieke wereld. De volgende keer zullen we u
nog meer vertellen. U weet nu in ieder geval
dat we als gemeente een kerkapp gaan
gebruiken. Natuurlijk kunt u tegen die tijd hulp
krijgen om de kerkapp op uw mobiel te zetten.
Hebt u al vragen? Laat het weten via
secretariaat@pknwarnsveld.nl.

Korte berichten
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Vanuit de kerkenraad

We staan weer aan de start van een nieuw jaar
met kerkelijke activiteiten. In dit ritme volgen
we niet het ritme van het kerkelijk jaar maar
gewoon dat van de (school)vakanties. Het
kerkelijk werk gaat gedurende de zomer op
een laag pitje (afgezien van de kerkdiensten en
het omzien naar elkaar) en in september
markeren we de start van het nieuwe
jaarprogramma. Dit jaar doen we dat op
zondag 14 september.

Werkplaats van Hoop: inspirerend
Voordat we vooruit kijken, eerst toch nog even
een terugblik. Elders in deze KerkZIN vindt u
een impressie van de inspirerende bijeenkomst
van Kracht van Martinus op 20 juni. Naar
aanleiding van deze bijeenkomst heeft onze
Stadsdichter een prachtig gedicht gemaakt dat
eerst in Contact is gepubliceerd en nu ook in
KerkZIN te lezen is. Met deze bijeenkomst
lieten we zien dat we een levende en bruisende
gemeenschap vormen waarin plek en ruimte is
voor een veelheid aan geluiden.

Advertentie in Trouw

De afgelopen weken heeft de situatie in Gaza
nadrukkelijk onze aandacht gevraagd. In onze
kring zijn er velen die zich ongerust en
onmachtig voelen, die graag iets willen doen of
in ieder geval zich willen uiten. Als kerkenraad
hebben we daarom en op basis van het
waardevolle gemeentegesprek hierover op 10
augustus na de dienst, positief gereageerd op
een verzoek van de Maranathakerk in Den
Haag om mee te doen met een advertentie in
Trouw waarin we de regering oproepen meer
te doen tegen de oorlog in Gaza. In de
kerkbrief van 17 augustus en op de website
kunt u hier meer over lezen.

Kerkapp en buurtkringen

U vindt in deze KerkZIN ook meer informatie
over twee belangrijke nieuwe activiteiten in
onze gemeente. We gaan beginnen met het
gebruik van een kerkapp. Dit doen we om de
onderlinge communicatie binnen onze
gemeente makkelijker te maken. Ervaringen
elders hebben laten zien dat het werken met
een kerk-app zeer positieve resultaten met zich
brengt.

We gaan nu ook echt met de buurtkringen als
basis voor ons pastoraat van start. Ook
daarover meer elders in deze KerkZIN.

Goede buren

Het jaarthema van Bezinning, gesprek &
ontmoeting (BG&O) “Goede Buren”wordt ook
gepresenteerd. Juist in deze tijd een uiterst
actueel thema: hoe kunnen we goede buren
zijn, dichtbij in de eigen straat of buurt, als
kerkgemeenschap in ons dorp en in de stad en
hoe kunnen we goede buren zijn in ons land en
wereldwijd. De wereld is tenslotte deel van
onze huiskamer.

Tenslotte is ook de verbouwing - als u dit leest-
echt begonnen.

We hopen als kerkenraad op een mooi,
gezegend en inspirerend jaar en nodigen u
graag uit om actief mee te doen, een steentje
bij te dragen of te genieten van alle
ontmoetingen en activiteiten.

Sam Terpstra, voorzitter

20

Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten



Bij de diensten

Zondag 7 september

Vervolg van de serie over Psalmen

Tijdens de conferentie ‘Antisemitisme in
geschiedenis, bijbel en (kerk)muziek' kwam onder
andere naar voren dat we in de kerk de psalmen
uit de joodse traditie hebben genomen en ons
hebben toegeéigend. We hadden geen aandacht
meer voor de oorspronkelijke context. We zijn ze
naar believen gaan gebruiken, nemen er verzen of
coupletten uit die ons goed uitkomen en hebben
soms zelfs gezegd dat ze over Jezus gaan. Ze
moesten wel een plek in de eredienst hebben,
want ja, ze staan in onze Bijbel en we zingen ze zo
graag. En in de vorige eeuw kregen ze wel een
plaats in het Leesrooster als Antwoordpsalm,
maar ook daar hangen ze er een beetje bij, tussen
de lezing uit het Eerste Testament en de
Brieflezing en Evangelielezing in. Hoog tijd om de
psalmen meer zelfstandig te bekijken, met hun
eigen zeggingskracht. We zetten de serie op
zondag 7 september voort met Psalm 1.
Voorganger: ds. René Silvis

Startzondag (14 september): Goede buren

Op startzondag sluiten we aan bij het thema van
BG&OQ: Goede buren. Daar is vast wel iets over te
vinden in de Bijbel. Ja, maar dan gaat het vaak
over hoe wij een goede buur voor een ander
kunnen zijn: deur open, vriendelijk, gastvrij, elkaar
leren kennen maar kom niet teveel bij een ander

over de vloer. Dus gaan we ‘Samen spelen, zingen’
(lied 784) en moedigen we elkaar aan ‘om voor
elkaar het oog en het oor, de hand en de voet, het
hart, de mond en het gezicht van Christus’ te zijn
(lied 973). Dit en nog meer verkennen we met
elkaar als start van het seizoen.

De lunch na de kerkdienst is een goede manier om
elkaar meer te leren kennen. Voor koffie, thee en
soep wordt gezorgd. Graag zelf bord en bestek
meenemen en wat broodjes voor jezelf en één om
te delen.

Opgave bij Gerry Nijhuis, tel. 06 24 77 45 85,
nijhuis209@outlook.com (zo nodig dieet
vermelden).

Voorgangers: ds. René Silvis en ds. Stijn van der
Woude

Zondag 28 september: een gewaarschuwd
mens...

Deze zondag vieren we een dienst van Schrift en
Tafel en horen we het verhaal van de bedelaar
Lazarus. Hij had tijdens zijn leven veel ongeluk en
uitdaging, in tegenstelling tot een rijke man over
wie we ook horen. Na de dood zijn de rollen
ineens omgekeerd. Een typisch geval van: ‘God
wil deze wereld omgekeerd’ Wat is échte rijkdom,
in de ogen van God?

Start buurtkringen!

Omzien naar elkaar, daar hebben we het in de kerk
vaak over, maar hoe doen we dat eigenlijk in onze
gemeente? De een gaat dat makkelijk af, de ander
misschien wat minder makkelijk. Soms ken je
elkaar ook niet zo goed. De buurtkringen kunnen
ons daarbij helpen. U hebt er vast al over gelezen
in KerkZIN en nu hebben we mooi nieuws: er zijn
contactpersonen voor verschillende
buurtkringen. Dank! In augustus krijgen zij namen
en adressen van de gemeenteleden in ‘hun’
buurtkring. In september gaan we dan echt
starten met de buurtkringen. Niet iedereen zal er
gelijk over horen, maar hopelijk gebeurt dat wel
in de loop van het najaar.

Niet voor alle buurtkringen zijn al
contactpersonen. Mocht u denken dat lijkt mij
ook wel wat, laat het weten. Dan kijken we of in
uw buurtkring al een contactpersoon is. Wat
verwachten we van contactpersonen?
Contactpersonen nodigen in ieder geval een keer
per jaar de mensen uit de buurtkring uit voor een
gezamenlijke activiteit. Verder is het aan de
contactpersoon en buurtkring zelf hoe het
contact verloopt en hoe vaak de leden elkaar zien
of samen iets doen.

Leo Stein tel. 52 90 05

Gerry Nijhuis tel. 06 24 77 45 85

Marjolein Wiegman tel. 06 13 70 1975
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Uit de Kerkenraaad

Opstarten

Na een aantal weken van relatieve ‘zomerrust’ is
de kerkenraad weer van start gegaan. Relatief,
want niet alles stopte in onze gemeente of ging
vanzelf door. Ik denk aan de diensten en het
koffiedrinken, het pastorale werk, de diaconale
taken. We hadden met meer gastpredikanten
te maken dan normaal. Dat kost meestal wat
extra voorbereiding en aandacht, maar kan
verrassend en verrijkend zijn. En wat is het fijn
om te merken dat er altijd weer gemeente-
leden voor zorgen dat alles soepel verloopt.

Nieuw seizoen, nieuw thema

Met de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen zijn we intussen ook begonnen.
Rondom het jaarthema “Goede buren” is van
alles te bedenken en te doen. Dat geeft
inspiratie voor veel activiteiten! Om te
beginnen natuurlijk de startzondag op 21
september. Als alles volgens plan verloopt laten
veel ‘werk'groepen (denk aan diaconie,
filmhuis, wandelgroep, gesprekskringen,
jeugdwerk bijv.) zien wat ze dit jaar van plan
zijn te gaan doen in het kader van dit thema.
Inspirerend voor hen om dat te vertellen en
mensen uit te nodigen. En mooi om dat te zien
en te horen of je alvast op te geven om mee te
doen. Tussendoor zingen we met elkaar een
aantal ‘geliefde’ liederen bij het orgel. Bij samen
zingen en musiceren voel je immers extra goed
dat we goede buren van elkaar zijn. Er is
koffie/thee met iets lekkers en we sluiten af met
een goed belegd broodje. Het kan dus iets later
worden die zondag, maar dan gaat u wel met
een gevulde maag naar huis. Van harte
uitgenodigd van jong tot oud!

Ontmoetingspastoraat

In de wijk Noorderhaven is gestart met
‘ontmoetingspastoraat’. Een avond en een
middag kwam een verheugend aantal

gemeenteleden bij
elkaar om kennis te
maken en te zien wie
‘buren-van-de-kerk’
zijn. Niet iedereen
komt regelmatig in de kerk of is actief
betrokken en dan is het goed om elkaar op
deze manier te ontmoeten en te spreken! Ook
in andere wijken proberen we zoiets de
komende tijd te organiseren. Denkt u nou: o
wat leuk, ik wil wel meehelpen? Heel graag.
Meldt u even via kerkenraad@pknzutphen.nl.

Kerkasiel Kampen

Het duurt nog even, maar er wordt weer een
Kerkasieldienst in Kampen voorbereid. Met
‘stille duurzame volharding’ blijven mensen
zich inzetten voor asielzoekers. We staan
ingeschreven voor woensdag 8 oktober van
16-18 uur. Wilt u mee voorbereiden en/of mee
gaan naar Kampen? Graag opgeven bij Mineke
Kamperman (wakamperman@hotmail.com) of
Emma Gossink (e.j.gossink@upcmail.nl). Ga
mee, vervoer kan worden geregeld!

Studie Irma Pijpers

En dan nog een herinnering. Nu de scholen en
de opleidingen weer starten gaat ook onze
dominee beginnen met haar nieuwe studie.
Een vierjarige deeltijdopleiding aan de
kunstacademie ArtEZ in Arnhem. Haar
studiedagen zijn donderdag en vrijdag.

Haar vast werkdagen wijzigen dus. Die worden
nu: maandag / dinsdag / woensdag (en
regelmatig de avonden) en de zaterdagmorgen
(en uiteraard vaak de zondagmorgen). Doordat
ze veel 's avonds en in het weekend werkt, blijft
haar 32 uur beschikbaarheid voor de gemeente
ruimschoots ingevuld.
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Voor het maken van afspraken blijft zij
vanzelfsprekend goed bereikbaar via telefoon,
email en app. Spreek gerust een voicemail in
op haar vaste telefoonnummer. Eventueel is
het ook mogelijk via het kerkelijk bureau een
afspraak met haar te maken.

De kerkenraad ondersteunt van harte de
studieplannen en wenst haar veel plezier en
inspiratie!

Tot slot

Het aantal ambtsdragers is de laatste jaren
helaas flink gedaald. Bent u of kent u iemand
die een taak op zich wil nemen in onze
gemeente? Onze voorzitter Jan Marten
Praamsma is graag bereid tot een gesprek.

Nel van Houwelingen, scriba
06-42361260 kerkenraad@pknzutphen.nl

Het Bornhof en
de 1Jsselflat

September, het nieuwe kerkelijk seizoen start
weer! Ook de vieringen in Het Bornhof en De
Isselflat starten weer op.

In Het Bornhof is de 1e viering van het nieuwe

seizoen op zaterdag 20 september, aanvang

10.30 uur. Voorgangers zijn Tineke van Vliet en

Rianne Hoetink.

In De lsselflat vindt de 1e viering van dit
nieuwe seizoen plaats op dinsdag 23
september, aanvang 14.30 uur. Voorganger is
Alice Hilbers

Beide vieringen zijn voor alle gemeenteleden
de mogelijkheid om God en elkaar te

Gesprekskring voor rouwenden
Ook dit jaar is er weer een gesprekskring
voor rouwenden. Heb u dit jaar

(of eerder) afscheid genomen van iemand
van wie u houdt en heeft u er

behoefte aan om hierover te praten met
lotgenoten? Dan kan deze
gespreksgroep wat voor u zijn. Samen
verkennen we verschillende aspecten
van rouw en verdriet, delen we
ervaringen, en leggen we teksten uit de
Bijbel naast deze ervaringen, in de hoop
zo handvatten te vinden om verder te
kunnen.

De bijeenkomsten zijn op
maandagmiddag van 15.00 tot uiterlijk
16.30 uur. Aanmelden kan bij

ds. Irma Pijpers of Dinie Meijer.

De data zijn 20 september, 6 en 20
oktober, 3 en 17 novemberen 1
december.

ontmoeten, om het leven in God's naam te
delen. Voor een aantal aanwezigen zijn deze
vieringen essentieel omdat kerkbezoek op
zondag niet meer mogelijk is. Juist voor hen is
het bemoedigend om samen met
gemeenteleden, die ze anders niet meer zo
snel kunnen ontmoeten, deze vieringen te
beleven. Kortom: welkom!

Hartelijke groet, mede namens Tineke, Rianne
en Alice,

Martin Rus
Op de pagina BG&O (pag. 10) leest u meer

over een bijbelkring, die dit
najaar in De lsselflat georganiseerd worden.
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Isralestina

Evangelisch Lutherse Gemeente
Zurphen

Het onderstaande gedicht is van de hand van een van de leden

van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, Andy Kockelkoren. Het laat geen twijfel
bestaan waarop het zinspeelt, de titel geeft al een duidelijke aanwijzing. Temidden van alle
uitzichtloosheid en de bittere oorlog houdt het gedicht de lezer een droom voor in één lijn met

de profetische visioenen uit de bijbel.

Het gedicht is ontleend aan zijn recent verschenen dichtbundel “De vorm is vrij".

Wiert Sarolea )
[sralestina

Droom van een land
groot genoeg Voor twee

Volken hand in hand
met Allah, Jahweh voor allen

Scheidingswallen gevallen

Ouderen anta’aan Van haat
uit een pratectamat

ﬂ‘ eenzy"dfge staat
Kfn eren Van ster en maan

die veilig in hun spel gpgaan

eschiedenis leert
dat wanneer mensen blijoen dromen
in liefde samenkomen, herbronnen
de werkelijkheid wordt omgekeerd

de vrede is gewonnen

14)?&0/@/ /(&féf/é&ff’f?
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Kerkdiensten in
de Lutherse Kerk

De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij
anders aangegeven.

7 september  rector W. Cortvriendt

14 september  ds.P.Crom

21 september  ds. W.Sarolea

28 september  ds. J. Uytenbogaardt, HA
5 oktober mw. ds. L. Vos, oogstdienst

de Lutherroos

Gemeentezondag op 21 september

Op zondag 21 september zal er gemeentezondag gehouden worden. Na de koffie en lunch
wordt een klein programma georganiseerd. Het biedt een toelichting bij een van de liederen uit
het liedboek—iedereen kent het en zingt het, het klonk zelfs bij de olympische spelen vorig jaar
tijdens de slotceremonie in Parijs maar weinigen weten echt iets van de inhoud en de
historische context van het bewuste lied. Hopelijk kunnen we eveneens de originele speelwijze
(althans bij benadering) van het lied ook op het orgel laten klinken.

Cursus: Leren van Luther

*Solo Verbo' - Enkel door het Woord - Luther en de Bijbel

Een unieke kans om dit najaar 4 middagen mee te maken om door theologen en predikanten
inzicht te krijgen in Luthers omgaan met de Bijbel.

“Niet wij leggen de Bijbel uit, maar de Bijbel legt ons uit’. Luthers omgaan met het Bijbelwoord
was en is vernieuwend, diepgaand, uitdagend en uiterst modern in gedachtegangen. De cursus
is op zich gratis, wel wordt er voor de reader met verzamelde teksten geld gevraagd, namelijk
€20.

De cursus wordt aangeboden in 17 plaatsen in Nederland, o.a. in Zutphen, Arnhem, Zwolle,
Dalfsen en Apeldoorn en ook online.

In Zutphen wordt de cursus gehouden in de Lutherse Kerk (achteringang, Korte Beukerstraat 15)
op dinsdagen van 14.30 — 16.00 uur.

De data zijn : 9 september, 23 september, 7 oktober en 21 oktober.

Opgave bij Carry Nijland, tel.nr. 06 16 89 81 51,

emailadres: 7204s85@hetnet.nl.

Graag opgeven voor 1 september.
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Warnsveld/Leesten

Verrijdbaar podium

Het tweede onderdeel van de aanpassing van de
Martinuskerk is klaar. Na het verwijderen van de
preekstoeltrap is er een verrijdbaar podium van
20 cm hoog gemaakt. Dit podium kan gebruikt
worden in de eredienst en bij concerten.

Een aantal vrijwilligers heeft het podium in
elkaar gezet. En dat waren heel veel onderdelen.
Hartelijk dank voor de inzet.

Verbouw Martinuskerk

De zomervakantie is voorbij, de verbouw kan
beginnen. De tweede week van september
worden de wanden voor de keuken en de
berging geplaatst. Vervolgens wordt het balkon
aangepakt, zijwanden worden verwijderd en
het plafond wordt uitgebreid boven keuken en
berging.

Hierna gaat de installateur aan de gang met het
afkoppelen van toiletten en installaties en het

Zutphen

Bedankt Marietje!

Marietje Oltvoort neemt helaas in september
afscheid van het College van Kerkrentmeesters.
Zij heeft voor ons diverse taken vervuld. Toen
ze begon was ze notulist voor de
vergaderingen, en van 2020 tot 2023 was ze
interim-voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters. Ze deed daarnaast o.a.
kostersoverleggen, overleg met de
Walburgiskerk en andere Stichtingen, en zette
zich in voor de vrijwilligersavond. En natuurlijk
hield ze ook het Kerkelijk Bureau draaiende als
vaste vrijwilliger van de ledenadministratie. Wij
danken haar hartelijk voor haar inzet voor onze
gemeente, en zijn blij met zulke trouwe leden.

Vacature Personeelsbeleid
Door de wisselingen in het College zijn we nu
op zoek naar een nieuw lid dat zich als

plaatsen van leidingen in de nieuw geplaatste
wanden van keuken en berging.

Tot slot gaan de sloopwerkzaamheden in de
consistorie en de toiletten plaatsvinden. Dit om
zo weinig mogelijk stof etc. in de kerk te krijgen.

Uitvaarten tijdens verbouw

Tijdens de verbouw is de kerk alleen te
gebruiken op zaterdag en zondag. Dit om
praktische en ook financiele redenen. Het
betekent dat er geen activiteiten op
doordeweekse dagen kunnen plaatsvinden, dus
helaas ook geen uitvaarten. Eventuele
rouwdiensten zullen in overleg met een
begrafenisondernemer op een andere locatie
gehouden moeten worden. Wij realiseren ons
als kerkrentmeesters dat deze situatie voor
nabestaanden extra belastend is in verdrietige
tijden. We zien echter helaas geen andere optie
en vragen om uw begrip.

kerkrentmeester in wil zetten voor onze kerk.
De belangrijkste taken liggen in het
personeelsbeleid, voornamelijk in het
onderhouden van contacten met personeel en
vrijwilligers. Je zorgt voor een fijne
werkomgeving voor iedereen, stuurt op
samenwerking en codrdineert overleg waar
nodig. Een leuke portefeuille met veel contact.
Wil je eens meekijken of het wat voor je is?
Vraag gerust meer informatie bij Elco de Rooij
of via mail: kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Vacature notulist

Ben jij 1 keer in de maand op dinsdagavond
beschikbaar voor het maken van notulen van
onze vergadering? Dan komen we graag met je
in contact! Laat het weten via
kerkrentmeesters@pknzutphen.n|
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Pelgrimswandeling

Zaterdag 11 oktober is de herfstwandeling in en
om Wichmond. We zijn te gast bij de
Protestantse Gemeente in Wichmond, waar we
om 9.00 uur ontvangen worden met koffie en
thee. Een gemeentelid zal ons iets vertellen over
het kerkgebouw en het gemeenteleven.
Vervolgens vieren we het morgengebed dat
aansluit bij het nieuwe jaarthema “Goede
buren” Daarna gaan we in stilte op pad door de
bossen en het coulissenlandschap rondom
Wichmond. Halverwege zoeken we op een
mooie plek de verbinding met elkaar om uit te
wisselen wat onze gedachten zijn bij het thema
en de teksten uit het morgengebed. We
vervolgen onze wandeling om omstreeks

12.30 uur weer bij de kerk uit te komen.

Wil je meewandelen? Geef je dan voor

4 oktober op bij Coby Aartsen,
cobyaartsen@outlook.com. We vragen van
iedere deelnemer een bedrag van € 5 (graag
gepast!) dat we overhandigen aan de
gastgemeente. Na opgave ontvang je nog een
mailtje met aanvullende gegevens.

Fokkeline van Noort en Coby Aartsen

Onmachl

Dhr. Peter Vermaat leidde de kerkasiel-dienst op
16 april, in Kampen. Eén van de teksten, die hij
had afgedrukt, wil ik delen. Ik, en wie niet, voel
mij al langer mede gevangen door het lange, en
zo veel uitzichtloos geweld, het leed, de honger
in, o.m. Gaza. In de klacht van Habakuk lees, en
hoor ik mijn onmacht. Hoelang nog?

De tekst: Habakuk-vertaling-Willibrord 1995

1, 1 Dit is de boodschap waarmee de profeet
Habakuk in een visioen werd belast.

Eerste klacht

2 Hoelang moet ik nog roepen, Heer,

terwijl U maar niet luistert? Hoelang moet ik nog
‘Geweld’ tegen U schreeuwen, terwijl U maar
geen uitkomst brengt?

3 Waarom laat U mij onrecht zien

en ziet U die ellende maar aan?

Waarom sta ik tegenover geweld en
onderdrukking, waarom is er ruzie en moet men
lijden onder conflicten?

4 De Wet wordt erdoor ontzenuwd

en de rechtspraak komt niet meer aan bod,
want de schurken brengt de rechtvaardigen in
het nauw, omdat er alleen maar vervalste
rechtspraak aan bod komt.

n.n. PKN-lid,
Jan Vreman

Open Monumenlendag

De jaarlijkse Open Monumentendagen in het
tweede weekend van september zijn in Zutphen
en omstreken een happening van formaat.
Zutphen verkeert in de gelukkige
omstandigheid dat er niet alleen

vele prachtige monumenten te vinden zijn, maar
ook dat veel monumenteigenaren tijdens de
Open Monumentendagen bereid zijn om hun
bijzondere gebouw gastvrij open te stellen.

U bent ook welkom aan de andere kant van de
lJssel, De Hoven, onder andere bij "Irene”,
Schoolstraat 51, een bescheiden wit kerkje uit
circa 1912.

Oorspronkelijk was dit gebouw de wijkkerk, later
werd het gebruikt als evangelisatie-

gebouw. Architect A. Warnaar, die van 1934 tot
zijn dood in 1969 in Warnsveld woonde en
diverse gebouwen in en rond Zutphen heeft
ontworpen, heeft tussen 1965 en 1967 de
restauratie en verbouwing van de kapel op zich
genomen. In 2017 is het gebouw opnieuw
ingrijpend gerenoveerd. Het fungeert nu als
kerk en ontmoetingscentrum voor de
hervormde ‘Gemeente Irene Zutphen',

Korte berichten
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Genoodzaakt goed te wezen

Vrijdagmorgen 8 augustus. Het is volop
vakantietijd. Ik zie dat er de vorige avond laat
een mailtje is binnengekomen op de kerkmail:
of we gezien hebben dat er een oproep is
uitgegaan van de Maranatha gemeente in Den
Haag om als PKN-gemeenten gezamenlijk een
advertentie plaatsen in Trouw om de regering
te vragen meer druk uit te oefenen op Israél om
de ellende in Gaza te verminderen. Wij hadden
die oproep zelf niet gekregen, maar onze buren
in Warnsveld wel en via die weg kwam het nu
ook bij ons. Maar ... we moeten wel voor
maandagmorgen 11 augustus om 9.00 uur
laten weten of we meedoen.

Een politieke uitspraak over een gevoelig thema
in een landelijke krant is natuurlijk niet niks.
Bovendien is dit ook nog een oproep waarmee
plaatselijke kerken ingaan tegen de lijn van de
landelijke PKN. Aan zoiets kan je alleen
meedoen als je daar in de kerkenraad
inhoudelijk over hebt gesproken, gewikt en
gewogen.

Maar een kerkenraadsvergadering binnen twee
dagen in vakantietijd is natuurlijk uitgesloten.
Zelfs iedereen benaderen via mail of app wordt
een probleem — en een goed gesprek is langs
die weg al helemaal onmogelijk. Dus ik
concludeer dat het helaas op deze korte
termijn niet gaat lukken en deel mijn conclusie
met de andere leden van het moderamen. In de
kerk kosten dingen nu eenmaal tijd als je het
goed wil doen. Maar het zit me niet lekker. Ik
slaap er slecht van.

_mensen die iets

van uw ;oe‘dhf!d Laten zien .

Zondagmorgen 10 augustus. lk ben
ouderling-van-dienst en mag zoals gebruikelijk
aan het begin van de dienst ‘Bemoediging en
drempelgebed’ uitspreken. Ik hoor mezelf
zeggen: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer".
En tegelijk schiet door mij heen: dat is
makkelijk zeggen, hier in het veilige Zutphen.
En ik vervolg: ‘Tussen alle beelden van deze
wereld zoeken wij naar u. En de gemeente
antwoordt: ‘Maak ons tot mensen die iets van
uw goedheid laten zien in deze wereld, in de
omgang met elkaar’ En ik denk: deze woorden
zijn inhoudsloos en leeg, als wij vanwege
vakantietijd of vergaderplanning, zelfs niet een
klein teken van steun kunnen geven aan wie zo
hevig lijden in Gaza.

Dus doen we iets wat eigenlijk niet kan. We
beslissen die zondagmiddag als moderamen
(de drie voorzitters van diaconie,
kerkrentmeesters, kerkenraad, de predikant en
de scriba) om de actie voor Gaza te steunen.
Niet omdat er een kerkenraadsbesluit aan ten
grondslag ligt, maar omdat die woorden uit het
drempelgebed ons geen andere keuze laten.
Later zullen we ons daarvoor in de kerkenraad
verantwoorden. Voor nu kunnen we niet
anders. ‘Genoodzaakt goed te wezen' noemde
wijlen CDA-kamerlid Bob Goudzwaard dat.

Die ochtenddienst sluiten we af met lied 1001:
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:

dat lachen zullen zij die wenen,

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen.

Jan Marten Praamsma,
voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente
Zutphen

PS: de advertentie verscheen in de Trouw van 15 aug.

In de tekst wordt nadrukkelijk zowel het lijden in Israél
als het lijden in Gaza benoemd. Het is echter de acute
humanitaire noodsituatie in Gaza die ons doet spreken.
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Vijfjarig Jubileum Stadsklooster
Zutphen - Feestelijke Activiteiten

Sinds de opening in 2019 heeft het
Stadsklooster zich bewezen als een bijzondere
en gastvrije plek voor ontmoeting en
bezinning. Om deze mijlpaal te vieren,
organiseert het Stadsklooster een reeks
feestelijke activiteiten die niet alleen de vijf
jaren in het zonnetje zetten, maar ook een
uitnodiging vormen voor iedereen die kennis
wil maken met dit bijzondere initiatief.

Vijf Jaar Stadsklooster Zutphen: Een Plek voor
Verbinding

Het Stadsklooster Zutphen is ontstaan vanuit de
wens om een plek te creéren waar ruimte is
voor stilte, verdieping en ontmoeting in het
hart van de stad. In de afgelopen vijf jaar heeft
het Stadsklooster zich gepositioneerd als een
waardevolle verbindende schakel in de
Zutphense gemeenschap, met onder andere
het wekelijkse avondgebed in de
Elisabethkapel en de vieringen in de week voor
Pasen. In de beginperiode werd het klooster
bekend van het kloosterbier in samenwerking
met de toenmalige stadsbrouwerij.

Feestelijke Activiteiten voor ledereen

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan heeft
het Stadsklooster een gevarieerd programma
samengesteld met een aantal mooie
activiteiten. De activiteiten zijn niet alleen een
feest voor de vaste bezoekers, maar ook een
open uitnodiging voor nieuwe gezichten om
het Stadsklooster te ontdekken.

Stadswandeling langs kloosters en conventen
Kom op 13 september langs tijdens de open
dag en ontdek de geschiedenis, de betekenis
en de verschillende plekken in de stad. Het
startpunt is bij de tuin van het St. Elizabeth aan
de Isendoornstraat-zijde, vertrek om 10.00 uur.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 5,- p.p.
voor het Stadsklooster.

Aanmelden kan tot uiterlijk 28 augustus, bij
kellenaar@stadskloosterzutphen.nl

Filmavond

In samenwerking met
Luxor kijken we naar een
mooie, inhoudsvolle film
op 28 november. Belangstellenden kunnen
voor gedetailleerde gegevens de website van
het Stadsklooster raadplegen.

StadsRlooster

ZUTPHEN

Herfstwandeling

In samenwerking met de Protestantse
gemeente Zutphen is er een stiltewandeling op
11 oktober in de prachtige omgeving van
Wichmond.

Een Oproep aan de Stad en Haar Inwoners

Het Stadsklooster wil met dit jubileum niet
alleen terugkijken op de afgelopen vijf jaar,
maar ook vooruitkijken naar de toekomst. Met
de geplande feestelijke activiteiten wordt
iedereen van harte uitgenodigd om kennis te
maken, deel te nemen aan het programma en
te ervaren wat het Stadsklooster te bieden
heeft.

Of je nu op zoek bent naar verdieping, inspiratie
of rust — het Stadsklooster biedt een warme en
open plek voor iedereen. De
jubileumactiviteiten zijn een kans om nieuwe
mensen te ontmoeten, verbinding te maken en
samen de toekomst van dit bijzondere initiatief
vorm te geven.

QOver Stadsklooster Zutphen

Het Stadsklooster Zutphen brengt plekken van
rust en inspiratie in Zutphense en Warnsveldse
kerken onder de aandacht en verbindt in het
wekelijkse avondgebed God en mensen.

Voor meer informatie over het
jubileumprogramma en de geplande
activiteiten, kunt u terecht op de website van
het Stadsklooster:
www.stadskloosterzutphen.nl.

Stadsklooster

29



Protestantse Gemeente
Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: Corien Ruijsink
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Michiel van Alphen,

tel. 0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 03 86 70 81 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster cobrdinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Zalencentrum De Eekschuur
Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld
info@eekschuur.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Nel van Houwelingen,

tel. 06 42 36 12 60, kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank: NL 29 RABO 03 73 73 40 34

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Mail en agendabeheer:
dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Eveliene de Jager, tel. 06 -24 3452 63

Kerkelijk bureau
info@pknzutphen.nl
Postadres: Wilhelminalaan 3,
7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen

Kerkenraad:
Secretaris: Jan van Beijeren; tel.: 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37
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Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09
e-mail: rsilvis@pknwarnsveld.nl
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijkouderling: Leo Stein 52 90 05

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel

Wijkouderling: Gerry Nijhuis 06 24 77 45 85
Jeugdouderling: Marjolein Wiegman 0613 70 1975

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen)

telefoon: 0575 78 54 90

e-mail: pijpers@pknzutphen.nl

werkdagen: maandag / dinsdag / woensdag (ook regelmatig de avonden)
en de zaterdagmorgen.

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl
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Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem
Eva Boswinkel verwijst hier naar in het artikel op pagina 6 & 7

Lucht en leegte, alles is leegte.
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven,
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?
Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan.
De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal
gaan.
De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden.
Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug.
Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol.
De rivieren keren terug naar de plaats waar ze ontsprongen,
en beginnen weer opnieuw te stromen.
Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn.
De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen.
Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan.
Er is niets nieuws onder de zon.

.
3

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.

Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.

Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden,
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.

Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.

Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.



