
  

       Orde van dienst voor Pinksteren 

 

 

 
 



  

BINNENKOMEN  
Ontmoeting en muziek door muziekgroep 
Kerkenraad komt binnen  
Welkom  
Stilte  
Aansteken van de tafelkaarsen: lied 681 ‘Veni sancte Spiritus’ 
 
Bemoediging en drempelgebed:         we gaan staan 
v  Wij hopen dat God ons helpt  
a Want Hij heeft álles gemaakt wat bestaat.  
v God blijft altijd naar ons luisteren,  
a  want Hij is altijd aanwezig. 
 
Drempellied: ‘Uit honderd huizen hier gekomen’, 

 



  

 
 
2. Wij willen bij elkander schuilen,  
verdriet alleen is vaak te groot;  
een schouder om op uit te huilen, 
een hand die droeve tranen droogt,  
een hand die droeve tranen droogt;  
zo leren wij elkaar weer zingen,  
getroost met wat het leven biedt.  
Kom laat ons weer opnieuw beginnen:  
op hoop van zegen: zing een lied,  
op hoop van zegen, op hoop van zegen zing een lied!  
(t: Cees Remmer, m: Diederick Koornstra)         we gaan zitten 
 
Stilte 
 
Aanvangstlied: 223 ‘opstaan, morgen, weg je sluiers, dans’,  
1 t/m 3 



  

Waarover het gaat 
Kyriëgebed 
Gloria: lied 675 ‘Geest van hierboven’ 
 
Rondom de Schrift  
v  De Eeuwige zij met jullie allemaal.    
a  Ook met jou zij de Eeuwige    
 
Gebed van de zondag    
Eerste schriftlezing: Handelingen 2: 1-11 
Zingen:  ‘De zon is tienmaal opgestaan’ 

 
2. Vandaar, verheven nu voortaan, zendt Hij Zijn eigen Geest 
als regen, zaad en offergraan , waarin ons leven is. 
  
3. Weer wordt het tienmaal nieuwe maan,*  
dan komt de exodus,* dan roept met Pasen weer de haan , 
dat Hij verrezen is.  
 
5. Het jaar is van dit aards bestaan, beeld en gelijkenis, 
de wereld gaat in Christusnaam, naar de verrijzenis. 



  

*Pinksteren tot de volgende 40-dagentijd duurt ongeveer 10x een 
volle maan, vanwege de joodse kalender die Pasen bepaalt. In de 
40-dagentijd horen we over de Exodus. 

 
Tweede lezing: 1 Korintiërs 12: 4-12 
Zingen: lied 672 ‘Kom laat ons deze dag’, 1,3 en 6 
  
Interactief moment rondom het kleurenproject 
Wanneer de muziekgroep begint te spelen, zoeken we een 
(nieuwe) plek bij één van de kleurengroepen 
 
Zingen: projectlied ‘In zeven kleuren’ 
 
Refrein: In zeven kleuren klimt omhoog, een hemelpoort,  
Gods regenboog, dwars door de regen schijnt met kracht,  
de zon als teken van Gods macht.  
 
Couplet: Waar liefde brandt, in vurig rood, 
daar vallen vlammen op ons hoofd, de Geest laat ons  
geen dag alleen, zij helpt ons door het leven heen. Refrein 
 
Gebeden en gaven 
Bij een moment van gedenken zingen we lied 954 (1x) 
Acclamatie: 368g ‘Adem van God’, begeleiding door orgel 
Dankgebed, voorbede, stil gebed,  
Acclamatie: 368g ‘Adem van God’, begeleiding door orgel 
 
Onze Vader    
 
Bij het leven van de gemeente – verschillende mededelingen 
 
Inzameling: 1) Myanmar; 2) Nederlands Bijbelgenootschap  
Tijdens de inzameling klinkt: ‘In staat en stand’ –  tekst: Huub 
Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen) 



  

Zegen en zending  
Slotlied: lied 687 ‘Wij leven van de wind’ 
Zegen   

 



  

Bij het uitgaan klinkt: Komm, heiliger Geist, Herre Gott.  -  Fr. 
W. Zachow 
 

     
Voorganger: ds. Stijn van der Woude 
Ouderling van dienst: Marjolein Wiegman 
Diaken van dienst: Roos Weetink 
Kerkrentmeester: Jan-Joop Harkema 
Organist: Wim Riefel 
Lector: Ykje Idema 
 
Met medewerking van verschillende instrumentalisten 
  



  

 

 

 

  Pinksteren 
 

                              De taal verloren,   
 door de Geest hervonden,  

              verstaan wij elkander weer.  

God roept ons aan in duizend monden,  
en niemand zegt: ik spreek Hem niet meer.  

De een is een vuur, de ander een stroom  
van levende woorden, onbegrepen  

doch samengebracht in één visioen,  
als in de dagen van het begin.  

De wind steekt op, het huis wordt licht.  
Geen ander teken wordt ons gegeven:  

een stem, verstaanbaar als gedicht,  

– en dít is leven. 

             
                          Ida Gerhardt (uit: De hovenier, 1985) 


