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KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse  Eindredactie:

Gemeente Warnsveld-Leesten, de Protestantse Gemeente dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;
Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, mevr. José Kreijenbroek, tel. 5144 42;
dat uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid vande ~ mevr. Jeannette van der Meulen;

gezamenlijke kerkenraden. mevr. Jeanet Sips.

Kopij voor het nummer van mei-juni uiterlijk e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of
zondag 14 april, aanleveren bij kerkblad@pknzutphen.nl
kerkblad@pknwarnsveld.nl, kerkblad@pknzutphen.nl of

door het vullen van de aan u/jou toegewezen pagina's. Foto voorzijde: Klaas Jellema

De verspreiding vindt plaats vanaf 30 april.




Van de redactie

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.

De Stille Week en Pasen verwoord in dit Franse
lied (lied 598) van een onbekende dichter.

Wij wensen u en jullie een goede Stille Week en
een gezegend en vrolijk Pasen.

De redactie

Klaas Jellema

Jeanet Sips

Jeannette van der Meulen
José Kreijenbroek

=
o
Q.
']
(]
:'
o
-
o
-




=

‘Ik ben het Licht der wereld’
Jezus van Nazareth (0 - )

Licht: de behoefte eraan dooft nooit, noch in
fysieke noch in mentale zin.

In het dagelijks leven van de 21e eeuwse
Westerse mens is licht bijna een natuurlijk
gegeven. Er is altijd wel licht, zelfs in de
donkerste nacht. Volslagen donkerte is in onze
verlichte maatschappij schier onmogelijk.

In de boeken van cowboy Arendsoog en zijn
vriend Witte Veder die ik vroeger las kwam het
nog weleens voor dat bandieten zich ‘s nachts
verraadden doordat er een puntje van een
sigaret brandde; dat was mijlenver zichtbaar
op de verlaten vlaktes van Arizona. Dat geeft
aan wat voor kracht er in licht schuilt, wat voor
richting een mens kan vinden bij een klein
beetje licht.

Daarnaast is genoegzaam bekend dat een
mens licht nodig heeft om te kunnen
overleven, al was het maar om planten en
gewassen te laten groeien waardoor de mens
aan voedsel komt. De zonnegod is niet zo
maar een verzinsel, de reis naar de zon om te
overwinteren ligt bijna in het verlengde
daarvan.

QOok in mentale zin is licht altijd een
voorwaarde voor het leven. Licht wordt dan
gekoppeld aan hoop, aan verwachtingen van
zin en verdieping van het leven waarnaar men
uitkijkt, aan een licht dat ons verlicht als we
tastend door het leven gaan. Dat geldt ook in
deze tijd en juist ook voor jongeren. Twee
voorbeelden, opgediept uit het Nederlands
Dagblad*

1. onlangs verscheen het album Noodzakelijk
Verdriet van zangeres Froukje. Haar
‘klaagliederen’ zijn de afgelopen jaren razend
populair geworden, en ook op haar nieuwste

plaat raakt ze voortdurend aan de angst in de
wereld en in zichzelf. Sommige zinnen zouden
niet misstaan als een wanhopig gebed:

Wat als er nooit meer iemand is die me licht
geeft als ik opbrand?

Ik gebruik aanbidding als kompas.

0 God, is dit de juiste weg?

Als ik God was; ik zou het laten weten als ik
echt was!

En:

als alles toch zo eindig is: maak het dan licht!
Waar moeten we de hoop zoeken in een
donkere wereld?

2. er bestaat een opname van een
hardcore-muziekfeest dat in de vroege uurtjes
tegen zijn einde loopt. Er klinkt een bijzonder
lied: ‘Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur dat nooit meer dooft’ De
feestgangers hebben hun telefoon-zaklampen
in de lucht. De gezongen tekst wordt een
aantal keer herhaald. Een parallel met Taizé,
waar het lied oorspronkelijk vandaan komt, is
niet te missen. Elke zaterdagavond wordt er in
deze broedergemeenschap in Frankrijk
namelijk een ‘lichtend vuur' verspreid, in de
vorm van allemaal kleine kaarsjes in de
handen van de aanwezigen. Het symboliseert
de opstanding van Christus als het Licht van
de Wereld. De artiest die het lied in de
nachtclub draaide - DJ Sefa - blijkt zich te laten
inspireren door de christelijke traditie. Als hem
in een interview naar zijn favoriete nummer
wordt gevraagd, noemt hij Psalm 130. ‘Uit de
diepte roep ik tot U, HEER. Heer, hoor mijn
stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep!
Het is een roep om een lichtend vuur, als alles
duister is.



En Jezus zegt: [k ben het Licht der wereld; wie
Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis
wandelen, maar zal het licht van het leven
hebben. Johannes 8:12

Dit Licht is opgestaan uit de dood en leeft voort,
ook in onze tijd, met de Heilige Geest als motor.
En gelovige navolgers van Jezus van Nazareth,
te vinden binnen en buiten christelijke
geloofsgemeenschappen, kunnen door
diezelfde Geest dat Licht op eigen wijze
doorgeven aan de wereld om hen heen. Jezus
moedigt zijn leerlingen zelf aan om met het
licht aan de slag te gaan, Matthels 5: 14-16

gij zijt het licht der wereld;
een stad die bovenop een berg ligt
is niet bij machte verborgen te blijven;

ook steken ze geen lamp aan

en zetten die onder de korenmaat;
nee, op de lampvoet,

en dan straalt hij

voor allen in het huis;

zo moet uw licht stralen

voor de mensen,

opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken

die in de hemelen is!

De richting van die goede werken zou zo maar
eens gelegen kunnen liggen in de woorden van
Jesaja 58, de OT-lezing waarmee dit jaar de
40-dagentijd inzette:

Is niet dit het vasten

dat ik verkies: de boeien der boosheid openen,
laten openspringen de banden van het juk,-
gebrokenen als vrije mensen heenzenden
en dat ge elk juk van hen losscheurt?

Is het niet:

je brood breken voor de hongerlijder

en dat je gebogenen, zwervers,

laat komen in je huis?-

wanneer je een naakte ziet

dat je hem overdekt,

voor je vlees-en-bloed je niet verbergt?

Ddn zal je licht als de dageraad doorbreken,
met haast een nieuwe huid

op je wond ontkiemen;

je rechtvaardiging

zal voor je aanschijn uit gaan,

de glorie van de Ene zal zich bij je aansluiten

Din roep je en geeft de Ene antwoord,
huil je om hulp en zegt hij: hier ben ik!-
als je maar uit je midden wegdoet het juk,
de uitgestoken wijsvinger

en het spreken van kwaad,

je zielsverlangen aanreikt aan de hongerige
en de neergebogen ziel verzadigt;

dagen zal in het duister je licht,

je donker zal zijn als de middagzon.

Z4 nodigt Jezus van Nazareth, het opgestane
Licht van Pasen, ons uit om over onze eigen
schaduw heen te springen en daadwerkelijk het
Licht door te geven, te laten stralen in de wereld
van vandaag.

Martin Rus

* Matteo van den Brink
Nederlands Dagblad - 28 februari




‘Te moet de kaars zelf aansteken en het licht
verspreiden. Dat zie ik als een opdracht’

Op bezoek bij Marianne Mak

Geboren en getogen te Schiedam in 1962. ‘lk kom uit een familie van zeilmakers, Ja, net als
mijn naamgenoot de schrijver Geert Mak, een neef van mijn vader, dat vragen veel mensen.
Thuis kreeg ik verschillende geloofsstromingen mee; gereformeerd, hervormd, Leger des
Heils en zelf ging ik met een vriendin naar de Lutherse gemeente. Ik heb drie jaar een studie
klassieke talen gevolgd en ben voortijdig gestopt. Met deze studie kom je al gauw voor de
klas en dat zag ik mezelf niet doen. Vervolgens ben ik logopedie gaan studeren en ik heb dit
vak korte tijd uitgeoefend. Getrouwd met Joop Veldhuijzen, samen hebben we twee zonen
gekregen en we hebben lange tijd in Uithoorn gewoond. Ik was daar actief in verschillende
kerkelijke functies. Uit interesse heb ik parttime een studie theologie gevolgd en afgerond.
Beroepsmatig was ik communicatiemedewerker in de gehandicaptenzorgsector.

Verhuizing naar Warnsveld

Sinds drie jaar wonen we in Warnsveld wat ons prima bevalt. De rust en de mooie natuur
waarderen we. Joop is al met pensioen, doet deels de huishouding en werkt als vrijwilliger in
de bibliotheek in Warnsveld. Zoon Simon woont met Karin en peuter Ben op steenworp
afstand. Zoon Micha woont in Groningen waar we regelmatig naar toe reizen. Als het over
licht gaat, onlangs hadden we een lichtpunt nu Micha een woonplek met goede begeleiding
heeft gevonden.

Ik werk vier dagen als ambtelijk secretaris bij ‘s Heeren Loo in Apeldoorn, ook
gehandicaptenzorg. Ik ondersteun de ondernemingsraad, cliénten- en familieraad. Juist de
combinatie van die drie maakt het leuk en dynamisch.

Het is fijn dat ik ook dagen thuis kan werken. Daarnaast ben ik scriba in de Martinuskerk. De
functie van scriba ligt me wel, het lijkt op wat ik doe in mijn werk. Ik vind het boeiend om
mee te denken in de thema's die spelen. Naast het secretariéle werk wil ik bijdragen aan de
onderlinge verbinding in de gemeente en de verbinding kerk en maatschappij. *



De balans tussen spiritualiteit en de zorg voor de medemens en onze aarde.
Marianne geeft aan dat het scribaat, zeker in combinatie met haar baan, veeleisend is
en moet daarom haar taak begrenzen wil ze tijd over houden voor ontspanning. ‘Wij
wandelen en fietsen graag en ik zing regelmatig mee in de vespers in de Walburgiskerk
met Capella Walburga. Verder lees ik graag, speel ik piano en ben ik gaan quilten. Ook
in de tuin werken vind ik fijn. Als ik meer tijd zou hebben zou ik vaker naar een
museum of concert gaan. Verder ben ik geinteresseerd in politiek en lid van een
politieke partij. Een partij heeft een grotere reikwijdte dan ik als individu heb en dat
vind ik belangrijk. Het geeft me een goed gevoel met anderen onderwerpen te
bespreken en ideeén uit te wisselen, in de kerk of daarbuiten. Het gaat mij er om de
balans tussen spiritualiteit en de zorg voor de medemens en onze aarde te vinden. Dat
zijn voor mij belangrijke thema's. Ik ervaar in deze onderwerpen en ook bij mijzelf
soms donkerte en zwaarte. lk zou wel eens ik wat lichtvoetiger willen zijn!

Het thema van deze KerkZIN is licht.

‘Je moet de kaars zelf aansteken en het licht verspreiden. Dat zie ik als een opdracht.
Maar het licht van de paaskaars, van God, dat is wel de bron die ik nodig heb!

Ida Kooke




Het gebeurde in die dagen van Pasen

Hij sprak tot Maria
en liet haar horen:
Ik leef.

Hij zei tot Thomas:
‘Raak me aan’

en liet hem voelen:
Ik leef,

Hij sprak tot die twee op weg
naar Emmalis

en liet hen ervaren:

Ik leef,

Hij zei tot Petrus:
‘Ga naar buiten

en laat hen merken:
Hij leeft!

Hij sprak tot de elf:
‘Ga naar alle volkeren
en laat hen zien:

Hij leeft!

Vandaag spreekt Hij tot ons:
‘Ook jij moet getuigen.

Laat hen horen,

zien en voelen dat

Ik leef!’

Antoon Vandeputte




Waar gaat het over in het Leerhuis?

Al sinds een lange reeks van jaren wordt

er in de Martinusgemeente een leerhuis
gehouden. Eens per maand, op een
dinsdagmorgen, komt een groep
mensen, bestaande uit leden van de
Martinusgemeente en mensen van
daarbuiten, bijeen in de Eekschuur om
samen te “leren”.

In het leerhuis verdiepen we ons in de

Bijbel en de traditie van het jodendom en
het christendom, omdat het christendom
voortkomt uit het jodendom. Het is
daarom van belang de joodse wortels van
het christendom te leren kennen om zo
ook zicht te krijgen op de joodse
achtergrond van Jezus en het Nieuwe
Testament.

Lange tijd is in de kerk de joodse

betekenis voor het christendom ontkend
en genegeerd vanuit de gedachte dat
met de komst van de Messias het Joodse
volk had afgedaan. Het joodse volk werd
vervangen door de Kerk van het Nieuwe
Testament. Die gedachte heeft
eeuwenlang de houding van de kerk
tegenover het Joodse volk bepaald en
doet dat hier en daar in de kerk nog
steeds. Met, in de geschiedenis, alle fatale
gevolgen vandien voor de Joden in de
diaspora.

Het was de theoloog Heiko Miskotte, van

1945-1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden,
die midden in de 2e wereldoorlog zocht
naar een vernieuwde verhouding tot het

Jodendom. In de diepgaande crisis van
die tijd, van kerk, cultuur en
maatschappij, pleitte hij voor een nieuwe,
geconcentreerde aandacht voor het
Oude Testament, voor een nieuw leren —
voor een “leerhuis”.
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Tegen deze achtergrond is ook het

leerhuis in Warnsveld/Leesten ontstaan.
Je zou kunnen zeggen: een ontmoeting
rondom geloofsvragen. De deelnemers,
beter gezegd “leerhuisgenoten’, lezen en
bespreken samen teksten uit de joodse
Bijbel en het Nieuwe Testament (uit
Tenach en Evangelie) en over thema’s uit
Tenach en de doorwerking daarvan in de
christelijke traditie. En dat blijkt steeds
weer een verrijkende ervaring te zijn.

In de leerhuis van het lopende het

seizoen 2023-2024 buigen we ons over
het begin van het boek Genesis en lazen
we tot nu toe de verhalen over de
schepping, de tuin, Kain en Abel, Noach
en de zondvloed.

W e sluiten dit seizoen af op

dinsdagmorgen 9 april (10.00-12.00 uur
in de Eekschuur). Mocht u wel een keertje
kennis willen maken met de
gespreksthematiek en de gang van
zaken, dan bent u van harte welkom in
deze laatste bijeenkomst van dit seizoen.
In dat geval graag tevoren even een
berichtje naar mijn e-mailadres:
pdwolthaus@gmail.com.

ds. Pieter Dirk Wolthaus.




Activiteiten in Warnsveld en Zutphen

24 maart Eigentijdse Mattets Passie, 16.00 uur De Wijngaard
26 maart Creatieve workshop duurzaamheid en dankbaarheid (1l) Eekschuur
27 maart Bijbelen met Gerard van der Brug 16.00 uur De Wijngaard
28 maart Herdenking V1 ramp, 11 uur, monument Thateplantsoen Warnsveld
5 april Martinusborrel 20.00 uur Martinuskerk
10 april Bijbelen met Gerard van der Burg, 16.00 uur De Wijngaard
10- 12 april Filmavond, elke 2e week van de maand op een woensdag,

donderdag of vrijdagavond Luxor
13 april Quiz Night, 20.00 uur De Wijngaard
17 april Inspirerende wandeling - Meer dan alleen wandelen Martinuskerk
20 april Wandelen met Pelgrimswandeling ‘Op pad met Lebuinus'’ Wilp
23 april Mediteren in de Martinus, 19.15 - 20.15 uur Martinuskerk
24 april Bijbelen met Gerard van der Burg, 16.00 uur De Wijngaard

Inspirerende wandeling - Meer dan alleen
wandelen

Een wandeling voor liefhebbers. Samen op weg
gaan en dat is meer dan alleen wandelen. Al
lopend kun je genieten van wat je ziet. Je kunt
met elkaar praten, elkaar deelgenoot maken
van wat je bezig houdt. En een deel van deze
wandeling zal samen in stilte worden gelopen.
We gaan het ervaren!

De tocht is ongeveer 6 kilometer. We starten in

een kerk of kapel in de omgeving. We luisteren
naar een gedicht of zingen met elkaar een lied.
Daarna maken we een wandeling.

Opgeven bij: Henk van Veen, tel. 525904 of
henkmienta@hotmail.com. Of Ank van der
Meulen, tel. 528050 of ankvdmeulen@hetnet.nl
Woensdagavond 17 april

Tijd: we vertrekken om 18.00 uur en zijn om
ongeveer 21.00 uur terug

Plaats: bij de Martinuskerk verzamelen

Pelgrimswandeling ‘Op pad met Lebuinus’
zaterdag 20 april

8.30 uur Vertrek bij de Wijngaard

9.00 uur Morgengebed in de Dorpskerk in Wilp
Wandeling van ongeveer 8 km, deels in stilte, door
‘De Wilpsche Klei'

Bijdrage € 5,00 voor de gastkerk.

Een ieder is van harte welkom mee te wandelen!
Opgave graag voor 13 april per mail:
cobylangeveld@xs4all.nl.

Graag bij opgave vermelden of je met de auto naar
De Wijngaard komt en andere pelgrims mee kunt
nemen. We kunnen afspraken maken om de kosten
te delen.

Hartelijke groet,
Adriaan Roskam en Coby Langeveld




“Kan ooit mijn lied toereikend zijn”

muzikale zangavond met Sytze de Vries

Op donderdag 25 april om 20.00 uur is er in de Martinuskerk
weer een muzikale zangavond. Dit keer met de bekende
theoloog en dichter Sytze de Vries. Hij schreef talloze teksten
voor het Liedboek 2013 en was predikant in achtereenvolgens
Peize, Purmerend en Amsterdam (Oude Kerk). De Vries is een
belangrijke kracht voor de introductie van Engelse hymnes in
de Nederlandse kerkmuziek, met als mijlpaal de tweedelige
bundel ‘Het liefste lied van overzee' Deze hymnes, met
prachtige en verstillende melodieén die in veel protestantse
kerken populair zijn, staan centraal op deze avond. De Vries zal
over enkele van deze liederen iets vertellen en begeleid door
organist Jeroen Pijpers en een gelegenheidskoor zingen we ze
samen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Muziek in de Martinus!

Er zijn in onze gemeente veel mensen die een
instrument bespelen. Van jong tot oud, van
beginners tot gevorderden. Steeds vaker komt
de vraag of we met verschillende
instrumentalisten een keer iets samen kunnen
spelen. Dat hoeft niet direct tijdens een
kerkdienst te zijn maar gewoon eens een keer
samen in de kerk wat muziek maken en dan
maar zien (en horen) wat we daar verder mee
kunnen en willen. We proberen ergens in april
of mei een keer een moment te prikken om met

Werkgroep Kerkarchief

Onze gemeente heeft een archief, zoals alle
protestantse gemeenten in ons land. Er is een
werkgroepje die het bijhoudt. Het materiaal
moet aangeleverd worden door de colleges en
werkgroepen uit de gemeente. Deze krijgen
jaarlijks een verzoek dat te doen. Maar wellicht
ontgaat ons hier en daar een groep. Daarom
ook hier een oproep! Hebt u materiaal dat te

Op zaterdagavond 13 april
(i.v.m. de reiinie van het
Baudartius College NIET op 6
april) zal onze quizmaster Sjaak
Meijer weer een quiz organiseren in de
Wijngaard. Hij heeft beloofd dat het dit keer wat
makkelijker wordt dan de vorige keer. Scherp

elkaar samen wat te spelen. Bespeel jij een
instrument en lijkt het je leuk een keer mee te
doen laat het ons dan weten! En twijfel je of je
mee wilt doen laat ons dan in ieder geval weten
welk instrument je bespeelt. Als we een datum
hebben geprikt kan je altijd nog beslissen of je
wel of niet mee gaat doen. We horen graag van
je! Roel Spannenberg
(roelensanne@hotmail.com, 06-55114295) en
Jan-Harmen de Goeijen (jh@degoeijen.nl,
06-25438859).

maken heeft met activiteiten in onze gemeente
en denkt U dat het goed is om het te bewaren,
neem even contact met ons op. Mailadres:
kerkarchief@pknwarnsveld.nl of de secretaris :
0575 574356. Ook hebben we graag aanvulling
van onze werkgroep, iemand die ook wat met
digitaal opslaan kan. lets voor u? En wilt u wat
opzoeken uit het verleden? We horen het graag.
Namens de werkgroep, Cees Glastra

uw geheugen, blok de avond in uw agenda en
bel uw teamleden, want na het succes van de
eerste twee edities wilt u deze editie toch ook
niet missen? Deelname kost € 7,50 p.p. en de
maximale teamgrootte is 4 personen. Opgave
bij Sjaak Meijer via sgmeijer@hotmail.com




In en om de Eekschuur

Veertigdagentijd wilde Petrus tenten
opslaan voor Jezus,
In de 40-dagentijd Mozes en Elia. Wij

hebben we geluisterd ~ hebben ook.een tent
naar verschillende opgeslagen in de kerk,

verhalen. Elke week een veilige plek om te
was er een prachtig schuilen.

kunstwerk te zien door
verschillende
gemeente leden, jong
en oud.

Qok hebben we
volwassenen
uitgenodigd om eens
mee te gaan naar de
kindernevendienst,
om ons met elkaar te
verbinden. Hier is veel
gebruik van gemaakt,
wat ontzettend fijn!
Dit aanbod blijft staan;
dus sluit bij ons aan!

De verhalen en de
thema’s in de kerk
kwamen ook bij de
kindernevendienst op
creatieve en actieve
manier aan bod. In één
van de bijbelverhalen

. J Y ’A i‘?-."!"b
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De week van Pasen Daaraan voorafgaand hebben we op zaterdag
Op zondag 31 maart vieren we met elkaar het 30 maart om 19.45 uur een Paastriduim,
wegrollen om aan de gemeente te kunnen de drie dagen voor Pasen: Witte Donderdag,

later zien wat 'het lege graf' allemaal betekent ~Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. We houden
voor mij' voor jou' voor de wereld. De mensen een korte dienst, op verschillende plekken in
in de kerk gaan dat aanvullen. de kerk met dominee Stijn rondom deze

bijzondere dagen.

Naast volwassenen die bij ons aansluiten, zijn ook uiteraard vriendjes,
vriendinnetjes welkom.

Ook sluiten geregeld wat jongere kinderen bij ons aan. Kinderen, die nog
geen 4 jaar zijn, maar wel nieuwsgierig naar de kerk/kindernevendienst
zijn van harte welkom om mee te doen.

CONTACT

Via onze wekelijkse mail kindernevendienst@pknwarnsveld.nl houden we jullie op de hoogte.

Ook kunnen jullie je via dit mailadres aanmelden voor het Paasontbijt.
Namens de leiding van de kindernevendienst
Karen Stronks




Jeugdwerk Zutphen

Geboren

Op 30 januari 2024 is Benthe Janneke
Aartsen geboren. Ze is de zus van trotse
grote broer Jelle, dochter van Frank en
Sjoukje Aartsen en kleindochter van Coby
en Gert Aartsen. Welkom Benthe!

Geloven met Plezier

Speciaal voor de jonge gezinnen is er
Geloven met Plezier, een gespreksgroep
over geloofsopvoeding. Ongeveer om de
maand komen we bij elkaar om
verschillende aspecten van opvoeden
binnen en buiten het geloof te bespreken.
Bijvoorbeeld: wat wil je je kinderen
meegeven en hoe? Waar loop je tegenaan?
Hoe gaat dat eigenlijk, loslaten? En hoe
belangrijk zijn rituelen eigenlijk? De
eerstvolgende bijeenkomst is op
woensdagavond 22 mei, locatie volgt nog.

Kliederkerk

Op zondag 26 mei is er weer Kliederkerk.
Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar in de
Wijngaard en hebben we weer leuke
activiteiten rond een Bijbels thema of
verhaal. Komen jullie ook?

Kerk op schoot

Op 30 juni is er weer Kerk op Schoot. Weer
een mooi moment om samen met Dominee
Beer weer een leuk bijbelverhaal te
ontdekken! Daarna is er weer een lunch
waar we elkaar nog een beetje beter
kunnen leren kennen. Geschikt voor alle
(groot)ouders met hun (klein)kinderen
tussen 0 en 4 jaar.

Het begint rond 11.45 uur in de
Walburgiskerk.

Spannende tijden

Na Pasen begint voor veel kinderen en
jongeren de eindspurt richting de grote
vakantie: de inschrijving voor de
middelbare school is rond en misschien
begin je wel aan de musical. Jongeren
krijgen toetsweken waar je nog net dat ene
cijfer op kan krikken, of moeten zich zelfs al
voorbereiden op de examens. En dat alles
wordt iedere keer doorkruist door
feestdagen en vakanties. Zet 'm op tijdens
dit laatste stukje!

En voor wie weet van examenkandidaten:
geef het door aan ds Irma Pijpers, wij leven

uiteraard enorm met jullie mee!
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COLLECTE met PASEN
31 maart, Zutphen

Kansarme jongeren in Colombia
krijgen een opleiding in de horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de
Caraibische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in
hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden
kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.

De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust,
dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit
Venezuela.

leder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of
foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde en lokale ingrediénten en
maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.

Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun
bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen
waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7
maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.

Met de opbrengst van deze collecte steun je het programma Werelddiaconaat
van Kerk in Actie en help je kansarme jongeren in Colombia op weg naar een
baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. Helpt u mee?

Geef in de collecte op 31 maart, in Zutphen, of maak uw gift over via
NL 89 ABNA 04 57 45 74 57 t.n.v.

Kerk in Actie onder vermelding van

collecte Wereldiaconaat Pasen.




Collecte Werelddiaconaat Moldavié,
21 april, Zutphen

Vanwege de grote armoede in Moldavié werken veel inwoners in het
buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken
willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig
geld en weinig actieve kerkleden.

Via partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten
met training, advies en financién bij het opzetten van lokale diaconale
initiatieven.

In vijf dorpen in de regio Edinet worden kinderen en jongeren getraind
om steun te geven en op te komen voor eenzame en zieke ouderen in
hun dorp. Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de
jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen betekenen
voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde.

Ze krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de
summerschool.

De ouderen krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en hulp
die er is. Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder
ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Geef in de collecte op 21 april, in Zutphen, en geef ouderen en
jongeren in Moldavié via Kerk in Actie de zorg en aandacht die
niemand anders hen kan geven.

Van harte aanbevolen.

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatmoldavie

Kerk
helpt
kwetsbare
mensen

in
Moldavié




Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken

op protestantse gemeente Zutphen

Zondag 24 maart; Palmpasen

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: dhr. JW. Hengeveld

10.15 u. Lutherse kerk: ds. C. Huisman

16.00 u. De Wijngaard: Zangvoorstelling
PASSIE

Woensdag 20 en 27 maart
19.30 u. Martinuskerk: Avondgebed

25,26 en 27 maart
19.30 u. De Wijngaard: Vespers; o.l.v.
Het Stadsklooster

Donderdag 28 maart; Witte donderdag

19.30 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
S&T

19.30 u. De Wijngaard: ds. |. Pijpers; HA

19.30 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea; HA

Vrijdag 29 maart; Goede Vrijdag
19.30 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

19.30 u. Walburgis: ds. |. Pijpers
19.30 u. Lutherse kerk: ds. L. Vos

Zaterdag 30 maart; Paaswake

22.00 u. Martinuskerk: doopgedachtenis;
ds. R. Silvis

21.30 u. Walburgis: ds. l. Pijpers; HA

20.00 u. Lutherse kerk: ds. P.Crom

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia missionairwerk Ned.
De Wijngaard: Algemeen

Lutherse kerk: ~ Gevangeniswezen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Geen

Bestemming diaconale collecten:
De Wijngaard: Geen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Noodhulp wereldwijd

De Wijngaard: Geen
Lutherse kerk:  Project Diaconie

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Geen
Walburgis: Geen
Lutherse kerk:  Geen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Geen

Walburgis: Geen
Lutherse kerk: Geen



Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl
Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube zoeken
op protestantse gemeente Zutphen

Zondag 31 maart; Pasen Bestemming diaconale collecten:
09.30 u. Martinuskerk: ds. S.van der Woude Martinuskerk:  Kerk en Vluchteling
10.00 u. Walburgis: ds. . Pijpers Walburgis: Kia Kinderen in de knel
10.15 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea; HA Lutherse kerk:  Kia Kinderen in de knel
Zondag 7 april Bestemming diaconale collecten:
10.00 u. Martinuskerk: ds. E. Diepeveen Martinuskerk:  Noodhulp lokaal

10.00 u. Walburgis: mw. S. Bijzet Walburgis: Algemeen

10.15 u. Lutherse kerk: dhr. A. Verburg Lutherse kerk:  Onderhoudsfonds

16.00 u. Walburgis;  Orgelsvespers;
ds. S. van der Woude

Zondag 14 april Bestemming diaconale collecten:

10.00 u. Martinuskerk: ds.S.van der Woude; Martinuskerk:  Stichting Noaberhulp
S&T

10.00 u. Walburgis; ds. |. Pijpers Walburgis: Algemeen

10.15 u. Lutherse kerk: ds. C. Huisman Lutherse kerk:  Lilianefonds

Zondag 21 april Bestemming diaconale collecten:

10.00 u. Martinuskerk: ds. S.van der Woude Martinuskerk:  Stichting Timon

10.00 u. Walburgis: ds. F. OQosterwijk Walburgis: Kia Moldavié

10.15 u. Lutherse kerk: ds. N. Pronk Lutherse kerk:  Kia Noodhulp

Zondag 28 april Bestemming diaconale collecten:

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis Martinuskerk:  Voedselbank

10.00 u. Walburgis: ds. |. Pijpers Walburgis: Algemeen

10.15 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea; HA Lutherse kerk:  Cantorij

Zondag 5 mei Bestemming diaconale collecten:

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis Martinuskerk:  Noodhulp wereldwijd

10.00 u. Walburgis: ds.H.van Es Walburgis: Kia Noodhulp Oekraine

10.15 u. Lutherse kerk: ds. L Vos Lutherse kerk: ~ Orgelfonds

Vervolg blz. 29
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Addie Zevalkink-Sinker

Op 18 februari overleed Addie Zevalkink. Ze was in
1940 geboren in Goes en bleef zich altijd sterk met
Zeeland verbonden voelen. Ze was sportief en
ondernemend en toen ze opging voor haar
middenstandsexamen leerde ze Ben Zevalkink
kennen. Die kennismaking mondde uit in een
huwelijk en zo vertrok Addie naar de Achterhoek
waar Bens familie een winkel in manufacturen had.

Addie draaide volop mee in de zaak, ondanks haar
jonge gezin. Ze kreeg binnen drie jaar drie
dochters. Er kwam nog een vierde dochter en ze
opende een eigen zaak in Zutphen. Voor veel
mensen in Zutphen en omgeving was modehuis
Zevalkink in de Beukerstraat een begrip.

Naast haar ondernemerschap bleven sporten en

5 oktober 1941 - 18 februari 2024

vooral de watersport trekken. Samen met haar man
Ben maakte ze verre reizen waarbij ze met hun
eigen zeilschip de oceaan overstaken. Via het
Caribische gebied, door het Panamakanaal naar de
Hebriden en Australié.

Dankzij haar leergierige aard verdiepte ze zich in
verschillende talen (ltaliaans, Spaans enz), in
uiteenlopende kunstvormen en in bijv
diepzeeduiken.

Ook schilderde Addie verdienstelijk en maakte ze
prachtige keramische objecten. Zo'n vijf jaar
geleden werd duidelijk dat ze ernstig ziek was.
Gelukkig heeft ze daarna nog een aantal jaren
mogen leven. Dat beschouwde ze zelf als
'reservetijd’' waarvoor ze heel dankbaar was.
Alice Hilbers



Achtergrondinformatie over het
paastriduim:
liturgisch hart van de kerk

Het paastridutim is één dienst waar we de
laatste drie dagen van Christus beleven (het
woord komt uit het Latijn en betekent drie
dagen). De dienst start op Witte Donderdag
waar we lezen over het laatste avondmaal in
een dienst van Schrift en Tafel. In stilte wordt
dan de tafel afgeruimd - de denudatio: het
‘'ontkleden’, oftewel naakt maken van de tafel
(denk aan het Engelse woord nude). We
verwijderen het antependium en houden
behalve wat licht een lege tafel over. We
vervolgen de dienst op Goede Vrijdag, waar we
horen over de laatste uren van Jezus en zijn
kruisdood. Het tridutim eindigt op zaterdag

v
<]
o)
wn
)
:'
o
=
=H
3

met de Paaswake, waar we in het licht van de
nieuwe paaskaars en met het witte
antependium op tafel, vooruitkijken naar de
herrijzenis van Christus op paasmorgen. Tijdens
die paasnacht herdenken we onze
verbondenheid met Hem door de
doopgedachtenis, want: "We zijn door de doop
in zijn dood met Hem begraven om, zoals
Christus door de macht van de Vader uit de
dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden"
(Romeinen 6:4). Al in de 4de eeuw sprak
kerkvader Ambrosius over dat het tridutim
gevierd werd. Het verbindt ons als protestanten
met de kerk van alle tijden en plekken, buiten
grenzen om, met zij die ons voorgingen in het
geloof.
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Uit de kerkenraad Warnsveld / Leesten

In deze bijdrage wil ik het met u hebben over
het thema “vieren”. Hoe geven wij in onze
Martinus-gemeente de vieringen vorm en
inhoud?

Wij vieren als gemeente. Dat doen we met
elkaar. We beleven met elkaar de dienst en
tegelijk beleven we dat allemaal als individu
op onze eigen wijze. We komen naar de dienst
met verwachtingen, onze eigen ervaringen en
overtuigingen. Daarin verschillen we van
elkaar. En toch komen we bij elkaar om samen
te vieren. Om de lofzang te zingen, te bidden,
te horen, te lezen, om stil te zijn, om te
luisteren, om te antwoorden en om te geven.
Dat doen we aan de hand van een “orde van
dienst’, waarin de viering vorm en inhoud
krijgt. De wijze waarop wij vieren verandert.
Dat is eigenlijk altijd al het geval geweest. Wij
veranderen, de wereld verandert, onze
kerkgemeenschap verandert en zo ook de
manier waarop wij met elkaar vieren.

Zeer levendig gesprek

Tijdens het gemeentegesprek op zondag 25
februari gingen we met elkaar in gesprek over
de manier waarop we de vieringen beleven.
Het was een zeer levendige bijeenkomst, waar
ongeveer 70 gemeenteleden met elkaar in
gesprek gingen over vier thema'’s:

+ Variatie in de kerkdiensten

« Muziek, zowel liederen als instrumentaal

« Participatie van gemeenteleden (van alle
leeftijden) in de diensten

» Rituelen en vormen

Een prachtige oogst

Op grote papieren konden gemeenteleden
antwoorden op de vragen geven en reacties
en statements schrijven. Waarbij we in een
carrousel rondgingen zodat we allemaal langs
alle vier de thema’s gingen. Het heeft vier
grote vellen met een veelheid aan
opmerkingen, vragen en signalen opgeleverd!
Een prachtige oogst. En aan de tafels leverde

het mooie kleine gesprekken op. Op zaterdag
2 maart - tijdens een extra bezinnende
kerkenraad - heeft de kerkenraad samen met
leden van de commissie vieren over de oogst
gesproken en hebben we geprobeerd de
grote lijnen daaruit de destilleren. Dat wordt
—nu ik dit schrijf- verwerkt en in de kerkenraad
van 24 maart hopen we de belangrijkste
conclusie vast te stellen, die we daarna
natuurlijk ook weer met u zullen delen.

Veel diversiteit én het gaat ons allen aan het
hart

Wat in ieder geval bij een eerste blik opvalt: de
antwoorden lopen enorm uiteen. Er is een
grote variatie in wensen, verlangens. Wat de
een mist, verwelkomt de ander. Wat de een
storend of lastig vindt, ervaart de ander als
waardevol en verrijkend. Er wordt gezocht
naar houvast, naar het bekende en
vertrouwde en daarnaast zoeken anderen
naar vernieuwing en verandering. Hoe dan
ook: het gaat ons allen aan het hart. Onze
wijze van vieren raakt ons en dat levert
betrokken, soms emotionele reacties op. Het
is goed dat daarvoor ruimte is en dat we naar
elkaar luisteren en elkaar serieus nemen. Onze
gemeente is een diverse gemeente. Jonger en
ouder, hier al lang wonend of nog maar
recent, hier in de geslachten geworteld of coit
of recent binnen gekomen van buiten.
Verschillend in achtergrond, traditie en
verwachtingen, in overtuigingen en
levensfase. Dat maakt het samen vieren tot
een dynamisch proces. Waarin het belangrijk
is dat we ons allemaal op een of andere
manier kunnen verbinden. Waar we ons thuis
voelen en waar we opleven, aangesproken en
geinspireerd worden. Waar ruimte is voor
vernieuwing en waar het goede behouden en
herkenbaar blijft.

Sam Terpstra
Voorzitter kerkenraad



28 maart Witte Donderdag en Schrift en Tafel
Op Witte Donderdag staan we met Schrift en
Tafel stil bij het laatste Avondmaal en de
bereidheid van Christus om een onmenselijke
weg te gaan. Wat kost dienstbaarheid je? Jezus
heeft het geweten. "In hem is ons heil, ons leven
en verrijzenis, door wie wij verlost en bevrijd zijn"
(lied 564b).

29 maart Goede Vrijdag

Boom aan de bron — boom des levens. Op deze
dag staan wij in lezing en gebed stil bij het kruis
waaraan Jezus werd gehangen. We gaan er niet
aan voorbij, zwijgend een andere kant op
kijkend. In de lijdende en stervende Christus
mogen we het geschonden gelaat herkennen
van God, in wiens evenbeeld wij zijn gemaakt.
De voorbeden en de Kruismeditatie haken in op
dit verhaal en de doorwerking in de tijd. Als
teken van onze last worden er steentjes gelegd
aan de voet van het kruis. En er worden lichtjes
ontstoken bij het kruis als teken van hoop en
kracht. Dat het kruis van Jezus ook voor ons
boom des levens mag zijn en ons perspectief
geeft op een nieuwe horizon.

Voorganger: ds René Silvis

30 maart Paaswake

Viering van licht en leven, van bevrijding en
toekomst, van doopgedachtenis en opstanding.
De opstanding van Christus heeft in de nacht
plaatsgevonden. s Morgens, bij het opkomen
van het licht vinden vrouwen het graf leeg. Wij
mogen als gemeente van Christus, het feest van
Zijn opstanding vieren. Wij, die met Hem
verbonden zijn tot een nieuw leven, vieren en
bevestigen dat in lezing, lofzang, gebed. En in
het bijzonder doen we dat bij het gedenken van
onze doop, waar we horen ‘Met Christus
gestorven en opgestaan’ Dat het feest van
Pasen en onze doop voor ons steeds weer een
bron van hoop en leven mag zijn.

Voorganger: ds René Silvis

31 maart Paasmorgen

Op deze vrolijke paasmorgen vieren we met
jong én oud dat Christus is verrezen. Het lege
graf staat centraal, symbool voor hoop en

overwinning. Maar wat betekent Pasen voor
jou? Waar raakt Pasen jouw leven? We gaan er
samen over horen én mee aan de slag. De
dienst begint om 09.30 uur.

7 april Beloken Pasen - neem je bloemen mee!
De Pastorale Raad nodigt u uit om op 'Beloken
Pasen' (afsluiting van de Paasweek), bloemen
mee te nemen naar de kerk. We willen deze
zondag bloemen uitdelen aan mensen als een
gebaar van aandacht en bemoediging. Zo vlak
na Pasen lijkt ons dat een mooi gebaar. Aan de
bloemen zullen namen en adressen worden
vast gemaakt. Deze namen worden door ons
met zorg uitgekozen. Na de dienst kunt u dan
een bos bloemen meenemen en bezorgen. Wilt
u zelf een naam aandragen, dan kan dat bij
ondergetekenden. Namens de Pastorale Raad,
Gerry Nijhuis en ds. René Silvis
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14 april Schrift en Tafel

In deze dienst van Schrift en Tafel lezen we het
slot van het Johannes-evangelie en staan stil bij
het thema 'navolging. Wat betekent het om
Jezus te volgen? Een vraag die ook in 2024 nog
relevant is.

21 april De schaapskooi & doop- en
belijdenisdienst

Deze zondag lezen we over misschien wel het
meest klassieke beeld van Jezus, dat van de
goede herder (Johannes 10). Ook staat er een
belijdenis en volwassendoop gepland voor
deze zondag.

28 april en 5 mei Christelijke spiritualiteit

Deze zondagen zijn deel van een serie over
christelijke spiritualiteit. Christelijke spiritualiteit
komt ons niet aanwaaien. Het vraagt om
discipline of ‘leerling-zijn op de weg van Jezus!
Op de eerste zondag gaat het over het inzicht in
de eenheid van geloof en leven, over de
aanwezigheid van God door heel het leven
heen. Op de tweede zondag gaat het over de
discipline van gedenken, die we nodig hebben
tegen een selectief geheugen en dat we de
kracht van gedenken mogen ontdekken.
Voorganger: ds René Silvis
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Van de kerkenraad

Het was weer bijzonder om als gemeente
samen toe te leven naar Pasen. Een
verstillende 40-dagentijd, afgesloten met een
Stille Week vol momenten van bezinning en
inkeer. En uiteindelijk een licht en feestelijk
Paasfeest, feest van opstanding en vreugde!

We hebben in 2024 al weer twee
vergaderingen van de Kleine Kerkenraad en 1
vergadering van de Grote Kerkenraad achter
de rug. En CvK, diaconie en moderamen
daarnaast nog een aantal. Er komen altijd
praktische zaken aan de orde zoals: de
verkoop van de pastorie; zodra het droog
genoeg is starten de (voorbereidende)
werkzaamheden tbv verduurzaming van de
glas-in-lood-ramen van De Wijngaard; we
organiseren samen met Warnsveld een
buitendienst op 2 juni; koster Carla neemt
afscheid op 28 april en dat kan niet
onopgemerkt blijven; in maart wordt een
spannende jeugdactiviteit georganiseerd,
samen met Warnsveld; Liliane Noor wordt
codrdinator bij Capella Walburga als opvolger
van Berber Oldenbeuving (dank Berber voor
je jarenlange inzet!); er wordt begonnen met
het voorbereiden van een kerkenraadsdag;
het vergaderschema voor 2024-2025 wordt
besproken; onze diakenen verzorgen samen
met Caritas paasgroeten voor gedetineerden,
enz.

Maar er staan ook altijd beleidszaken op de
agenda: kunnen we in de toekomst nog
vieringen verzorgen in de verzorgingshuizen?
En hoe dan? Vanaf 1 april hebben we
definitief nog één predikant, voor 80%. En een
pastoraal werker voorlopig voor 40%. Er
moeten keuzes gemaakt worden qua taken,

inzet, beschikbaarheid

e.d. We wisten allemaal dat er fors ingeleverd
moest worden op veel terreinen, maar hoe
ziet dat er dan uit in de praktijk? Meer
gastpredikanten, minder vanzelfsprekende
‘aanwezigheid’in de gemeente van ds.
Pijpers, dus meer rekenen op ‘omzien naar
elkaar’ door gemeenteleden en dat met
elkaar leren accepteren als onvermijdelijk dus.
Voor predikant en kerkenraad beslist geen
gemakkelijke keuzes. Het hele pastorale team
gaat binnenkort met elkaar in gesprek (o.l.v.
Douwe Bonnema) om toekomstgerichte
mogelijkheden te bekijken voor het pastoraat
in zijn geheel. Hoe houden we zo veel en zo
goed mogelijk onderling contact met elkaar?
En wat te doen met de wettelijke regels voor
privacy en VOG verklaringen die daarvoor
gelden? Wie kunnen we vragen voor
ambtsdrager of een andere taak in ‘de
organisatie’ van onze gemeente? Eris veel te
doen!

En zo zijn we druk met veel zaken tegelijk,
letterlijk en figuurlijk. Er zijn gelukkig ook
mooie momenten van aandacht voor elkaar
en vrolijke momenten van plezier. Gemeente
ben je niet alleen. Kerkenraad ook niet. Doet u
mee? En bidt u voor ons en voor elkaar?
Hartelijke groet van Nel van Houwelingen,
scriba

Nel van Houwelingen, scriba.
kerkenraad@pknzutphen.nl
06 42 36 12 60.



Huiskamerontmoetingen rond het

jaarthema: 16 en 18 april

In de huiskamerontmoetingen in april is Ezechiél 47
uitgangspunt voor het gesprek. U wordt van harte
uitgenodigd één van deze bijeenkomsten bij te wonen!
De middagbijeenkomst op 16 april is van

14.30 - 16.30 uur en gespreksleider is ds. Irma Pijpers.
Gastvrouw is mevrouw Noppen, De Brink 336, tel. 43 12
45,

De avondbijeenkomst is op 18 april van

19.30 - 21.30 uur en gespreksleider is Martin Rus. U bent
dan te gast bij Coby en Gert Aartsen, Kruisstraat 21 B, De
Hoven, tel. 06 - 33 43 43 61.

Voor verdere informatie en opgave kunt u bij de

gastvrouwen/heer terecht of bij Dinie Meijer, tel. 57 57 12.

Namens de Pastorale Raad,
Coby Aartsen

Feestelijke maaltijden
iedere woensdag vanaf
Pasen tot Pinksteren

De sobere maaltijden worden
vanaf Pasen, het feest van de
Opstanding, voortgezet met
feestelijke maaltijden. ledere
woensdag vanaf Pasen tot aan
Pinksteren ben je van 18.00 —
19.15 uur welkom in de
Wijngaard om samen te eten en
te delen. We zingen een lied,
danken voor de maaltijd en staan
kort stil bij de lezing van de week.

Als je in de gelegenheid bent om

De protestantse gemeente Zutphen
zoekt per direct een

KOSTER (m/v)

Je bent het aanspreekpunt voor
kerkleden, huurders en andere
gebruikers van het kerkgebouw. Je
beheert de agenda, maakt ruimtes in
orde, ontvangt gebruikers, zet koffie
en thee, doet kleine onderhoud- en
schoonmaakwerkzaamheden
16 — 20 uur per week
Flexibele dagen en tijden, in overleg
Salarisschaal 4: € 2.012,46 - € 2.561,23
bruto (obv 36u)

Profiel: gastvrij, actief, betrokken,
attent, aanpakker
Wij bieden: een gezellige gemeente,
ondersteuning door
koster-vrijwilligers, en een
jaarcontract met uitzicht op vast

Reageren kan tot 1 mei via
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl
Volledige vacaturetekst op
www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Orgelvespers in de Walburgiskerk

Op zondag 7 april, Beloken Pasen, begint de serie koor- en
orgelvespers weer. Deze keer bespeelt Klaas Stok het
Bader-orgel, en gaat ds. Stijn van der Woude uit

Warnsveld voor.

De volgende viering is op 2 juni, dan zijn het koorvespers,
met Capella Gudula onder leiding van Els Dijkerman

uit Lochem. Ds. Irma Pijpers is dan de voorganger. Op 5
mei zijn er geen vespers.

iets mee te nemen voor de
maaltijd is het fijn, maar je mag
ook zo aanschuiven. We delen
wat er is. Welkom op 3,10, 17 en
24 aprilen 1, 8 en 15 mei. Voor
vragen en aanmelden: Corina
Terlouw 0575-510993 of
corinaterlouw@gmail.com




Gebed om vrede

Evapgehisch Lutherse Gemeente

Zeer onlangs hebben christelijke studenten in Beiroet - uit
Zutphen

alle windstreken van het Midden-Oosten - samen met

hun Nederlandse docent Wilbert van Saane een
aangrijpend gebed geschreven over de vreselijke oorlog
in Gaza. Daarin leggen zij hun zorgen bij God neer. Een
deel hiervan is hieronder afgedrukt.

Wiert Sarolea

3juadWAN) 3sIaYIn-ydsijabueny

Trouwe en barmhartige God,

U hebt ons naar uw beeld geschapen,
om in vrede en zorg samen te leven.
Maar wij vallen telkens weer in haat

en staan elkaar naar het leven.

We bidden voor allen die getroffen zijn
door oorlog en de gevolgen ervan.

We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten,
in het bijzonder voor de mensen in Gaza.

Om troost voor allen die geliefden verloren hebben,
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,

door een wrede dood van elkaar gescheiden.

Heer, ontferm U.

Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften,
voedsel, drinkwater, gezondheidszorg,

om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt

en geen huis meer hebben om naar terug te keren.
Christus ontferm U.

Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,
een plek niet bedreigd door bommen en kogels,
heling van lichamelijke en geestelijke wonden,
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan.
Heer ontferm U.

Geef vrede, Heer, geef vrede. Amen.




Kerkdiensten in de Lutherse Kerk

De diensten beginnen steeds om 10.15, tenzij
anders aangegeven.

28 maart 19.30 ds. W. Sarolea, HA

29 maart 19.30 mw.ds. L. Vos

30 maart 20.00 ds.P.Crom

31 maart ds. W. Sarolea, HA
7 april dhr. A. Verburg

14 april ds. C. Huisman

21 april ds. N. Pronk

28 april ds. W. Sarolea, HA

de Lutherroos

Een lutherse kijk op Pasen

Zou die bestaan? De redactie van De
Flambouw, het gemeenteblad van
ELG Zwolle legde die vraag voor aan
ds. Susanne Freytag, die daarover een
artikel schreef waaraan ik het
volgende ontleen:

Er zijn diverse paaspreken van
Maarten Luther overgeleverd.
Daarbij is het opvallend hoezeer hij
benadrukt dat de opstanding van
Christus een 'gebeuren voor ons' is.
Volgens Luther is het niet genoeg te
preken over Jezus' lijden en
opstanding als een historie, die we
moeten kennen. Je moet preken over
waartoe dit dient; alleen dan is het
een heilzame en troostende preek.
De opstanding is niet een waarheid
buiten jezelf, maar één die in jezelf
moet landen, aarden en indalen.

Luther beschrijft wat het betekent in
de opstanding te geloven aldus:

" Want wanneer men Christus
zichtbaar boven in de hemel zou zien
zweven, zoals de lieflijke zon, dan
hoefden we het niet te geloven. Maar
dat Christus is gestorven omwille van

onze zonde, en is opgewekt omwille
van onze rechtvaardiging, dat ziet
men niet, men voelt dat ook niet en
men kan het met geen verstand
begrijpen. Daarom moet men
afstappen van het voelen, slechts het
Woord met de oren vatten en het
daarna in het hart schrijven. Men
moet eraan gaan hangen, ook al lijkt
het niet zo dat mijn zonden van mij
weggenomen zijn en ik de zonden
nog in mij voel.'

Ds. Freytag beéindigt haar artikel:
"Dat is de lutherse kijk op de
opstanding: Het is geen gegeven
buiten ons om. De opstanding
betekent dat we de vrees voor zonde,
dood en hel kwijt raken en een vrolijk
geweten voor God verkrijgen en van
harte God als 'onze Vader' mogen
aanroepen.

Jan van Beijeren




Colleges van Kerkrentmeesters Zutphen en Warnsveld/Leesten

Actie Kerkbalans 2024 - stand van zaken per 1 maart

Toegezeqd Prognose Ontvangen
Zutphen 2024 €219.200 € 227.000 € 36.000
Warnsveld/Leesten 2024 € 195.000 € 206.000 € 67.623
Zutphen Warnsveld/Leesten
Afscheid Carla Vacatures

Op zondag 28 april nemen we na de kerkdienst Het CvK is nog steeds op zoek naar mensen die
afscheid van onze koster Carla van Wouwe. Het  kerkrentmeester of taakdrager willen worden.
afscheid krijgt een informeel karakter. In de Het gaat om:

kerkbrief vindt u meer infomatie hierover. 1. Een voorzitter. ElIma Busz heeft aangegeven
Vanzelfsprekend willen we haar namens ons te willen stoppen.

allen bij het afscheid ook een cadeau geven.U  2.lemand die affiniteit heeft met gebouwen-
kunt uw bijdrage overmaken op: College van beheer. In overleg is er veel mogelijk.
Kerkrentmeesters NL 29 RABO 0373 7340 34 Lid worden van het CvK is volgens de zittende
o.v.v. Afscheid Carla leden beslist de moeite waard.
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Kostersvacature

De vacature voor koster staat open voor reactie
tot 1 mei. Meer hierover vindt u elders in deze
KerkZin en op de websitel

Hoe staat het met...

Vorig jaar hebben we gezamenlijk gespaard
voor het opknappen en isoleren van de Glas in
Lood-ramen in de Wijngaard. De

werkzaamheden hiervoor zullen binnenkort Schoomaak Martinuskerk

starten. Ook de pastorie aan de De jaarlijkse schoonmaak van de Martinuskerk

Warnsveldseweg is inmiddels te koop gezet. is weer gelukt. De kosters en enkele vrijwilli-
gers zijn twee ochtenden bezig geweest met

Project Binnentuin de voorjaarsschoomaak. De kerk is weer voor

Na het opknappen van de binnenruimtes en de  een jaar schoon.

voortuinen, is het nu ook tijd om een plan te Volgend jaar heeft u weer de kans om mee te

ontwikkelen voor de binnenplaats van de doen. (Zet vast in de agenda voor feb. 2025).

Wijngaard. Deze dient nu als fietsenstalling,

maar zou ook een binnentuin, terras, Bijdrage koffiedrinken/Koffiepotjee

buitenzitruimte of misschien nog wel iets heel  Er zijn twee potjes aangeschaft voor een
anders kunnen worden. Denkt u met ons mee?  bijdrage voor het koffiedrinken. Misschien
heeft u ze al gezien. De mogelijkheid bestaat
Vacature penningmeester om via een QR-code een bijdrage te leveren.
Sjaak Meijer zal binnenkort afscheid nemen na
8 jaar als penningmeester. Bent of kent u een
goede vervanger? Wij horen het graag via
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl




Fekschuurmaa |tljd en weken geleden afgesproken dat we de
komende maanden antwoorden gaan zoeken

op bovenstaande aandachtspunten.
Na de zomervakantie, in september willen we
proberen weer de draad op te pakken.

Onze vaste gasten houden we op de hoogte
van de ontwikkelingen de komende tijd.

Eekschuurlunches en -maaltijden op de laatste
vrijdagen van de maand voor vaste gasten en
nieuwkomers. Het thema is altijd: “Samen zijn
en samen eten verbindt!”

Al bijna 10 jaar worden op de laatste vrijdag
van de maand, (met uitzondering van de
zomervakantiemaanden) in de Eekschuur
lunches of maaltijden bereid door een groep
enthousiaste vrijwillige “kokers”. Ongeveer 30 @
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gasten maken hiervan regelmatig gebruik. = W// = \
In maart 2024 vindt voorlopig de laatste lunch gp Jg’r
plaats.

Allereerst is de Eekschuur in januari van dit jaar
verkocht en het is nog onvoldoende duidelijk
wat dit voor consequenties heeft, zowel
financieel maar ook in praktische zin.

Verder zijn er de afgelopen jaren, om
verschillende redenen, meerdere kokers
gestopt en moeten we dringend op zoek naar
nieuwe kokers; ook wil de coérdinator van de
kookgroep, Hilda de Bruin, haar
coordinerende taak na vele jaren, graag
overdragen.

Kortom een aantal redenen, om nu even pas
op de plaats te maken en te bekijken hoe we
verder kunnen gaan als er antwoorden zijn op
de hierboven genoemde redenen.

A
We gaan nu stoppen om een aantal redenen. g:é? g D ‘SD

N.B. Vindt u of jij het leuk om deel te gaan
nemen in de kookgroep, of als co6rdinator de
organisatie van de maaltijden op je te nemen?
Dan horen we dat heel graag.

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Hilda de Bruin,

Tel.nr: 0575-469555 of 06-27152621
Hdbruin01@gmail.com

We wensen alle gasten een goede zomer toe
en hopen dat we elkaar in september weer
kunnen ontmoeten rond een heerlijke lunch

of maalltijd.

N de kook ’
De kookgroep heeft in haar overleg van twee H;::g; Bfuigo JoeR
Christelijke vrouwenvereniging Triangel PCOB Bijeenkomst

Donderdag 11 april komt Wilhelmien Bomhof uit
Terwolde in Warnsveld, met het programma

Op 28 maart willen wij onze Paasviering
Hoedenplateau.

houden, met aansluitend een
broodmaaltijd.

We beginnen om 15.00 uur in de Eekschuur.
Wilt u zich uiterlijk 21 maart opgeven bij :
Nettie Brouwer, tel 526518 of

via de mail van
willy.ruegebrink@gmail.com.

De bijdrage voor deze middag is € 7.50. Van
harte welkom!

Zij vertelt op een humoristische manier de
betekenis van symbolische hoeden. Dit belooft
een hele gezellige avond te worden.

Wij zien u graag op donderdag 11 april om 19.45
uur in de Triangel.




Buurtkoelkast
Lieve mensen,

Alles heeft zijn eigen tijd. Een les die we in de
wintertijd ieder jaar weer mogen herkennen.
De zaadjes, vol vuur aangezet in de
kerstnacht, laten zich geruime tijd later pas
zien. Nu in april, is die belofte van nieuw
leven zichtbaar in de natuur en kunnen we
het vertrouwen in het proces weer dankbaar
ervaren en omarmen.

Zo is het vaak ook in de ontwikkeling van
nieuwe ideeén. Op een mooie dag word je
geraakt door een idee en vormt zich een
klein zaadje. Zou het mogelijk zijn om dit
idee tot bloei te brengen? Wat is er nodig om
het idee te koesteren, delen, stimuleren en
concretiseren en het te laten groeien tot een
tastbaar resultaat?

Op een mooie zondag in november van het
jaar 2022 kwam Niek Huijsmans in de
diaconale dienst vertellen over de
buurtkoelkast, een initiatief van
stadsonderneming Zutphen. Een
buurtkoelkast is een openbare plek waar
etenswaren gedeeld kunnen worden, gratis
en voor niets. Een prachtig voorbeeld van
duurzame herverdeling van overvloed en
anonieme armoedebestrijding. Echt iets voor
onze gemeente om aan te haken. In Zutphen
waren 3 koelkasten gerealiseerd maar in het
noorden ontbrak nog een plekkie.

De diaconie was enthousiast en ging
broeden op een locatie, een taakverdeling,
randvoorwaarden. En ondertussen waren er
natuurlijk ook nog genoeg andere dingen
om mee bezig te zijn, dus dit zaadje werd
warm en donker weggelegd tot het tijd was
om te ontspruiten. Als je midden in een
proces zit van wel of niet en hoe en waar dan
denk je soms dat het nooit gaat gebeuren.
Maar door het nimmer aflatende

enthousiasme

van Niek

Huijsmans, de

standvastige

handwerkkracht

van Ab van der

Meij en Martin

Mannak, het grote rustige vertrouwen en
meedenken van Mattie Bakker van het DWK
en de financiéle steun van onze diaconie
kunnen we nu met trots vermelden dat ze er
staat!

In een prachtig mooi geschilderd huisje, aan
het DWK gebouw vast, staat een grote
koelkast met vriesvak voor de buurt. De
Buurtkoelkast van Noordveen is een feit. Vrij
toegankelijk voor iedereen die wat te delen
of te wensen heeft. Het is voor mij een
bijzonder mooi teken van vertrouwen,
doorzettingsvermogen en samenwerken.

Op zondag 7 april om 12 uur (na de
kerkdienst) wordt de buurtkoelkast officieel
geopend en u bent van harte uitgenodigd
om erbij te zijn! We vieren samen met de
buurtbewoners dat er nu ook in de wijk
Noordveen (de buurt van onze Wijngaard)
een mooie koelkast staat die helpt bouwen
aan een mooiere wijk, een duurzame
ondersteuning van mensen die lastig de
eindjes aan elkaar knopen en het voorkomen
van voedselverspilling.

Kom en neem iets lekkers om te delen mee.
Voor koffie, thee en sap wordt gezorgd. En
blijft er wat over, dan weten wij dat er altijd
iemand dankbaar gebruik van kan maken als
we het toevertrouwen aan de buurtkoelkast.

Dankbaar voor al het goeds wens ik u een
mooie dag,
Willemien



Kinderoppas (0 tot 4 jaar) en
kindernevendiensten (4 tot 12 jaar)

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk
en De Wijngaard en de Walburgiskerk

KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk

Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten 17 maart, 24 maart (samen met
ESV) en 29 maart Paaschallenge en 14 april.
Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard
Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomsten op: 24 maart (samen met KIC)
en 7 en 21 april.

Diensten GGNet
Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

Diensten Den Bouw 16.00 uur
29 mrt. ds. D. van Alphen
12 apr. ds. P. Wolthaus

Diensten De Lunette om 15.30 uur

29 mrt Goede Vrijdag;

pastor R. Rijk en R. van Veen
30 mrt Paasviering;

pastor R. Rijk en R. van Veen
12 apr. pastor R. Rijk
26 apr. pastor R. van Veen

Middagpauzediensten
ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de
Lutherse kerk, Beukerstraat 10

21 mrt.  dhr. A. Verburg

28 mrt. ds. S. Meijer (Witte Donderdag)
4 apr. ds. D. van Alphen

11 apr. ds. A. Meijer

18 apr. ds. J. Boer

25 apr. ds. W. Stolte

2 apr. ds. S. Meijer

Avondgebeden Stadsklooster
Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de
Elisabethkapel Tengnagelshoek

Protestantse gemeente

Warnsveld / Leesten:
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen” en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart
Geel (€ 2,00) kost € 40 per kaart
Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Vervoer kerkdiensten:
Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

Protestantse gemeente Zutphen
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 5379
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en €40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Coordinatie Bloemengroet:

Sectie Noord: mw. G. Bosman, tel. 51 58 17
Sectie Zuid: mw. G. Buitenhuis, tel. 51 37 73
Coordinator: mw. T. Wijers, tel. 57 21 80

Vervoer kerkdiensten:
Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82

Redactie kerkbrief:
Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39
Email: kerkbrief@pknzutphen.nl
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Protestantse Gemeente
Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: vacant
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABQ 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Michiel van Alphen,

tel. 0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 03 86 70 81 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster codrdinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Zalencentrum De Eekschuur

Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Beheerder: Marion Begieneman

tel. 06 15 48 33 58, eekschuur@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Nel van Houwelingen,

tel. 06 42 36 12 60, kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank: NL 29 RABO 03 737340 34

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Agendabeheer: dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Carla van Wouwe, tel. 06 21 71 14 65;
dewijngaard@pknzutphen.nl

Kerkelijk bureau

tel. 51 41 78, info@pknzutphen.nl

Het kerkelijk bureau is geopend op
donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Bezoek- en postadres: Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen

Kerkenraad:
Secretaris: Jan van Beijeren; tel.: 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37



Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09

e-mail: r.silvis@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijk 1: Oude dorp, inclusief verzorgingscentra en aanleunwoningen;
de Qoyerhoek; buurtschap Bronsbergen; westkant van de Den Elterweg;
wijk Noordveen en voorkeursleden wonend buiten Warnsveld/Zutphen.

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel
Wijk 2: Wijk Welgelegen (rondom het Isendoorn college); Scheperkamp;
Overkamp; Leesten-Qost (vanaf Kerkhoflaan); Warken;

Leesten-West (De Enk en De Eme) en Buurschappen Leesten.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen Zuid)

telefoon: 0575 78 54 90
e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl




Doe mee met de Paaswake-wandeling:
een verrijkende wandeling door het donker naar het licht

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 maart wordt er weer een paaswake-wandeling
georganiseerd.

Dit keer lopen we de hele nacht, met in de ochtend een gezamenlijk ontbijt in de
Martinuskerk.

Een prachtige beleving, maar wees niet bang: onderweg stoppen we een aantal keren om uit
te rusten en onszelf geestelijk te inspireren op bijzondere plekken.

We beginnen om 22.00 uur bij de Martinuskerk en hopen rond 6.30 uur klaar te zijn.

We wandelen vanaf de Martinuskerk door het centrum van Zutphen, via de lssel door het
buitengebied van Warnsveld, langs GG-net en vervolgens weer terug naar de kerk.

Wil je een deel van de route lopen? Dat kan natuurlijk ook, er zijn onderweg enkele instap-
en uitstapmomenten.

Opgave voor deze bijzondere activiteit kan via ds. Stijn van der Woude tot uiterlijk
palmzondag (24 maart). Wees erbij!



