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KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse  Eindredactie:

Gemeente Warnsveld-Leesten, de Protestantse Gemeente  dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;
Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, mevr. José Kreijenbroek, tel. 5144 42;
dat uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid vande ~ mevr. Jeannette van der Meulen;

gezamenlijke kerkenraden. mevr. Jeanet Sips.

Kopij voor het nummer van april uiterlijk e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of
zondag 3 maart, aanleveren bij kerkblad@pknzutphen.nl
kerkblad@pknwarnsveld.nl, kerkblad@pknzutphen.nl of _

door het vullen van de aan u/jou toegewezen pagina’s. Foto voorzijde: Jetty Hof-Luesink, vrijwilliger

De verspreiding vindt plaats vanaf 19 maart. bij HAND.




Van de redactie

Het thema van het maartnummer is 'Eenvoud.
Het is vastentijd.

Het interview gaat over de werkwijze bij HAND.
Stichting “de Zutphense H.AIN.D! (Hulp Aan
Noodlijdende Derden) zorgt al 50 jaar voor een
grote stroom donaties aan hulporganisaties in
Zutphen en omstreken en het buitenland.

Verder gaat het over eenvoudig eten in De
Wijgaard en eenvoudig leven, de column van
Marjan Kruik.

Het volgende nummer van KerkZIN verschijnt
een week eerder i.v.m. de Stille Week. De
kerkdiensten in de laatste week van maart en de
diensten tijdens de paasdagen worden in het
aprilnummer van KerkZIN opgenomen.

De redactie

Klaas Jellema

Jeanet Sips

Jeannette van der Meulen
José Kreijenbroek

foto: tekening 40-dagenproject KND W/L
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Gedicht bij de 40-dagentijd

Kom naar het levend water,
kom naar de bron:

leer valse schijn verlaten

en keer je om.

Ik ben het levend water,
ik ben de bron:

leer je op mij verlaten
en zie niet om!

Wie zoekt om God te eren,
Hart van bestaan

zal in mijn daden lezen
de Ene Naam.

Wie aarde gaat bewerken
leert met geduld

de groeikracht op te merken
die haar vervult.

Leven wordt je gegeven,
Adem en Geest;

dood zul je niet meer vrezen,
zowaar ik leef.

Henk Jongerius
(Lied 75 uit Voor onderweg,
101 schriftliederen. Gooi en Sticht, 2005)




Op zoek naar inspiratie
Hoe een lamp ook anders licht kan geven

2
e

Ik kwam het een keer in de Veertigdagentijd tegen
in het huis van een gemeentelid. In de gang hing
een oude lamp uit een erfenis. Mooi koper, met in
de houder in het metaal de letters ‘Per crucem’
verwerkt. lemand had eens gevraagd wat dat
betekenen kon, maar de bewoonster zelf wist het
niet. Of de dominee het ook wist. Jawel, zei ik, per
crucem betekent ‘door het kruis. En ik wist dat het
een gedeelte van een langere zin was.

Hoe was het ook al weer? Na enig zoeken in mijn
geheugen en een paar keer herhalen van de
Latijnse woorden wist ik het weer. Ooit had ik een
lied uit Taizé geleerd, waarvan de muziek en de
woorden mij te binnen schoten.

‘Per crucem et passionem tuam, per sanctam
resurrectionem tuam, libera nos Domine.

Deze Latijnse volzin betekent: ‘Door uw kruis en uw

lijden, door uw heilige opstanding, verlos ons Heer! >
Daarnaast kwam ik nog een andere zin tegen: ‘Per

crucem ad lucem’ — Door het kruis naar het licht.

Deze beide zinnen zijn een gebed dat kernachtig
het Paasgeloof samenvat en belijdt. De bidder laat _

zich daar niet op voorstaan, maar doet een beroep -
op de Heer dat ook hij deel krijgt aan dit
wonderbare mysterie. Met Pasen valt het licht op
de diepgang en doorgang in het menselijk leven
en krijgen wij uitzicht op de verlossing waarnaar de
mensheid al zolang uitziet.




Hierbij past het krachtige lied, passend bij de
kruismeditatie op Goede Vrijdag:

Zingen wij God onze lof:

wij loven U, wij danken U.
Danken wij God om het kruis:
Christus maakt ons vrij.

(Lied 873)

En ook de krachtige zinnen die in de Paaswake
klinken terwijl het nog donker is en de Paaskaars
brandend over de drempel wordt gedragen:

Licht van Christus,
Heer wij danken U.
(Lied 593)

Mogen de woorden van Pasen en het licht van
Pasen ons zicht geven op de Heer, elkaar en onze
gezamenlijke toekomst in zijn licht.

Een gezegende tijd voor en van Pasen gewenst,
Vrede en alle goeds,
ds René Silvis




Jetty Hof Luesink is vaak
bij-de-HAND

Voorwoord

De ‘Bron’ van stichting HAND: Cees
Hanemaaijer, de vader van Coby Pennings,
breidde in de jaren ‘70 zijn
bloemenmarktkraam uit met een extra
kraam om tweedehandsartikelen te
verkopen. De opbrengst ging naar 2

klanten, Elly en Trix (uit onderwijs en
verpleegkunde). Zij gingen naar Ethiopié

om daar weeskinderen te helpen en
vertelden afhankelijk te zijn van donaties.
Het aantal medewerkers bij Cees groeide, zo
ook de verkoop, daarom verhuisde deze van
de markt naar het huidige pand in de
Kolenstraat. Het bleef niet alléén bij hulp aan
Ethiopische kinderen. Ook andere
bestemmingen kwamen in beeld. Zo werd de
kringloopwinkel HAND een feit.

Jetty is geboren in Zutphen, als oudste van 7
kinderen in een Hervormd gezin. Haar vader
overleed veel te vroeg, zij heeft haar moeder
flink bijgestaan, het grote gezin werd
regelmatig door de diaconie geholpen. Jetty
is zelf ook diaken geweest, zowel in de
Walburgiskerk als in Vorden, waar ze met
haar man was gaan wonen. Ze werkten
allebei in de zorg. Jetty bij GGnet (voorheen
Groot Graffel), zij volgde de opleiding
psychiatrie en bracht die daar vele jaren in
praktijk, ook nog toen de stichting HAND
haar aansprak. Dat is nu al 20 jaar geleden en
nog steeds besteedt ze graag energie en tijd
aan de kringloopwinkel. Haar motivaties om
zich hiervoor in te spannen zijn de vele

verschillende noodlijdenden die financiéle
ondersteuning krijgen.

(Voor elk goed doel kan men dat aanvragen.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden, die
door een commissie worden beoordeeld.)
Bij de viering van het 50 jarig jubileum deed
het bestuur een oproep, 5 verschillende
projecten werden uitgekozen, zij ontvingen
elk € 10.000.

Jetty blijft zich verbazen over wat er allemaal
binnenkomt: zakken vol met onbruikbare,
kapotte of onfrisse spullen, die meteen
worden afgevoerd. Elke maandag, als de
winkel gesloten blijft is zij druk bezig met
aangeleverde kleding te controleren, te
sorteren. 't Moet schoon en heel zijn en van
prijskaartjes worden voorzien. Er zijn ook
bepaalde goede kleren bij die al direct naar
Dorcas gaan. Haar voorkeur gaat dus uit naar
de kledingafdeling. Daar hoort vaak ook een
sociaal contact bij, informatie, advies of een
gezellig praatje met aardige mensen. Alle
medewerkers bij de HAND, van diverse
gezindten, doen dit vrijwillig. Er is behoefte
aan meer, liefst jongere krachten.



Elke dag zijn er wel 8 van de ongeveer 70
medewerkers aanwezig. Als men héél mooi
maar wat vuil glaswerk tegenkomt, wordt het
nog wel eens afgewassen. Soms begrijp je niet
wat men kwijt wil, zoals bijvoorbeeld dat
splinternieuwe luchtcirculatieapparaat in
ongeopende verpakking. Boeken even open
schudden is verstandig, er valt nog wel eens
papierspaargeld uit. Jetty stond perplex, toen
een kast werd bekeken, de laden waren leeg,
maar aan de onderkant bleken er meerdere
enveloppen met geld geplakt te zijn.
Persoonlijke voorwerpen, zoals een rijbewijs of
paspoort in kledingzakken zijn geen
uitzondering. Klanten van jong tot oud, van arm
tot rijk, kunnen voor een klein prijsje iets
aanschaffen en toch zijn er nog mensen die
proletarisch winkelen.

Alle bruikbare artikelen zijn welkom, maar er zijn
grenzen. Meubelen kunnen opgehaald worden
alleen vanaf de voordeur, ze mogen niet te
groot of te oud zijn. De chauffeur bepaalt wat
wel of niet aan de eisen voldoet. Bij afkeuring
ontstaan er wel eens onaangename reacties.

De drukste dag is de dinsdag. Kopers denken dat
aan het begin van de week nieuwe
aantrekkelijke aanwinsten het meest aanwezig
zijn. Dat is volgens Jetty niet zo, dagelijks wordt
er van alles gebracht en vakken gevuld.
Eenvoud is ook hier het motto, ook hier speelt
soberheid een rol, niet alleen in de
40-dagen-tijd.

Wat biedt de HAND?

Helpers een zinvolle dagbesteding, bezoekers
een koopje, het koopje een 2e leven,

maar het aller belangrijkste is de Bron:

de Hulp Aan Noodleidende Derden.

Jenny Hof komt nog steeds in Vorden! Met veel
plezier zingt ze binnenkort weer mee in het
plaatselijke zangkoor: ‘De Passion, op weg naar
Pasen.

Janny Herrebrugh
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STICHTING HERDENKINGEN TWEEDE WERELDOORLOG WARNSVELD

Overzicht herdenkingen 2024 (‘ /

V1RAMP

Donderdag 28 maart 11.00 uur bij het monument op het Thateplantsoen.
Samen met de leerlingen van groep 7 van de adoptieschool Adriaan van den

Ende herdenken we de ramp waarbij 12 mensen om het leven kwamen en 20
huizen werden vernield.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een kopje koffie in De Eekschuur.
Nabestaanden en belangstellenden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

WITTE KRUISJE
Donderdag 4 april 13.30 uur bij het Witte Kruisje op het Paul van Borkplantsoen in
Leesten-Oost.
Het kruisje markeert de plek waar corporaal A.P. Periard op 4 april 1945 als één van de eerste
Canadese militairen is gesneuveld bij de bevrijding van Leesten. De herdenking vindt plaats
samen met adoptieschool Kindcentrum Lea Dasberg, groep 6.

DE PUT VAN MORGAN
Op dinsdag 9 april 11.30 uur, bij de “Put van Morgan" gelegen aan de oprijlaan naar Huis ‘t
Velde, herdenken wij, samen met groep 6 van de Vrije School De Zonnewende uit Zutphen,
Cpl. Patrick Morgan, wiens lichaam op 5 april 1945 werd gevonden in een bunker bij Huis 't
Velde.

CANADEZENMONUMENT
Op donderdag 11 april 11.30 uur, bij het Canadezenmonument aan de Kerkhofweg.
Herdenking aan de 36 op toenmalig Warnsvelds grondgebied gesneuvelde Canadese
militairen. Samen met groep 8 van adoptieschool CBS Arcade, Warnsveld.

VERGETEN SLACHTOFFERS
Vrijdag 26 april, 13.30 uur. Samen met de leerlingen van de klassen 3 van de adoptieschool het
Isendoorn College herdenken we de overleden psychiatrische patiénten die omkwamen door
oorlogsgeweld of eerder naamloos werden begraven in vak D van de begraafplaats in
Warnsveld.
Nadere details volgen.

NATIONALE DODENHERDENKING
Op zaterdag 4 mei om 20.00 uur vindt de Nationale Dodenherdenking plaats bij het Monument
voor de Gevallenen aan de Veldesebosweg.

Start in de Martinuskerk om 19:00 uur.
Adoptieschool: Kindcentrum De Fontein, Warnsveld.



WAT IS KLIEDERKERK?

U of jij hebt er vast wel eens iets over # %

gelezen in kerkblad of kerkbrief.

Maar...wat is nu kliederkerk?

Kliederkerk is geinspireerd door en * *
werkt samen met het Engelse *

messy church en maakt deel uit van een

wereldwijde “messy family”.

Van Sydney tot Los Angeles en van Kaapstad tot Stockholm zijn zo'n 4000 lokale vormen van
messy church / kliederkerk te vinden.

o
=
o
m
o
<
<Y}
-
Q.
]
=
o
<%}
=]
Q.

De naam messy church of kliederkerk is niet voor niets gekozen. Midden in de chaos van het
bestaan is God aanwezig. En vanuit deze chaos schept God iets moois. Er klinkt iets van onze
gebrokenheid en van Gods genade door in de naam.

Het alledaagse leven wordt verbonden met Bijbel en geloof.

Kliederkerk is een feestelijke en creatieve manier van kerkzijn waar iedereen welkom is.
Jong en oud ontdekken samen de Bijbelverhalen.

Kliederkerk duurt zo'n 2 uur en bestaat uit 3 delen.

- Samen ontdekken

- Samen vieren

- Samen eten

Er staat een thema of bijbelverhaal centraal en de aanpak is creatief.

De eerste kliederkerk in Zutphen was ongeveer 9 jaar geleden. Er is een enthousiaste groep
vrijwilligers die 3 keer per jaar kliederkerk organiseert. In de Wijngaard op zondagmiddag

van 2 tot 4 uur.

Op 4 februari jl had kliederkerk als thema muziek, gebaseerd op Psalm 150.

Ook hebben we vorig jaar oktober een keer kliederkerk gevierd samen met kliederkerk Dieren op
een mooie buitenlocatie in Brummen.

We beginnen altijd met een kort welkomstmoment, daarna gaan we kliederen oftewel creatief
bezig zijn. Daarna is er een korte viering, en daarna gaan we samen eten. Vaak lekkere baksels,
door de vrijwilligers gebakken.

En we herinneren ons misschien wel de startzondag van vorig jaar, waar we met zijn allen gingen
kliederen. Hoe mooi was dat?

Nieuwe vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken en we nodigen iedereen uit die nieuwsgierig is
geworden om eens te komen kijken bij Kliederkerk. Van harte welkom.

Jeanet Sips,
vrijwilliger Kliederkerk.




Activiteiten in Warnsveld en Zutphen

1 maart Martinusborrel Martinuskerk 20.00 uur Martinuskerk
12 maart Creatieve workshop Duurzaamheid en Dankbaarheid,

deel één, 19.30 Eekschuur
13 maart Bijbelen met Gerard van der Brug 16.00 uur De Wijngaard
13-15 maart Filmavond - elke 2e week van de maand op een

woensdag-, donderdag- of vrijdagavond Luxor
19 maart Mediteren in de Martinus 19.15 - 20.15 uur Martinuskerk
24 maart Eigentijdse Mattelis Passie: een gezongen verbeelding 16.00  De Wijngaad
26 maart Creatieve workshop Duurzaamheid en Dankbaarheid

deel twee, 19.30 Eekschuur
27 maart Bijbelen met Gerard van der Brug 16.00 uur De Wijngaard

Creatieve workshop Duurzaamheid en dankbaarheid

Op 12 maart en 26 maart geeft Ykje Idema een creatieve workshop over het thema 'duurzaamheid
en dankbaarheid.

Een persoonlijk gebed schrijven is een creatief experiment. Experimenteren is dingen doen die je
misschien nog niet eerder hebt gedaan. Wie kan denken, kan schrijven is mijn motto.

Als inspiratiebron maak ik gebruik van een prachtige gebedsacclamatie die ik pas prijsgeef op 12
maart. Bij de woorden uit deze acclamatie kreeg ik meteen associaties ten aanzien van
duurzaamheid en dankbaarheid, heel verbeeldend. Ik hoop alle deelnemers mee te mogen nemen
in deze verbeelding, zodat er ook bij jullie van alles gaat borrelen en bruisen.

Tijdens de eerste workshop op 12 maart ontmoeten we elkaar en doen we een leuke schrijfoefening
om wat los te komen. Daarna gaan we aan de slag met alle afzonderlijke woorden die in de
acclamatie voorkomen. Dit doen we door te denken, te schrijven, te tekenen, knippen, plakken, zo
groot of klein als je zelf wenst. Neem hiervoor aub een paar oude kranten en oude tijdschriften mee.

Bidden is een bijzondere manier van spreken tot God. Wie bidt, kan God eren, danken, om een
gunst vragen, je zorgen uitspreken, maar ook klagen of boete doen. Tijdens de tweede workshop
op 26 maart maken we een dankgebed. We starten met elkaar te ontmoeten en doen een
persoonlijke schrijfoefening om wat los te komen. Daarna mag je je gaan verdiepen in je
persoonlijke (dank) gebed. We gaan dat doen aan de hand van een bepaalde methode, die ik dan
uit ga leggen. Je kunt de hele avond werken aan een gebed, kort of langer, of je schrijft nog een
gebed. Kijk maar waar je inspiratie je naartoe leidt.

We nemen de tijd om elkaars gebeden (mag, hoeft niet) te bidden/danken en verbinden deze door
na ieder gebed gezamenlijk de gebedsacclamatie uit te spreken.

De workshops vinden plaats in de Eekschuur. We starten om 19.30 uur en we sluiten af rond 21.30
uur. Opgave graag voor 9 maart via bgowarnsveldzutphen@gmail.com.
Er is plek voor 10 deelnemers.

Wees van harte welkom, ik ontmoet u/jou graag.
Hartelijke groet Ykje Idema



Maaltijden, kloostergebed en vespers in de
40-dagentijd

Sobere Maaltijden in de Wijngaard op woensdag 6, 13 en 20

maart: 18.00 uur-19.00 uur.

Neem zelf brood mee om te delen. Tijdens de maaltijd volgen

we de lezing van de zondag en staan stil bij “wat er kan

gebeuren op een lege plek”. ledereen is welkom om aan te

schuiven. Voor vragen/aanmelden: corinaterlouw@telfort.nl,

tel.51 09 93.

Kloostergebed in de Elisabethkapel
ledere woensdag van 19.30 - 20.00 uur
(www.stadskloosterzutphen.nl)

In de Stille Week: maandag, dinsdag en woensdag 25, 26 en
27 maart 19.30u: gezamenlijke vesperviering in de
Wijngaard. De Elisabethkapel is dan gesloten.

Pelgrimswandeling ‘Op pad met Lebuinus’
Zaterdag 20 april

(en niet zoals eerder vermeld 13 april)

Deze voorjaarswandeling organiseren we in
samenwerking met het Stadsklooster Zutphen. Het thema
van de wandeling is ‘Op pad met Lebuinus.

We vertrekken vanuit de Dorpskerk in Wilp, waar we om
9.00 uur eerst het morgengebed vieren.

Daarna gaan we op pad, deels in stilte, door ‘De Wilpsche
Klei’ De wandeling zal ongeveer 8 km zijn. Rond 12 uur
willen we weer terug zijn bij de kerk in Wilp.

We verzamelen om 8.30 uur bij De Wijngaard, vanwaar we
met auto’s naar Wilp willen rijden. Uiteraard kun je ook op
eigen gelegenheid naar Wilp gaan.

De bijdrage voor de wandeling is € 5,-- per persoon en die
overhandigen we aan de gastkerk.

Een ieder is van harte welkom mee te wandelen!

Opgave graag voor 13 april per mail:
cobylangeveld@xs4all.nl.

Graag bij opgave vermelden of je met de auto naar De
Wijngaard komt en andere pelgrims mee kunt nemen. We
kunnen afspraken maken om de kosten te delen.

Nadere info volgt per mail en in de volgende Kerkzin en
kerkbrieven.

We zien je graag op 20 april!

Hartelijke groet,
Adriaan Roskam en Coby Langeveld

Vrijdag 22 maart:
Spellenavond Martinuskerk
aanvang 19.30 uur.

Gezelligheid kent geen tijd. Dat
geldt ook voor het samen doen
van een bord- of kaartspel. Op
een ongedwongen manier
kunnen mensen van
verschillende generaties elkaar
eens anders ontmoeten.
Daarom organiseren we weer een
spellenavond op 22 maart!
Doe je mee? Opgave is niet
verplicht maar wel fijn. Dat kan
bij dominee Reng,

tel. 06 58 94 82 09,
rsilvis@pknwarnsveld.nl.

Tot 22 maart!
Ruben, Ineke, René




In en om de Eekschuur

VEERTIGDAGENTLID

De komende zondagen staan er verschillende
verhalen centraal rondom het thema

"Wat goed dat jij er bent"|

In de verschillende verhalen, die we horen in
de kerk en kindernevendienst, heeft Jezus
allerlei bijzondere ontmoetingen. In de
kindernevendienst gaan we ook op zoek naar
mooie ontmoetingen, met jongeren van de
KIC, mensen uit de kerk en uit de buurt. In de
wekelijkse mail houden we je op de hoogte.

PALMPASEN

Op zondag 24 maart vieren we Palmpasen, de
dag dat Jezus op een ezeltje Jeruzalem
binnen reed. De mensen stonden langs de
kant van de weg te zwaaien met palmtakken.
Wij vieren dat feest met een Palmpasen-stok.
Wisten jullie dat, de voorwerpen waarmee we
de stok versieren, horen bij het paasverhaal?
Samen met jullie gaan we de Palmpasenstok
versieren en jullie horen er alles over.

Leg de jassen op de grond,
zing om lieve vrede,

want de Heer, de koning, komt,
rijdend op een ezel

PASEN

Op 31 maart vieren we Pasen. Op Paasmorgen
houden we samen weer een Paasontbijt, ook
de jongeren van de KIC sluiten bij ons aan.
Daarna sluiten we aan bij de rest van de
gemeente. Fijn om dit samen te vieren! Wat
goed dat jij er (bij) bent!

In de stralen van de zon

zal de Heer je groeten.

Hoop voor wie niet hopen kon:
Jij zult Hem ontmoeten.

Wil je mee doen met Palmpasenstok versieren
en/of mee doen met het Paasontbijt, laat het
dan even weten via onze
Kindernevendienstmail, in verband met de

boodschappen
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl

Namens de leiding van de kindernevendienst
Karen Stronks



Jeugdwerk Zutphen

Kliederkerk

Wat hebben we veel mooie instrumenten
gehoord de afgelopen editie van de
Kliederkerk! De opkomst was iets lager dan we
gewend waren, maar er klonk veel muziek. Zo
ontdekten we het orgel van buiten en van
binnen, bespeelden Rik, Dewi, Eva en hun
ouders verschillende instrumenten voor ons,
spraken we over onze favoriete muziek en
leerden we ook nog onder leiding van Lotte en
Silje een dansje.

De volgende keer Kliederkerk is op 26 mei.
Schrijf het in je agenda! Het is zoals altijd in

De Wijngaard, en we beginnen rond 14:00 uur.

Een Stap Verder

ledere twee weken komen ze samen: de
jongeren van Een Stap Verder. De ene keer zit
HIER helemaal vol, de andere keer zijn er wat
minder jongeren, maar altijd zijn ze
enthousiast.

Soms gaan ze even 'buurten’ met KIC, hun
Warnsveldse 'collega's' die zichzelf Kids In
Church noemen. Een van die keren is op
zondagmiddag 24 maart. Dan gaan ze samen
een leuke activiteit doen. Om elkaar te leren
kennen, of om juist even banden aan te halen,
want eigenlijk kennen sommigen elkaar al over
en weer van school.

Catechese 12+

In de laatste weken van 2023 en de eerste
weken van 2024 waren we met ongeveer 6
jongeren uit Zutphen en Warnsveld bij elkaar
om het te hebben over heiligen en helden. Wat
maakt iemand een held? Moet je dan stoer zijn?
Of kan je al held zijn als je iets kleins doet? Kan
je van je voetstuk vallen of juist er weer op
komen? Wat doen heiligen precies? We hebben
veel gepraat, veel geluisterd en veel bedacht
over deze onderwerpen. En gelukkig zijn we
door verschillende gemeenteleden goed
verzorgd. Dank daarvoor!

Kerk op Schoot

Het duurt nog even, maar op zondag 30 juni is
er weer Kerk op Schoot. Een mooie manier om
samen met je (klein) kinderen te vieren, te
ontmoeten en te beleven. Dominee Beer heeft
er al zin in! Jullie ook? De viering begint rond
11:45 uur in de Walburgiskerk.

Kindernevendienst

De Veertigdagentijd is weer begonnen. Zowel in
de kerk als in de ruimte van de
Kindernevendienst is dat te zien aan de
woestijn die langzaam maar zeker in een
bloeiende tuin verandert. Zeker ook met dank
aan de groep Liturgische Schikking die er ook al
een tijd druk mee was! In de woestijn zijn ook
verschillende attributen te vinden die met de
verhalen te maken hebben, maar ook nu nog
heel actueel zijn.

Geboren

Op woensdag 17 januari was ze er dan eindelijk:
Mathilde Elizabeth Plooij, dochter van Corné en
Lilian Plooij. Welkom in ons midden, Mathilde!

Doopdienst

Op zondag 10 maart zal Mats Albert Ooms
gedoopt worden in de Wijngaard. We hopen op
een feestelijke dienst!
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COLLECTES WARNSVELD-LEESTEN

10 maart 2024
Omzien naar gevangenen

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen
gedetineerd en zitten een korte of
langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt
ons niet te oordelen, maar barmhartig
naar hen om te zien. Daarom reiken we
(ex-)gevangenen, TBS-patiénten en hun
familie een helpende hand om te werken
aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse
initiatieven in Nederland die omzien naar
gevangenen en hun partners en kinderen
een nieuwe kans bieden in de maatschappij.
Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van
Kerk in Actie, die speciale herfstkampen
organiseert, waar kinderen kostbare tijd met
hun gedetineerde ouder kunnen
doorbrengen en samen weer even iets van
het echte gezinsleven kunnen ervaren.
Steun via het programma Diaconaat van
Kerk in Actie het werk voor gevangenen en
geef in de collecte.

De kaarten voor de paasgroeten actie zijn
ondertussen naar de gedetineerden
verzonden.

17 maart
Leerzame stripverhalen voor
kinderen in Rwanda

In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie
Rwandese predikanten maken leerzame
stripverhalen voor kinderen, die ze via
scholen en kerken verspreiden. De
stripverhalen gaan over bijbelverhalen,
maar ook over allerlei thema's zoals
gezondheid, voeding, christelijke normen
en waarden. Steeds geschreven vanuit het
oogpunt van kinderen. Kinderen gaan beter
lezen, maar leren ook goed en kwaad, recht
en onrecht onderscheiden.

Belangrijk in een land waar men nooit meer
een genocide wil meemaken. leder jaar wil
men 3000 nieuwe boeken verspreiden,
waaronder steeds twee boeken over nieuwe
onderwerpen. Via het programma Zending
van Kerk in Actie steun je de verspreiding
van leerzame stripboeken onder Rwandese
kinderen. Helpt u mee?

U kunt meer lezen op
kerkinactie.nl/stripboekrwanda

24 maart
Het paasverhaal voor heel Nederland

De Protestantse Kerk werkt samen met The
Passion om het paasverhaal aan miljoenen
Nederlanders te vertellen. Een missionaire
kans! Rond deze jaarlijkse uitzending
ontwikkelt de Protestantse Kerk extra
initiatieven om naar buiten gericht kerk te
zijn.

Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket,
in samenwerking met Alpha Nederland,
waarmee kerken met buurtbewoners een
avond kunnen organiseren en over de
betekenis van Pasen door

kunnen praten.

Ook breder wordt er
extra verdieping
aangeboden met een
magazine en online.
Via het programma
Missionair Werk
ondersteunt de
Protestantse Kerk
missionaire
activiteiten in het hele land.

Helpt u mee om deze collectes tot een
succes te maken?

Uw diakenen



40-dagen tijd:
Ga mee! Ga mee!

Ga mee in de bonte stoet van Jezus’
volgelingen.

Door Hem te volgen, ontmoeten we mensen uit de
wereldkerk, van alle talen, culturen en
achtergronden. Een kleurrijk gezelschap van
gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien
en hun geloof in God delen.
kerk

: . i W inacti
Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en e

gemeenschappen in Colombia, Rwanda, « « Veertigdagentijd 2024
Indonesié, Oeganda, Libanon en Nederland, door ‘-" S
voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de

wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

i .;.‘.

Via de veertigdagentijd kalender kun je met je
gemeente meedoen met de vastenactie van Kerk
in Actie. Door iets te laten of juist te doen voor
een ander spaar je mee voor het veertigdagentijd
van Kerk in Actie in Columbia

In het noorden van Colombia komen steeds meer
toeristen naar de Caraibische kust. Kansarme
jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in
hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke
en gezonde maaltijden kunnen koken, onder
andere in een rijdende kookschool.

Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid
worden voor werk in hotels, restaurants of
foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als
receptionist, ober of achter de bar. En wie een
eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de
horecasector.




Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken

op protestantse gemeente Zutphen

Zondag 3 maart
10.00 u. Martinuskerk: ds. . Pijpers

10.00 u. De Wijngaard: ds. S. van der Woude

10.15 u. Lutherse kerk: ds. P. Akerboom

Zondag 10 maart

10.00 u. Martinuskerk: ds.S.van der
Woude: S&T

10.00 u. De Wijngaard: ds. |. Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: dr. D. Akerboom

Zondag 17 maart

10.00 u. Martinuskerk: ds. P. Wolthaus
10.00 u. De Wijngaard: ds. W. Tinga
10.15 u. Lutherse kerk: ds. D. van Loo

Zondag 24 maart; Palmpasen

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: dhr. JW. Hengeveld

10.15 u. Lutherse kerk: ds. C. Huisman

16.00 u. De Wijngaard: Zangvoorstelling
PASSIE

Avondgebeden Martinuskerk 19.30 uur:

6,13, 20 en 27 maart

De volgende KerkZIN verschijnt 19 maart;

hierin komen de Vieringen van de
diensten voor de Stille week en Pasen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia Libanon

De Wijngaard:  Algemeen

Lutherse kerk:  Kia voorjaarszending

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia Zending Indonesié

De Wijngaard: Algemeen
Lutherse kerk: ~ Paasgroeten actie Z/W

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia Rwanda

De Wijngaard:  Kia Oeganda
Lutherse kerk:  Kia missionair werk

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia missionairwerk Ned.
De Wijngaard:  Algemeen

Lutherse kerk: ~ Gevangeniswezen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Geen



Kinderoppas (0 tot 4 jaar) en
kindernevendiensten (4 tot 12 jaar)

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk
en De Wijngaard

KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk

Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten 17 maart, 24 maart samen met
ESV en 29 maart Paaschallenge

Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard
Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomsten op: 10 maart en 24 maart
samen met KIC

Diensten GGNet
Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

Diensten Den Bouw 16.00 uur
8 mrt. ds. S. van der Woude
29mrt.  Goede Vrijdag; ds. D. van Alphen

Diensten De Lunette om 15.30 uur

1 mrt. pastor R. Rijk
15 mrt. pastor R. van Veen
29 mrt Goede Vrijdag;
pastor R. Rijk en R. van Veen
30 maart Paasviering;

pastor R. Rijk en R. van Veen

Middagpauzediensten
ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de
Lutherse kerk, Beukerstraat 10

7 mrt. ds. J. van Houwelingen

14 mrt. ds. H. van de Kamp

21 mrt.  dhr. A. Verburg

28 mrt.  ds. S. Meijer (Witte Donderdag)

Avondgebeden Stadsklooster
Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de
Elisabethkapel Tengnagelshoek

Protestantse gemeente

Warnsveld / Leesten:
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen” en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart
Geel (€2,00) kost € 40 per kaart
Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Vervoer kerkdiensten:
Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

Protestantse gemeente Zutphen
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en €40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Codordinatie Bloemengroet:

Sectie Noord: mw. G. Bosman, tel. 51 58 17
Sectie Zuid: mw. G. Buitenhuis, tel. 51 37 73
Coordinator: mw. T. Wijers, tel. 57 21 80

Vervoer kerkdiensten:
Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82

Redactie kerkbrief:
Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39
Email: kerkbrief@pknzutphen.nl




Adriana ‘Adri’ van Overhagen-Hoogewoning

Haar wieg stond in Utrecht en haar bruidsjapon
droeg ze daar ook; Utrecht was haar stadsie. Pas op
latere leeftijd verhuisde ze naar Zutphen omdat
haar zoon, die haar jarenlang liefdevol heeft
verzorgd, daar een paar jaar eerder heen was
verhuisd. Maar waar ze ook verbleef in haar leven,
de Heer was haar herder. Hij was haar stok en staf in
het leven waarin het verlies van 1 van haar dochters
een diep spoor trok. Die Herder had ze leren
kennenin haar jeugd, in de

Annie Elizabeth van Leersum-Hoogendoorn

Op 18 januari 2024 overleed Annie van Leersum op
de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde eerst in Tonden
en verhuisde met haar man Albert die ook scriba in
onze gemeente was, in 1986 naar Warnsveld. Ze
had een bewogen leven.

Haar man en zij kregen negen kinderen van wie er
vier op volwassen leeftijd overleden. Een groot
verdriet voor hen. Annie was een vrouw met een
zeer brede interesse die veel las, heel graag in haar
tuin te vinden was en breide en weefde. Zij had tot
enkele jaren geleden een weefgetouw in haar
kamer.

Elke zondag luisterde ze - al breiend- via de
kerkradio naar onze diensten en ze leefde volop

Bertha Gotink — Woestenenk

Op 20 januari overleed Bertha Gotink op de leeftijd
van 94 jaar.

Sinds afgelopen november woonden zij en haar
man in de Hackforterhof te Vorden.

Opgegroeid op een boerderij bij Hackfort, leerde ze
als jong meisje op het ijs Gert Gotink kennen en in
1952 traden ze in het huwelijk.

Ze woonden en werkten op de boerderij aan de
Rouwbroekweg en waren een hardwerkend en
gelukkig span.

Ze kregen vier kinderen, en genoten van de komst
van klein- en achterkleinkinderen, het was en is een
hecht gezin.

25 januari 1931 - 12 oktober 2023

geloofsgemeenschappen waarin ze vertoefde en
waarin ze allerlei taken verrichtte. Dat ze op hoge
leeftijd de kerkdiensten niet meer kon bezoeken en
daardoor goeddeels buiten de gemeenschap viel,
vond ze lastig te verteren.
Na een lang leven is ze uiteindelijk binnen een week
overleden. Bij de uitvaart klonken de woorden van
psalm 23 menigeen als muziek in de oren; alsof de
herder uit deze psalm haar begeleidde naar haar
nieuwe werkelijkheid.

Martin Rus

3 juli 1926 -18 januari 2024

mee. Dat uitte zich in bezoekjes aan en telefoontjes
naar anderen om te vragen hoe het met hen ging.
In haar leven speelde psalm 8 een grote rol. De
blijdschap en verwondering voor Gods schepping
en Zijn macht. We stonden stil bij haar leven en
haar vaste vertrouwen in haar Schepper. Boven de
kaart stond:

Als ik de maan en sterren zie daarboven,

Kan ik het wonder bijna niet geloven

dat U, o Heer, aan kleine mensen denkt.

Hoe kan het dan dat U ons Uw liefde schenkt.

Met die blijdschap hebben we afscheid genomen
van deze bijzondere vrouw.
Alice Hilbers

3 juli 1929 - 20 januari 2024

In 2013 overleed hun dochter Anja, een groot
verdriet dat haar stiller maakte.
Ook haar helderheid van geest verdween meer en
meer, maar tot het einde toe waren ze samen.
Tijdens de afscheidsdienst in de Martinuskerk, waar
ze ruim 71 jaar geleden trouwden, klonken
dezelfde woorden als toen: Wentel uw weg op de
Heer en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken
(Psalm 37:5). In dat vertrouwen hebben we haar uit
handen gegeven.
Dat haar gedachtenis tot zegen en de vele mooie
herinneringen tot troost zullen zijn, voor allen die
haar lief waren.

Ds. Els Diepeveen



Jan Besaris

Op 16 januari 2024 overleed Eibert Jan Besaris. Hij
woonde de laatste jaren aan de Coehoornsingel nr.
15. Jan werd geboren in Eefde waar hij, al jong, zijn
latere vrouw Willy leerde kennen. Ze trouwen in
1956 en krijgen twee zonen: Harm en Erik.

Jan gaat aan de slag op de debiteuren-
administratie van bedrijven in Zutphen en Brummen
en is daarnaast betrokken bij veel vrijwilligerswerk:
niet alleen uitvoerend maar ook op bestuurlijk
niveau. Hij is actief bij het CNV, bij de
wandelvereniging en de speeltuinvereniging. Al met
al een zeer actief leven waar in de latere jaren nog
veel werkzaamheden bij komen als hij en zijn vrouw

Maria Cornelia ‘Marry’ Rispens - Monteban

'Hoe de storm ook moge woeden,
op de reis naar d’ eeuwigheid,
Jezus is de trouwe Bootsman,

die ons altijd veilig leidt’

Gedurende de laatste weken droeg dit refrein haar door
het leven heen. Haar levensreis was begonnen in
Hardinxveld-Giessendam en nam na een groepsreis
naar Indonesié een afslag die haar in het dorpje Ee bij
Dokkum bracht; het eerste contact met haar man
Markus was namelijk op die reis. Anderhalf jaar later
waren ze getrouwd en werd het geliefde leven, na Ee,
voortgezet in Dokkum en daarna Zutphen. Dat waren
de achtereenvolgende thuishavens in hun leven van
waaruit ze op latere leeftijd veel hoeken van de

Egbert Huttinga

De eeuw van Egbert Huttinga kent een scharnierpunt:
de oorlog. Op 18-jarige leeftijd rolt hij via de
onderduik het verzet in en daar doet hij ervaringen op
die hem nooit meer met rust laten. Na de oorlog
ontmoet hij pas op latere leeftijd zijn grote liefde
Willy. leder stapt met 2 kinderen in deze liefdesrelatie;

1 juni 1929 - 16 januari 2024

met hun stacaravan in Vorden staan. Jan werkt op
allerlei manieren op die camping mee.
Daarnaast geniet hij van wandelen en zit hij graag op
de racefiets. Binnen het appartementen- gebouw
waar hij woont, draait hij eveneens met
verschillende activiteiten mee.
In 2014 overlijdt zijn vrouw en hij redt zich
aanvankelijk goed. Zomer 2023 verhuist hij naar de
Lunette voor meer zorg. We hebben bij zijn uitvaart
in Gorssel stil gestaan bij wat Jan zelf heeft gezegd:
Als ik dood ga, ga ik naar het LICHT. Zijn uitvaart
stond in het teken van dat licht.

Alice Hilbers

23 mei 1935 - 5 januari 2024

schepping hebben bezocht en bewonderd, van
Ethiopié tot Zuid-Amerika. Hun zoon Theo verrijkte al
snel hun hele verdere leven waarin ook veel ruimte was
voor haar creativiteit. Ze maakte poppen en later
maakte ze kaarten die in werden gezet om de
medemens meer levensadem te geven. Want met haar
sociale levensinstelling had ze oog voor de
ander-die-geen-helper-heeft, of die zich nu met een
straatkrant voor de supermarkt bevond of in een klein
en in armoede gedompeld plaatsje in Roemenié. En in
en voor alles was ze dankbaar. Die dankbaarheid was
een stok- & stafbegrip dat ze haar hele leven heeft
meegenomen, ook toen ze, gezegend en wel, door de
Bootsman veilig naar haar uiteindelijke thuishaven
werd geloodst.

Martin Rus

6 mei 1922 - 5 januari 2024

Hun zoon Egbert, al jarenlang een onvermoeibare en
liefdevolle mantelzorger, is hem gelukkig ook in zijn
laatste levensjaar zeer nabij.

De kinderen gaven aan dat hun vader een zaaier was
die niet altijd oog heeft gehad voor de oogst. Toch

was hij, zo benadrukten we in zijn dankdienst voor het
leven, in het spoor van Jezus een zaaier van liefde.
Jezus was ook zijn vaste burcht, die hem heeft
gespaard in tijden van nood. En uiteindelijk is Hij ook
de Grote Zaaier die hem, Egbert Huttinga, als oogst
heeft thuisgehaald.

Dat dit een ieder mag troosten die in rouw is om zijn
heengaan.

samen krijgen ze nog 3 kinderen, allen zonen.
Hij runt een eigen administratiekantoor, zij draagt het
huishouden met warmte en aandacht.

De (klein)kinderen vertellen hoeveel liefde en
genegenheid zij van hen samen hebben ontvangen.
In 2023 overlijdt Willy, een groot gemis.

Martin Rus
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Uit de kerkenraad Warnsveld / Leesten

Join the team

In een feestelijke dienst op 4 februari werden
Roos Weetink en Jan-Joop Harkema bevestigd
als diaken en als ouderling-kerkrentmeester en
werd Sander de Boer verbonden als
taakdrager-kerkrentmeester. Het is heel fijn als
mensen naar voren stappen en een taak op zich
willen nemen. Want er is veel te doen in de
kerkelijke gemeente. De aandacht voor elkaar
met het pastoraat als de basis. Het omzien naar
noden om ons heen in het diaconaat. De zorg
voor de penningen, gebouwen en de
medewerkers door de kerkrentmeesters. En dan
is er nog van alles daarnaast.

Niet in hoogheid gezeten...

Daarom is het zeer verheugend dat we op 24
maart opnieuw twee mensen uit ons midden
mogen bevestigen: Corien Ruijsink als diaken
en Marjolein Wiegman-van Olst als ouderling,
met als bijzonder aandachtsgebied de jeugd. Zij
treden toe tot het team van de kerkenraad.
Want zo kijken we naar de kerkenraad: dat is
niet een orgaan in hoogheid gezeten. Dat is een
team, een groep gemeenteleden die met elkaar
zorgdragen voor een goede organisatie, samen
met de beide predikanten. Welkom bij dit team.
Heb je belangstelling, heb je er wel eens over
gedacht maar tot nu toe geaarzeld, heb je
vragen: neem gerust contact op met Marianne
Mak (scriba, 0575 848590) of met mij (Sam
Terpstra, 0646270533). Het is de moeite waard
om het te overwegen.

Een gastvrije gemeente?

De Martinus-gemeente wil een gastvrije
gemeente zijn. Het is één van de pijlers van het
beleidsplan. We bespraken het thema in de
vergadering van de kerkenraad op 24 januari.
Met als gasten de commissie Open
Kerk/stiltecentrum en het bestuur van St.
Vrienden van de Martinus. Hieronder een paar
gedachten en overwegingen die aan de orde
kwamen. Om de gedachten te prikkelen.

Gastvrijheid is iets van de hele gemeente

In de Bijbel zijn veel teksten over gastvrijheid en
de zorg voor wie vreemdeling is. Het gaat om
open staan voor gasten, nieuwkomers en
voorbijgangers. De gemeente heeft een heel
palet aan gewoontes die voor nieuwkomers
niet zomaar vertrouwd zijn. Als je er als
kerkgemeenschap wilt zijn voor anderen, moet
je oog hebben voor gastvrijheid, als hele
gemeente.

Dat betekent: gastvrijheid op zondag. Oog
hebben voor mensen die nieuw binnenkomen.
Mensen zich welkom laten voelen. Vergelijk het
met hoe je mensen bij je thuis verwelkomt. Zie
de kerk als ons huis. Zijn we voldoende gastvrij
in onze zondagse vieringen? Als kerk willen we
er voor iedereen zijn. Is dat zo? Lukt het ons
recht te doen aan de variéteit in ons midden?
De verschillen in beleving, opvattingen,
achtergronden?

Als kerk willen we deel uitmaken van de
samenleving, kerk zijn in dorp en wijk. Bijdragen
aan sociale cohesie. We hebben iets te delen en
kunnen het gezicht van Christus laten zien. Is
gastvrij-zijn als kerk anders dan gastvrij-zijn als
buurthuis? Wat is dan het karakteristieke van
kerk? Gastvrijheid als gemeenschap, los van het
gebouw. De stichting Vrienden van
Martinuskerk wil het kerkgebouw meer
beschikbaar maken voor dorp/wijk. Bv.
poézieavond, boekpresentatie, concerten. De
kerk kan zo kenbaar worden als gebouw, een
gebouw voor alle mensen uit Warnsveld en
Leesten.

Wil je meedenken over dit boeiende thema?
Laat het weten, weer aan de scriba,
secretariaat@pknwarnsveld.nl of aan mij,
tel. 06 46 27 05 33.

Hartelijke groet,
Sam Terpstra,
voorzitter kerkenraad



Bij de Kerkdiensten

Avondgebeden op woensdag in de 40-dagentijd

Op de woensdagavonden in de 40-dagentijd zijn er in de Martinuskerk avondgebeden. De data van
de avondgebeden zijn 28 februari, 6, 13, 20 en 27 maart. Vanaf 19:00 uur koffie en thee in de kerk.
Het avondgebed start om 19:30 en duurt 20 minuten. We volgen de verstillende liturgie van de
getijdengebeden.

Zondag 3 maart - Oculi: kanselruil met Zutphen

Deze zondag is er een kanselruil. Ds. Stijn van der Woude zal de dienst leiden in Zutphen en
ds. Irma Pijpers de dienst bij ons in de Martinuskerk. We lezen over Jezus die de mensen
waarschuwt over de tempel van zijn lichaam.

Zondag 10 maart - Laetare:

Schrift en Tafel en afscheid organist
Deze 'roze' zondag in de paarse
vastentijd - laetare betekent 'wees blij' -
is een feestelijke dienst met Schriften
Tafel, waarin we helaas ook afscheid
nemen van onze geliefde organist
Jeroen Pijpers. We lezen - hoe
toepasselijk - over de wonderbaarlijke
vermenigvuldiging van de broden en
vissen. Een maaltijd toen ingesteld, die
nog steeds doorgaat.

Zondag 17 maart - Judica: Jezus spreekt over zijn dood

Jezus spreekt vaak in symbolische taal over wat er zal gebeuren. Deze zondag spreekt Hij over Zijn
naderende dood. "Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. Ga uw weg zolang het licht is
en laat de duisternis u niet overvallen". Gastvoorganger is ds. Pieter Dirk Wolthaus.

Zondag 24 maart - Palm- en passiezondag: bevestiging nieuwe ambtsdragers

Het begin van de viering wordt gekenmerkt door het Evangelie van Jezus' intocht in Jeruzalem;
liturgisch materiaal genoeg voor een vrolijk en feestelijk begin van de Goede Week. Hierop laten
we de bevestiging van enkele ambtsdragers aansluiten — in de lijn van de leerlingen die Jezus
begeleiden bij zijn binnenkomst in de stad, zeggen zij ‘ja’ tegen hun taak in de kerk van onze Heer.
Aan het slot van de viering maken we de opmaat naar het passieverhaal en mogen we de spanning
voelen van ‘heden hosanna, morgen kruisig Hem

Voorganger is ds René Silvis.

Paastriduiim: van Witte Donderdag, door Goede Vrijdag naar de Paaswake

Ook dit jaar beleven wij als gemeente het Paasmysterie door het vieren van het Paastridutim,

één lange dienst vanaf het laatste Avondmaal op Witte Donderdag (28 maart), via de kruisiging op
Goede Vrijdag (29 maart) naar de opstanding van onze Heer tijdens de Paaswake (30 maart),
waarin de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen, we het licht delen en onze doop herinneren.
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Van de kerkenraad

Er ontstaat binnenkort een aantal vacatures.
Naar wie zoeken we?

PASTORAAT

Vanuit het RANK proces wordt de komende tijd
het Pastoraat opnieuw doordacht en ingevuld.
Denkt u graag mee over toekomstige inhoud
en vorm? We zoeken twee wijkouderlingen
voor het stimuleren van onderlinge contacten
en het persoonlijk bezoeken van mensen. Ook
wordt een voorzitter voor de Pastorale raad
gezocht. Een mooie taak: voorbereiding van
overleggen, doortastend leiding geven,
zorgen voor uitvoering van besluiten, enz.
Voor toelichting of informatie:

Maarten Bronder (06 83 71 77 56) of

Bram van de Scheur (06 34 84 73 50).

DIACONAAT

Het takenpakket van de diaconie is breed:
Omzien naar elkaar. Noodzakelijke hulp
bieden, ver weg of dichtbij. Taken vervullen in
de eredienst. Zorgen voor goed beheer van de
aarde en alles wat leeft en groeit. Contacten
onderhouden met maatschappelijke
organisaties. Er valt wat te kiezen en er zijn
minstens 2 diakenen nodig. Coby Pennings (06
53 97 90 86) geeft graag meer informatie.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voor financiéle zaken, gebruik / beheer /
onderhoud van gebouwen, personeels-
zaken, veiligheid en privacy, e.d. zijn de
kerkrentmeesters (mannen en vrouwen!)

verantwoordelijk. Zij
kunnen ouderling zijn,
maar dat hoeft niet. Dit
college zoekt al langer
naar versterking en
uitbreiding, want er is veel te doen. Elco de
Rooij

(06 20 43 03 26) of Eveline van Hilten
(kerkrentmeesters@pknzutphen.nl) vertellen
graag meer.

VORMING EN TOERUSTING

Wie vindt het leuk om met onze ouderling
Vorming en Toerusting, Dingena Bremmer (06
21 16 80 20) creatieve, spirituele en
intellectuele activiteiten te bedenken en te
organiseren voor Zutphenaren (en
Warnsvelders!). Zij licht de taak graag toe!

Mededelingen uit de kerkenraad:

Sinds kort werkt een betaalde kracht voor de
financiéle administratie voor 4 uur per week
en er is een vrijwilliger voor de
ledenadministratie e.d. begonnen. Goede
ondersteuning op het Kerkelijk Bureau.

Op 2 juni is er een gezamenlijke buitendienst
met Warnsveld.

De Werkgroep Vieren heeft een morgengebed
voorbereid dat gebruikt kan worden door de
dienstdoende ouderling als bijv. een
voorganger op het laatste moment niet
beschikbaar is.

Met Warnsveld samen wordt gekeken naar
invulling van pr- en communicatievormen en
-middelen. Website, Kerkblad, Kerkbrief,
gemeenteapp? Is er een deskundig
gemeentelid die daarbij kan
adviseren/ondersteunen?

Nel van Houwelingen, scriba.
kerkenraad@pknzutphen.nl
064236 12 60.



“Ik was een vreemdeling en u hebt
mij in uw huis uitgenodigd”

Wilt u onderdak aanbieden aan
pelgrims?

Wandelaars van ‘De Pelgrim’ uit
Zoetermeer lopen of fietsen van 9 tot en
met 12 mei van Doetinchem naar Zwolle.
Onderweg doen ze pelgrimsplaatsen
aan; gastvrije plekken om de maaltijd te
delen en te overnachten.

Op donderdag 9 mei rond 17:00 arriveren
ze bij De Wijngaard in Zutphen. De
volgende ochtend vertrekken ze weer
om 9:00 voor de tweede etappe naar
Deventer.

Wilt u één of meerdere pelgrims een
maaltijd, bed en ontbijt aanbieden? Mail
dan naar Nel van Houwelingen
(kerkenraad@pknzutphen.nl) of
Dingena Bremmer
(dingena_bremmer@hotmail.com).

De groep nodigt ons ook uit om op
vrijdagochtend vanuit Zutphen een
gedeelte van de pelgrimstocht mee te
wandelen of te fietsen. Voelt u zich vrij
om mee te pelgrimeren, ook als u geen
onderdak aanbiedt!

In een eerdere KerkZIN is deze oproep al
eens gedaan en gelukkig hebben al
enkele gastvrijen zich gemeld.

Namens de pelgrims uit Zoetermeer,
alvast veel dank!

Wanneer is een leven voltooid?

De afgelopen maanden is de gesprekskring
rondom “Voltooid leven’ vier keer bij elkaar
geweest. Dat waren boeiende
bijeenkomsten.

Deze ontmoetingen monden uit, zoals
gepland, in een themabijeenkomst op
donderdag 14 maart waar prof. Theo Boer,
ethicus van de Protestantse Theologische
Universiteit, een inleiding zal houden over
dit onderwerp.

Daarna zullen we met elkaar over dit thema
in gesprek gaan, met zijn inleiding als
aanvliegroute.

U allen bent van harte uitgenodigd om
deze waardevolle themabijeenkomst in De
Wijngaard, Wilheminalaan 3, mee te
maken!

Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.10 uur.
Vragen en/of info: Martin Rus;
rus@pknzutphen.nl,

tel. 06 12 0249 18.

Het Bornhof

Op zaterdag 23 maart is onze
volgende ontmoetingsmorgen in
Het Bornhof.

We vieren dan het Heilig
Avondmaal en Ds. Irma Pijpers is
onze gast.

We beginnen om 10.30 uurenu
bent van harte welkom, ook als u
niet in Het

Bornhof woont!

Met een hartelijke groet,
Joke Haasdijk, tel. 57 12 82
Tineke van Vliet, tel. 52 14 66
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De andere kant van de muur

We verblijven midden in de
Veertigdagentijd en zo dadelijk in de Stille
Week concentreren we ons op het lijden
van Christus. Op 7 oktober 2023 werden
door de afschuwelijke aanslag van Hamas
de wonden van de Holocaust in alle pijn
opengescheurd van de joodse bevolking
in Israél.

Sinds die aanslag weten we van het
immense lijden van de Gazanen. En ook de
Palestijnse bevolking op de bezette
Westelijke Jordaanoever heeft met
toenemend geweld te kampen van de
zijde van de kolonisten en het Israélische
leger.

Twee jaar geleden schreef mijn lutherse
collega in Bethlehem, Munter Isaac, in een
boek met de titel De andere kant van de
muur naar aanleiding van het
lijdensverhaal van Jezus de volgende
passage:

"Wij leven in een tijd van religieus
extremisme, waarin velen lijden onder
religie en macht, of aan een huwelijk
tussen deze twee. In de Paastijd herinner
ik mijn gemeenteleden er altijd aan dat
Jezus zelf stierf als slachtoffer van religieus
geweld en intolerantie. Wij vergeten
dikwijls dat de misdaad waar Jezus van
werd beschuldigd godslastering was. Ik
herinner mijn gemeenteleden er ook aan
dat de religieuze instituten de politieke
instituten - de Herodessen van onze
huidige wereld - nodig hadden om hun
doel te bereiken. Het onzalige huwelijk
tussen religie en politiek doodde Jezus
uiteindelijk. Het kruis toont ons dat Jezus
met ons mee lijdt. Religieus extremisme,
noch politieke tirannen zijn hem vreemd.
Precies zoals Hij met de drie vrienden van

Evapgelisch Lutherse Gemeente
Zutphen

Daniél het vuur inliep, zo loopt Hij
vandaag met ons mee in onze
beproevingen. Toen Jezus aan het
kruis hing aanvaardde Hij zijn
dood, want Hij wist dat deze
dood ons leven zou brengen. Aan
het kruis onderging Jezus ook het
zwijgen van God. Hij riep uit: '"Mijn
God, mijn God, waarom hebt U
mij verlaten? 'Is dat niet dezelfde
kreet die het land Palestina door
de jaren heen heeft uitgeroepen:
"God, waar bent U?'

Het kruis herinnert ons eraan dat
God solidair is met de
onderdrukten, met de slachtoffers
van religieus geweld en
staatsgeweld. In Jezus liep God
solidair met ons mee en Hij leed
met hen die verworpen werden
en die geen gelijkwaardige plek
in het land werd gegund. In het
kruis weten we weer dat we niet
alleen zijn. God loopt met ons
mee door onze eigen 'vallei van
de schaduw van de dood'".

Uit Munter Isaac, De andere kant

van de muur; een palestijns
perspectief, Kampen 2023.

Wiert Sarolea



Kerkdiensten in de Lutherse Kerk

" De diensten beginnen steeds om 10.15, tenzij
anders aangegeven.

10 maart dr. D. Akerboom
17 maart mw. ds. D. van Loo
24 maart ds. C. Huisman

28 maart 19.30 ds. W. Sarolea, HA
29 maart 19.30 mw. ds. L. Vos
30 maart 20.00 ds. P.Crom

31 maart ds. W. Sarolea, HA
7 april dhr. A. Verburg
14 april ds. C. Huisman de Lutherroos

Naar Pasen toe

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het lijden en sterven van Christus. Een periode
van inkeer en verstilling voor veel mensen. Veel kunstenaars zijn door Christus' lijden
geinspireerd, wat heeft geleid tot het ontstaan van vaak ontroerende kunstwerken.
In de herfst van het vorige jaar bezochten mijn vrouw en ik Maastricht. Een van de
hoogtepunten van zo'n reisje is altijd een bezoek aan het Bonnefantenmuseum. Daar
is een afdeling met kerkelijke kunst, verzameld door de heer Neutelings (1916-1986).
Hij was directeur van een koekfabriek (oa Liga) in Roosendaal en liet zijn
kunstverzameling na aan het Bonnefantenmuseum, waar die nu bekend staat als
de collectie Neutelings. Die is opgesteld in een aparte ruimte en omvat

vooral middeleeuwse religieuze

voorwerpen als processiekruizen, uit ivoor
gesneden voorstellingen uit het leven van

Jezus en crucifixen. Eén daarvan dateert uit

de periode rond 1225, gemaakt in de

omgeving van Limoges. Koper met email.

Een ontroerend beeld.

Het maakte grote indruk op mij. Ik werd

erdoor geroerd dat een kunstenaar toen al

in staat was de gekruisigde Christus z6 uit te
beelden. Natuurlijk mogen we geroerd zijn,
geconfronteerd met zijn lijden en sterven,

maar we mogen weten dat Hij de dood

heeft overwonnen: het wordt écht Pasen!

Jan van Beijeren
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Colleges van Kerkrentmeesters Zutphen en Warnsveld/Leesten

Actie Kerkbalans 2023 - stand van zaken per 14 januari

Toegezeqd Prognose Ontvangen
Zutphen 2024 €219.200 € 227.000 € 36.000
Warnsveld/Leesten 2024 € 195.000 € 206.000 €

Zutphen

Actie kerkbalans 2024

In januari is de Actie Kerkbalans gehouden. De
toezeggingen voor dit jaar bedragen voor de
gemeente Zutphen in totaal ruim € 219.200. Dit
is het bedrag dat leden van de gemeente
hebben ingevuld op het formulier. In totaal is
inmiddels ruim 75% van de formulieren
teruggekomen. Door allerlei omstandigheden
(verhuizing, overlijden, nagekomen
toezeggingen) zal het totaalbedrag aan het
eind van het jaar afwijken. Desalniettemin is het
een geweldig bedrag waar we ook dit jaar weer
veel mooie dingen van kunnen doen en
organiseren. Heeft u het toezeggingsformulier
nog thuis liggen? Wilt u het dan opsturen naar
het kerkelijk bureau (Wilhelminalaan 3) of daar
in de bus doen?

Vacature voor koster

Door het vertrek van onze koster Carla van
Wouwe per 1 mei aanstaande ontstaat er een
vacature voor het kosterswerk. Bent of kent u
de nieuwe gastheer of gastvrouw van de
Wijngaard? Houdt u van het ontvangen van
kerkleden en huurders, kunt u goed zaken
regelen en bent u flexibel in uw tijden? De
vacaturetekst komt binnenkort online op
www.protestantswarnsveldzutphen.nl U kunt
zich voor meer informatie altijd wenden tot
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Afscheid Carla van Wouwe als koster
Binnenkort zullen we ook afscheid nemen van
Carla. Houd voor een update hiervan de
Kerkbrief in de gaten. Vanzelfsprekend willen
we haar namens ons allen bij het afscheid wel
iets meegeven. Financiéle bijdragen daarvoor
zijn welkom op het algemene rekeningnummer

van het College van Kerkrentmeesters NL 29
RABO 0373 7340 34 o.v.v. Afscheid Carla
Kerkrentmeesters Zutphen

Warnsveld/Leesten

Actie Kerkbalans 2024

Vorige week hebben we alle ontvangen
toezeggingen voor de Actie Kerkbalans geteld.
Van de circa 900 verstuurde brieven hebben we
tot nu toe 758 toezeggingen ontvangen voor
een totaalbedrag van circa € 195.000. Met de
125 nog te ontvangen toezeggingen
verwachten we dat de opbrengst voor de Actie
Kerkbalans dit jaar € 206.000 gaat bedragen!
Wat een geweldige opbrengst! € 206.000 is een
fantastisch mooi bedrag. In de begroting voor
dit jaar zijn we uitgegaan van een opbrengst
van € 199.500. We zijn dan ook erg blij en
dankbaar dat het er naar uitziet dat de
opbrengst boven de begroting ligt. Fijn dat we
het met elkaar mogelijk maken dat het werk in
onze gemeente ook dit jaar weer doorgang kan
vinden!

Graag willen wij iedereen die hieraan heeft
bijgedragen hartelijk bedanken. Alle gevers in
het bijzonder maar uiteraard ook alle
vrijwilligers die hebben meegewerkt in de
organisatie hiervan. Fijn dat u en jij, voor het
eerst of opnieuw, zo ruimhartig hebben willen
geven voor het werk in onze gemeente.

En mocht u uw toezeggingsformulier nog thuis
hebben liggen, gooi deze dan in de brievenbus
van de de kerk of stop het formulier op
zondagmorgen in de collectezak. En kunt u de
deur niet uit, dan mag u altijd even iemand van
de kerk bellen, dan zorgen we dat de envelop
bij u wordt opgehaald.

Hartelijk bedankt!

Het College van Kerkrentmeesters



Dinsdag 26 maart - Delen uit de Matteiis
Passie door Toonkunst in de Martinuskerk
Op dinsdag 26 maart van 13.30 tot 14.30 zal het
koor Toonkunst in de Martinuskerk
verschillende delen uit de Matteis Passie ten
gehore brengen. Het concert is gratis en
iedereen is van harte welkom. Bij de uitgang
wordt om een vrije bijdrage gevraagd voor de
instandhouding van de Martinuskerk.

Wandelaars (en begeleiders) gezocht voor
gezamenlijke Paaswake-wandeling

Dit jaar slaan Warnsveld, Zutphen, Eefde,
Gorssel en Epse de handen ineen en
organiseren een Paaswake-wandeling in de
nacht van 30 op 31 maart. We starten aan het
einde van de avond in Zutphen bij de Paaswake
en vertrekken zodra het licht is gedeeld.
Vervolgens wandelen we via Warnsveld naar
Eefde en Gorssel, waar we begin van de
ochtend samen ontbijten. Onderweg stoppen
we verschillende keren om uit te rusten of voor
een inspirerende activiteit. ledereen is van
harte welkom om mee te wandelen, jong én
ouder! We hebben geen hoog tempo, maar je
moet wel langere stukken kunnen wandelen.
Voor de organisatie zoeken we nog mensen die
de hele nacht willen meewandelen als
begeleiders.

Meer weten of jezelf opgeven (als begeleider)?
Meld je dan bij ds. Stijn van der Woude via
s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl of

telefoon 06 33 62 70 57.

Op zaterdagavond 13 april (i.v.m. de
retinie van het Baudartius College NIET op
6 april) zal onze quizmaster Sjaak Meijer
weer een quiz organiseren in de
Wijngaard. Hij heeft beloofd dat het dit
keer wat makkelijker wordt dan de vorige
keer. Scherp uw geheugen, blok de avond
in uw agenda en bel uw teamleden, want
na het succes van de eerste twee edities
wilt u deze editie toch ook niet missen?
Deelname kost € 7,50 p.p. en de maximale
teamgrootte is 4 personen. Opgave bij
Sjaak Meijer via sgmeijer@hotmail.com

PCOB Bijeenkomst

Op 28 maart willen wij onze Paasviering
houden, met aansluitend een
broodmaaltijd.

We beginnen om 3 uur in de Eekschuur.
We vragen hiervoor een eigen bijdrage
van

€7,50.

Opgave graag uiterlijk 20 maart, bij Nettie
Brouwer, tel. 52 65 18 of via de mail van
willy.ruegebrink@gmail.com.

Christelijke vrouwenvereniging Triangel Warnsveld
Donderdag 14 maart komt Dhr. Leyssen bij Christelijke
vrouwenvereniging Triangel. Hij verzorgt een lezing met als

onderwerp: "Van Griffel tot I-pad".

Hij gaat terug in ons verleden en neemt ons mee in het heden. Hij
laat ons het verschil zien hoe het vroeger ging en hoe het nu

gaat. En dat verschil is groot!

Wij hopen u te zien op 14 maart, in de Triangel.

Aanvang 19.45 uur.

Belangstellende leden zijn van harte welkom.
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God in de klimaatcrisis en eenvoud

Op 7 februari hadden we de workshop “God in de klimaatcrisis” in
de Eekschuur in Warnsveld. Er waren 28 mensen uit Zutphen,
Warnsveld, Vorden en Eefde. Een mooie mix van mensen van
binnen onze kerken en mensen van daar buiten. Alfred Slomp wist
ons op enthousiaste manier mee te nemen in de redenering dat
onze huidige manier van leven eigenlijk niet houdbaar is.

Hij liet ons nadenken over een andere manier van leven die
verrassend waardevol en inspirerend zou kunnen zijn. Natuurlijk
was een groot deel van de aanwezigen al wel bezig met
duurzaamheid. Een aantal mensen zei nooit meer te gaan vliegen.
lemand wees de aanwezigen op een verpakkingsvrije winkel in de
Lange Hofstraat in Zutphen. We hoorden over de kledingbibliotheek en de clothing loop
(een gratis abonnement op een tas kleding die je eens in de zoveel tijd thuis bezorgd krijgt
en waar je uit mag halen wat je leuk vindt en weer in mag doen waar je zelf op uitgekeken
bent en die je dan weer hij een volgend adres brengt).

Alfred liet ons ervaren dat je niets oneerlijks hoeft te doen om
een oneerlijke wereld te krijgen. Met een eenvoudig
dobbelspel merkten we: hoe meer dobbelstenen je hebt hoe
meer je er krijgt. Zo werkt het in de wereld.

Wat kun je doen om de wereld toch wat eerlijker te maken?

- Zorgen voor minder spullen
- Anders reizen
+ Anders eten
» Energiezuinig wonen en
- - Systeemverandering (hoe we onze maatschappij inrichten,
e T syt o %

‘i'}_o.' bij welke bank, politieke partij, protestbeweging en andere

. 1 organisaties je je aansluit).

Aan het einde van deze avond kreeg Alfred Slomp wat levensmiddelen van de No Waste
Army overhandigd door Mariko van Vemde van BG&O Zutphen-Warnsveld.

De No Waste Army verwerkt 0.a. groente en fruit wat niet de gewenste vorm of afmeting
heeft voor de supermarkten en wat dreigt weggegooid te worden. Zij maken hier dan sap,
jam, pastasaus e.d. van.

Ik wens u een goede 40-dagen-tijd met de nodige bezinning op genoemde onderwerpen.
Hartelijke groet van

Marjan Kruik,
taakdrager duurzaamheid PKN Warnsveld-Leesten




Eekschuurlunch - 29 maart

Op de laatste vrijdag van maart wordt in de
Eekschuur weer een lunch voorbereid voor
de vaste gasten en natuurlijk ook voor
nieuwkomers.

Elkaar ontmoeten en samen lunchen
verbindt!

Plaats : Eekschuur
Tijd : 11.30 uur tot uiterlijk 14.00 uur

Als u aan deze lunch wilt deelnemen, danis
het belangrijk dat u zich uiterlijk zondag
24 maart aangemeld heeft bij:

Hilda de Bruin, tel. 46 9555 of 06 27 15 26 21
of via de mail hdbruin01@gmail.com.

Als u na aanmelding niet kunt komen, dan
uiterlijk 2 dagen voor de lunch svp afmelden!

Bloemendienst

De Pastorale Raad nodigt u uit om op Beloken
Pasen, zondag 7 april bloemen mee te nemen
naar de kerk. We willen deze zondag bloemen
uitdelen aan mensen als een gebaar van
aandacht en bemoediging. Zo vlak na Pasen
lijkt ons dat een mooi gebaar. Aan de bloemen
zullen namen en adressen worden vast
gemaakt. Deze namen worden door ons met
zorg uitgekozen. Na de dienst kunt u dan een
bos bloemen meenemen en bezorgen. Wilt u
zelf een naam aandragen, dan kan dat bij
ondergetekenden.

Namens de Pastorale Raad,
Gerry Nijhuis en ds René Silvis

Matteiis Passie:
een gezongen verbeelding

Een enthousiast projectkoor van
Stichting Babel Doesburg (Bijbelverhalen
Anders BELicht) is op dit moment bezig
met het instuderen van een Mattels
Passie. De muzikale leiding ligt in handen
van Esther Pelgrom en op piano
begeleidt Ingrid de Vries het koor en de
solisten.

En nee, het is niet de Mattheis Passion,
maar een kortere, modernere versie
daarvan.

Vier muziekstukken zijn nog in de
prachtige zetting van Bach. De andere
liederen zijn gecomponeerd door Gerard
van Amstel. Alle (hedendaagse) teksten
zijn van Piet van Midden. Oud en nieuw
met elkaar verweven!

De uitvoering van deze Passie duurt een
klein uurtje; het koor wordt hier en daar
aangevuld met een solist(e), die
woorden van Jezus, Petrus, Judas of
Maria laten horen. Woorden die ook nu
nog indruk maken.

De Passie vertelt over het lijdensverhaal,
van dromen, Pesach, trouw en verraad,
leven en doad, over liefde en uiteindelijk
opnieuw dromen.

“Totdat Hij hen wakker maakt..."

Palmzondag 24 maart, 16.00 uur,
De Wijngaard

Kerk open: 30 minuten voor aanvang

Toegang is gratis
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Protestantse Gemeente
Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: vacant
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Michiel van Alphen,

tel. 0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 0386 7081 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster coordinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Zalencentrum De Eekschuur

Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Beheerder: Marion Begieneman

tel. 06 15 48 33 58, eekschuur@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Nel van Houwelingen,

tel. 06 42 36 12 60, kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank:NL 29 RABO 0373734034

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Agendabeheer: dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Carla van Wouwe, tel. 06 21 71 14 65;
dewijngaard@pknzutphen.nl

Kerkelijk bureau

tel. 51 41 78, info@pknzutphen.nl

Het kerkelijk bureau is geopend op
donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Bezoek- en postadres: Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen

Kerkenraad:
Secretaris: Jan van Beijeren; tel.: 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37



Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09

e-mail: r.silvis@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijk 1: Oude dorp, inclusief verzorgingscentra en aanleunwoningen;
de Qoyerhoek; buurtschap Bronsbergen; westkant van de Den Elterweg;
wijk Noordveen en voorkeursleden wonend buiten Warnsveld/Zutphen.

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel
Wijk 2: Wijk Welgelegen (rondom het Isendoorn college); Scheperkamp;
Overkamp; Leesten-Qost (vanaf Kerkhoflaan); Warken;

Leesten-West (De Enk en De Eme) en Buurschappen Leesten.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen Zuid)

telefoon: 0575 78 54 90
e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl




PIC COLLAGE




