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Wat gaed dat Jij er bent!

De baas van de kerk
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KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse ~ Eindredactie:

Gemeente Warnsveld-Leesten, de Protestantse Gemeente dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;
Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, mevr. José Kreijenbroek, tel. 5144 42;
dat uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid van de mevr. Jeannette van der Meulen;
gezamenlijke kerkenraden. mevr. Jeanet Sips.

Kopij voor het nummer van maart uiterlijk zondag e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of
11 februari aanleveren bij kerkblad@pknwarnsveld.nl, kerkblad@pknzutphen.nl
kerkblad@pknzutphen.nl of door het vullen van de aan
u/jou toegewezen pagina’s. Foto voorzijde, pagina's 6 en 7: Tim Wengelaar
De verspreiding vindt plaats vanaf 27 februari. Pagina 19: Jeanet Sips
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Van de redactie
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De laatste dennennaalden komen nog tevoorschijn
uit het vloerkleed, het is winter met vorst en een
beetje sneeuw. Maar ook het eerste groen van de
sneeuwklokjes komt boven de grond.

We gaan op weg naar Pasen: de Veertigdagentijd.

Om te beginnen

Welkom, reiziger, om op weg te gaan naar Pasen.
Geen vanzelfsprekende route is dat.

We gaan in de voetsporen van Jezus, de man van Nazaret.
Hij is een mens met veel namen.

Messias wordt hij genoemd, Christus,

zoon van God, van mensen, van David, van Maria
koning van de Joden, herder, rabbi, profeet.
ledere naam geeft iets weer van wie hij is.

Op onze reis komen we die namen tegen

en misschien voegt iemand van ons

er een eigen naam aan toe.

Hij is immers de Levende

die ons voorgaat,

tot op vandaag.

Een goede reis gewenst!

Overg uit Veertigdagentijd 2021 Ki kerk Den Haag

In dit nummer van KerkZIN verder aandacht voor
Walburgis, naamgeefster van de kerk in Zutphen van
wie de sterfdag op 25 februari wordt herdacht.

Klaas Jellema

Jeanet Sips

Jeannette van der Meulen
José Kreijenbroek




Een vrouw met een stem

In 2021 kreeg ik tijdens de officiéle boekpresentatie van het boekje: "Sint-Walburgis - een
vrouw met een stem in het kapittel van Zutphen" het allereerste exemplaar uitgereikt door
Gerard van der Brug, de auteur van het boekje en één van mijn voorgangers als predikant
van de gelijknamige kerk. In het boekje staat het hele levensverhaal van de heilige die zo
belangrijk is voor onze prachtige stad en het bijbehorende beeldbepalende kerkgebouw en
ook hoe haar naam is blijven leven hier in Zutphen en ver daarbuiten.

Voor wie het boekje niet heeft gelezen: Walburgis werd geboren in 710 na Christus in
Zuid-Engeland (de tegenwoordige provincie Kent), als dochter van Richard en Wunna en zus
van Willibald en Wunibald. In 721 wordt Walburgis door haar vader, die met haar broers naar
Rome wil trekken, naar een klooster vlakbij Bornemouth gebracht, waar zij een brief van haar
oom Bonifatius ontvangt met het verzoek hem te helpen met het missiewerk in
Zuid-Duitsland. Walburga gaat op weg.

Onderweg wordt het schip overvallen door een storm, die gaat liggen als Walburga bidt om
rust. In Duitsland sluit ze zich aan bij Lioba, abdis van het klooster in Tauberbisschofsheim. Na
het overlijden van haar broer Wunibald, die abt was van het klooster in Heidenheim, vraagt
haar broer Willibald, die dan bisschop is in Eichstatt, of zij de leiding van het klooster over wil
nemen. Ze wordt abdis van het klooster, dat dan verder gaat als dubbelklooster.

Na de dood van Winnebald geschiedt er nog een teken aan Walburgis. Nadat zij een dag aan
het werk was geweest, wilde ze naar haar persoonlijke vertrekken terugkeren. Maar de
portier van de kerk wilde haar niet begeleiden met zijn lantaarn. In het donker zocht zij haar
nachtverblijf op, maar de zusters zagen in het gemeenschappelijk slaapvertrek een zeer fel
licht, dat bleef stralen tot het begin van het vroege morgengebed.

Zo hebben we deze en nog veel meer wonderlijke verhalen uit haar leven en daarna
overgeleverd gekregen. Het boekje is nog steeds aan te schaffen voor wie er meer van wil
weten.
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Al sinds de Reformatie staan protestanten op gespannen voet met de heiligen en hun wonderlijke
levens. Zeker naarmate het protestantisme een meer en meer gevestigde godsdienst wordt,
wordt de verering van deze bijzondere mensen problematischer gevonden. Heiligen kunnen in

hun optiek geen object van verering zijn, dat kan alleen de drie-ene God zijn. En ook hun
wonderlijke verhalen lijken vaak betwijfeld te worden.

Toch verdwijnen heiligen niet helemaal uit onze levens. Veel kerken die ooit gewijd zijn aan de
heiligen, blijven heten naar hun patronen en patronessen: Gudula, Martinus, Bonifacius, Johannes
en in Zutphen ook Walburgis. En sommige heiligenfeesten zijn ook altijd in ons leven gebleven,
denk bijvoorbeeld aan Sint Maarten en Sint Nicolaas. Dat is omdat de daden van deze mensen

vaak voorbeeldig zijn geweest. Sint Maarten leerde ons delen, Sint Nicolaas bepaalt ons bij het
geven.

Walburgis is vooral de boeken in gegaan als een van de vrouwelijke verkondigers van het geloof.
Door haar oom werd zij geroepen om in Europa het Evangelie te verkondigen, juist op de plekken
waar mannen niet konden komen: de vrouwenverblijven, de hechte gemeenschappen waar de
vrouwen bij elkaar kwamen et cetera. Zij werd een vrouw met een stem, die Gods lof
verkondigde, overal waar zij ging. Dat was lange tijd - en misschien zelfs in de tijd van Walburgis

om verschillende redenen helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar mede dankzij haar verspreidde
het christelijk geloof zich door Europa.

Nu, vele eeuwen later, is het gelukkig een stuk vanzelfsprekender dat viouwen Gods Evangelie
mogen verkondigen . Hoewel - op 1 na - mijn voorgangers vooral uit mannen bestaan, doe ik het
in deze gemeente al negen jaar met veel plezier. En ik ben er best een beetje trots op dat dit ook
gebeurt in die kerk die de naam van deze vrouw draagt. Walburga. Een vrouw met een stem.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn




De apostelen in de Walburgiskerk
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Wanneer wij de Walburgiskerk binnen lopen,
worden wij begroet door een grote schare
personen, ik bedoel afbeeldingen van
personen. Zij verblijven daar al eeuwen en
helpen al eeuwen gelovigen en twijfelaars,
zoekenden en degenen die het al gevonden
hebben. In de kerk nemen de apostelen een
belangrijke plaats in.

Over die apostelen wil ik iets vertellen.

In het gewelf van de Credokapel vinden wij
de hele groep bij elkaar, samen met een
aantal profeten. Daar wil uitgebeeld zijn dat
het geloof, ook ons geloof, gebouwd is op
het fundament van de apostelen en profeten.
Elke apostel heeft een klein gedeelte van de
Apostolische Geloofsbelijdenis.

Er is een oude overlevering uit een preek van
een van de kerkvaders. Daarin wordt verteld
hoe de apostelen zich gereed maken om
gehoor te geven aan de opdracht van Jezus
om het evangelie te verkondigen tot aan de
uiteinden der aarde.

Voordat ze uit elkaar gaan vertellen ze alle
twaalf wat voor hem het belangrijkste is om
te verkondigen tot aan de uiteinden der
aarde. Dat werden de twaalf artikelen van ons
geloof, de Apostolische Geloofsbelijdenis.
Zo'n schildering in 12 delen is een hele klus en
er gaat dan ook wel eens wat mis.

De vermelding van de Hemelvaart is om de
een of andere reden niet opgenomen.

Thomas, Credokapel

Er is nog iets boeiends aan de hand in die
schildering. Het vijfde artikel luidt: Ik geloof
dat hij ten derde dage is opgestaan. En welke
apostel draagt die tekst en

verkondigt die tekst: Thomas. Zo ongelovig is
Thomas dus ook weer niet.




Jacobus de kleinere
Credokapel

En er is nog iets boeiends: tegen alle gewoonten
omtrent de volgorde in, staat Jacobus de
kleinere voor Jacobus de grotere. Kennelijk is er
gezegd in de apostelgroep: wanneer wij
werkelijk gehoor geven aan de woorden van
Jezus dan zullen wij deze keer de kleine
voorrang geven boven de grote.

En die plaats verdient Jacobus de kleinere ook
wel, want in een andere groepsafbeelding - de
kaarsenkroon - ontbreekt hij helemaal.

Om de een of andere reden moest er in die kring
op de kroon plaats gemaakt worden voor
Paulus, vaak de 13e apostel en hier in deze
kroon ook voor Jezus en Maria. Om voor hen
plaats te maken schuiven Simon en Judas
(Thaddeus) samen bij elkaar aan in één paneel.

De kerk van de eerste eeuwen heeft de
apostolische geloofsbelijdenis gekoppeld aan
de Doop. Daarom staan ook op de grote
doopvont de apostelen afgebeeld.

De doopvont is — net als de puzzel van het
kerkgebouw - een 3D-puzzel, die in 1527 in
losse onderdelen uit Mechelen naar Zutphen
kwam. Vier van de twaalf apostelen zijn niet
aanwezig.

Maar aan die overige acht kun je goed zien hoe

de vont in elkaar hoort. De beeldjes van de
apostelen hebben een rugnummer in hun
koperen rug gekerfd en de plaats waar ze horen
is ook genummerd. Voor zover ik weet is dit een
van de heel weinige plaatsen waar Petrus niet
nummer 1 draagt.

Op de rug van beeldje van Petrus staat het
nummer 3. Wie heeft dan nummer 1? Niemand
minder dan Matthias, de apostel die na loting de
plek innam die was opengevallen na de dood
van Judas Iskariot.

Op het doopvont maken de apostelen zichtbaar
dat de laatste de eerste mag zijn.

Matthias doopvont

De apostelen zijn in geschilderde of uitgebeelde
vorm bepaald geen stomme, stille beelden.
Vanaf de gewelven, de pilaren en de wanden
trekken zij onze aandacht en spreken zij tot elke
kerkganger, tot iedere bezoeker van het grote
verhaal van heil en vrede.

Gerard van der Brug
Foto's Tim Wengelaar




Om los te laten is liefde nodig

Loslaten betekent niet je niet meer betrokken voelen,

maar het besef dat je niet voor een ander zijn leven kunt leven,
Loslaten is niet een ander in de steek laten,

maar het besef dat je een ander niet kunt besturen.

Loslaten is niet een ander wat toestaan,

maar hem de mogelijkheid laten te leren door ervaren,
Loslaten is machteloosheid toegeven,

wat betekent dat het resultaat niet van jou afhankelijk is.
Loslaten is niet een ander willen veranderen of de schuld geven,
maar jezelf openstellen voor verandering.

Loslaten is niet zorgen voor,

maar geven om.

Loslaten betekent niet alles even regelen,

maar steunen.

Loslaten is niet oordelen,

maar anderen de kans geven zichzelf te zijn.

Loslaten is niet alles willen beheersen,

maar het anderen mogelijk te maken hun eigen weg te gaan.
Loslaten is niet de ander tegen zichzelf beschermen,

maar de ander de kans te geven de werkelijkheid onder ogen te zien.
Loslaten is niet te treiteren of te twisten,

maar eigen tekortkomingen zoeken en te verbeteren.

Loslaten is niet alles naar je hand zetten,

maar elke dag nemen zoals die komt en daar plezier in hebben.
Loslaten is niet iedereen bekritiseren en willen beheersen,
maar proberen te leven naar je bestemming.

Loslaten betekent niet ontkennen,

maar aanvaarden.

Loslaten is niet het verleden betreuren,

maar groeien en leven naar de toekomst.

Loslaten is je durven overgeven,

in het vertrouwen te worden opgevangen.

Nelson Mandela



Onderdak voor pelgrims?

Wie wil er nou niet gastvrij zijn voor pelgrims en zo de kans krijgen met
hen in gesprek te gaan?

Nou, wij krijgen binnenkort zo'n kans in Zutphen en Warnsveld. Onze
gemeentes zijn benaderd door ‘De Pelgrim’ uit Zoetermeer, een plaats
voor ontmoeting, bezinning en zingeving. Ds. Gerda Griffioen is daar
predikant-pionier. Samen met een RK-gebedsleider organiseert zij
jaarlijks een pelgrimstocht van 4 dagen. Van 9 t/m 12 mei loopt (25 km
per dag) of fietst (60 km per dag) een groep Pelgrims dit jaar van
Doetinchem naar Zwolle. Onderweg doen ze pelgrimsplaatsen aan,
gastvrije plekken om de maaltijd te delen en te overnachten.
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AN A NIV Vo Op donderdag 9 mei, rond 17.00 uur arriveren ze bij De Wijngaard in
Zutphen. Daar is een liturgisch moment,
waarbij gemeenteleden die hen een
slaapplaats bieden en andere belangstellenden van harte welkom zijn.

Vrijdagochtend verzamelen ze zich daar weer voor een liturgisch
moment en vertrekken ze uiterlijk 09.00 uur
voor de tweede etappe naar Deventer.

Er wordt gerekend op 15-17 deelnemers. Hoe mooi is het als we die
pelgrims gastvrij kunnen onthalen met een maaltijd, bed en ontbijt! Het
zou extra fijn zijn als bij de aankomst en/of het vertrek wat mensen een
stuk meelopen of fietsen.

Dingena Bremmer en Nel van Houwelingen willen dit graag
voorbereiden namens Warnsveld en Zutphen. Dus: lijkt het u leuk om
een of meer pelgrims onderdak te bieden op 9 mei? Neem dan contact
op met Nel (kerkenraad@pknzutphen.nl) of Dingena
(dingena_bremmer@hotmail.com).

Namens de Pelgrims uit Zoetermeer alvast hartelijk dank!

N - ASE &
SHURLOPPAPE




Activiteiten in Warnsveld en Zutphen

2 februari Martinusborrel  20.00 uur Martinuskerk
4 februari Ontbijten in de Martinus (inloop tussen 8.30 en 8.45 uur) Martinuskerk
7 februari God in de klimaatcrisis, 19.30 uur

Workshop met Alfred Slomp De Eekschuur
11 februari Theatervoorstelling over Etty Hillesum door Vocalgroup

Choral, inloop 15.30 uur, aanvang 16.00 uur De Wijngaard
14 februari Bijbelen met Gerard van der Brug, 16.00 uur De Wijngaard
14-16 februari  Filmavond - elke 2e week van de maand op een

woensdag-, donderdag- of vrijdagavond Luxor

20 februari Mediteren in de Martinus

28 februari

Ontbijten in de Martinus!

Een groep enthousiaste Martinusleden wil graag
iets nieuws uitproberen. Omdat eten verbindt,
organiseren we een gezamenlijk ontbijt op
zondag 4 februari, voorafgaand aan de dienst.
De inloop is tussen 8.30 uur en 8.45 uur.

Een informele ontmoeting die we, als het goed
bevalt, vaker willen organiseren.

Het is fijn als je zelf iets mee wilt nemen wat we
kunnen delen. Wij zorgen voor krentenbrood,
koffie, thee en chocolademelk.

Neem je je eigen bord, beker en bestek mee?
We verheugen ons op jullie komst!

Arjan, Gerry, Janke en Lieke

Bijbelen met Gerard van der Brug, 16.00 uur

Martinuskerk

De Wijngaard

Creatieve workshop Duurzaamheid
en Dankbaarheid

Ykje Idema zal, verdeeld over de
dinsdagavonden 12 en 26 maart van
19.30-21.00 uur, een creatieve workshop geven
met het thema

DANKBAARHEID: geef ‘zin’ aan duurzaamheid!
Geef zin aan je innerlijke duurzaamheid en
schrijf je eigen gebed.

Workshop 1:

Woord voor woord proef, beschrijf en verbeeld
je de aangereikte acclamatie. Vol associatie naar
je innerlijke duurzaamheid met behulp van
creatieve materialen en gereedschappen.
Workshop 2:

Schrijf jouw persoonlijke duurzame gebed vol
zin en laten we met elkaar bidden.

Noteer de data alvast en hou de website in de
gaten voor nadere informatie over de locatie en
wijze van aanmelding. Deze zullen ook in de
KerkZIN van maart geplaatst worden.



Workshop

God in de

klimaatcrisis

met Alfred Slomp

U bent van harte welkom bij deze interactieve
workshop over zinvol handelen in tijden van
klimaatverandering.

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe
we hoop houden in een snel veranderende
wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt
verschil voor het klimaat? En hoe brengen we
met elkaar een duurzame beweging op gang?

Waar en wanneer?

Woensdag 7 februari van 19.30 uur — uiterlijk 22
uur (inclusief pauze) in de Eekschuur. Inloop
vanaf 19.00 uur.

Zie voor meer info: www.godindeklimaatcrisis.nl
Graag opgeven via diaconie@pknwarnsveld.n|

We zien u graag!
(zie ook het januarinummer van KerkZIN

Mediteren in de Martinus

Heb je behoefte aan rust? Wil je ervaren hoe het
is om samen stil te zijn? Kom dan 'Mediteren in
de Martinus, een maandelijks
meditatiemoment in het koor van de
Martinuskerk. Deze keer op 20 februari, van
19.30 tot 20.15 uur.

Ervaring is niet nodig en opgave is handig, maar
niet noodzakelijk; kom wel op tijd; de deur gaat
om 19.30 uur dicht.

Begeleiding: Jeanet Aartsen en Henri Knol,
j.a.aartsen@gmail.com,

tel. 5731 75.

Het filmcafé in Luxor in Zutphen
met een middag-film!

Het blijkt een schot in de roos: met elkaar naar
de film in Luxor in Zutphen. De film waarop we
u nu attenderen, is: lo Capitano. Deze draait
op vrijdag 16 februari om 15.00 uur.

Afgelopen tijd

Omdat Yvonne van der Veeken als vrijwilliger
actief is in Luxor, is zij altijd goed op de hoogte
van de programmering en ziet veel films
waardoor ze ‘ons’ ook films kan aanraden. Dat
is wel heel plezierig want er is zo veel keus.
Sommige films draaien in de kleine zaal met 18
zitplaatsen en andere in de grote zaal. Voor de
film over herstelrecht (met de titel: Je verrai
toujours vos visages) hebben we bij wijze van
experiment alle plaatsen in de kleine zaal
‘opgekocht’ Een geslaagd experiment waarbij
Dingena Bremmer een korte inleiding
verzorgde. De afgelopen maanden hebben we
ook deze bijzondere films gezien:

The unlikely pelgrimage of Harold Fry

Past lives

Je verrai toujours vos visages

One Life

Aanmelden?

Als je in de kerkbrief van Zutphen of op de
liturgie van Warnsveld leest welke film we
aanraden, kun je op de site van LUXOR deze
film terug vinden en meteen ZELF tickets
bestellen.

Vind je hulp bij het boeken handig? Bel
Yvonne van der Veeken (06-44 57 94 57) of
Alice Hilbers (06-51 51 33 06) of mail:
yvdveeken@hotmail.com of
alicehilbers@planet.nl

Leuk als je mee gaat!




In en om de Eekschuur

De eerste weken van 2024 zitten er op, we
hebben elkaar alweer een aantal keren
ontmoet in de Eekschuur. In de mail ( via
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl ) van de
kindernevendienst lichten we, van te voren,
steeds een tipje van de sluier op.
Afwisselend houden we Kindernevendienst
groot of klein. Bij de KND-groot gaan we
actief aan de slag met allerlei activiteiten in
afwisselende werkvormen, soms samen met
de jongeren van de KIC. Bij KND-klein
luisteren we bijvoorbeeld naar een mooi
verhaal of houden een gesprek.

Naast de KIC, sluiten ook de kinderen van de
oppas weleens even aan; even samen spelen
of luisteren naar een verhaal. Op de eerste
zondag van januari werd het zusje van Jurjen
en Fabian gedoopt; Jolijn. Van harte
gefeliciteerd namens de kindernevendienst.

Veertigdagentijd in de Martinus
Wat goed dat jij er bent!

In de veertigdagentijd tellen we af naar Pasen.
We luisteren naar mooie verhalen en gaan
actief aan de slag. Dit doen we in de
kindernevendienst, maar voor iédereen in de
kerk is dit een bijzondere tijd.

In de kindernevendienst doen we dit aan de
hand van het project: Wat goed dat jij er bent!

Gebed
God,
We hoorden een verhaal waarin er voor
iedereen genoeg was.
Wij bidden voor mensen van vandaag die niet
genoeg hebben.
Voor gezinnen waar niet genoeg geld is om
eten te kopen, voor landen waar armoede en
gebrek is.
Geef dat mensen die teveel hebben, delen
met mensen die te weinig hebben.
Zo laten we samen zien waar het in uw
koninkrijk om gaat.
Amen.

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Martinuskerk, Karen Stronks
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl



Jeugdwerk Zutphen

Alles wat adem heeft, loof de Heer!

Op zondag 4 februari is er weer Kliederkerk. Dit
keer is het thema muziek! Wist jij bijvoorbeeld
dat er in de Bijbel ook veel liederen staan? Die
noemen we Psalmen. En de allerlaatste Psalm
zegt dat je het best aan God kan laten zien dat
je blij bent door het maken van muziek. Of
door op muziek te bewegen, te dansen dus.
Dus gaan we dansen, muziek maken en spelen
op onze (zelfgemaakte) instrumenten. Lijkt het
je leuk om dat ook te doen? Kom dan naar
Kliederkerk. Om 13:30 uur staat de koffie klaar
en om 14:00 uur gaan we beginnen. Na een
uurtje hebben we een korte viering en daarna
is er natuurlijk weer tijd voor die heerlijke high
tea. Wil je ook komen? Meld je dan aan via
kliederkerkzutphen@gmail.com
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ZUTPHEN

Kindernevendienst

Binnenkort begint de Veertigdagentijd weer en
is er ook weer een mooi project in de kerk. Dit
keer beginnen we met een woestijn: een kale
vlakte waar niets te zien is. Maar in die woestijn
ziijn steeds allerlei ontmoetingen tussen Jezus
en andere mensen, waardoor de woestijn
steeds meer gaat veranderen in een bloeiende
tuin. Ben jij benieuwd naar die tuin en ook naar
welke mensen we zullen ontmoeten daar? Kom
dan tijdens de Veertigdagentijd naar de
kindernevendienst.

Kerk op Schoot

Wat was het de vorige keer weer leuk met
Dominee Beer die ons het verhaal van kerst
vertelde! En wat zag iedereen er prachtig uit
met de kronen.

De volgende keer Kerk op Schoot is zondag 26
mei 2024.

Geboren

Op 14 december werd Mats Albert Ooms
geboren. Hij is de zoon van Bart Ooms en
Jantiene van Wijk en de kleine broer van Elin en
Esmijn. Van harte gefeliciteerd en welkom in
ons midden.

Handen gezocht!

De oppasdienst zoekt nog exra handen! Mocht
u een keer willen helpen met oppassen tijdens
de dienst, meld u zich dan aan bij Christiaan
van der Hout.
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Het Kindloket Zutphen

Na ruim een jaar van voorbereidingen is
het dan zover; de realisatie van Het
Kindloket Zutphen vanaf 1 januari 2024.

Leergeld Zutphen denkt dat Het
Kindloket een belangrijke stap gaat
zetten in het nog beter ondersteunen
van gezinnen met kinderen die met een
kleine beurs rond moeten komen.

Op basis van het inkomen komen ouders
voor het Kindpakket (gemeente
Zutphen) of het Leergeldpakket in
aanmerking. Tot nu moest je dan bij de
gemeente aankloppen of bij Leergeld
Zutphen. Nu kan dat dus op één plek:
Het Kindloket.

Wat zijn de voordelen van Het
Kindloket?

@ Met Het Kindloket hoeft een ouder niet

meer uit te zoeken waar hij/zij moet
aankloppen; bij de Gemeente of bij
Leergeld. Nee, voortaan is het heel
simpel geworden: een aanvraag via de
website van www.leergeldzutphen.nl of
een papieren formulier inleveren bij de
balie. Alle aanvragen komen op één
plek terecht, bij Het Kindloket.

De medewerkers van Leergeld
(vrijwilligers) ‘bemensen’ Het Kindloket.
Het zijn allemaal betrokken mensen die
zich vanuit overtuiging willen inzetten
voor de gezinnen uit de doelgroep.

Een ander groot voordeel is dat alle
extra’s van de gemeente (zwemlessen)
en van Leergeld (fiets, laptop, ballorig,
Jarige Jop en tijdelijke acties) voor beide
doelgroepen beschikbaar komen.

Contact:
www.leergeldzutphen.nl
Telefoon: 0575-5146 75
Mailadres:
info@leergeldzutphen.nl

) Zekerheid van betalingen; facturen

worden vanuit Het Kindloket
rechtstreeks naar de
verkoper/organisatie overgemaakt.

De periode tussen aanvraag en
uitvoering is bij het Kindloket kort, het
streven is om aanvragen gemiddeld
rond 2 tot 4 weken af te handelen.

De inzet van Leergeld is gericht op 'hoe
kunnen we kinderen uit de gezinnen
het beste helpen en/of ondersteunen
om gewoon mee te kunnen doen aan
dingen die voor de meeste andere
kinderen heel gewoon zijn" Dat kan
telefonisch, maar bij voorkeur komen ze
even langs.

Een ontvangen aanvraag wordt vrijwel
meteen opgepakt. In het telefonische
overleg wordt de aanvraag besproken
en de mogelijkheid of iemand van
Leergeld even langs mag komen om de
aanvraag te bespreken en te
onderzoeken of er meer nodig is voor
het kind. De aanvraag wordt op het
kantoor van Leergeld uitgewerkt en de
aanvrager ontvangt daarover bericht.
De kosten van de toekenningen worden
in vrijwel alle gevallen rechtstreeks aan
de verkoper of organisatie betaald. Hier
zit dus een groot verschil met de
werkwijze rondom Het Kindpakket van
de gemeente Zutphen. De gemeente
stortte de kosten van de aanvraag op de
bankrekening van de ouder/verzorger.



Bezoek aan Roemenié

Drie voormalige bestuursleden van de Stichting
Diaconale Hulp Roemenié hebben vorig jaar
Targu Mures bezocht. Te weten Lies van der
Brug, Gerdien Kruisselbrink en Taco Bais en
namens de diaconie Nico Visser.

Doel was afscheid nemen en kijken wat wij nog
kunnen betekenen bij de diaconale
ontwikkeling van de gemeente. Na gesprek
met hun diaconie (anders georganiseerd dan
bij ons) is afgesproken dat zij bij plannen
financieel op ons mogen rekenen bij de
realisatie.

Stichting Follow Kosovo

Deze stichting, stelt zich ten doel onderdeel te
zijn van de opbouw van Kosovo en Albanié op
medisch, economisch, mensenrechten en
welzijnsvlak. De stichting tracht haar doel te
bereiken door veldwerkers financieel te
ondersteunen, medische kennis en
communicatiekennis in te zetten, lokale en
internationale initiatieven ter opbouw van
Kosovo en Albanié te ondersteunen.

Maar ook door projecten te initiéren die de
opbouw van Kosovo en Albanié voor ogen
hebben.

Fysiotherapie

Men streeft er naar zo veel mogelijk samen te
werken met lokale partners en hulp te bieden
aan de bevolking, ongeacht sekse, ras, geloof of
etniciteit.

De stichting ondersteunt o.a. fysiotherapeuten
in Kosovo en biedt praktisch advies op het
gebied van fysiotherapeutische zorg. Waar
nodig en waar mogelijk biedt zij
informatiebijeenkomsten aan Kosovaarse
fysiotherapeuten. Dit heeft tot doel om het
algehele niveau van de fysiotherapie in de regio
te verbeteren. Ook worden gesprekken
ondersteund tussen Nederlandse
fysiotherapeuten en verschillende

De nieuwe voorganger, dominee Lukacs,
vertelde nog dat zij op zoek zijn naar een
9-persoons busje ter vervanging van hun
huidige busje. Aangezien er nog veel wordt
gerommeld met kilometerstanden vroeg hij
ons of wij uit wilden kijken naar een goede
tweedehands bus.

Zij willen hiermee met jongeren bezoeken
brengen aan Oekraine.

Mocht u op de hoogte zijn van een goed busje
belt u ons dan?

Taco Bais (telefoonnummer: 06 39 50 11 61)

sleutel-figuren zoals in de Kosovaarse
gezondheidszorg en beroepsvereniging.

Veldwerkers

De stichting ondersteunt in Kosovo en Albanié
plaatselijke ontwikkelingswerkers: Zij sponsort
daarnaast een deel van de vaste lasten van
twee Nederlandse veldwerkers die in Kosovo op
vrijwillige basis onder de vlag van de stichting
opereren (denkt u aan kosten zoals huis-
vesting/werkruimte, voedsel, reiskosten). Met
andere woorden: noodzakelijke uitgaven die
nodig zijn om zich te wijden aan het werk voor
de stichting.

Deze veldwerkers zorgen voor een goede
documentatie van de bestede projectgelden. Zo
kunnen de veldwerkers transparant hun
projectuitgaven verantwoorden aan het
bestuur.

Uw gift ondersteunt het werk in Kosovo. IBAN:
NL 91 INGB 0006 1094 79
t.n.v St. Follow Kosovo




Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken

op protestantse gemeente Zutphen

Zondag 4 februari

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
10.00 u. De Wijngaard: ds. E. Ouwehand; HA
10.15 u. Lutherse kerk: ds. P. Akerboom

Zondag 11 februari

10.00 u. Martinuskerk: ds. A. de Hoop
10.00 u. De Wijngaard: ds. |. Pijpers
10.15 u. Lutherse kerk: ds. F. Wiersma

Woensdag 14 februari: Aswoensdag

19.30 u. Martinuskerk: gezamenlijke dienst
Prot. gem. Warnsveld/ Leesten en Zutphen
en de Lutherse gemeente; div. predikanten

Zondag 18 februari
10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: ds. E. Diepeveen
10.15 u. Lutherse kerk: ds. N. Pronk

Zondag 25 februari
10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: ds. D. van Alphen
10.15 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea: HA
16.00 u. Walburgis: Vespers; ds. |. Pijpers

Zondag 3 maart

10.00 u. Martinuskerk: ds. |. Pijpers

10.00 u. De Wijngaard: ds. S. van der Woude
10.15 u. Lutherse kerk: ds. P. Akerboom

Avondgebeden Martinuskerk 19.30 uur:
21 en 28 februari en 6 maart

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Noodhulp lokaal

De Wijngaard:  Kia Bangladesh
Lutherse kerk:  Kia werelddiaconaat

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Schuldhulpmaatje
De Wijngaard:  St. Exodus en Epafras
Lutherse kerk:  Kia Noodhulp

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Geen

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk:  Kia binnenl. diaconaat;
Gevangen en Paasgroet

De Wijngaard:  Algemeen

Lutherse kerk:  Kia Cat. en Educatie

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk:  Kia missionairwerk/
Kliederkerk

De Wijngaard:  Follow Kosovo

Lutherse kerk:  Hospice Zutphen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia Libanon

De Wijngaard: Algemeen

Lutherse kerk:  Kia voorjaarszending

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Geen



Kinderoppas (0 tot 4 jaar) en
kindernevendiensten (4 tot 12 jaar)

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk

en De Wijngaard

KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk
Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten nog niet bekend

Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard
Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomsten op: 11 februari en 2 maart
(ESV en KICK act)

Diensten GGNet
Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

Diensten Den Bouw 16.00 uur
9 febr. ds. S. van der Woude
8 mrt. ds. S. van der Woude

Diensten De Lunette om 15.30 uur
2 febr. pastor R. Rijk

16 febr.  pastor R. van Veen

1 mrt. pastor R. Rijk

Middagpauzediensten

ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de

Lutherse kerk, Beukerstraat 10

1 febr. ds. |. Pijpers

8 febr. ds. C. Bochanen
15febr.  dhr. K. Baas

22 febr.  ds.D.van Alphen
29febr.  ds.P. Wolthaus

7 mrt. ds. J. van Houwelingen

Avondgebeden Stadsklooster

Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de

Elisabethkapel Tengnagelshoek

Protestantse gemeente

Warnsveld / Leesten:

Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABQ 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen” en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart
Geel (€2,00) kost € 40 per kaart
Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Vervoer kerkdiensten:
Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

Protestantse gemeente Zutphen
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en €40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Codrdinatie Bloemengroet:

Sectie Noord: mw. G. Bosman, tel. 51 58 17
Sectie Zuid: mw. G. Buitenhuis, tel. 51 37 73
Codrdinator: mw. T. Wijers, tel. 57 21 80

Vervoer kerkdiensten:
Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82

Redactie kerkbrief:
Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39
Email: kerkbrief@pknzutphen.nl




Johanna Cornelia Stemerdink-van de Wetering

6 mei 1942 - 23 december 2023

Een verpleegster in hart en nieren. Zo kennen
veel mensen Jopje Stemerdink het best.
Ondanks moeilijke omstandigheden had ze
haar verpleegstersinsigne gehaald, iets waar
ze haar hele leven ontzettend trots op is
geweest. Ze zorgde voor iedereen met hoofd,
hart en handen en wist zelfs de meest
onrustige patiénten op hun gemak te stellen.

Zorgen deed zij altijd: voor haar man Gerrit en
haar gezin, vaak zette ze zichzelf daarbij op de
tweede plaats. Maar ook in de kerk zorgde ze
ervoor dat zaken goed verliepen. Zo heeft ze
veel functies vervuld: diaken, scriba, lid van de
Hervormde Synode, redactrice van het
Kerkblad. In de Walburgiskerk hebben we haar
nog heel lang als gastvouw zien optreden,
bijvoorbeeld bij de vespers en bij de

Froukje Beldman
29 april 1940 - 28 december 2023

Net na de kerst overleed Froukje Beldman, ze
woonde toen al ruim 2 jaar in de Beekdelle (bij
Den Bouw in Warnsveld). Froukje is in
Drachten geboren in een gezin met zeven
kinderen waarvan zij de tweede was. Ze ging
al jong aan het werk en nadat ze eerst bij een
groothandel had gewerkt en daarna bij de
HEMA in Drachten, vertrok ze in 1965 naar
Kampen om te gaan werken in een huis voor
meisjes die (door de rechter) uit huis waren
geplaatst. Ze begon toen ook met een
opleiding kinderbescherming. Het werk trok
haar geweldig maar ze was teleurgesteld in de
manier waarop dat christelijk huis zich
opstelde. Volgens haar was dat in strijd met
het christelijk karakter.

Vervolgens verhuisde ze naar Zutphen, waar
Henk Kroes - eigenaar van een schoenenzaak
en haar werkgever - haar voor een klusje op
Gerard Beldman attendeerde. Zo hebben ze
elkaar leren kennen. Ze trouwen in april 1971
en komen te wonen aan de Zaagmolenweg.

concerten van Bader. Ze deed dit tot het niet
meer kon, want zeven jaar geleden werd
duidelijk dat ze aan de ziekte van Parkinson
leed, waarbij ze veel moest inleveren.
Afgelopen augustus bleek dat ze naar het
verpleegtehuis moest en was zij ineens
afhankelijk van de zorg van anderen in plaats
van zelf degene te zijn die voor anderen
zorgde. Dat viel haar zwaar, maar ze
probeerde het beste te maken van haar tijd bij
Sensire. Vlak voor Kerst overleed ze. Tijdens
haar afscheid lag het insigne waar ze zo trots
op was op de kist en klonken woorden uit
Psalm 8. Een waardevol en geliefd mens
geborgen bij God die hemel en aarde
gemaakt heeft.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn

Daar worden Werner en Martijn geboren.

In 1986 maken ze de overstap naar Warnsveld,
naar Het Have 12. Froukje en Gerard zijn
beiden vele jaren actief in onze gemeente in
Zutphen want ze blijven daar kerken. Froukje
vooral als codérdinator van werkzaamheden,
destijds in De Wijngaard waar ze ook in de
diaconie werkzaam was.

Een jaar of drie geleden gaat het minder met
haar gezondheid. Er openbaart zich dementie.
Eind oktober 2021 wordt zij opgenomen op
de Beekdelle (bij Den Bouw), ook in
Warnsveld. Ze overlijdt op 28 december 2023.
Bij de uitvaart lazen we het hoofdstuk over de
liefde uit 1 Korinthe 13 en zongen het lied dat
veel voor haar betekende ‘Ga met God en hij
zal met je zijn’ Froukje was voor 'honderd
procent’ (hier citeer ik haar) zeker van Gods
liefde voor haar en haar toekomst in Zijn
geborgenheid.

Alice Hilbers



Antonia Engberdina Makkink - Smeerdijk
14 december 1934 — 28 december 2023

Op 28 december overleed Toos Makkink in de
leeftijd van 89 jaar. Geboren en getogen in
Warnsveld in een gezin met vier kinderen,
leerde zij bijna 73 jaar geleden op de boerderij
haar Henk kennen. Zij waren 65 jaar getrouwd.
Er kwamen drie kinderen. Toos zette zich in
voor haar gezin en kon fantastisch koken, was
een superoma voor wie alles kon en niets teveel
was. Ook buiten haar gezin was ze zorgzaam en
zeer betrokken op anderen. Ze is dan ook
verschillende jaren diaken geweest.

Ze hebben jarenlang aan de
Vordensebinnenweg gewoond. Het bleek dat zij
een erfelijke ziekte had - ADCA -, die haar
evenwicht beinvloedde en waardoor haar

gezondheid vanaf 2000 langzaam achteruit

ging. Dit leidde tot haar noodgedwongen
verhuizing naar Sutfene en later naar Den
Bouw, waar zij zich thuis voelde en liefdevolle
aandacht en verzorging kreeg. Haar zorgzame
aard maakte plaats voor een steeds meer naar
binnen gekeerde gelatenheid, veroorzaakt door
Alzheimer. Maar iedere bezoeker kreeg een
knipoog en een glimlach.

Met die herinnering hebben wij haar leven
herdacht en haar begraven op woensdag 3
januari. Dat zij rusten mag in vrede en dat haar
Henk, haar kinderen en kleinkinderen troost
mogen ervaren in hun gemis.

Ds. René Silvis
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Uit de kerkenraad Warnsveld / Leesten

Het is goed om te beginnen met de terugblik
op de Kerstkuier. Na een paar jaar
onderbreking is deze weer opgepakt. En hoe!
Het was een groot succes. In de aanloop
hebben zich vele leden gemeld om op een of
andere wijze mee te doen. Dat resulteerde in
een veelheid aan scenes, gespeeld door jong
en ouder. Met een warme ontvangst in de kerk,
spel, zang en chocolademelk. Meer dan 400
mensen hebben van de Kerstkuier kunnen
genieten. Een groot compliment voor de
organisatoren en voor iedereen die -op wat
voor wijze dan ook- heeft meegewerkt. Ook
kwam de kleine kerkenraad bijeen op 20
december. Die avond kwam een groot aantal
praktische zaken aan de orde. Dat hoort ook bij
het kerkenwerk: zaken regelen en afspraken
maken. Dit was echt zo'n werkvergadering.

Met elkaar in gesprek over thema vieren

De vorige keer schreef ik over de aandacht voor
het thema vieren. In de kr-vergadering van 29
november hebben we daar over gesproken en
ons gericht op de vraag hoe we daarover met
de leden van onze gemeente in gesprek gaan.
Op 25 februari zal er een kort morgengebed
zijn met aansluitend een gemeente-gesprek
over het thema vieren. We willen met u in
gesprek over allerlei aspecten van de vieringen
in onze gemeente. U bent van harte welkom!

Afscheid en welkom ambtsdragers

In de dienst op 4 februari nemen we afscheid
van Piet Kroneman (diaken) en Jan-Harmen de
Goeijen (kerkrentmeester- penningmeester).
We willen hen bedanken voor het vele werk
dat ze verzet hebben en hun constructieve
bijdrages binnen onze gemeente. We mogen
die ochtend ook drie nieuwe mensen
verwelkomen. Jan-Joop Harkema als
ouderling-kerkrentmeester, Roos Weenink als
diaken en Sander de Boer als taakdrager-
kerkrentmeester. De kerkenraad is enorm blij
dat zij naar voren stappen en taken oppakken.

We hopen dat het ook jou/u inspireert om je te
melden. Vele handen maken licht werk!

Gastvrijheid: waarom en hoe ziet dat eruit?
In de vergadering van de kerkenraad van 24
januari spraken we over het thema
gastvrijheid. In het beleidsplan is het een
belangrijk speerpunt: we willen een gastvrije
gemeente zijn. Hoe ziet dat eruit? Wat
betekent dat voor de openstelling van de kerk
en voor activiteiten anders dan kerkdiensten?
Voor de relatie met onze directe omgeving, het
dorp, de wijk Leesten en de stad? We gaan dat
gesprek aan met mensen van de Open Kerk en
van de Vrienden van de Martinus.

In gesprek met de buren: PG Zutphen

25 januari gingen we als kleine kerkenraad in
gesprek met de collega’s van de PG Zutphen
over allerlei verschillende aspecten van onze
samenwerking. Ook een aandachtspunt uit het
beleidsplan. Namens de kerkenraad wens ik u
alle goeds! Sam Terpstra, voorzitter

Lieve gemeente,

Bijna een jaar werk in Warnsveld! De
Kerstkuier, de eerste Kerstnachtdienst en
de Top 2000-dienst: het was een daverend
einde van 2023. lk wil u bedanken voor de
momenten van aandacht en delen van wat
we (willen) beleven en (willen) geloven. Of
het al went? Het begint erop te lijken. Maar
er zijn nog steeds veel nieuwe dingen. lk
ben elke dag blij dat ik hier werk. Er is veel
warmte, we voelen ons welkom en ervaren
dat God ons op deze weg gebracht heeft.
En bij dat alles past dat we een huis
gevonden hebben waar we hopelijk met
veel plezier mogen wonen en werken. Ons
nieuwe adres wordt: Van Essenstraat 65,
7203 JJ Zutphen.

Met een hartelijke groet: vrede en alle
goeds, ds. René Silvis



Bij de Kerkdiensten

Zondag 4 februari: afscheid en bevestiging
ambtsdragers

Op deze zondag nemen we afscheid van en
bevestigen we enkele ambtsdragers. Tevens
lezen we zowel in het OT als in het NT over
wonderbaarlijke genezingen. Wat betekenen
wonderen in de Bijbel en hebben wij die ook
nog in onze tijd? Zijn ze allemaal echt, of willen
ze ons vooral een bepaalde boodschap
meegeven?

Zondag 11 februari: gastvoorganger
In deze dienst is onze gastvoorganger onze oud
predikant ds. Anneke de Hoop.

Woensdag 14 februari om 19.30 uur:
gezamenlijke Aswoensdagviering
(Martinuskerk)

Met Aswoensdag begint de 40-dagentijd.
Samen met de PG Zutphen en de Evangelisch
Lutherse Gemeente Zutphen markeren we dit
door een gezamenlijke Aswoensdagviering. In
een sobere maar veelzeggende dienst staan we
stil bij de bekende woorden uit Genesis: "Van
stof ben je gemaakt en tot stof zul je
wederkeren". Dit uiten we ritueel door het
ontvangen van een Askruisje, gemaakt van de
Palmpasen takken van afgelopen jaar.

'Onze' liturgie in de 40-dagentijd

Zondag 18 februari: 1ste zondag 40-dagentijd -
Invocabit'

De eerste zondag van de 40-dagentijd lezen we
over Jezus die na zijn doop in de woestijn wordt
verleid door de duivel. De vastentijd is
begonnen en er ligt van alles op de loer, maar
geldt dat niet voor heel ons leven?

Zondag 25 februari: 2de zondag 40-dagentijd -
Reminiscere'

Deze zondag lezen we over de Transfiguratie: de
verheerlijking op de berg. Jezus gaat met
enkele leerlingen de berg op, verandert voor
hun ogen in een stralende gedaante en gaat het
gesprek aan met Mozes en Elija. Wat betekent
dit?

Avondgebeden in de 40-dagentijd

Net als vorig jaar zijn er op de
woensdagavonden in de 40-dagentijd weer
vespers om ons deze periode bewust mee te
maken en ons geestelijk voor te bereiden op
Pasen. Vanaf 19:00 uur is iedereen in de
Martinuskerk welkom voor koffie en thee. De
vespers starten om 19:30. We volgen de liturgie
van de getijdengebeden met samenzang,
wisselzangen, lezingen en gebed.

In de 40-dagentijd zullen we de klassieke lezingen
van het oecumenisch leesrooster volgen. Over de
verzoeking in de woestijn, de transfiguratie op de
berg, Jezus die de verkopers de tempel uitjaagt en
meer. Elke zondag wordt er een afbeelding van de
gekruisigde uitgedeeld bij de orde van dienst en
voorafgaand aan de gebeden zal er een moment
van stille meditatie zijn. Daarna zingen we lied 547:
1 en 2 (Met de boom des levens) als inleiding op de
gebeden en sluiten we de gebeden met datzelfde
lied als acclamatie.
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Van de kerkenraad

Als gemeente maakten we in december mooie en feestelijke diensten
mee. Veel gemeenteleden hebben zich daarbij volop ingezet. Goed om
te zien met hoeveel enthousiasme, samenwerking en liefde dat gebeurt.
Dat geeft goede moed voor het jaar 2024!

Momenteel is de actie Kerkbalans bezig: Geef vandaag voor de kerk van
morgen. Uw bijdrage houdt onze gemeenschap in stand. Behalve geld
is er ook veel ‘hand-, hart- en hoofdwerk’ nodig. Wilt u het komend jaar
ook meedoen en een taak oppakken? Binnenkort presenteren we een
vacaturelijst. Er is keuze genoeg!

Verder is de kerkenraad bezig met interne en externe communicatie en
het thema Veilige Kerk. Dat gaat onder andere over een gedragscode,
privacyregeling, vertrouwenspersoon, klachtenregeling, VOG e.d. Er is
een regionaal overleg gestart over deze zaken, zodat we hopen met
elkaar tot een gezamenlijke aanpak te komen. Zolang dit alles niet is
afgerond kunt u altijd met zorgen op dat gebied terecht bij de
voorzitter of scriba van de kerkenraad, bij een andere ambtsdrager of
een gemeentelid waarin u vertrouwen hebt. Probeer altijd te
voorkomen dat u alleen blijft tobben over een probleem/gebeurtenis
die u zorgen baart. Een veilige kerk is belangrijk voor heel onze
gemeente.

Hartelijke groet, Nel van Houwelingen, scriba.

Vespers 25 februari

Op 25 februari is het Sint Walburgis. Dan vieren we de

sterfdag van Sint Walburgis, de patroonheilige van

de stad Zutphen en uiteraard ook de Sint

Walburgiskerk. Dit willen we dit jaar niet

onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom zijn er om
feestelijke vespers in de

In deze viering gaan ds. Gerard van der Brug en ds.
Irma Pijpers voor en muzikale medewerking wordt
verleend door Capella Walburga en Klaas Stok op het
Bader-orgel.

Weet u allemaal welkom!



Kerstpakkettenactie 2023

Op 16 december hebben we met 40 mensen 202
kerstpakketten mogen uitdelen aan mensen in
Zutphen, Warnsveld en de Hoven die van een
minimum moeten leven en
een extraatje met kerst erg
kunnen waarderen.

ledere helper aan de actie,
bedankt !

Net als vorig jaar werden de
pakketten in De Wijngaard
ingepakt, zo werd de kerkzaal
weer omgebouwd tot
distributiecentrum!

We zijn met 12 kerken en
genootschappen in Zutphen,
Warnsveld en de Hoven die
aan deze actie deelnemen.
QOok de Sint Anthony Groote Broederschap
ondersteunde onze actie.

Met de adressen die de gemeente Zutphen
beschikbaar stelt en andere, ons bekende
kanalen kwamen we aan ons streefaantal, en
konden we veel mensen blij maken.

Het pakket bestaat uit producten die niet zo

Vieringen in de IJsselflat

In het eerste half jaar van 2024 komen we weer
maandelijks bij elkaar in de IJSSELFLAT voor
een viering. Dat is vrijwel altijd op de
dinsdagmiddag om half 3. Behalve op de
donderdag voor Pasen.

Op dinsdag 23 januari zijn we inmiddels al bij
elkaar gekomen voor een viering.

De volgende data zijn:

dinsdag 20 februari

donderdag 28 maart (witte Donderdag Heilig Avondmaal)
dinsdag 23 april

dinsdag 21 mei

dinsdag 18 juni

Noteert u deze dagen vast? Wij zien u graag!

Namens het team vieringen IJSSELFLAT,
Alice Hilbers

gauw gekocht worden met een beperkt budget.
Roze zalm of een pot kersen vind je meestal niet
in zo'n situatie. Er is rekening gehouden met
kinderen, wat te knabbelen, een kerststol en
een contant bedrag van € 20,- voor het kopen
van verse producten. Er zitten
geen vleesproducten in het
pakket, er moet anders rekening
gehouden worden met reinheid,
halal, of andere gebruiken.
De prijs per pakket is € 50,-, en
het gewicht is 13,8 kg, een hele
| sjouw voor de bezorgers!
- 31" De mensen waren erg blij met
“ het pakket, daar doen we het
allemaal voor!
| | Alles bij elkaar mogen we
~ terugzien op een geslaagde

=% actie, en we zijn dankbaar dat
we dit hebben kunnen doen. Wanneer de Sint
Anthony Groote Broederschap volgend jaar ook
weer mee doet, kunnen we het aantal pakketten
nog wat opschroeven!

Martin Mannak
Diaconie PKN Zutphen

Het Bornhof

Op zaterdag 17 februari om 10.30 uur is onze
volgende ontmoetingsmorgen in Het Bornhof.
Dhr. Martin Rus is dan onze gast.

U bent van harte welkom, ook als u niet in Het
Bornhof woont!

Met een hartelijke groet,
Joke Haasdijk tel. 571282
Tineke van Vliet, tel. 521466.




Een lied voor de véo6rvastentijd
de periode van zondag 28 januari tot
aswoensdag, 14 februari.

Gekozen door ds. Wiert Sarolea

Evapgelisch Lutherse Gemeente
Zutphen

Waak op, verlaat ons niet, o Heer

van de ondergang
1. Waak op, verlaat ons niet, o Heer
waak op en slaap niet langer meer.
Gij zult toch in de hemel niet
vergeten al het aards verdriet?

3juladWID asiayni-yssijabueay

2.0ns lichaam juicht niet tot uw lof,
ons leven buigt zich in het stof,
daarom, waak op, treed in het licht
en openbaar uw aangezicht!

3. Want Gij alleen, ja Gij zijt goed,
een God die grote dingen doet.
Gij zult toch in de hemel niet
vergeten al het aards verdriet?

4. Wij gaan ten onder als een zaad
dat Gij ter aarde vallen laat,
opdat het stierf en vruchten droeg,
want uw genade is genoeg.

5. 'hij roept tot mij, hij roept tot mij
ik hoor hem aan en maak hem vrij,

zijn hulpgeschrei word ik niet moe,
ik deel hem tijd van leven toe.

6. Wie in de hoede van de Heer
zijn ziel beveelt en legt zich neer,
zal in de schut en schaduw van
de almacht Gods ter ruste gaan.

Willem Barnard, uit 'In wind en vuur,
Alle liederen, band |, uitg. Skandalon




Kerkdiensten in de Lutherse Kerk

" Dediensten beginnen steeds om 10.15 uur

11 februari
14 februari
18 februari
25 februari
3 maart
10 maart

ds. F. Wiersma

dienst in de Martinuskerk
ds. N. Pronk

ds. W. Sarolea, HA

mw. ds. P. Akerboom-Roelofs
dr. D. Akerboom

Beeld van een meisje met een krombroodije, Sittard

de Lutherroos

Veertigdagentijd

Op Aswoensdag, 14 februari, begint de
veertigdagentijd, vanouds een periode van
vasten, van inkeer en verstilling. Nadenken over
hoe je in het leven staat ten opzichte van anderen,
van God.

Op Aswoendag is er een gemeenschappelijke
viering van de PG's van Warnsveld/Leesten en
Zutphen en ELG Zutphen in Warnsveld.

Het vasten is in onbruik geraakt, Ik herinner me de
uitspraak van een middenstander die zich liet
ontvallen: "Wij vasten pas als alles op is". Maar

veel mensen voelen ook nu nog toch de behoefte
bepaalde aantrekkelijke dingen te laten in deze
tijd.

Oudtijds werd er op de zondagen niet gevast. En
zeker met half-vasten (de 4e zondag van de
40-dagentijd) zondag Laetare werd er uitgepakt.
Voor de kinderen werden er "krombroodjes"
gebakken die zeer in de smaak vielen.

In Sittard staat een beeldje dat hieraan herinnert.
Dat de krombroodjes op zondag Laetare werden
gemaakt heeft te maken met het klassieke
leesrooster: op die zondag staat het verhaal van
de wonderbare spijziging (Joh. 6) op het
leesrooster. JanvB
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College van Kerkrentmeesters Zutphen en Warnsveld/Leesten

Actie Kerkbalans 2023 - stand van zaken per 14 januari

Toegezegd Prognose Ontvangen
Zutphen 2023 €217.500 € 215.000 €214.038
Warnsveld/Leesten 2023 €204.858 € 205.000 € 199.686
Zutphen Warnsveld/Leesten
Aktie Kerkbalans 2024 Nieuwe penningmeester!

De Aktie Kerkbalans voor 2024 is in januari
weer bij u aan de deur geweest. Hierboven ziet
u de resultaten voor 2023. In het nummer van
maart zullen wij de actuele toezeggingen over
2024 publiceren. Heeft u de loper gemist of
bent u vergeten het formulier in te leveren?
Neemt u dan contact op met het Kerkelijk
Bureau, zij helpen u verder. Rest ons nog om
codrdinator Annemarie de Nooijer,
penningmeester Sjaak Meijer, alle lopers en
alle anderen die hebben geholpen te
bedanken voor hun hulp bij de voorbereiding.

Plannen voor 2024

Een van de werkthema's voor dit jaar is Veilige
Kerk. Dit betreft eigenlijk drie verschillende
taken. De eerste is gebouwveiligheid en BHY,
waarbij we onze huidige plannen nog eens
kritisch tegen het licht houden. De tweede
taak is een sociaal veilige kerk, waarbij we
kijken naar VOG- aanvragen en een nieuw
actieplan, in samenspraak met de Kerkenraad.
De derde taak is het inrichten van onze fysieke
en digitale processen op een manier die
overeenkomt met de heersende
privacywetgeving (AVG). Voor dit laatste
onderwerp kunnen we nog wel wat hulp
gebruiken. Weet u veel van dit onderwerp en
kunt u ons adviseren? We horen het graag via
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Carla van Wouwe

Per 1 mei 2024 zal Carla van Wouwe met
(vervroegd) pensioen gaan als koster van de
Wijngaard. Wij danken haar hartelijk voor alle
jaren trouwe dienst. Dit betekent ook dat er
een vacature ontstaat voor
kosterswerkzaamheden, die we zo spoedig
mogelijk zullen uitzetten.

Eveline van Hilten, secretaris College van
Kerkrentmeesters Zutphen

We zijn erg blij dat Jan-Joop Harkema onze
nieuwe penningmeester wil worden! Welkom
terug bij het CvK, Jan-Joop! Begin februari
zullen Sander de Boer en Jan-Joop bevestigd
worden en nemen we afscheid van
Jan-Harmen. Er blijft nog wel steeds een
vacature voor een kerkrentmeester (of evt
taakdrager) "gebouwen". Wie heeft er
technisch inzicht en wil ons hierin
ondersteunen?

Opbrengst Eekschuur

Dinsdag 9 januari is de Eekschuur bij de notaris
"in eigendom overgedragen" aan de Nieuw
Apostolische Kerk. Nu de overdracht een feit is
kunnen wij u ook vertellen dat de Eekschuur is
verkocht voor € 360.000. Dit bedrag is gelijk
aan de taxatiewaarde. Veel dank aan ons
gemeentelid Max Kroes die een belangrijke
bijdrage heeft geleverd in het hele
verkooptraject! Daarnaast hebben wij als CvK
ons bij de verkoop ook laten begeleiden door
Eggink Maalderink Bedrijfsmakelaars.

Martinuskerk

Nu de verkoop van de Eekschuur een feit is,
kunnen we ook verder met de plannen voor de
Martinuskerk. in de kerk komen onder andere
een keuken, een berging en nieuwe toiletten.
De consistorie wordt groter en kan dienst doen
als kleine zaal. Er komen tochtvrije glazen
deuren om de warmte binnen te houden, maar
tegelijkertijd doorzicht te geven door de kerk.
Zo wordt de kerk opener en gastvrijer. We
kijken uit naar de aanpassingen en vooral naar
een mooie toekomst voor ons prachtige
kerkgebouw! Wanneer dit allemaal gaat
plaatsvinden is nog niet helemaal duidelijk. We
zitten op dit moment in de fase van offertes
opvragen bij aannemers.



Eekschuurmaaltijd

Op de laatste vrijdag van de maand februari
2024 wordt in de Eekschuur weer een maaltijd
voorbereid voor de vaste gasten en natuurlijk
ook voor nieuwkomers.
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Elkaar ontmoeten en samen van de maaltijd
genieten, verbindt.

Op vrijdag 23 februari een maaltijd

Plaats : Eekschuur

Tijd : 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur)
Kosten : € 6,50 per persoon.

Als u aan deze maaltijd wilt deelnemen, danis
het belangrijk dat u zich

uiterlijk de zondag voor deze datum aangemeld
heeft bij:

Hilda de Bruin, tel. 469555 of
hdbruin01@gmail.com

Als u na aanmelding niet kunt komen, dan
uiterlijk 2 dagen voor de maaltijd svp afmelden!

De volgende lunchbijeenkomst is op vrijdag 29 PCOB Bijeenkomst

maart 2024
Op 22 februari wil de Bijenstichting uit
Vorden ons van alles vertellen over het wel,
maar helaas ook over het wee van de bijen.
Toch doet het ons vast al aan de lente
denken! Van harte welkom vanaf half 3 in de

Christelijke vrouwenvereniging Triangel Eekschuur.

Warnsveld

Donderdag 8 febr. jaarvergadering bij
Christelijke vrouwenvereniging Triangel uit
Warnsveld.

Het 2e deel van de avond wordt er aandacht
besteed aan de Ziekte van Huntington.

Wij zien U graag op 8 febr.

Aanvang van de avond 19.45 uur,in de
Triangel te Leesten.




De baas van de kerk

Wie is eigenlijk de baas van de kerk? Dat is een vraag die de
predikant nog wel eens aan de kinderen wil stellen. De kinderen
denken dan in de eerste plaats aan de dominee. Dat is natuurlijk
voor de hand liggend, maar toch mis. De kerkenraad dan misschien?
Ook niet. God zelf dan zeker wel. Daarmee zit je wel in de buurt, het
is familie, maar ook Hij is niet de baas van de kerk. Nee, Christus is de
Heer van de kerk. Op Hem zijn alle ogen gericht.

Wat betekent dat? Dat betekent in de eerste plaats een zekere
bescheidenheid. We zijn zelf niet de baas van de kerk maar we zijn
dienstbaar aan de kerk van Christus. Om die reden steken we bij veel
vergaderingen ook eerst een kaars aan. Als teken van Zijn
aanwezigheid, maar ook om ons er voortdurend aan te herinneren,
dat het niet om ons zelf draait. Waar we ook bezig zijn in de kerk.

Zo ook in de kerkenraad. Ock de kerkenraad is niet de baas van de
kerk. Wat doen we daar dan wel? We zijn daar bij elkaar vanuit met
zoveel mogelijk verschillende groepen uit onze gemeente.
Diakenen, kerkrentmeesters, pastorale ouderlingen, een
jeugdouderling, een ouderling voor vorming en toerusting,
beleidsouderlingen en we missen eigenlijk nog een ouderling voor
de liturgie. En ook de predikant doet mee. Vanuit alle hoeken en
gaten van de kerk zitten we bij elkaar om uit te wisselen waar we
mee bezig zijn, te overleggen en afspraken met elkaar te maken.
Wat gaan we doen, hoe gaan we het doen, wat is wijsheid en hoe
kunnen we elkaar daarbij zo goed mogelijk helpen. En hoe zorgen
we dat we elkaar met al onze activiteiten niet voor de voeten lopen,
dat de ene hand wel weet wat de andere doet.

Soms wordt gedacht dat de kerkenraad vooral belangrijke besluiten
neemt. Soms is dat nodig, maar meestal zijn het gewoon afspraken
die we met elkaar maken. Kerkzijn doen we immers samen!

Kerkenraad zijn is een voortdurend zoeken naar wat praktisch en
uitvoerbaar is, maar ook naar wat wijs is, vertrouwend op de
Wijsheid die ons in Christus is gegeven. Het is immers Zijn kerk.

En daarom altijd die brandende kaars als symbool van Christus, de
Heer van zijn kerk, die ook onze kerk mag zijn.

Jan Marten Praamsma,
voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Zutphen




Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is er gelegenheid om een
huispaaskaars te bestellen. Zoals de grote
Paaskaars in de kerk in iedere viering het licht
verspreidt — als symbool van Christus die zelf
het Licht is -, zo kan de huispaaskaars bij
ieder thuis dezelfde betekenis uitstralen. De
huispaaskaars is de schakel tussen de
zondagse viering en de viermomenten thuis,
ook als u de dienst thuis voor de televisie
meeviert. Zo is er altijd de verbinding met de
vierende gemeente in de kerk.

De kaars kan ontstoken worden bij de
maaltijd, bij meditatie of “stille tijd” en op
dagen van dankbaar vieren en gedenken in
de familie- en vriendenkring. Het licht van de
huispaaskaars symboliseert de vreugde en
dankbaarheid om zoveel goeds, elke dag
weer. Het licht helpt alles wat gewoon lijkt te
verheffen tot het bijzondere: het eten op
tafel, een Bijbelwoord dat bemoedigt, een
begin van een nieuw levensjaar, het dankbaar
in herinnering brengen van geliefde mensen
van voorbij. En hoe troostrijk is het licht als de
dagen donker, verdrietig en onzeker zijn, als
er zorgen zijn om ziekte en om hoe hetnu
verder moet met alles. Hoe mooi is het dan als
door dat kleine flakkervlammetje je woorden
te binnen vallen die de Ene, die zelf het Licht
is, sprak over de lamp voor je voet en het
licht op je pad. Het Licht dat met je mee gaat,
vandaag en morgen.

T/m zondag 25 februari ligt er een lijst met
afbeeldingen in de hal van “De Wijngaard".
Voor degenen die de diensten via YouTube
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volgen is het mogelijk de kaarsen te bestellen
bij Coby Aartsen, bij voorkeur via de mail
cobyaartsen@outlook.com of telefonisch
06-33434361. Een foto van de afbeeldingen
wordt op de website geplaatst.

Uw huispaaskaars kunt u ophalen op zondag
17 maart en zondag 24 maart, na de
kerkdienst. Is dit voor u niet mogelijk, neem
dan contact op met bovenstaand mailadres
of telefoonnummer. Het verzoek is om uw
kaars met gepast contant geld te betalen.

De huispaaskaars is leverbaar in de uitvoering
met opdruk- en wasreliéfuitvoering:

De verrijzenis

De prijs bedraagt € 40,00 voor de hoogte van
30 cm, € 50,00 voor de hoogte van 40 cm en
€ 85,00 voor de hoogte van 60 cm.
Daarnaast zijn er 5 verschillende uitvoeringen
alleen in wasreliéf:

De duif met regenboogi

De levensboom

Vredesduif

Staurogram

Chi-Rho kruis

De prijs bedraagt € 24,50 voor de hoogte van
25 cm, € 32,00 voor de hoogte van 30 cm,

€ 40,00 voor de hoogte van 40 cm en € 70,00
voor de hoogte van 60 cm.

Wie een huispaaskaars besteld heeft, wordt
uitgenodigd deze mee te nemen naar de
viering van de Paaswake. De nieuwe
huispaaskaars kan dan voor de eerste keer
ontstoken worden aan de Paaskaars in de
kerk.

Namens de Werkgroep Vieren,
Coby Aartsen
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Protestantse Gemeente
Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: vacant
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Michiel van Alphen,

tel. 0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 0386 7081 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster coordinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Zalencentrum De Eekschuur

Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Beheerder: Marion Begieneman

tel. 06 15 48 33 58, eekschuur@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Nel van Houwelingen,

tel. 06 42 36 12 60, kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank:NL 29 RABO 0373734034

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Agendabeheer: dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Carla van Wouwe, tel. 06 21 71 14 65;
dewijngaard@pknzutphen.nl

Kerkelijk bureau

tel. 51 41 78, info@pknzutphen.nl

Het kerkelijk bureau is geopend op
donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Bezoek- en postadres: Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen

Kerkenraad:
Secretaris: Jan van Beijeren; tel.: 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37



Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09

e-mail: r.silvis@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijk 1: Oude dorp, inclusief verzorgingscentra en aanleunwoningen;
de Qoyerhoek; buurtschap Bronsbergen; westkant van de Den Elterweg;
wijk Noordveen en voorkeursleden wonend buiten Warnsveld/Zutphen.

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel
Wijk 2: Wijk Welgelegen (rondom het Isendoorn college); Scheperkamp;
Overkamp; Leesten-Qost (vanaf Kerkhoflaan); Warken;

Leesten-West (De Enk en De Eme) en Buurschappen Leesten.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen Zuid)

telefoon: 0575 78 54 90
e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl







