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KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse  Eindredactie:

Gemeente Warnsveld-Leesten, de Protestantse Gemeente  dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;
Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, mevr. José Kreijenbroek, tel. 5144 42;
dat uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid van de ~ mevr. Jeannette van der Meulen;
gezamenlijke kerkenraden. mevr. Jeanet Sips.

Kopij voor het nummer van februari uiterlijk zondag e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of

14 januari aanleveren bij kerkblad@pknwarnsveld.nl, kerkblad@pknzutphen.nl
kerkblad@pknzutphen.nl of door het vullen van de aan
u/jou toegewezen pagina’s. Foto voorzijde: Albér Giezen

De verspreiding vindt plaats vanaf 30 januari.




Van de redactie

Van harte wensen wij alle lezers van KerkZIN een
gezond en inspirerend nieuw jaar toe.

Een nieuw begin kan voor velen pas beginnen na
vergeving. Dat is het thema van deze KerkZIN.

Jeanet Aartsen ging hierover in gesprek met Albér
Giezen, de predikant van de gevangenis in Zutphen.

Ook in de overige artikelen komt het thema aan bod.

Wij wensen u veel leesplezier.

Jeanet Sips

Jeannette van der Meulen
José Kreijenbroek

Klaas Jellema
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Een nieuw begin, begint bij jezelf

In november en december gaven ds. Irma Pijpers en ondergetekende gezamenlijk de
catechese voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar. We hadden het met hen over 'helden en
heiligen' Wanneer ben je een held? Wat moet je doen of meemaken om een heilige te zijn?
En wie zijn het vooral niet? Ben je een heilige als je van iedereen houdt, of juist een held
wanneer je mensen vergeeft? En is echt alles te vergeven? Voordat je een held of heilige bent
in maatschappij of kerk moet je behoorlijk wat bijzondere dingen hebben gedaan. We sloten
het eerste deel van de reeks af met een bijeenkomst over 'cancel-culture’; het fenomeen
waarbij mensen die iets fout hebben gedaan door het publiek en de media compleet worden
verguisd en afgezet. We mogen ze nergens meer zien, ze hebben hun kans verspeeld. Heb je
iets fout gedaan? Dan word je in een hoekje van de maatschappij geworpen met de opdracht
om goed na te denken over wat je hebt gedaan. Vaak gaat het om BN'ers, mensen die leven
van het grote publiek maar door diezelfde mensen net zo goed worden afgeserveerd.

Maar hoe zit het dan met vergeving? Met een tweede kans? Dat verdient iedereen toch,

of niet?

De Britse schrijver C.S. Lewis heeft over vergeving
spitsvondig gezegd dat "iedereen het een prachtig
idee vindt, totdat je het zelf ooit moet doen". Daar
slaat hij de spijker op de kop, want vergeving
ontvangen is meestal veel makkelijker dan
iemand vergeven. ledereen die wel eens ruzie
heeft gehad met een goede vriend, kennis of een
familielied, zal het gevoel herkennen dat je liever
hebt dat de ander de eerste stap zet en zijn of
haar fouten toegeeft. De ander moet in onze visie
vaak om onze vergeving vragen én het
bovendien verdienen, want iemand vergeven
kost jou ook iets, toch? Maar waarom zou je
eigenlijk niet de eerste stap zetten als dat de
situatie oplost? Waarom zit het zo diep dat we dat
vaak niet kunnen? Wat kost het je? Je eer? Je
goede naam? Je trots?

Dat de ander iets krijgt dat hij of zij niet heeft verdiend lijkt voor ons gevoel niet te kloppen.
Het lijkt niet eerlijk, maar is tegelijkertijd ook de oplossing voor veel problemen in de wereld.
Op het glas-in-lood raam op deze pagina zien we een afbeelding van de parabel van de
verloren zoon. lemand die keer op keer fouten maakt, er niet van lijkt te leren, het geld dat hij
van zijn vader kreeg vergokt en uiteindelijk in de goot eindigt om met hangende pootjes
weer terug te komen. Verdiende hij een tweede kans? Volgens menselijke maatstaven van
beloning naar inspanning niet en toch, wordt hij letterlijk en figuurlijk met open armen
ontvangen. Hij krijgt wat hij niet heeft verdiend en dat opent voor hem de deur naar een
nieuwe toekomst, naar een ander leven. Het is een beeld van de relatie tussen God en de
mens, maar het blijft vervelend dat Gods oplossing, ons zo tegen de haren in lijkt te strijken.



Anderen kunnen vergeven, 66k als jij de eerste stap moet zetten, is een belangrijk teken van
volwassenheid. Wil je groeien en met andere mensen kunnen leven dat is het soms nodig om over
je eigen schaduw heen stappen. Dat geldt voor alle tereinen van het leven en dus ook in de kerk,
waar we om hoogdravende zaken kunnen discussiéren, maar elkaar soms ook de maat nemen om
de meest pietluttige zaken. Wat dat betreft is de weg voor gelovigen tot geestelijke volwassenheid
net zo lang als voor mensen die niets met God hebben.

Maar wanneer ben je geestelijk volwassen? Wanneer ga je van melk over op vast voedsel? Er zijn
veel eigenschappen te noemen die belangrijk zijn, vaak afhankelijk van het individu. Er zijn echter
denk ik twee belangrijke elementen die altijd gelden: dat je geloof humor kan verdragen en dat het
tegen kritiek kan. Wie de Bijbel leest alsof het alleen maar over anderen gaat, die gaat compleet
voorbij aan de hemelse boodschap. Gilbert Chesterton was een Britse theoloog (om nog maar even
in Engelse sferen te blijven) die met humor schreef over de (on)zinnigheden van het geloof. Hij is
tevens geestelijk vader van de zeer populaire misdaadserie Father Brown en schreef, misschien
daarom niet zo toevallig: “De Bijbel is de enige misdaadroman waarin de lezer erachter komt dat hij zelf
de dader is". De meesten zullen gelukkig niet zomaar in de problemen komen door met wapens te
zwaaien, maar het lastige is dat veel uitdagingen in het leven onbewuster gebeuren. Het 'gevaar’ zit
bijvoorbeeld in het emotionele ongemak dat we hebben, om ons kwetsbaar op te stellen en de
eerste stap te zetten in het oplossen van een ruzie. In de angst om gekwetst te worden als jij je fout
toegeeft. In de onzekerheid, dat de ander je niet vergeeft. Voor ons gevoel staat er veel op het spel,
het is eten of gegeten worden. Jezus zou zeggen: het koninkrijk van God begint onder vier ogen,
met een milde en liefdevolle aanpak. Aan ons de taak om ons kruis op te nemen en te erkennen dat
het vaak aantrekkelijker is om anderen op hun fouten aan te spreken, dan te kijken naar ons eigen
gedrag.

December zit erop en het nieuwe jaar staat voor ons. Wat
zie je? Wat ga je meemaken? Ga je veranderen of hetzelfde
blijven? Wat komt er van goede plannen en voornemens
terecht? Wees gerust, we kunnen én hoeven geen perfecte
mensen te zijn, maar moeten ook niet stilstaan. Je kunt niet
gelovig zijn en altijd maar hetzelfde blijven. De Bijbel doet
een té groot beroep op je om snel tevreden te zijn. Zoals
het jaar iedere dag een stapje vooruit gaat, zo moeten wij
onszelf steeds verder leren kennen, milde mensen worden
en steeds meer van Gods liefde proberen te begrijpen. Voor
de Eeuwige zijn we goed. Zijn liefde is niet gebaseerd op
goede eigenschappen of schoonheidsfouten, maar Hij wil
ook niet dat je steeds dezelfde fout maakt. Hij begint
gewoon iedere dag met ons opnieuw, ieder jaar weer. Ons
hoofd kan zo'n liefde moeilijk begrijpen, maar het hart kan
dat wel. Eén van de laatste zinnen van de bekende musical
Les Misérables vat het goed samen: "Al wie een ander lief
heeft ziet het aangezicht van God".

Onze tafels zijn vaak gevuld met mensen die we leuk vinden. Een groepje intimi: partners,
familie, goede vrienden, maar aan Gods tafel is iedereen welkom. Daar eet men van grote
schalen liefde en drinkt uit bekers vol vergeving. Maar let op: eet niet teveel, december is
tenslotte net geweest.

ds. Stijn van der Woude




'Vergevz'ng is een
nieuwe kans éry‘gen

Een willekeurige zondagochtend in de
Penitentiaire Inrichting (Pl) Zutphen, oftewel
de bajes in Leesten. Gemiddeld bezoeken
zo'n 50 mannen in detentie de kerkdienst.

Predikant Albér Giezen: ‘Dat is 20 procent van
de 248 mannen die hier verblijven. (lachend)
Zoveel halen de kerken in Zutphen of
Warnsveld niet. Ja, nood leert bidden, maar
het is ook de boodschap van vergeving en
barmhartigheid die aanspreekt, en het erbij
horen!

Albér is verbonden aan de Pinkstergemeente.

‘In de tijd dat ik in Apeldoorn woonde, deden
we als gemeente opvangwerk voor
verslaafden. Toen iemand daar een keer een
moord aan mij opbiechtte schrok ik daar niet
van. Ik merkte dat ik het aankon. Zou pastor
in een gevangenis wellicht iets voor me zijn?
dacht ik!

Inmiddels is Albér al dertig jaar justitiepastor,
vanaf 1994 in Zutphen. ‘lk heb nog in het
oude Huis van Bewaring gewerkt dat destijds
achter de Rechtbank stond. Daar had ik het
mooiste kantoor dat ik ooit heb gehad, aan
het water!'

Dynamische diensten

De populatie in de gevangenis in Leesten
bestaat uit mannen van alle rangen en
standen, vertelt Albér. ‘Het zijn mensen uit
volksbuurten met afstand tot de
arbeidsmarkt tot mensen uit zogenaamde
hogere klassen die bevriend zijn met
rechters. En alles wat ertussen zit. De straffen
die ze uitzitten zijn van kort tot levenslang.

Een deel van hen bezoekt dus de zondagse
viering. Het zijn vaak mensen met een korte
spanningsboog, daarom maken we de
diensten dynamisch en interactief. De zes
mannen van de bajesband verzorgen de
muziek. We zingen opwekkingsliederen,
maar ook popmuziek past vaak goed zoals
Knockin’ on Heaven’s Door van Bob Dylan!

Oude leven afwassen

Wat betekent vergeving in deze omgeving?
Albér is een poosje stil, zoekt naar woorden.
Dan, behoedzaam: ‘Bij mij komt er een oud
lied uit de Pinkstergemeente boven: ‘t Oude
is voorbij, prijst de Heer, God gedenkt mijn
zonden niet meer, nieuw is thans het leven,
mij van God gegeven. Op verzoek zingt Albér
het ook. ‘Dit is voor mij heel wezenlijk.
Vergeving is geen witkalk, een sausje erover
en het is klaar. Het is dieper. Je krijgt door
Gods genade een nieuwe kans, een nieuw
leven. Dat is niet vrijblijvend, het is ook een
opdracht. En tegelijk hoef je het niet alleen te
doen.

Soms is dopen een onderdeel van die
vergeving. Pas hadden we nog een
doopdienst hier. Dat is altijd een hele
happening. Er moet een mobiel bad komen,
veel water erin en alles wat de gevangenis
inkomt wordt streng gecontroleerd. Maar
dan gebeurt het. De dopeling wast zijn oude
leven af. Het is een sterven en opstaan met
Christus, dus echt kopje onder. Een doop is
niet los verkrijgbaar, het is niet dopen en
klaar. Ik zoek altijd een lokale kerk die de
gedetineerde “adopteert”



Bruggenbouwer

Albér ziet zich als bruggenbouwer tussen
binnen en buiten. ‘Ik werk mee aan
herstelbemiddeling met slachtoffers, met
familie. En nazorg heeft altijd mijn aandacht.
Dat is zo belangrijk! Stichting Naaste, een
interkerkelijke vrijwilligersorganisatie in de
Stedendriehoek, helpt (ex-)gedetineerden bij
hun terugkeer in de maatschappij. Soms help
ik mee om een geschikte kerk voor iemand te
vinden. Dat is niet zo snel een klassieke kerk
met witte middenklassemensen, dat sluit
doorgaans niet goed aan. Eerder een
evangeliegemeente of bijvoorbeeld de korte,
laagdrempelige vieringen in wijkcentrum
Lighthouse in het Waterkwartier!

Soms komen gecfetineera’en keer
op keer terugt

ézy"n By" mij a[tJi[a’ van harte
We[éam, onﬂooerrde(_fjé

Uitwerking

‘Als mensen vrijkomen hoop en bid ik altijd dat
ze niet meer terugkomen, vertelt Albér verder.
‘Maar soms komen ze keer op keer terug. Ze
zijn bij mij altijd van harte welkom,
onvoorwaardelijk. Anderen lukt het om een
nieuw leven te beginnen. Hier zie ik soms de
uitwerking van vergeving voor me gebeuren.
Onlangs nog met een pas gedoopte
gedetineerde. Het uit zich in empathie, je
kunnen inleven in een ander. De man voelde
zichzelf echt gezien en kreeg daardoor ook
0og voor de ander. Daarmee kwam ook het
schuldbesef. “Ik wil niet meer de eerste zijn die
gaat vechten’, zei hij!

Jeanet Aartsen
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Een triest lustrum

In de nacht van 7 op 8 december 2018, nu dus
ruim 5 jaar geleden, werd al het avondmaals-
zilver gestolen uit de Martinuskerk in
Warnsveld.

Hoe dat kon gebeuren is nog steeds een
raadsel. Het lag veilig opgeborgen in een
afgesloten kluis in een kast in de kerk.
Daarvoor was er eerst ingebroken in de
Eekschuur om uit een kast in de afgesloten
keuken uit een daar aanwezig sleutelkastje de
kerksleutels te pakken. Het moet dus wel
iemand geweest zijn die goed de weg wist.

In de kerk waren geen sloten geforceerd
behalve die van het antieke offerblok naast de
ingang dat helaas heel ruw was
opengebroken.

Slim was dit niet, want het slotje dat er
aanhing was defect en met de hand te
openen!

Samen met de politie en een recherchebureau
stonden we voor een raadsel. Ook Arthur
Brand, bekend om zijn speuren naar
roofkunst, heeft ons niet kunnen helpen.

Het gestolen zilver bestond uit:

twee bekers, anno 1713, geschonken door de
graaf van Albemarle van Huis De Voorst, met
wapen en randtekst "honi soit qui mal y
pense"

Eén van de bekers uit 1713

twee bekers met twee zilveren bladen, anno
1883, geschonken door J.A. de Vuller,
burgemeester van Gorssel, maar wonende in
Eefde

twee borden en schenkkan uit 1975
(aangeschaft na diefstal van het tinnen stel)
twee kleine bekers, voor gebruik door
kinderen en ter gelegenheid SOW 1991

een klein verzilverd schaaltje (quaich),
geschenk van Abdij Inona uit Schotland in
1995 aan de Martinuskerk, in gebruik voor
glutenvrij brood.

Vooral de uit één stuk gesmede bekers uit
1713 waren van grote historische waarde.
Wie weet of iemand bij een antiquair dit zilver
nog eens tegenkomt!

Heel verheugend was dat we in 2020 van de
Protestantse Gemeente Vorden een voor ons
nieuw zilveren Avondmaal stel mochten
ontvangen, inmiddels voorzien van ons
Martinuslogo en de naam van de schenkende
gemeente (zie foto).

Werkgroep Kerkarchief Warnsveld

Henk Mulder







Activiteiten in Warnsveld en Zutphen

3 januari Leeskring over twee boeken van C.S. Lewis, 19.30 uur De Eekschuur
5 januari Martinusborrel 20.00 uur Martinuskerk
10 januari Bijbelen met Gerard van der Brug, 16.00 uur De Wijngaard
13 januari Pelgrimswandeling 7-10 km 9.00 — 12.30 uur Start bij wisselende locaties
10-12 jan. Filmavond Luxor

16 januari Mediteren in de Martinus - 19.15 - 20.15 uur Martinuskerk
24 januari Bijbelen met Gerard van der Brug, 16.00 uur De Wijngaard
24 januari Etty Hillesum; lezing Judith Koelemeijer 19.45 uur De Wijngaard
2 februari Martinusborrel  20.00 uur Martinuskerk
4 februari Ontbijten in de Martinus (tijdstip volgt) Martinuskerk
7 februari God in de klimaatcrisis - Workshop met Alfred Slomp De Eekschuur

Ontbijten in de Martinus -
vooraankondiging

Op 4 februari proberen we iets nieuws
uit: gezamenlijk ontbijten voorafgaand
aan de dienst. Een groep
enthousiastelingen bereidt een en
ander voor. In de volgende KerkZIN
vindt u alle informatie.

Maar noteert u alvast: 4 februari,
ontbijten in de Martinuskerk.

Mediteren in de Martinus

Heb je behoefte aan rust? Wil je ervaren
hoe het is om samen stil te zijn? Kom
dan ‘Mediteren in de Martinus, een
maandelijks meditatiemoment in het
koor van de Martinuskerk. Deze keer op
16 januari, van 19.30 tot 20.15 uur.

Ervaring is niet nodig en opgave is
handig, maar niet noodzakelijk; kom
wel op tijd; de deur gaat om 19.30 uur
dicht.

Begeleiding: Jeanet Aartsen en Henri
Knol, j.a.aartsen@gmail.com,

tel. 57 3175.



Workshop 'God in de klimaatcirisis'

met Alfred Slomp

U bent van harte welkom bij deze interactieve
workshop over zinvol handelen in tijden van
klimaatverandering.

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe we
hoop houden in een snel veranderende wereld.
Welke duurzame keuzes maken nu echt verschil
voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar
een duurzame beweging op gang?

Waar en wanneer?
Woensdag 7 februari van 19.30 uur — uiterlijk 22 uur
(inclusief pauze) in de Eekschuur.

Zie voor meer info: www.godindeklimaatcrisis.nl

Graag opgeven via diaconie@pknwarnsveld.nl

We zien u graag!
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God in de

klimaatcrisis

Alfred Slomp geeft al jaren
workshops en inspirerende lezingen
over duurzaam leven. Daarnaast is hij
auteur van SuperWaar en Het Groene

Normaal.

In 2014 ontwikkelde Alfred Slomp
samen met zijn studievriend Arjan
Schoonhoven de workshop God in
de supermarkt - misschien was u
erbij toen hij deze workshop in
Warnsveld verzorgde.

Het onderwerp klimaatverandering
komt steeds meer in beeld en
vanwege de behoefte om daar
inhoudelijk met elkaar over door te
kunnen praten, ontwikkelde Alfred
de workshop

God in de klimaatcrisis.

Een workshops waarin hij vol passie
het gesprek met de deelnemers
aangaat om de prachtige maar ook
zo kwetsbare aarde op een goede
manier door te geven aan de
generaties na ons.




In en om de Eekschuur

De laatste weken van het jaar hebben we veel
kinderen mogen verwelkomen in de
Kindernevendienst; wat fijn dat we konden af
tellen naar Kerst.

Samen met de jongeren van de KIC en heel
veel andere mensen uit de gemeente
geoefend voor de Kerstkuier.

Op het moment dat we dit schrijven moet de
Kerstkuier nog plaatsvinden; we kijken er
enorm naar uit! ledereen wandelt langs een
prachtig verlichte route in de oude kern van
Warnsveld en zal genieten van het
kerstverhaal.

We bedanken iedereen, die op wat voor
manier ook, de Kerstkuier mogelijk heeft
gemaakt, enorm!

Op naar 2024

Het jaar 2023 is nu echt voorbij, we kijken
vooruit naar het nieuwe jaar.

We wensen jullie en jullie familie alle goeds
toe voor 2024.

Wat we allemaal gaan doen in het nieuwe
jaar? We gaan verder met ons project ‘Boom
aan de Bron. We gaan, in ieder geval, met
jullie een spaardoel bepalen, passend bij ons
thema. Denk er maar alvast eens over na.

Via onze wekelijkse mail lichten we een tipje
van de sluier op. Mochten jullie deze nog niet
ontvangen, laat het even weten via
Kindernevendienst-mailadres.

Let op: op 7 januari is er geen
kindernevendienst, we vieren Driekoningen
in de kerk en jullie zijn ook van harte welkom.

Enthousiast geworden?

Speciaal voor de volwassenen: hebben jullie
ook genoten van de Kerstkuier, waarbij de
Kindernevendienst ook betrokken was? We
werken bij onze Kindernevendienst met twee
vormen: ‘KND-groot’ (een wat grotere
activiteit, passend bij het thema) en
‘KND-klein’ (samen een verhaal lezen, een
spel doen, even naar buiten). Er zijn vaak veel
kinderen in de dienst tijdens de ‘KND-groot;
heel erg fijn! Sluit gerust bij ons aan, om een
keer mee te kijken of mee te helpen,
versterking van onze groep is altijd van harte
welkom.

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Martinuskerk

Karen Stronks
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl



Jeugdwerk Zutphen

Heb jij al zin in een spelletje?

Binnenkort is 'ie er weer: de derde editie
van de spelletjesochtend. Op zondag

14 januari organiseert de jeugdraad deze.
Direct na afloop van de zondagse dienst is
iedereen welkom in de grote zaal van de
Wijngaard, om een gezelschapsspelletje te
doen. Neem je eigen spel mee, als je dat
wilt, of schuif aan bij anderen. Voor een
eenvoudige lunch wordt gezorgd. We
eindigen uiterlijk om half 2. Alvast veel
speelplezier!

Groeten van Ruth, Taeke, Ginny en Mineke.

Nacht van de Wijngaard

In het weekend van 27 en 28 januari
organiseert de Jeugdraad iets heel leuks:
de Nacht van de Wijngaard.

We starten zaterdag om 18:00 uur met een
gezamenlijke maaltijd. Daarna kunnen de
jongeren uit verschillende workshops
kiezen waarmee ze de viering van de
volgende dag in elkaar gaan zetten. Een
viering waarin het gaat zoals zij het graag
zien en vooraf niets vaststaat. Een mooie
uitdaging en misschien wel een kijkje in de
toekomst!

Hulp gezocht

Om het idee van de Nacht van de
Wijngaard te kunnen realiseren is hulp
nodig. Het wordt nachtwerk, dus de
jongeren mogen blijven slapen in de
Wijngaard. Dit is ook belangrijk voor het
groepsproces en elkaar op een andere
manier te leren kennen.

We hebben hiervoor hulp van ouders en
andere gemeenteleden nodig, en wel bij
de volgende dingen:

- het verzorgen van het ontbijt, inclusief de
boodschappen en het dekken van de tafel
in de ochtend

- het 's nachts blijven slapen

- het na de dienst helpen met opruimen

Aanmelden kan bij Ginny van der Zee,
06- 5049 15 16.

Kliederkerk

Anders dan in de voorgaande edities van
KerkZIN is geschreven is Kliederkerk niet
op 11 februari, maar op 4 februari. Vanaf
13:30 uur staat de koffie klaar en om 14:00
beginnen we echt. Het thema is nog niet
bekend, maar dat het leuk wordt, dat is
zeker!

Catechese 12+

In november en december spraken we met
een groep jongeren over het thema
'helden en heiligen'. Zo hebben we het
over Martinus en delen gehad, en Nicolaas
en geven. Maar ook verdiepten we ons in
onderwerpen als helden, anti-helden,
eerste indrukken en de cancelcultuur.
Daarnaast hebben we weer heerlijk
gegeten, dankzij allerlei gemeenteleden
die zo lief waren te koken, waarvoor
hartelijk dank!

Na de kerstvakantie, namelijk 18 en 25
januari en 1 februari komen we nog drie
keer bij elkaar.

We zoeken nog 1 a 2 koks hiervoor.
Aanmelden kan bij ds. Irma Pijpers
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Gedeelten uit de laatste IFUNI nieuwsbrief
van Jan en Nelleke van Schaardenburgh -
Luijendijk

Beste mensen, Kerst 1978, 45 jaar geleden, onze
1e kerst in Rwanda. We waren er getuige van
hoe daar ieder op zijn eigen heuvel moest
worden ingeschreven! Het kerstverhaal van
bijna 2000 jaar geleden, speelde zich voor onze
ogen af, ook daar geen herbergen om al die
reizigers, vaak te voet, op te vangen. Maar
overal vond men wel een plekje! De wereld is
veranderd, ook in Rwandal

Angst heerst vaak. Zeker bij een
(onder)drukkend politiek klimaat! Maar laten
we onze liefde voor het kind niet verliezen. Het
kind van een ander ver weg en dichtbij, maar
ook het kind in onszelf.

Het is wonderlijk dat we na 15 jaar als stichting
bij kleuterscholen zijn uitgekomen. Op
kleuterscholen kan gemeenschapsopbouw
plaats vinden. Eerste vriendschappen worden
gesloten, oplossingen voor problemen in het
klein gevonden; het leidt tot leren
samenwerken. Nu de Rainbowschool in Ndera
staat, wordt het tijd om meer aandacht te
geven aan gemeenschapsopbouw. Nog altijd
staan veel mensen aan de kant. Bij Epa’s droom
destijds over een school in Ndera hoorde
empowerment van de gemeenschap er
nadrukkelijk bij. Zondagsschool, alfabetisering,
vrouwengroepen, een ouderraad: dat zijn de
zaken die blijvend aandacht vragen.

‘Maar laten we onze [:‘g‘de
Voor het kind niet verliezen,
'H?t kind Van een ander ver

Weg en dichtbij, maar ook het
kind in onsze_d"‘

Er is een multifunctionele “kerk”zaal in de
kleuterschool, zodat de gemeenschap kan
groeien. Wij zijn ons ervan bewust dat voor de
kartrekkers in Rwanda van de kleuterschool
c.q. gemeenschap in opbouw veel uitdagingen
liggen: bijv. hoe financier je het salaris van je
personeel als er geen staatssubsidie is (alleen
schoolmelk 2x per week), en je toch kinderen
uit onvermogende gezinnen kansen wilt
geven? Daarom willen we als kerk ook in
menskracht investeren om ter plekke te
werken aan gemeenschapsopbouw.

De verdere toekomst van Stichting IFUNI blijft
nog even open. Er is momenteel gelukkig
voldoende geld in kas om de komende twee
jaar de kleuterscholen met een aantal
kleuterbeurzen te ondersteunen. Uw voorbede
vragen we voor de kerk in Rwanda met al die
uitdagingen. We kunnen als stichting ervoor
kiezen om in afgeslankte vorm door te gaan en
ons vooral te richten op kleuterbeurzen.
Ondersteuning van kansarme kinderen!

Tot slot: “ geloof — hoop - liefde” zijn de
woorden die we willen delen. Laten we als volk
Gods onderweg op weg gaan als de wijzen uit
het Oosten, om het Kind te vinden. Ook in de
huidige wereld van corlogen en chaos,
zoekend naar nieuwe structuren en rituelen.

De collecte van 7 januari in De Wijngaard is
bestemd voor Stichting Ifuni.



Collecte toelichting Warnsveld / Leesten

Noodhulp wereldwijd, 7 januari 2024

In een wereld die steeds meer met elkaar
verbonden raakt, zijn we getuige van de
verwoestende gevolgen van natuurrampen,
conflicten en ziektes die gemeenschappen over
de hele wereld treffen. Deze crises, vaak
onvoorspelbaar en onvermijdelijk, vereisen een
gecodrdineerde en medelevende reactie.
Wereldwijde noodhulp speelt een cruciale rol bij
het reageren op deze uitdagingen. Het biedt
onmiddellijke hulp aan degenen die het het
hardst nodig hebben, ongeacht waar ze zich
bevinden. Van het leveren van voedsel, water en
onderdak na een aardbeving of overstroming,
tot het bieden van medische hulp en
ondersteuning in conflictgebieden of tijdens
een ziekte-uitbraak.

Als geloofsgemeenschap hebben we de
mogelijkheid, en velen zouden zeggen de
verantwoordelijkheid, om bij te dragen aan
deze wereldwijde inspanningen. Dit kan door te
doneren aan hulporganisaties, door te bidden
voor degenen die lijden, en door bewust-
wording te creéren binnen onze eigen
gemeenschap.

Laten we ons hart en onze handen openen voor
degenen die hulp nodig hebben, en laten we
een licht zijn in tijden van duisternis.

KIA, Samen tegen armoede, 14 januari 2024
Armoede is een groeiend probleem in
Nederland. Een miljoen mensen kan de eindjes
nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie
Samen tegen armoede staan kerkelijke
gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op
tegen armoede in Nederland.

De acute nood wordt bestreden door het
inzamelen van voedselpakketten voor de
Voedselbank.

Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen
met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen
uit schulden te komen of te voorkomen dat ze
daarin terechtkomen.

Noodhulp lokaal, 4 februari 2024
Opgroeien in armoede is meer dan het niet
hebben van spullen. 288.000 kinderen jonger
dan 13 leven In armoede in Nederland.

288.000

“'kinderen onder
de 13 jaar leven
in"armoede.

Als diaconie hebben we ervoor gekozen om
meer collectes te houden voor noodhulp. We
zien wereldwijd en lokaal de vraag om
ondersteuning toenemen. De lagere inkomens
hebben moeite om de gestegen kosten van het
levensonderhoud, huur en energie bij elkaar te
verdienen. Zo wordt er bezuinigd op sport,
kadootjes voor de kinderen, en zelfs op eten.
Met elkaar zijn er al flink wat initiatieven
ontwikkeld om gaten te dichten. Echter in de
praktijk blijken deze onvoldoende. De
gemeente Zutphen heeft dit onderkend en
heeft vorig jaar een flink budget gereserveerd
voor mensen die in de problemen komen. Kijkt
u eens op de site van de gemeente Zutphen om
na te gaan welke mogelijkheden er zijn. Ook
worden er subsidies gegeven aan de
verschillende instellingen denk aan nascholing,
kinderopvang en taalvaardigheidslessen. Via
Perspectief kunnen individuele aanvragen
worden gedaan. Als er geen potje is waar dit uit
betaald kan worden heeft men ervaring met
verschillende fondsen en een achterban. Als
gezamenlijke kerken hebben we een noodfonds
waar ook e.e.a. aan ondersteuning kan worden
gegeven.

Helpt u mee voor hen een vangnet te zijn?

Van harte aanbevolen door uw diakenen.




Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken

op protestantse gemeente Zutphen

Lutherse kerk: Kerkdienstgemist.nl

Zondag 7 januari

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
10.00 u. De Wijngaard: nieuwjaars-
ontmoeting ds. |. Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: dr. D. Akerboom

Zondag 14 januari
10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis; S&T

10.00 u. De Wijngaard: ds. S. Sluis
10.15 u. Lutherse kerk: ds. J. Uytenbogaardt

Zondag 21 januari

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis
10.00 u. De Wijngaard: ds. S. Meijer
10.15 u. Lutherse kerk: mw. M. Brussel

Zondag 28 januari

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. Sluis
10.00 u. De Wijngaard: ds. |. Pijpers: HA
10.15 u. Lutherse kerk: ds. L. Vos; HA

Zondag 4 februari

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
10.00 u. De Wijngaard: ds. E. Ouwehand
10.15 u. Lutherse kerk: ds. P. Akerboom

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Noodhulp wereldwijd
De Wijngaard:  Ifuni

Lutherse kerk: ~ Opvang daklozen Arnhem

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kia; Samen tegen armoede

De Wijngaard:  Algemeen
Lutherse kerk:  Kia binnenlands diaconaat

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Spot Tanzania

De Wijngaard:  Stichting Leergeld
Lutherse kerk: ~ Onderhoudsfonds

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Voedselbank

De Wijngaard:  Algemeen
Lutherse kerk:  Diaconie

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk: ~ Noodhulp lokaal

De Wijngaard:  Kia Bangladesh
Lutherse kerk:  Kia werelddiaconaat



Kinderoppas (0 tot 4 jaar) en
kindernevendiensten (4 tot 12 jaar)

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk,
De Wijngaard en de Lutherse kerk

KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk
Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten nog niet bekend

Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard
Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomsten op: 14 januari

Diensten GGNet
Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

Diensten Den Bouw 16.00 uur
12 jan. ds. R. Silvis

Diensten De Lunette om 15.30 uur
5 jan. pastor R. Rijk
19 jan. pastor R. van Veen

Middagpauzediensten

ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de
Lutherse kerk, Beukerstraat 10

4 jan. ds. W. Stolte

11 jan. dhr. R. de Boer

18 jan. ds. S. Meijer

25 jan. mw. N. Bilder; LdH

1 febr. ds. . Pijpers

Avondgebeden Stadsklooster
Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de
Elisabethkapel Tengnagelshoek

Protestantse gemeente

Warnsveld / Leesten:

Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen” en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart
Geel (€2,00) kost € 40 per kaart
Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Vervoer kerkdiensten:
Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

Protestantse gemeente Zutphen
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 5379
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en €40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Codrdinatie Bloemengroet:

Sectie Noord: mw. G. Bosman, tel. 51 58 17
Sectie Zuid: mw. G. Buitenhuis, tel. 51 37 73
Coordinator: mw. T. Wijers, tel. 57 21 80

Vervoer kerkdiensten:
Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82

Redactie kerkbrief:
Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39




Jacob Herman Cornelis Pieter Brandt Kokje

27 augustus 1935 -

Met onderstaand gedicht van Hanny Otten
op de rouwkaart geeft Marjo heel goed weer
hoe het leven met haar lieve Jaap in Den
Bouw de laatste tijd verliep. Maar Jaap was
meer dan dat.

Jaap is geboren in Harderwijk, zijn vader was
hoofdofficier in het leger. Zijn vader wilde de
naam van zijn vrouw, Brandt, voor het
nageslacht bewaren en zo is die toegevoegd
aan de naam Kokje. Nadat hij vanwege
dyscalculie stopte met een technische
opleiding werd Jaap fotograaf. Eerst als
zelfstandige, later bij de Motorrijtuigen-
belasting.

Marjo kwam in zijn leven en 34 jaar geleden
zijn zij getrouwd. Ze fietsten graag samen en
ook met vrienden.

1 december 2023

Die vertellen van de videoclub, waar Jaap
altijd heel precies in was en dat mooi was
maar niet altijd makkelijk. En van
gezelligheid in de straat en samen muziek
luisteren.

Zo werden we bij de dankdienst voor zijn
leven door mooie klassieke muziek, fijne
herinneringen en de woorden van Jezus ‘lk
ben de opstanding en het leven’ getroost.

Dat hij rusten mag in vrede en dat zijn vrouw
Marjo nabijheid en steun van God en
mensen die meeleven met haar verdriet en
gemis mag ervaren.

ds René Silvis

Ik was je al verloren,
nog voordat het einde kwam.

Ik was je al kwijt,
voordat de dood je leven nam.

Ik was je al aan het zoeken,
ook al was je nog nabij.

Ik rouwde al,
want door dementie ging het leven aan je voorbij.

Foto Henk Derksen



Leo Fijen is bekend van zijn
boeken en
televisieprogramma's over
kerken en kloosters. Plekken die
hij zelf ook frequent bezoekt. De
inspiratie die hij daar opdoet
deelt hij hier graag met u.

LIEFDE EN VERGEVING
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Laatst was ik in Bergen op Zoom, in de prachtige Gertrudiskerk,
voor een lezing. Die stond in het teken van Maria. Voor me
stonden allemaal beelden van de moeder van ons allemaal. Met
een vraag ook aan ons allemaal: welke kleur geef jij aan Maria?
Ik hoefde daar niet zo lang over na te denken: de kleur van
gezien worden en er mogen zijn, de kleur van vrede en
vergeving in een tijd die zoveel geweld kent, de kleur van
verzoening in een wereld van haat en oorlog, de kleur van
trouw en geduld in een tijd van wraak en vergelding, de kleur
ten slotte van machteloos waken bij je dode zoon, zonder te
oordelen, in een digitale wereld die mensen kapotmaakt. Dat is
allemaal voor mij het beeld van Maria in deze angstige dagen.
Toen ik op de terugweg naar huis was vroeg ik me af welke kleur
het best bij deze beelden past. Ik kreeg het antwoord niet uit de
vele oorlogsgebieden van dit moment, maar juist uit een
onverwachte hoek. Van een leeftijdsgenoot die ik via mijn kerk
had leren kennen en me steeds dierbaarder is geworden. Noem
het vriendschap die stukje bij beetje is gegroeid, niet in
voorspoedige tijden maar juist in tegenslag en beproeving.
Toen hij getroffen werd door een ernstige ziekte klaagde hij
geen steen en been en toen hij als door een wonder toch weer
genezen leek, was er vooral dankbaarheid, altijd naar Maria. En
dat deed hij ook toen hij voor de tweede keer beproefd werd.
We gingen eten in Lage Vuursche, niet lang voor de beslissende
operatie. Hij straalde rust uit, hoe onzeker zijn vooruitzicht ook
was. En hij deed een belofte. Mocht hij de operatie overleven,
dan wilde hij een Mariavlag voor onze kerk kopen. Hij hield
woord. Midden in de hel op de intensive care bestelde hij een
vlag. Als teken dat Maria er ook voor je is in de beproeving van
je leven. Ze ziet je, geeft vrede, oordeelt niet, is trouw en
schenkt liefde en vergeving. En deze Maria - zo hard nodig in
onze tijd - kleurt hemelsblauw.

Voot i, gl i man
Maria?”
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Uit de kerkenraad Warnsveld / Leesten

Veilige kerk

Binnen de Martinuskerk willen we een veilige
kerk zijn. Voor de uitwerking daarvan willen we
samenwerken met buurgemeenten: Lochem,
Eefde/Gorssel, Laren, Harfsen, Zutphen,
Warnsveld/Leesten. De intentie is om een
aantal interne en een externe
vertrouwenspersoon aan te stellen. De VOG's
van mensen die met jeugd werken, zijn
aangevraagd. De volgende stap is de VOG voor
kerkenraadsleden.

Bloemen uit de kerk

Bij de mededeling over de zondagse bloemen
hoort u de naam en de straat van de
betrokkene. Dat maakt het makkelijker om u
aan te melden voor het wegbrengen van de
bloemen. U wordt daartoe van harte
uitgenodigd! De privacyregeling is hierop
aangepast. U vindt deze op de website.

Afscheid organist Jeroen Pijpers

Onze organist/cantor Jeroen Pijpers gaat ons
verlaten. In het begin van de 40-dagen-tijd
begint hij als organist bij de Oud-katholieke
kerk in Amersfoort. Voor onze gemeente een
groot verlies. Jeroen is een zeer kundig
organist met een groot gevoel voor liturgie en
het spel dat bij lied en context hoort. Wij zullen
in een dienst afscheid van hem nemen. De
kerkenraad heeft een commissie ingesteld om
het profiel voor een nieuwe organist op te
stellen en voor de werving: Hilda de Bruin,
René Silvis, Rodyan van de Brink en
Jan-Harmen de Goeijen.

Present in Leesten

In oktober was er een ontmoetingsweek met
inloop in het wijkinformatiecentrum in
Leesten. Perspectief, de gemeente Zutphen,
bewoners en de Martinuskerk zijn hierbij
betrokken. Het was een goede week. Vanuit de
Martinuskerk willen we met een werkgroep
van gemeenteleden uit Leesten meewerken

aan een vervolg, bijvoorbeeld een
koffiemoment in Leesten voor alle
wijkbewoners.

St. Vrienden van de Martinus

Vanuit de stichting Vrienden van de Martinus
kwam de heugelijke tijding dat er drie nieuwe
bestuursleden zijn: Wim Riefel (voorzitter),
Harry Renneboom (secreraris/penningmeester)
en Géke Botter.

Goed gesprek over vieren

De kerkenraad sprak op 29 november over de
wijze waarop we het vieren in onze gemeente
vorm geven. De kerkenraad had aan ds.
Kirsten Slettenhaar gevraagd in gesprek te
gaan met een aantal direct betrokkenen. Dat
was de basis voor een gespreksnotitie voor de
kerkenraad. Ook mensen van de commissie
Vieren en vanuit het jeugdwerk deden mee
aan dit gesprek. Het was een mooi, open en
respectvol gesprek. Op basis van deze
bespreking formuleert de kerkenraad een
aantal uitgangspunten. Daarover gaan we
vervolgens met de gemeente in gesprek in het
voorjaar van 2024.

Afscheid en welkom kerkenraadsleden

Met grote vreugde vernam de kerkenraad dat
Sander de Boer bereid is het college van
kerkrentmeesters te versterken. Hij neemt een
deel van de taken over van de
penningmeester. Begin volgend jaar nemen
we in een dienst afscheid van
kerkenraadsleden Piet Kroneman en Jan
Harmen de Goeijen en verwelkomen we
Sander de Boer.

Namens de kerkenraad wens ik u alle goeds
voor 2024.

Sam Terpstra,
voorzitter



Bij de Kerkdiensten

1e zondag na Epifanie - 7 januari: Driekoningen en doopdienst

Op deze zondag vieren we het feest van Epifanie (en Driekoningen) en lezen we over hoe Jezus
door zijn ouders bij de tempel aan de wereld wordt getoond. ledereen mag weten dat er een
geboorte is! Er is deze zondag nog een stel dat dit zal doen, want we zullen ook Jolijn dopen, de
dochter van Maureen en Remco. Als klap op de vuurpijl komt een groep van de lokale Vrije
School het Driekoningenspel uitvoeren. Het wordt een dienst voor jong én oud, maar vooral met
aandacht voor de jongste generatie!

2e zondag na Epifanie — 14 januari: bruiloft en Maaltijd van de Heer

Alweer een bruiloft? Ja, deze zondag vieren we rond het evangelie van de Bruiloft te Kana. En hoe
mooi is het om daarbij samen een maaltijd te vieren. Deze viering met de Maaltijd van de Heer
krijgt in de liederen en gebeden dus een feestelijke uitdrukking: Wij willen de bruiloftsgasten zijn
(Lied 525). Kom je ook?

3e zondag na Epifanie — 21 januari

De lezingen richten onze aandacht op roeping: De roeping van Samuél en de roeping van de
eerste leerlingen door Jezus. Daar is geen systeem voor. Omdat tijden en situaties verschillen en
omdat mensen verschillen. En het maakt uit wat er nodig is of wat God nodig heeft. Bij Samuél
horen we dat ‘het woord van de Eeuwige zeldzaam was in die dagen en er geen visioen
doorbrak’. Dat geeft te denken. En hoe proberen wij de stem van God op te vangen?

4e zondag na Epifanie — 28 januari

Voorganger deze zondag is ds. Simon Sluis
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Van de kerkenraad:

Naar aanleiding van de gemeenteavond van
2 oktober heeft de kerkenraad op 28
november het Rank Koersplan vastgesteld als
beleidsplan voor onze gemeente. In dezelfde
vergadering is Douwe Bonnema benoemd
als ‘ouderling beleid’ om de uitwerking van
het plan in de gemeente verder te
begeleiden.

Op voorstel van het College van
Kerkrentmeesters, en nog onder voorbehoud
van goedkeuring door de classis, zijn
uitgangspunten vastgesteld voor de
meerjarenbegroting, waarin we werken naar
een maximaal begrotingstekort van € 50.000
per jaar. Het voornemen is de pastorie z.s.m.
te verkopen. Vanaf april 2024 stopt de
tijdelijke uitbreiding van de
predikantsformatie en wordt weer 0.8 fte.

Tot eind 2026 is er een pastoraal medewerker
voor 0.4 fte in dienst. Vanaf 1 januari 2024
gaat een betaalde medewerker voor ca 2
dagen per week het kerkelijk bureau
versterken, mede om predikant en kerkelijk
werker administratief en organisatorisch te
ontlasten.

Het zijn ingrijpende besluiten na een jaar van
veel overleggen en zoeken naar de juiste
weg. De kerkenraad heeft vertrouwen in een
goede start van 2024 en gaat enthousiast
werken aan de veranderende manier van
gemeentezijn; natuurlijk met inzet en hulp
van alle gemeenteleden.

Tijdens de vergadering van 28 november
informeerde de diaconie alle
kerkenraadsleden over hun werk, contacten
en werkterreinen. Deze bevlogen groep
mensen liet ons zien dat ze het leven van
veel mensen (individueel en als groep)
proberen lichter te maken. Met aandacht,
creativiteit en daadkracht bereiken ze veel. Er
zijn goede contacten en netwerken, zowel in
Zutphen, in Nederland als wereldwijd. Er is
een prima samenwerking gegroeid op allerlei
maatschappelijke gebieden. Financiéle
middelen worden volop ingezet bleek uit de
begroting voor 2024. De diakenen kregen een
dankbaar en waarderend applaus!

Er worden mooie plannen gemaakt, maar
soms blijkt de menskracht onvoldoende. Zo
zoeken we al een poosje naar iemand die het
leuk vindt om intellectuele, spirituele en
creatieve activiteiten te organiseren voor
Zutphenaren en Warnsvelders. Dingena
Bremmer kijkt reikhalzend uit naar een maatje
om met haar BG&O verder vorm te geven.
Meer info bij haar, of via mij.

Tot slot: na een mooie advent- en kerstperiode
en een bijzondere Oudjaarsdienst beginnen
we hoopvol en met vertrouwen aan een
nieuw kalenderjaar en wensen elkaar daarbij
veel Heil en Zegen!

Hartelijke groet,
Nel van Houwelingen,
scriba



Het Bornhof

Vanuit Het Bornhof wensen We u
allemaal veel heil en zegen ve
hieuwe jaar.

2024.
U bent van harte welkom,
ook alsu niet in Het Bornhof)

Met een hartelijke groef;
Joke Haasdijk, tel. 57 12828
Tineke van Vliet, tel. 52 14§




Een wens voor in het nieuwe jaar:

Mogen we allen zulke momenten
beleven als hieronder beschreven.
Wiert Sarolea

Evapgelisch Lutherse Gemeente
Het moment Zurphen
Ik loop over een lentegroene glooiing.
Gras, bloemetjes in het gras
als op een plaatje voor kinderen.
De lucht, nog nevelig, begint al te blauwen.

In de stilte klinkt het uitzicht op andere heuvels.
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Alsof hier geen Cambrium en geen Siluur geweest zijn,
geen tegen elkaar grommende rotsen,

hoog opgestapelde afgronden,

geen nachten in vlammen,

dagen in donkere kluwens.

Alsof hier geen laagten voorbij zijn getrokken
in een koortsachtig ijlen,
inijzige huiveringen.

Alsof zeeén alleen ergens anders tekeergingen
en hier geen oevers van horizonten scheurden.

Het is negen uur dertig lokale tijd.

Alles is op zijn plaats, in voorbeeldige harmonie

In het dal een kleine beek, die een kleine beek is.

Een paadje in de vorm van een paadje van altijd naar immer.
Een bos met de schijn van een bos tot in eeuwigheid amen,
Boven mij vliegen vogels, in de rol van vliegende vogels

Zover het oog reikt heerst hier het moment.
Een van die aardse momenten
die men vraagt: ga niet voorbij.

Wislawa Szymborka; uit de bundel: Het moment
uitg. Meulenhof




Kerkdiensten in de Lutherse Kerk

De diensten beginnen steeds om 10.15 uur

14 januari ds. J. Uytenbogaaqgrdt
21 januari mw. M. Brussel
28 januari mw. ds. L. Vos, HA
4 februari mw. ds. P. Akerboom-Roelofs
11 februari  ds. F. Wiersma

Afscheid van Agnes Bedeker als
voorzitter kerkenraad elg Zutphen
De kerkenraadsvergadering van 4
december j.I. was de laatste die door
Agnes zou worden geleid. Helaas, dat
lukte niet. Een verdrietig moment,
omdat haar tanende gezondheid haar
tot het besluit dwong per 1 januari te
stoppen met het voorzitterschap en
met het lidmaatschap van de
kerkenraad. Tot het laatst heeft ze zich
ingezet voor onze gemeente, eerst
jarenlang als enthousiaste cantor, en
vanaf 2014 daarnaast als uitstekende
voorzitter van de kerkenraad. Een
delegatie van de kerkenraad zal later
persoonlijk van haar afscheid nemen.
De kerkenraad en de gemeente zijn
haar veel dank verschuldigd.

Agnes, bedankt! JanvB

Tussen Kerst en Pasen

Pas toen aan het eind van de vierde
eeuw het Christendom in het Romeinse
rijk de staatsgodsdienst werd, ontstond
de viering van Kerstmis. Voor die tijd
vierde men de verschijning van de

de Lutherroos

Messias later, pas in januari. Er is een
accentverschil tussen de viering van
Kerst en Epifanie.

Beide keren gaat het over de geboorte
van Jezus, maar met Kerst, zeker in de
kerstnacht, betreft het een betrekkelijk
kleinschalig verhaal, over Jozef en Maria
en de herders.

Bij Epifanie ligt de nadruk niet op de
geboorte van Jezus, maar op de wijzen
uit het Oosten (drie koningen). Dit
illustreert dat Jezus is geboren voor
héél de wereld. Machthebbers kunnen
uit dat verhaal leren dat hun macht, als
die van Herodes, maar relatief is,
vergeleken met die van het kind van
Bethlehem.

Op 14 februari (Aswoensdag) is in de
Martinuskerk in Warnsveld een viering
waarbij ook PG Zutphen en ELG
Zutphen participeren, die het begin van
de veertigdagentijd markeert.

Maar we mogen niet vergeten dat het
na die periode van bezinning en inkeer
toch ook weer Pasen wordt: het feest
van de Verrijzenis!

JanvB
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College van Kerkrentmeesters Zutphen en Warnsveld/Leesten

Actie Kerkbalans 2023 - stand van zaken per 10 december

Toegezeqd Prognose Ontvangen
Zutphen 2023 €218.007 € 215.000 € 186.985
Warnsveld/Leesten 2023 €204.858 € 205.000 €190.402
Gezamenlijke colleges
Actie Kerkbalans 2024 Zutphen
Ook in 2024 doen wij mee aan de Actie Begroting 2024

Kerkbalans. Want ook in de toekomst willen
we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien.
Van betekenis zijn voor mensen die
verdieping en ontmoeting zoeken.
Uitnodigend zijn voor iedereen! Tussen 13 en
27 januari ontvangt u daarom een brief met
het verzoek om bij te dragen. We hopen dat
we weer op u mogen rekenen! Door vandaag
te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al
eeuwenlang voor staat. Geef vandaag voor de
kerk van morgen!

Warnsveld/Leesten

Goed nieuws! Sander de Boer heeft
aangegeven Kerkrentmeester te willen
worden. Daar zijn we ontzettend blij mee.
Sander draait sinds de zomer met ons mee
en heeft al de nodige taken opgepakt.
Welkom, Sander! Er blijft nog wel een
vacature: de zoektocht naar een nieuwe
penningmeester is nu echt urgent!
Jan-Harmen stopt per 1 februari a.s. en zou
graag het stokje aan iemand willen
overdragen. Wie o wie?!

Vrijwillige bijdrage KerkZin

In het novembernummer vroegen we u op
deze plek om een vrijwillige bijdrage te
geven voor KerkZIN van circa € 15,00 per jaar.
Andere jaren leverde deze oproep ongeveer
€ 2.500 op; dit jaar blijft de teller hangen op
€ 500. Misschien is de oproep
aan uw aandacht ontsnapt?
Dat kan gebeuren! Uw
bijdrage is alsnog van harte
welkom op NL41 RABO
0386708150 t.n.v PG
Warnsveld Leesten o.v.v. "vrijw. bijdrage
KerkZin". Dank u wel!

Ten gevolge van een aantal besluiten is de
begroting voor 2024 aangepast. Deze sluit nu
met een tekort van € 52.800 (negatief). Een
heel verschil met een eerder bericht hierover.
Ongetwijfeld leidt dat bij u tot vragen over
hoe dat kan. De begroting met uitgebreide
toelichting staat op de website onder de
ANBI-gegevens (onderdeel G, voorgenomen
bestedingen). Heeft u vragen? Mail ze naar:
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl.

Vrijwillige bijdrage voor

KerkzIN =]k
Eerder ontving u een brief voor =¥
een vrijwillige bijdrage voor
het kerkblad. De tussenstand
van € 2.009 stemt dankbaar en
hoopvol. Bij deze nogmaals van harte een
oproep om bij te dragen in de kosten. Uw gift
is welkom op rekeningnummer:
NL51RAB00373734026 tnv CvK Prot.
Gemeente Zutphen inzake Kerkblad. Wilt u
als omschrijving ‘Bijdrage KerkZIN 2023’
vermelden? Ook als u het kerkblad online
leest, hopen we dat u wilt bijdragen. U kunt
ook gebruik maken van bijstaande QR-code.
Hartelijk dank!

Kosten niet gedeclareerd? Maak ze tot gift!
Maakt u ook wel eens kosten voor de kerk en
vergeet u dan deze (al dan niet bewust) te
declareren? Daarmee doet u eigenlijk een
(extra) gift aan de kerk. Die gift kan
geformalieerd worden en is dan aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Op de website
staat het afstands- en acceptatieformulier.
Dat dient u in te vullen en samen met het
declaratieformulier (+bonnetjes of uitdraai
bankmutaties!!) in te leveren op het kerkelijk
bureau. Voor meer informatie mailt u naar
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl




Haakmaaraan

De "Haakmaaraan" dames danken u hartelijk
voor de vele donaties van wol, garen, dmc
splijtzijde etc.

Zij kunnen weer vooruit met het dekentjes
project.

Werkt u thuis aan de lapjes? Ze zijn 20 x 20 ¢cm,
en gebreid of gehaakt met maximaal
breipen/haaknaald 5.

Er wordt momenteel enthousiast gebreid door
verschillende dames, de voorraad wol slinkt wel
snel. Mocht u knotjes wol, dmc garen etc willen
doneren, dan houden zij zich zeker aanbevolen.

Contact via Hedwig van der Meij-Haveman,
telefoon 52 04 82 of 06 38 28 80 46,
mail abenhedwig@gmail.com.

Afke, Carla, Corien, Corrie, Hedwig, Jane, Marleen
en Tineke

Rouwgroep

Ook dit jaar is er weer een rouwgroep voor
mensen die de afgelopen tijd een geliefde
verloren hebben. Met elkaar bespreken we
verschillende aspecten van rouw en gemis en
we wisselen ervaringen uit. We nodigen zowel
gemeenteleden uit Zutphen als uit
Warnsveld-Leesten uit om hieraan deel te
nemen. De bijeenkomsten zullen geleid
worden door ds. Irma Pijpers en Dinie Meijer.
Ze zullen plaatsvinden op
woensdagmiddagen:

10 en 24 januari, 7 en 28 februari, 13 en 20
maart, in De Wijngaard.

Meer informatie en aanmelden kan bij Irma
Pijpers, pijpers@pknzutphen.nl.

Bijbelkring lJsselflat

Al enige tijd komt er in de IJsselflat een
Bijbelkring bij elkaar. Samen bespreken we
verschillende teksten uit de Bijbel. Zo
verdiepten we ons twee jaar geleden in het
boek Openbaring en was vorig jaar de
Bergrede aan de beurt.

Lieve rijders van mevrouw Geerken

Mevrouw Geerken vroeg ons u te bedanken.
Zij is dankbaar, dat er rijders zijn, die haar
iedere zondagmorgen altijd zo liefdevol
komen ophalen. Op deze manier kan zij
genieten van de dienst en na de dienst
gezellig samen zijn met een heerlijk kopje
koffie. Haar zondag kan niet meer stuk.
Dank u wel !

Inmiddels hebben ook gemeenteleden van
buiten de lJsselflat zich aangesloten, maar de
groep wordt wat klein. Daarom nodigen we
mensen uit om zich bij deze kring aan te
sluiten. Dit jaar zullen we in ieder geval nog
de Rede van de laatste dingen behandelen, de
laatste rede van Jezus uit Matteus 25.
Uiteraard behandelen we de teksten uit de
Bijbel, maar we kijken ook hoe de teksten hun
weg hebben gevonden in kunst of muziek.
Heeft u interesse? Meld u zich dan aan bij Ds.
Irma Pijpers of kom gewoon een keer kijken
en meedoen. Data: 11 januari, 16 maart, 11
april, 16 mei en 13 juni, telkens van 10:30 tot
11:45 uur, in de recreatiezaal van de Usselflat.

Bijeenkomst PCOB

Voor 25 januari 2024 is 'bekende Warnsvelder'
Jan Mulder uitgenodigd.

Vanuit zijn rondreizen in Iran zal hij ons op zijn
bevlogen manier van alles vertellen over dat
land.

Van harte welkom in de Eekschuur, aanvang
14.30 uur.
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Lieve mensen,

Het nieuwe jaar ingaan met een
themanummer over vergeving, dat is pas
echt een mooi begin!

Een prachtig mijmeronderwerp bij de kachel
in de winterse donkerte die altijd toch nog
een stukkie langer duurt dan we hoopten.
Als het licht van de geboorte niet meer zo
helder aanwezig is in ornamenten en
vrolijke muziek. Vergeving is voor mij heel
nauw verbonden met Compassie.

Niemand is perfect en alles verandert, dat is
zoals het leven is. In principe doen we alle
dingen precies 1 keer.

Ook al verrichten we dezelfde handeling
dagelijks, toch is iedere dag weer anders
doordat de omstandigheden in onszelf of
buiten onszelf veranderen. Er zijn vele
factoren waar we geen zeggenschap over
hebben. We moeten accepteren dat dingen
veranderen en dat onze invloed gering is.
Maar daar zijn we eigenlijk niet in gevormd.
Want we kennen allemaal de druk van
verwachtingen van onszelf en anderen over
wat we moeten doen en bereiken. En we
komen dat in al onze sociale omgevingen
ook wel tegen.

Omgaan met verwachtingen is iets wat je
hele leven met je meegaat. En compassie is
daarbij een prachtige reisgenoot.

Jaren geleden heb ik een heel weekend
mogen nadenken en leren over compassie
van Tulku lobssang, een Tibetaanse
budhistische monnik. Dat vond ik heel
waardevol.

Voor mij werd duidelijk dat compassie
bestaat uit het loskoppelen van de persoon
en de actie die is uitgevoerd. Je bent niet
wat je doet, maar je bent een persoon wiens
geboorterecht het is om liefde te ontvangen
en je doet een actie. Het ontslaat je niet van
verantwoordelijkheid maar het geeft je wel
ruimte om los te kunnen laten wat je
bezwaart. En in dat liefdevol loslaten zit
natuurlijk ook de kern van vergeven zoals
wij die kennen. En o wat vind ik dat soms
ingewikkeld. Onbegrensd van jezelf houden
en tegelijkertijd de kracht opbrengen om je
verdriet, angst, boosheid en je pijn als leraar
te accepteren en te laten gaan om nu en
hier ontspannen te kunnen zijn.

2024 ligt weids en leeg voor ons en biedt
ons daarmee een mooie open ruimte omin
te kleuren met de liefdevolle inspiratie van
compassie. Zou het niet mooi zijn als we
elkaar hierin kunnen meenemen en
steunen?

Laten we samen op pad gaan!

In liefde
Willemien



Foto: Geurt Mouthaan

Christine van Reeuwijk is
chronisch ziek en observeert de
wereld vanaf haar ziekbed

Hee kan it dit
goedmaken?”

Sorry dat ik tekortschoot
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“Lieve Maud,

Een puberdochter en een moeder in de overgang, dat ging
niet goed samen. Maar dat is nog geen excuus voor mijn
gedrag in het afgelopen jaar. Papa en je broer zijn te vaak de
dupe geworden van mijn stemmingswisselingen, maar jij
vooral. Dat had nooit mogen gebeuren. Ik liet me steeds
meer meeslepen door alle mediaberichten over tekorten in
de zorg, in het onderwijs en de kerk. En ging als
leidinggevende in het ziekenhuis zozeer gebukt onder de
toenemende regeldruk, dat ik je bijna de kans ontnam om na
je vmbo-examen een opleiding Verpleegkunde te gaan
volgen. Bovendien scrolde ik na een knallende ruzie nogal
eens op mijn telefoon in plaats van dat ik naar je luisterde en
maakte ik me vooral druk om een kilootje te veel en andere
uiterlijkheden.

Ik had je gedrevenheid om er voor Fatima en Mohammed,
voor Henk en Ingrid of voor wie dan ook te willen zijn juist
moeten waarderen. In de kerk horen we er, zoals jij pas
terecht opmerkte, ook vrijwel iedere zondag over: we moeten
voor de ander zorgen en hebben mensen zoals jij meer dan
ooit nodig. Hoe kan ik dit goedmaken?

Ik hoop met deze brief weer een stapje dichterbij de ware
moeder Mirjam in mij te komen en moet ineens aan jouw
doopdienst denken. Jij lag in mijn armen, papa en ik
glimlachten naar je. De dominee sprak over altijd opnieuw
mogen beginnen, stromend Levend water zijn. Dat mogen
we nu aan het begin van het nieuwe jaar ook.

En daarom, lieve Maud: sorry voor al die keren dat ik
tekortschoot. En het kan en hoeft echt niet in één keer, maar
zullen we het, dwars tegen onze buien in, toch weer samen
proberen?”
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Protestantse Gemeente
Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: vacant
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Michiel van Alphen,

tel. 0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 0386 7081 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster coordinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Zalencentrum De Eekschuur

Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Beheerder: Marion Begieneman

tel. 06 15 48 33 58, eekschuur@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Nel van Houwelingen,

tel. 06 42 36 12 60, kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank:NL 29 RABO 0373734034

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Agendabeheer: dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Carla van Wouwe, tel. 06 21 71 14 65;
dewijngaard@pknzutphen.nl

Kerkelijk bureau

tel. 51 41 78, info@pknzutphen.nl

Het kerkelijk bureau is geopend op
donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Bezoek- en postadres: Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen

Kerkenraad:
Secretaris: Jan van Beijeren; tel.: 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37



Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09

e-mail: r.silvis@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijk 1: Oude dorp, inclusief verzorgingscentra en aanleunwoningen;
de Qoyerhoek; buurtschap Bronsbergen; westkant van de Den Elterweg;
wijk Noordveen en voorkeursleden wonend buiten Warnsveld/Zutphen.

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel
Wijk 2: Wijk Welgelegen (rondom het Isendoorn college); Scheperkamp;
Overkamp; Leesten-Qost (vanaf Kerkhoflaan); Warken;

Leesten-West (De Enk en De Eme) en Buurschappen Leesten.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen Zuid)

telefoon: 0575 78 54 90
e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl




Sinterkerst 2023 KIC

teeds als de dobbeisteen werd gegooid, werd
et spanning afgewacm of je wellicht een paije
1ocht uitpakken of dat je |e uitgepakte cadeau
aar rechts moest doorgeven omdat de
obbeisteen dat nou eenmaal bepaaide.
iteindelijk kon na ruilen iedereen toch tevreden
jn met een presentje.

8 December was het dan zover, we vierden met
de KIC een heuse Sinterkerstviering

We hebben een gezellige avond gehad met
warme chocolademelk en slagroom en de
nodige pepernoten. Elke aanwezige had een
cadeau mee gebracht die op een stapel werd
gelegd, waarna we het sint dobbelspel speeiden.
Toen begon de spanning over welk cadeau ieder
uiteindelijk zouden krijgen.

Toen de cadeautjes en de pepernoten op
waren, kwam er chips en frisdrank op tafel
Op die manier rolden we met een kerstfilm
de advent tijd in

En dan toch veel later dan gepland keerde
iegderaan huiswaarts

Wi| kijken terug op een gesiaagde avond!



