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Van de redactie

Zo stond het beschreven,
Zo is het beloofd,

een REDDER is geboren!
Brengt iedereen hoop!
GLORIA GLORIA

klinkt in de nacht

Een boodschap van VREDE
op aarde gebracht.
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Alle lezers hele fijne en gezegende kerstdagen
gewenst.

Jeanet Sips

Jeannette van der Meulen
José Kreijenbroek

Klaas Jellema
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Verwacht de komst des Heren ...

... 0 mens, bereid u voor.
Het is de beginregel van een geliefd lied dat
tijdens de Advent gezongen wordt.

Toen we dit nummer bespraken, werd ik
gevraagd om een stukje over dit thema te
schrijven. Misschien wel omdat ik als vrouw
meer verstand heb van verwachten dan mijn
(inmiddels allemaal) mannelijke collega's. Maar
toen ik het thema wat meer aan het
doordenken was, vond ik het steeds moeilijker
om erover te schrijven.

Verwachten is iets vreemds en ongrijpbaars. Het
is moeilijk om te beschrijven wat er gebeurt.
Natuurlijk merk je aan veranderingen in je
lichaam dat er iets op komst is: je voelt je
anders, je lichaam verandert en uiteindelijk voel
je ook het leven in je buik. Maar ondanks de
technologie openbaart diegene die je
verwacht, je kind, zich pas echt bij de geboorte.
Toch gebeurde er vanalles dat mij voorbereidde
op wat je er bij die geboorte gratis bij zou
krijgen: het moederschap. De hormonen
zorgden ervoor dat ik al een band voelde met

mijn ongeboren kinderen, en dat ik mijzelf en
mijn leefomgeving erop ging voorbereiden.

Ik zag bij mijn omgeving dat dit anders was. De
rest van het gezin zag vanaf de zijlijn de
veranderingen wel, maar moest meer moeite
doen zich daar een voorstelling van te maken.
Wel bereidden ook zij zich voor, maar dan
gestuurd doordat boeken of ik hen daartoe
opriepen. Het leek mij altijd, dat het
verwachten voor hen lastiger is geweest dan
voor mij, op dat moment.

Soms vraag ik me af of het verwachten van de
komst van Jezus in onze wereld en ons leven
niet veel meer lijkt op de manier van de
omstanders. Ook wij moeten moeite doen om
ons te richten op die kleine tekenen die iets
nieuws aankondigen. Ook wij kunnen - als we
niet uitkijken - gewoon doorgaan met ons
leven, omdat de tekenen minder herkenbaar,
zichtbaar en voelbaar is. We worden wel op
verschillende manieren opgeroepen om ons
klaar te maken (en doen dat misschien ook),
maar het blijft een oefening in geduld, wachten
en onderscheiden.




Gelukkig zijn er genoeg manieren om die
oefening te doen. Het kan door manieren te
zoeken om te voorkomen dat het leven
doorraast en het voor je het weet al kerst is.
Bijvoorbeeld door iedere dag een moment te
zoeken om stil te staan bij wat het precies
betekent om Jezus in je midden te
verwelkomen. Teksten of beelden kunnen
daarbij helpen. Daarom verspreiden we naast
deze KerkZIN ook een mooie Adventskalender
met inspirerende teksten en beelden. Het kan
ook door naar passende muziek te luisteren (en
Mariah Carey of Bachs Weihnachtsoratorium -
om maar twee uitersten te noemen - nog even
te laten wachten). Of door letterlijk in het huis
een plek te maken waar je iets neerzet dat aan
advent herinnert: een amaryllis die nog in knop
staat (en hopelijk pas met Kerst bloeit), een
Adventskandelaar of -krans.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak
denken we dat verwachting omgeven is met
een roze wolk, omdat datgene dat je verwacht
iets fijns is: nieuw leven, een kind. Maar
verwachting heeft ook andere - hardere-
kanten. Verwachting kan ook vroegtijdig
eindigen. Of zelfs helemaal uitblijven. Dan voelt
het wachten en hopen tevergeefs en dat kan
leiden tot teleurstelling en verbittering. Het kan
langer duren dan verwacht. En zelfs de
uitkomst kan anders zijn dan je in eerste
instantie had verwacht. En toch. Toch loont het
om ook dan je te oefenen in geduld. Geduld in
wat het leven of God je dan kan brengen. En
daarmee vooral: geduld met jezelf.

Ik wens u een mooie, aandachtige en geduldige
Adventstijd toe.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn




=

sz Wez'gerde zich ervoor te schamen en
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Op zoek naar inspiratie (3)

Zodat het Kerst kan worden

Met Kerst vieren we de incarnatie, de
menswording van God in Jezus. De geboorte
van de Messias als een mensenkind is van
grote betekenis geworden voor de wereld en
heeft het leven van veel mensen veranderd,
niet in het minst het leven van zijn moeder.
Maria noemde zichzelf Gods dienares, Gods
huishoudster, een behulpzame rol, waarbij je
met twee benen op de grond staat. Er is een
kerstspel waarin Jozef van zichzelf zegt dat
hij ‘de klusjesman van de Heer' is. Een heel
toepasselijke titel omdat hij zijn geld
verdiende als timmerman. Je zou kunnen
zeggen: Jozef deed het onderhoud, Maria
deed het huishouden ... en Gabriél nam het
werk aan en plande hetin ...

Maria was Gods huishoudster of anders
gezegd: Maria hield huis voor God. Ja, ze
heeft geweldig huisgehouden: dankzij haar
ziet de wereld er anders uit dan daarvoor.

Zij verwelkomde de Schepper van hemel, zee
en aarde als een nieuw geschapen wezen, als

genemﬁe op genemﬁe .

een embryo dat begint te groeien in de
bescherming van haar baarmoeder. Haar
lichaam wordt een huis voor God. Zij is
verwonderd over de boodschap van de
engel, ze overdenkt die bij zichzelf, terwijl ze
de afkeuring van haar buren kreeg te
verduren en het zorgelijke humeur van Jozef.
Zij droeg en verzorgde het in haar buik
groeiende kind van Nazareth naar Judea. Zij
droeg het met zich mee naar de waterput,
naar de groentetuin, naar de markt, bij haar
dagelijks werk, totdat het stel op weg gaat
voor de volkstelling in Bethlehem. Zij
weigerde zich ervoor te schamen en was
vervuld met verbazing, en ze vierde Gods
kracht en ontferming ‘van generatie op
generatie’ Net als Johannes de Doper danste
voordat hij werd geboren en het hart en de
mond van zijn moeder Elizabeth van vreugde
overstroomde, zo zingt Maria in haar hart en
met haar mond en met heel haar lichaam.



God, op deze Kerstdag,

laat me even een moment
pakken

en mijn hart tot rust brengen,
dat ik weet

datU

naar de aarde bent gekomen
voor mij.

Peter Millar

Zij zong van bevrijding, en over een wereld die
omgekeerd wordt, over rijke mensen die met
lege handen weggestuurd worden, en over
arme en hongerige mensen die genoeg aan
goede gaven ontvangen. Zij weet uit eigen
ervaring wat dat betekent. En sindsdien heeft
haar verhaal en haar lied hoop gegeven aan
arme mensen, aan afgewezen mensen, aan
mensen aan de rand van de samenleving. En
niet te vergeten aan huishoudsters en
klusjesmannen,

Dat ook wij niet ondersteboven raken als we
ingeschakeld worden voor goedheid en recht.
Dat ook wij huis willen houden voor God en
helpen dat de wereld bovensteonder raakt, zo
dat het Kerst kan worden. Ja zo, dat wanneer
Christus opnieuw komt hij, samen met de
mensen aan de rand, zich bij ons veilig mag
weten.

Vrede en alle goeds en een gezegende Kersttijd
toegewenst,
Ds. René Silvis




‘Met Klaas Stok op Weg naar éerst'

In het kerstverhaal wordt verteld over herders
die worden verrast door engelenzang. Door
de eeuwen heen heeft dit “Gloria” een plaats
gekregen in de kerkdiensten en speciaal bij
het vieren van het geboortefeest. Gezang en
muziek verrijken nog altijd het vieren van de
kerstdagen. Menige componist werd
geinspireerd om daar mooie muziek bij te
schrijven.

Klaas Stok is geboren in Deventer, maar al snel
verhuisde de familie naar Schalkhaar, waar hij
zijn jeugd doorbracht in een gereformeerd
gezin met twee zussen en prima vriendjes

om mee te spelen.

Zelf kreeg hij later twee dochters en een zoon,
nog later werd hij opa van een kleinkind.

Dit wil ik ook kunnen

Bij de kerkgang was Klaas al vroeg onder
indruk van het orgelspel en bedacht: ‘dit wil
ik ook kunnen’

Toen hij 8 jaar was bracht zijn belangstelling
hem naar orgellessen, 6 jaar daarna mocht hij
al de gezangen bij de kerkdienst begeleiden.
Het was duidelijk wat hij later wilde worden.
Na de basisschool werd een vwo-opleiding
gevolgd bij het Revius-college in Deventer.
Geen wonder dat zijn volgende stappen naar
conservatoria gingen in Arnhem, Den Haag

en later naar Rotterdam. Hij kreeg o.a.
orgelles van de ons welbekende organist Bert
Matter. Behalve het orgel werd ook het
klavecimbel verwelkomd en zanglessen
hoorden erbij. Zijn hoofdvakken waren orgel,
klavecimbel en koordirectie. Na 4 jaar is in
Rotterdam een verdere opleiding gevolgd
om uitvoerend musicus koordirectie te
worden.

Klaas verhuisde naar Zelhem om zijn eerste
werkzaamheden als cantor-organist gestalte
te geven. De volgende werkplaats was
Meppel en 21 jaar geleden mocht Zutphen,
mocht de Walburgiskerk, mocht het
Baderorgel van zijn creatieve muzikale
diensten genieten.




Concerten in binnen- en buitenland

Daar bleef het niet bij: Klaas heeft zijn
vaardigheden op veel plekken laten horen,
geeft concerten in binnen- en buitenland en is
de vaste dirigent geworden van het befaamde
NDR-Vokalensemble, het professionele koor
van de Norddeutsche Rundfunk in Hamburg.
Al eerder was hij jarenlang koorleider van het
Nederlands Kamerkoor, daarna van het Groot
Omroepkoor en dirigeerde meerdere
concertseries. Aan het ArtEZ-concervatorium
in Zwolle is Klaas Stok docent koordirectie.
Kortom hij heeft een lange lijst met
indrukwekkende muzikale ervaringen.

Nun komm, der Heiden Heiland

Voor elk moment van het kerkelijk jaar is er
kerkmuziek geschreven. Op weg naar kerst
bereiden bijvoorbeeld vier adventzondagen
ons voor op het feest van de geboorte van
Jezus. Daar is door verschillende componisten
prachtige muziek bij geschreven, zoals de
bewerking van het lied “Nun komm;, der
Heiden Heiland” (Komt tot ons de wereld
wacht), van J.S. Bach, een van de
lievelingscomposities van Klaas. Verder
improviseert hij zelf alle voorspelen en
begeleidingen, en vaak ook de muziek voor en
na de dienst. De Bijbellezing bepaalt het
karakter van de dienst en de inhoud van de
preek en daar worden in overleg tussen
voorganger en organist liederen bij gezocht.
Klaas probeert improviserend de betekenis

van de liederen en de inhoud van de dienst
om te zetten in muziek.

Kerst 2023

Voor de komende kerstdagen is Klaas al druk
bezig, onder meer in Hamburg, waar hij met
zijn koor het complete Weihnachts-Oratorium
van Bach gaat uitvoeren. Het is mogelijk om
dit concert in de Elbphilharmonie live via het
internet mee te beleven.

De diensten in de Wijngaard worden tussen de
drie organisten verdeeld, Bram van Oort,
Wilmer de Jong en Klaas. Op kerstochtend
zullen Wilmer en Klaas samen in de dienst
spelen. Het mooie lied ‘Eer zij God in onze
dagen; lied 487 is een van zijn favoriete
kerstliederen.

De 2e kerstdag verzorgt Klaas Stok in de
Walburgiskerk ook dit jaar het traditionele
‘Festival of Lessons and Carols’ volgens
Engelse traditie. Er worden liederen gezongen,
afgewisseld met lezingen. Een deel van die
Carols is ook in ons liedboek terecht gekomen,
zoals ‘Hoor de engelen zingen de eer’ en
‘Komt allen tezamen’

Klaas: “kerst betekent voor mij het vieren van
verbondenheid, hoop en de vreugde van het
leven”.

Klaas Stok en alle lezers, fijne kerstdagen en
een gezegend 2024 gewenst.
Janny Herrebrugh




Activiteiten in Warnsveld en Zutphen

Martinusborrel - elke 1e vrijdag vd maand 20.00 uur
Bijbelen met Martin Rus 16.00 uur

Filmcafé: Je verrai toujours vos visages

Mediteren in de Martinus - 19.15 - 20.15 uur

1 december

13 december
15 december
19 december

5 januari Martinusborrel 20.00 uur

13 januari

10-12 jan. Filmavond

16 januari Mediteren in de Martinus - 19.15 - 20.15 uur
3,10,17, 24, Leeskring over C.S. Lewis - 19.30 - 21.00 uur

31 januari

24 januari Etty Hillesum; lezing Judith Koelemeijer 19.45 uur

Mediteren in de Martinus

Heb je behoefte aan rust? Wil je ervaren hoe het
is om samen stil te zijn? Probeer je thuis te
mediteren, maar lukt het niet om daar
regelmaat in te krijgen? Wil je je geloof
verdiepen? Kom dan ‘Mediteren in de Martinus,
een maandelijks meditatiemoment van drie
kwartier in het koor van de Martinuskerk.

We doen een paar lichaamsoefeningen en
mediteren daarna in stilte bij een tekst of een
afbeelding. Er zijn stoelen beschikbaar. Heb je
een meditatiebankje of -kussen? Neem dat dan
mee en een kleed voor op de grond. Ervaring
met meditatie is niet nodig. Doe gerust een keer
mee om na te gaan of het je goed doet.

Plaats en tijd: Martinuskerk 19.30-20.15 uur
Opgave is handig, maar niet noodzakelijk; kom
op tijd; de deur gaat om 19.30 uur dicht.
Begeleiding: Jeanet Aartsen en Henri Knol,
j.a.aartsen@gmail.com, tel. (0575) 57 31 75.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Martinuskerk
De Wijngaard
Luxor

Martinuskerk
Martinuskerk

Pelgrimswandeling 7-10 km 9.00 — 12.30 uur Start bij wisselende locaties

Luxor
Martinuskerk
nog te bepalen

De Wijngaard

Reis: Kennismaking met Joods Berlijn
Berlijn is een boeiende stad met een bijzondere
geschiedenis. Een geschiedenis die sterk is
beinvioed door de aanwezigheid en het lot van
de Joodse gemeenschap, die daar is ontstaan
sinds 1671, toen enkele Joodse families het
recht kregen om zich in deze stad te vestigen.
Het concentratiekamp Sacksenhausen, even
buiten Berlijn, het Joods museum en vele
(historische) gebouwen, begraafplaatsen en
gedenkplaatsen herinneren aan het leven én de
tragedie van de Joden in Berlijn.

Vanuit de Protestantse gemeente
Warnsveld/Leesten wordt voor
belangstellenden van 24 - 29 september 2024
een kennismakingsreis georganiseerd naar
Joods Berlijn. Gereisd wordt per trein en
overnacht in een hotel.

Aan de reis gaan in mei 2024 enkele
voorbereidingsavonden vooraf. De data hiervan
worden nog nader vastgesteld in overleg met
de (mogelijke) deelnemers.

De leiding bestaat uit ds. Pieter Dirk Wolthaus en
dochter Anna Wolthaus, die reeds eerder een
reis naar Joods Berlijn hebben georganiseerd.
Belangstellenden voor deze reis, ook degenen
die deelname overwegen, geven graag voor 1
januari hun naam door aan Pieter

Dirk Wolthaus, tel. 06 13204836, of:
pdwolthaus@gmail.com.



Gezamenlijke leeskring over C.S. Lewis: tijdloze thema’s met humor en fictie

Clives Staples Lewis, beter bekend als C.S. Lewis
(1898-1963), werd mede door zijn beroemde
Narnia-boeken als ‘De Leeuw, de Heks en de
Kleerkast' een wereldberoemd schrijver.

Daarnaast behoort hij echter ook tot de meest
invloedrijke theologen van de 20ste eeuw. Met
humor en fictie, verwerkte hij tijdloze
theologische thema'’s in veelgelezen boeken,
waarvan sommigen ook werden verfilmd. In
deze kring lezen we onder begeleiding van ds.
Stijn van der Woude twee van zijn kleinere
boeken, die thematisch veel met elkaar te
maken hebben. Thema'’s waar we het in de kerk
niet graag over hebben, maar die al wel
eeuwenlang meegaan.

We beginnen met misschien wel zijn mooiste
boek: ‘De grote scheiding’ (111 pagina's), dat
vertelt over een groep mensen die een busreisje
maakt vanuit de hel om de hemel te bekijken.
Daar aangekomen worden ze met zichzelf en

elkaar geconfronteerd. Aan hen wordt de vraag
gesteld: zijn de hemel en de hel ook niet in
jezelf te vinden? Vervolgens lezen we het boek
‘Het probleem van het lijden’ (157 pagina's),
over de moeilijkste vraag die we ons als
gelovige kunnen stellen: ‘waarom bestaat het
kwaad als er een goede God is'? Is daar een
antwoord op? Lewis weet je misschien wel te
overtuigen!

De bijeenkomsten zijn op woensdagavond van
19.30 tot ongeveer 21.00 uur in Warnsveld
(locatie volgt). De data zijn: 3 januari, 10 januari,
17 januari, 31 januari, 7 februari en 21 februari.
Boeken dienen op eigen kosten te worden
gekocht (samen € 35,50). Opgave bij ds. Stijn
van der Woude via 06-33627057 of
s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl.

Leden van PG Warnsveld-Leesten, PG Zutphen,
Lutherse Gemeente Zutphen en alle andere
kerkgenootschappen zijn van harte welkom!

‘Tk voel me in niemands klauwen, ik voel me alleen maar in Gods armen’
Etty Hillesum

Het is eind november van dit jaar 80 jaar
geleden dat Elly Hillesum (15 januari 1914 - ca.
30 november 1943) werd vermoord in
Auschwitz. Haar dagboek ‘Het verstoorde leven,
dat haar leven vanaf 9 maart 1941 tot 9
september 1943 beschrijft, werd pas in 1981
gepubliceerd. Het maakt wereldwijd diepe
indruk omdat het een innerlijke geestelijke
ontwikkeling schetst van een intelligente,
joodse jonge vrouw tijdens de verschrikkingen
van de 2e wereldoorlog én inzicht geeft hoe de
nazihaat tegen joden door de joodse
gemeenschap in Amsterdam wordt beleefd.
Etty Hillesum is één van de meest
indrukwekkende spirituele persoonlijkheden uit
de vorige eeuw. Haar weg naar een ongekende
innerlijke vrijheid heeft een tijdloze
zeggingskracht. Mede door de in september
2022 verschenen uitgebreide biografie van Etty
Hillesum (van de hand van Judith Koelemeijer)
is haar leven in een breder perspectief weer

voor het voetlicht gebracht.

Dat voetlicht schijnt komende winter ook in
Zutphen. Niet alleen door een lezing van Judith
Koelemeijer over Etty aan de hand van haar
biografie, maar ook door een theaterstuk over
haar, uitgevoerd door Vocalgroep Choral. In
data geschetst breekt dat licht door op:

# woensdagavond 24 januari, inloop 19.15 uur -
aanvang 19.45 uur: lezing Judith Koelemeijer

# zondagmiddag 11 februari, inloop 15.30 uur -
aanvang 16.00 uur: theatervoorstelling ‘Etty’
door Vocalgroup Choral

Beide evenementen vinden plaats in De
Wijngaard, Wilhelminalaan 3 te Zutphen. Entree
van € 7,50 wordt op prijs gesteld.

Een prachtig tweeluik over Etty Hillseum, haar
gedachtegoed & leven; een unieke kans om

haar zo beter te leren kennen.

Ds. Irma Pijpers & Martin Rus




In en om de Eekschuur

Geef- en neembkist/ Spaardoel

De afgelopen periode hebben we met de
kindernevendienst flink wat geld gespaard, dat
we tijdens de Oogstdienst konden delen. Een
aantal kinderen
heeft eerder in die
week met de
leiding
boodschappen
gedaan. Deze
boodschappen zijn
dus de oogst van

CEEREN NEEMKTST

flink sparen! Deze spullen zijn in de geef- en
neemkist gedaan. Mensen, die het nodig
hebben, kunnen de kerk binnenlopen en in de
hal deze producten meenemen uit onze
geef-en neemkist. We hopen, met deze
bestemming van ons spaardoel, heel veel
mensen blij te hebben gemaakt!

SINT MARRTEN

Lampion maken voor Sint Maarten

Wat was het een mooie dag; eerst samen
knutselen aan de lampionnen en later op de
dag kwamen we samen in
de Sint Maartenkerk, onze
eigen Martinus! Samen
hebben we geluisterd
naar het verhaal over de
Romeinse soldaat, die zijn
rode mantel deelde met
een arme, koude
bedelaar.

Samen met muziek

gingen we in een mooie optocht richting Den
Bouw en Welgelegen waar we voor de
bewoners de Sint maarten liedjes nog een keer
hebben laten horen. Zo werd het voor jong en
oud een feestelijke dag!

(ESTRUIRR 203

Kerstavond 24 december: Kerstkuier

We gaan dit jaar een kerstkuier houden op
kerstavond; een bijzondere lichtjestocht door
het oude dorp waarin iedereen het kerstverhaal
op een mooie manier kan ervaren. De
voorbereiding voor de Kerstkuier is intussen in
volle gang. We hopen dat er zoveel mogelijk
mensen gaan helpen, kleine of grote klussen,
op de avond zelf of in de voorbereiding, er is
van alles te doen! Geef het door aan Marjolein,
marjolein_vanolst@hotmail.com of 06
13701975.

Meer informatie op pagina 21.

Tot slot:

Zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen, is
er bij de kindernevendienst altijd wat te
beleven, voor de kinderen, maar ook de
volwassenen. We werken dit jaar aan het thema
‘Boom aan de bron, en zijn aangekomen bij de
‘wortels; daar zijn allerlei activiteiten en
verhalen aan te koppelen.

Kom gerust een keer meelopen of meehelpen
met een activiteit. We kunnen altijd versterking
gebruiken, dat mag ook eenmalig zijn, om wat
sfeer te proeven en elkaar beter te leren
kennen.

Namens de leiding
van de
kindernevendienst
Martinuskerk
Karen Stronks




Jeugdwerk Zutphen

Kindernevendienst

Dit jaar hebben we weer een Adventsproject
voor de hele gemeente bedacht. Het project
sluit aan bij het jaarthema: Boom aan de bron,
wortelen in geloof. ledere zondag staat een
fase van de groei van een boom centraal:
kiemen, wortelen, groeien, vrucht dragen en
licht dragen. De groep liturgisch
bloemschikken maakt weer prachtige
bijpassende bloemstukken die het thema
zullen inleiden. We hopen op een inspirerende
adventstijd voor de hele gemeente!

Kerk op Schoot

Dominee Beer komt in de kerstsferen! Daarom
is er op 17 december 2023 een Kerk op Schoot
met als thema 'Kerst. Komen jullie ook allemaal
het verhaal van de geboorte van Jezus
ontdekken? Voor alle (klein)kinderen van O tot
4 jaar oud. We starten om ongeveer 11.45 uur
in De Wijngaard. Daarna is er weer een
gezamenlijke lunch. In verband met de
inkopen is het fijn als jullie je aanmelden bij Ds.
Irma Pijpers

Kinderkerstfeest

Op zondag 24 december is weer het
traditionele kinderkerstfeest in de
Walburgiskerk. We beginnen om 19.00 uur en
uiteraard ontbreken de bekende elementen als
het kerstverhaal, de kerstliederen en de warme
chocolademelk niet!

Om in je agenda te zetten: Nacht van

de Wijngaard!

In het laatste weekend van januari organiseert
de Jeugdraad iets nieuws voor de jongeren van
Een Stap Verder: de Nacht van de Wijngaard.
Op zaterdag worden jullie verwacht rond

etenstijd, en na een lekkere maaltijd gaan we
aan de slag met verschillende leuke workshops.
Met het resultaat van deze workshops zullen
we een dienst samenstellen die de dag erop
(zondag dus) gevierd wordt met de hele
gemeente. Dat klinkt als een uitdaging en dat is
het ook! We hopen jullie allemaal te zien op 27
en 28 januari.

Kliederkerk

In de vorige KerkZIN stond dat de
eerstvolgende editie van Kliederkerk op 11
februari zou zijn, maar deze datum klopt niet.
Kliederkerk zal zijn op 4 februari 2024, vanaf
13.30 uur in De Wijngaard. Allemaal welkom!

Catechese 12+

De eerste bijeenkomsten van de Catechese
12-16 jaar zijn op dit moment al voorbij. Er
wordt heerlijk voor ons gekookt door
verschillende leden uit de gemeente (waarvoor
dank!) en als thema behandelen we 'helden en
heiligen’. Wanneer is iemand een held (vrij vaak
werd genoemd dat dit iemand is die iets voor
een ander over heeft). Wanneer is iemand
heilig? En zijn helden ook heiligen en
andersom? In januari en februari gaan we nog
3 keer verder.
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Collecte Kerstnacht Zutphen: Kenyafonds

KidsCare Kenia Zutphen, 3 december
Warnsveld, 10 december

a

2
o
2
()

KidsCare maakt het verschil

KidsCare is een organisatie die in Zuidoost
Kenia op unieke wijze steun biedt aan arme,
kinderrijke gezinnen. Voorzichtige schattingen
geven aan dat meer dan 20% van de kinderen
wees is. Ze zijn afhankelijk van de opvang van
grootouders, andere familieleden of buren.
Veel families kunnen zelf maar nauwelijks het
hoofd boven water houden.

KidsCare helpt deze huishoudens waarin
weeskinderen en/ of gehandicapte kinderen
zijn opgenomen, door ervoor te zorgen dat het
gezin binnen drie jaar sociaal en economisch
zelfstandig is.

KidsCare begeleidt ook tienermoeders en geeft
speciale aandacht aan kinderen die
verwaarloosd zijn en uitgebuit. Ook biedt men
jaarlijks intensieve zorg aan kinderen met een
beperking. Voor hen is een individueel
zorgplan geschreven met zowel lange, als
korte termijn doelen. Deze doelen hebben
betrekking op het lichamelijk, sociaal,
psychologisch en schools functioneren en
waar mogelijk economische activiteiten.

De sociaal werkers van KidsCare bezoeken
geregeld 120 huishoudens, verspreid over 24
dorpen. In 2 a 3 jaar worden geselecteerde
gezinnen uit de armoedespiraal gehaald,
waarna weer andere gezinnen in het
thuiszorgprogramma worden opgenomen.
KidsCare werkt zowel in Nederland als in Kenia
intensief samen met partner- organisaties.

Het Kenya Fonds zet zich in voor zeer jonge
moeders (11-18 jaar) die, tegen hun wil in,
zwanger zijn geworden door verkrachting of
incest. Door middel van een passende
opleiding wordt de jonge moeders en hun
kindje een toekomst geboden.

De meest jonge moeders volgen een
opleidingen tot kapster, naaister,
boekhoudster, onderwijzeres of secretaresse.
De zwangere meisjes ontvangen de hulp
zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Lukt
dat niet, omdat de familie het meisje heeft
verstoten, dan wordt ze door de zusterorde
opgevangen in een crisiscentrum.

Sinds de oprichting van het fonds in 1991
hebben meer dan 600 meisjes een opleiding
afgerond.

Door de kleinschaligheid van dit project komt
iedere gedoneerde euro terecht bij de jonge
moeders; het bestuur is onbezoldigd.




Collecte toelichting
Warnsveld/Leesten:

De Hezenberg, 17 december 2023

Medewerkers van stichting de Hezenberg,
geloven in verandering. Ze helpen daarom
mensenduurzame veranderingenin hun
persoonlijke levens en omstandighedente
realiseren.

Dit doen ze door het aanbieden van:

- specialistische GGZ-behandelingen
(klinisch en ambulant)

- ambulante basis GGZ

- pastorale begeleiding

- retraites en bezinningsactiviteiten.

Wetenschappelijke inzichten en christelijke
waarden spelen een belangrijke rol in hun doen
en laten, met respect voor ieders persoonlijke
waarden, beleving en achtergrond.

24 december 22.00 uur en
25 december 10.00 uur: Kerstpakketten

Er worden ingeveer 200 Kerstpakketten in
Zutphen en Warnsveld rondgebracht bij
mensen die dit nodig hebben, omdat zij
onvoldoende inkomen hebben om de hoge
lasten voor wonen en energie te dragen. We
steunen hen vanuit de gezamenlijke kerken van
Zutphen. In totaal doen 11 organisaties mee.

31 december: Kerk en Viuchteling

De kerk heeft altijd een belangrijke rol gespeeld
in de opvang van vluchtelingen. In tijden van
crisis biedt de kerk niet alleen geestelijke steun,
maar ook praktische hulp, zoals onderdak,
voedsel en kleding. De kerk wil hulp bieden aan
degenen die het het meest nodig hebben,
ongeacht hun achtergrond of geloof. In de
context van de vluchtelingencrisis blijft de kerk
een veilige haven voor velen, een plek van hoop
in tijden van wanhoop. Er worden verschillende
acties gehouden om ook de jongeren deze
hoop te geven in sport, spel en educatie.

U kunt deze doelen ondersteunen met een gift
tijdens de collecte, of door een bijdrage over te
maken aan de diaconie (bankgegevens achterin
KerkZIN), onder vermelding van het betreffende
doel.

Van harte aanbevolen door uw diakenen.




Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken

op protestantse gemeente Zutphen

Lutherse kerk: Kerkdienstgemist.nl

Zondag 3 december; Eerste Advent

10.00 u. Martinuskerk: ds. S.van der Woude
10.00 u. De Wijngaard: ds. |. Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: ds. N. Pronk

16.00 u. Walburgis: Advent Carol Service
verschillende voorgangers uit Zutphense
geloofsgemeensch.

Zondag 10 december; Tweede advent
10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: ds. A. Broekhuis
10.15 u. Lutherse kerk: ds. I. Pijpers

Zondag 17 december: Derde advent
10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
10.00 u. De Wijngaard: ds. I. Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea

Zondag 24 december; Vierde advent
10.00 u. Martinuskerk: Ochtendgebed;
i.v.m. Kerstavond; ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: ds. C. Bochanen
10.15 u. Lutherse kerk: dr. D. Akerboom

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  De Bovenkamer
De Wijngaard: Het Kenya fonds
Lutherse kerk: ~ Gevangeniswezen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Het Kenya fonds
De Wijngaard: Algemeen
Lutherse kerk:  Diaconie

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  De Hezenberg

De Wijngaard: Kerstpakketten
Lutherse kerk:  Kerstpakketten

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk:  Noodhulp wereldwijd

De Wijngaard: Algemeen
Lutherse kerk:  Voedselbank



Zondag 24 december; Kerstavond
17.00 u - 18.30 u Martinuskerk start van de
kerstkuier
22.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis
19.00 u. Walburgis: Kinderkerst
ds. . Pijpers
23.00 u. Walburgis: ds. |. Pijpers
19.00 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea

Maandag 25 december; Kerst

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
10.00 u. De Wijngaard; ds. I. Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: ds. P. Crom; HA

Zondag 31 december; Oudjaarsdag

10.00 u. De Wijngaard: ds. R. Silvis en M. Rus,
Top2000 dienst

10.15 u. Lutherse kerk: mw. M. Brussel

16:00 u. Martinuskerk: ds. I. Pijpers en S. van der

Woude, Qudejaarsvespers

Zondag 7 januari 2024
10.00 u. Martinuskerk: ds.S. van der Woude

10.00 u. De Wijngaard: Nieuwjaarsbegroeting

ds. |. Pijpers
10.15 u. Lutherse kerk: dr. D. Akerboom

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk:  Kerstpakketten
Walburgis: Algemeen
Walburgis: KidsCare Kenia

Lutherse kerk: ~ Orgelfonds

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Kerstpakketten

De Wijngaard: Kinderen in de knel
Lutherse kerk:  Kinderen in de knel

Bestemming diaconale collecten:
De Wijngaard: Algemeen

Lutherse kerk:  Kia noodhulp

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Noodhulp wereldwijd
De Wijngaard:  Ifuni

Lutherse kerk:  Opvang daklozen Arnhem

Vervolg blz. 29




Jacob (Janco) Hendrik Schoemaker 11 april 1971 - 24 oktober 2023

Janco groeide in Brummen op en was een positief ingestelde man met veel levensenergie,
maar moest helaas ook omgaan met een fysieke en geestelijke beperking. Het hield hem
echter niet tegen om toch een vol leven te leiden. Anderen getuigen daar volop van, gezien
de tekst op zijn rouwkaart: “Met jouw doorzettingsvermogen en je sterke wil, heb je alles uit
het leven gehaald binnen je eigen mogelijkheden”. Hij regelde zelf vakanties waar dat kon en
ging vaak mee met groepen waar begeleiding was die hem kon helpen. De laatste paar jaren
werd dat vanwege fysieke beperkingen steeds lastiger. Het was een opgewekte man die op
de Vijfsprong in Vorden en in wooncentrum de Leest in Zutphen, waar hij afgelopen jaren
woonde, vaor veel vrolijkheid zorgde.

Herdenking Theo Gianotten

Op vrijdagmiddag 3 november werd in kleine kring Theo Gianotten herdacht, die op 5 november
2022, kwam te overlijden.

Bij deze herdenking werd een beeld onthuld door de kleindochter van Theo. Het beeld maakte
vorig jaar deel uit van de expositie Over UBUNTU in de Martinuskerk tijdens de Open Kerkdagen.
Ubuntu betekent: Ik ben, dus wij zijn. Dit beeld sprak Theo bijzonder aan.

Het was het beeld van de Zimbabwaanse kunstenaar Tamuka Njanji uit de expositie met het
motto Ubuntu: ik ben omdat wij zijn. Theo zag in de twee in elkaar gestoken handen (blank en
zwart) het teken van vrede doorgeven. Een lied had hij er ook al bij gevonden, nr 1014 uit het
Liedboek, waarvan het eerste couplet luidt:

"Geef vrede door van hand tot hand,

je moet die schat bewaren.

Bescherm haar als een tere vlam,

behoed haar voor gevaren.'

Theo deed alvast een optie op de aankoop van het beeld, maar overvallen door zijn ziekte kreeg
hij geen tijd meer om zijn idee te realiseren. Zijn kinderen hebben het beeld na zijn overlijden
alsnog aangekocht en het voorzien van passende tekst. Zo kon een jaar later zijn idee toch nog in
vervulling gaan en laat hij ons daarmee een mooie herinnering na.

Het beeld staat op privé terrein van de molen Nooit Gedacht. Dus
neem een kijkje bij bezoek aan de molen (bijvoorbeeld om

pannenkoekmeel te kopen).
HM

Foto Henk Derksen.




Uit de kerkenraad Warnsveld / Leesten

In de afgelopen weken is er weer van alles
gebeurd in onze gemeente. We hebben onze
overleden gemeenteleden herdacht en
ruimte geboden om stil te staan bij eigen
ervaringen van rouw en verlies. We hebben
onze overvloed gedeeld in de Oogstdienst.
Er is gemusiceerd in een koffieconcert. We
hebben St. Maarten te gast gehad in de kerk
en zijn met hem en ruim 300 kinderen en
ouders door Warnsveld getrokken. Een
veelheid aan verschillende activiteiten die
niet alleen laten zien wat een levendige
gemeente we zijn, maar ook hoeveel variatie
we mogen kennen.

De kracht van de Martinus

Op 26 oktober vond een avond plaats van de
beweging 'De kracht van de Martinus'
Verschillende leden van de kerkenraad
waren ook aanwezig en hebben actief
meegedaan in de eerste uitwerking van
verschillende initiatieven. Het was een
inspirerende avond, met veel creatieve
energie. Een nieuwe fase in deze beweging
binnen onze gemeente. We hopen dat de
verschillende initiatieven straks goed
zichtbaar en merkbaar worden in ons
midden.

Mooi gesprek over motivatie

In de kleine kerkenraad bespraken we een
veelheid aan praktische punten rond het
goed functioneren van de gemeente. Ook
dat vraagt aandacht. In de kerkenraad
spraken we diepgaand met elkaar over de
persoonlijke motivatie om als diaken of
ouderling actief te zijn. Wat inspireert ons en
wat verbindt ons. Wat maakt ons tot een
goed team, waarin we op elkaar kunnen
bouwen. We spraken ook over de evaluatie
van de Open Kerk, met veel waardering voor
het werk van deze groep vrijwilligers.

Eekschuur

Er is ondertussen duidelijkheid over de
verkoop van de Eekschuur. Het college van
kerkrentmeesters schrijft daarover op pagina
20. Dit betekent een nieuwe fase. De
onduidelijkheid komt ten einde. Er komt
ruimte om de kerk aan te pakken. Dat vraagt
energie en creativiteit, maar zal ongetwijfeld
ook energie geven: ons prachtige
kerkgebouw nog beter bruikbaar en
toegankelijk.

Begrotingen 2024

De kerkenraad besprak ook de begrotingen
van de colleges van kerkrentmeesters en
diakenen. U vindt die op de website:
protestantswarnsveldzutphen.nl.

Veilige kerk

Veilige kerk, een belangrijk thema dat ook
tijdens de gemeentevergadering over het
beleidsplan 2023-2026 eerder dit jaar naar
voren kwam. We zijn daar al een tijdje mee
bezig en onderzoeken nu samen met andere
protestantse kerken in de buurt of we met
elkaar vertrouwenspersonen kunnen
aanstellen. We hebben het thema veilige
kerk ook toegevoegd aan het beleidsplan.

Sam Terpstra
voorzitter
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Van het college van kerkrentmeesters

De Eekschuur

Begin januari krijgt de Eekschuur een andere
eigenaar. Op het moment dat we dit stukje
schrijven, worden de laatste afspraken nog
gemaakt.

Een van de afspraken die we al gemaakt
hebben is, dat we op zondag de Eekschuur
kunnen blijven gebruiken voor
kindernevendienst, oppas en kic. Voor gebruik
op andere momenten, kunnen we de zalen
blijven huren bij de nieuwe eigenaar. Zodra
alle formaliteiten rond zijn komen de
contactgegevens op onze website en dit wordt
ook doorgegeven aan de bestaande huurders.
Het grootste deel van de inboedel blijft in de
Eekschuur. Een aantal spullen gaat naar de
kerk.

Kerstfeest 80 Plussers

Op 17 december zal de jaarlijkse kerstmiddag
voor de ouderen van 80+ die behoren bij de
PG Warnsveld - Leesten plaatsvinden. Allen
die hiervoor in aanmerking komen hebben
persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Men
moet zich wel aanmelden via de mail of het

Oproep: zangers gevraagd!

De kerkenraad, voorgangers en musici willen
graag het zangplezier in de vieringen
bevorderen. Om de gemeentezang te helpen
ondersteunen worden er twee groepen
zangers gevormd:

a) Een zanggroep voor iedereen die
eenstemmig/soms meerstemmig wil zingen.
Deze liederen komen vooral uit ons Liedboek,
maar soms ook uit andere bundels;

b) Een zanggroep van meer geoefende
zangers, die noten kunnen lezen, ervaring

Verbouw Martinuskerk

De opbrengst van de Eekschuur wordt besteed
aan de verbouw van de Martinuskerk. Hierover
is een tijd terug een besluit genomen door de
kerkenraad, nadat we de leden hadden
gehoord. Nu de Eekschuur verkocht wordt,
kunnen we ook hier mee verder.

In de kerk komen onder andere een keuken,
een berging, en de consistorie wordt vergroot
zodat het gebruikt kan worden als kleine zaal.
Ook in het plan zitten tochtvrije glazen deuren
om de warmte binnen te houden, en de
mogelijkheid te geven om de kerk in te kijken
en zo bij te dragen aan openheid en
gastvrijheid. Het ontwerp van de architect ligt
voor aan gemeente Zutphen. Ook zijn we
bezig met het zoeken van een aannemer die
het zou kunnen uitvoeren. We houden u op de
hoogte over de ontwikkelingen!

telefoonnummer wat in de uitnodiging staat.
We hopen er met elkaar weer een mooie
viering van te maken waarin natuurlijk het
kerstgebeuren centraal staat. Maar waarbij
ook gezelligheid en ontmoeting belangrijk is.
Voor info kunt u bellen met Willy Ruegebrink
tel. 0575- 5277 57

—-
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hebben met koorzang en zelf kunnen
instuderen. Hierdoor kunnen ook koorwerken
gezongen gaan worden.

Wilt u meezingen? Ook wanneer u zich al eens
eerder hebt opgegeven is het fijn als u zich wil
aanmelden. We willen de lijst met zangers
graag zo compleet mogelijk maken.
Aanmelden kan bij onze scriba: Marianne
Mak, tel. 848590,
secretariaat@pknwarnsveld.nl



Bij de Kerkdiensten

Adventsvespers in de Martinuskerk: vier mee in november en december

De Adventsperiode is een tijd om stil te staan en stil te worden. Daarom worden er op de
woensdagavonden voorafgaand aan kerst in de Martinuskerk Adventsvespers gevierd. De data van
de vespers zijn 29 november, 6 december, 13 december en 20 december. ledereen is vanaf 19:00
uur van harte welkom in de kerk voor ontmoeting met koffie en thee. De vespers starten om 19:30
en duren ongeveer 20 minuten. We volgen de verstillende liturgie van het avondgebed en lezen uit
de brief aan de Filippenzen. Verder zullen de onberijmde psalmen en het Magnificat een
belangrijke plek innemen. We zingen, luisteren, zijn stil, sluiten samen de avond af en bereiden ons
zo week voor week voor, op de tijd van kerstmis. Leven vanuit het donker, naar het licht!

De zondagen tijdens Advent

De zondagen in de Adventperiode worden
gekleurd door hopen en uitzien naar het licht,
zoals lied 465 verwoord en welke we iedere
week opnieuw zullen zingen. Op deze
zondagen volgen we de evangelielezingen
volgens het oecumenisch leesrooster.
Voorgangers zijn onze eigen predikanten ds.
Stijn van der Woude en ds. René Silvis (voor
meer informatie zie het kerkrooster op p.16).
Tijdens de diensten leven we met het
aansteken van de Adventkaarsen toe naar het
licht van Kerstmis.

Zondagavond 24 december: geen vroege
kerstdienst maar een kerstkuier voor heel het
dorp

Dit jaar is er geen vroege dienst tijdens
kerstavond,
maar heeft de
kerkenraad er
samen met alle

Martinuskerk Warnsveld

jeugdwerkers - STARTTUSSoN 17.00 EX 18.30 R #
voor gekozen Een oud verhaal in een nieuw jasje; -
om weer een wandel mee en beleef het kerstverhaal

van dichtbij! -
heuse De kerstkuier vindt plaats op 24 december

in het oude centrum van Wamsveld, dat
voor deze gelegenheid is omgetoverd tot
het decor van een bijzondere beleving
wvan het kerstverhaal.

Je kunt je hiervoor melden tussen 17.00

kerstkuier voor
heel de
gemeente en
het dorp te
organiseren.
Wandel mee en
beleef het
kerstverhaal

en 18.30 vur in de Martinuskerk, van
waaruit je in groepen rondgeleid wordt.

ledereen is van harte welkom!

KERSTKUIER

van dichtbij! Tussen 17.00 en 18.30 kunt u zich
melden bij de kerk, vanwaar u wordt
rondgeleid door het oude dorp, waar
verschillende scenes van het kerstverhaal
worden nagespeeld. Met muziek,
kerstversiering, warme chocolademelk, acteurs
en veel gezelligheid is het een feest voor jong
én oud. Wees welkom en beleef het oude,
bekende verhaal in een nieuw jasje!

Maandag 25 december om 10.00 uur:

1ste kerstdag

Op kerstmorgen lezen we over het Woord dat
mens geworden is, want onze God wil niet
onpersoonlijk zijn, of ergens verstopt. God
moet voor ons herkenbaar zijn willen we iets
met Hem kunnen en juist ddarom, laat God
zich aan ons zien in dat wat wij zo goed
herkennen: een ander mens. Het is
alsof we in de spiegel kijken en

+ daardoor de goddelijke vonk
herkennen.

+

Zondag 31 december om 16.00 uur:
gezamenlijke oudejaarsviering

Om gezamenlijk 2023 af te sluiten en
vooruit te kijken naar het nieuwe jaar,
is erop 31 december om 16:00 uur
samen met de PG Zutphen een
gezamenlijke oudejaarsviering in de
Martinuskerk. Voorgangers zijn ds.
Irma Pijpers en ds. Stijn van der
Woude.




uaydinz 2juaaWar) asjue}sa0id

Symbolische uitleg nieuwe bloemenkaart
Allereerst is deze nieuwe bloemenkaart
bedoeld als bemoediging en medeleven
met de mensen thuis.

Een gevoel van verbinding met elkaar.

De regenboog met 7 kleuren (getal van de
volheid) is een verbond tussen God en de
mensen.

Als ik een regenboog zie, noem ik dat altijd "
Een knipoogje van boven!..verbinding.

De regenboog heeft ook als symbool de
diversiteit van mensen.

De mens in al haar/zijn kleuren.

De lucht schept ruimte en vrijheid.

Het water staat voor de doop en de Bron van
al het leven.

Wij mogen leven vanuit die Bron.

De liefde van God.

De vier jaargetijden zijn verbonden met
elkaar.

We zijn een deel van het geheel.

Leven in verbondenheid en in harmonie met
de schoonheid van de natuur.

Dat is genieten!

We vinden de jaargetijden terug in ons leven.

Het logo van Zutphen is verweven met het
logo van PKN en is gericht op vrede,
gerechtigheid en heelheid van de schepping.
De zon die elke dag weer licht en warmte
geeft.

In deze tijd is het woord VERBINDING
hoopgevend.

Met liefde omzien naar elkaar.

We mogen ons verbinden met het Licht en
vanuit dat Licht leven en delen met anderen
zonder ego.

Huiskamerontmoetingen rond het jaarthema

De huiskamerontmoetingen in januari hebben
als centraal thema Lucas 13, de gelijkenis van
het mosterdzaadje dat uitgroeit tot een boom
waarin de vogels kamen nestelen. U wordt van
harte uitgenodigd één van deze bijeenkomsten
bij te wonen!

De middagbijeenkomst op @ januari is van 14.30
~ 16.30 uur en gespreksleider is Martin Rus.

Maaltijden in de adventstijd

Op woensdag 6, 13 en 20 december in de
Wijngaard komt de maaltijdgroep weer iedere
woensdag samen rond de tafel. De sfeer is
ingetogen feestelijk: we zien vol verwachting
uit naar het feest van Jezus geboorte. We
volgen de lezingen en overdenken het thema
van de zondag.

De avondbijeenkomst op 11 januari is van 19.30
~21.30 uur en gespreksleider is ds. Irma Pijpers.
De gastadressen worden binnenkort bekend
gemaakt in de Kerkbrief. Voor verdere
informatie en opgave kunt u terecht bij mw.
Dinie Meijer, tel. 575712.

Namens de Pastorale Raad,

Coby Aartsen

Voor soep wordt gezorgd. Het is de bedoeling
dat iedereen zijn/haar (feestelijk) belegde
boterhammen meeneemt om met elkaar te
delen.

ledereen is welkom. We starten om 18.00 uur en
sluiten rond 19.00 uur af. Voor vragen en/of
aanmelden: corinaterlouw@telfort.nl of 510993.



llectant in het zonnetie

Op 26 oktober vond in De Wijngaard een bijzondere gebeurtenis plaats:

Onze collectant Jan Poelman kreeg de gouden speld opgestoken ter
gelegenheid van zijn gouden jubileum in het College der Collectanten !

Zo lang wij ons kunnen herinneren zien we Jan met de collectezak rondgaan en
bij de ingang van de kerk de mensen verwelkomen en liturgieén uitdelen.

Elco de Rooij, als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, was voor deze
gelegenheid naar De Wijngaard gekomen om Jan deze onderscheiding op te
spelden.

Elco benoemde nog de geschiedenis van het collectantencollege: Niet iedereen kwam voor dit
ambt in aanmerking; ten eerste moet een collectant een onberispelijke burgerlijke staat hebben, en
het kledingvoorschrift was deftig, “in rok, en wit gedast’, pandjesjas en handschoenen. Ook
moesten zij een proeve van bekwaamheid afleggen, het toelatingsexamen.

Gelukkig gaat het hier wat gemoedelijker !

Martin Mannak

Ook dit jaar verschijnt hij weer:
de Bijbelse Dagkalender. Achttien
predikanten bieden
bemoedigende
dagoverdenkingen
voor stille tijd of aan
tafel. De meditaties zijn
kort en bondig en
volgen het leesrooster
van het Nederlands
Bijbelgenootschap.
ledere week begint met
een inspirerend lied of
een motiverende
spreuk. Elke dag is
voorzien van een
bemoedigende tekst
en voor de belangrijke
momenten in het leven is een
aantal gebeden opgenomen.

De prijs per exemplaar is € 10,00.
Zie ook
www.kokboekencentrum.nl/bdk-2
024 . Als u mee wil doen aan een
gezamenlijke bestelling (vodér 10
december a.s.) of als u meer
informatie wilt, neem dan contact
op met Enne de Boer
(06-23757401;
ennedeboer@hotmail.com ).

Op zondag 3 december is er een
bijzondere dienst in de Walburgiskerk,
namelijk een Advent Carol Service. Met
7 lezingen uit de Schriften bereiden we
ons voor op de Advent. Deze lezingen
worden gelezen door diverse
vertegenwoordigers uit de
geloofsgemeenschappen in Zutphen
en Warnsveld en omlijst met prachtige
Adventsmuziek. Uiteraard zingen we
samen ook Adventsliederen. Capella
Walburga zal zingen onder leiding van
Jurriaan Poesse, het orgel wordt
bespeeld door Klaas Stok. De viering
begint om 16:00 uur, toegang is gratis,
er is een collecte bij de uitgang.




KERST

Kerst, en zeker de kerstnacht, roept allerlei
herinneringen op. Niet alleen aan het
eeuwenoud kerstverhaal met de kribbe, de ezel
en de stal, aan kerkdiensten tijdens deze
feestelijke dagen, aan het gloria in excelsis, de Evapgelisch Lutherse Gemeente
kaarsen, aan een echte, reusachtige kerstboom Zutphen

vol lichtjes in een schemerdonkere kerk. De sfeer

wordt gecreéerd door alle hierboven

beschreven elementen. Tegelijk blijft het voor

een deel ongrijpbaar, haast onbenoembaar.

Wie het, naar mijn mening, lukt de diepere lagen

van de kerstnacht op te roepen, is de dichteres Ida Gerhardt (1905-1997). In
het hieronder weergegeven gedicht weet zij met enkel woorden een sfeer
op te roepen die dicht in de buurt komt van het bijbelse verhaal zelf, het
kerstevangelie. Het loont de moeite om tijdens de komende feestdagen

op een rustig moment even de tijd te nemen, het gedicht bewust te lezen -
als het ware in slow motion - en haast als vanzelf gaan je gedachten
verwijlen bij het wonder van kerst.

3juaaWaN) assaYng-yosijebueaz

ds. Wiert Sarolea.

Kerstnacht

Kerstnacht - het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder de zachte
stralen van de sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht - het sneeuwt op de geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

'**********&v




Kerkdiensten in de Lutherse Kerk

Kerkdiensten in de komende periode
De diensten beginnen steeds om 10.15 uur
behalve die op kerstavond

10 december mw. ds. |. Pijpers-H.
17 december ds. W. Sarolea

24 december dr. D. Akerboom
24 dec. 19.00 uur ds. W. Sarolea

25 december ds.P.Crom, HA

31 december mw. M. Brussel
7 januari dr. D. Akerboom de Lutherroos
14 januari ds. J. Uytenbogaardt

Allerheiligen

Een feestdag die in protestantse kringen weinig wordt gevierd, maar die toch al
heel oude papieren heeft: in het jaar 837 bepaalde paus Gregorius IV dat op 1
november het feest van Allerheiligen wordt gevierd. Tegenwoordig wordt het in
Nederland gevierd op de eerste zondag na 1 november. Anders dan in de RK
traditie zijn in de Lutherse kerk allen die in het geloof zijn gestorven heiligen en
als zodanig opgenomen in deze gedachtenis. Paulus noemt immers in zijn
brieven allen die geloven heiligen. Bij ons dus geen aparte allerzielenviering.
Zo vierden wij in de Lutherse kerk op 5 november Allerheiligen. Het was een
ontroerende dienst, waarin ook het Avondmaal werd gevierd en de cantorij
medewerking verleende. Twee van onze gemeenteleden ontvielen ons het
afgelopen jaar: mw. Maria Westdorp-Hartman en dhr. Siebend Hendrik Oonk.
Na het noemen van hun namen werd telkens een lichtje met het vuur van de
paaskaars aangestoken. Daarna kregen alle

kerkgangers de gelegenheid een lichtje te

ontsteken ter gedachtenis aan een geliefde gestorvene.
Voor allen een emotioneel moment. We zongen

lied 728: De heiligen ons voorgegaan.

strofe 3 daarvan luidt:

"Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken,
zZij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen,
één met het heilig trekkend volk in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan!

Kom, zingen wij tezaam met alle heiligen!"

Jan vB.




S19)S99WUALID) UeA S363||0D

College van Kerkrentmeesters Zutphen en Warnsveld/Leesten

Actie Kerkbalans 2023 - stand van zaken per 12 november

Toegezeqd Prognose Ontvangen
Zutphen 2023 €218.007 € 215.000 € 186.985
Warnsveld/Leesten 2023 € 204,679 € 205.000 €174323

Warnsveld/Leesten

Op onze website (ANBI pagina) vindt u de
begroting 2024. We begroten een verlies van
bijna € 15.000. Dat verlies kunnen we goed
opvangen uit onze reserves. Toch zou het
mooi zijn als het ons lukt het verlies zo laag
mogelijk te houden. Daarom zetten we
bijvoorbeeld ook deze winter de verwarming
in de kerk niet al te hoog. In januari hebben
we, zoals gebruikelijk, weer de Actie
Kerkbalans. De voorbereidingen zijn al in
volle gang. Elders in KerkZin leest u meer over
de verkoop van de Eekschuur en de
aanpassingen in de Martinuskerk.

Zutphen

Begroting 2024

Voor 2024 sluit de begroting van de kerk met
een beperkt overschot van € 4.800 (positief).
Dat bedrag wordt voor een groot deel
beinvloed door de ingeschatte winst die naar
verwachting wordt gerealiseerd door de
voorgenomen verkoop van de pastorie aan
de Warnsveldseweg. Zonder die bate zou er
sprake zijn van een verlies van € 25.000. De
begroting is te vinden op onze website (ANBI
pagina). Heeft u vragen? Mail ze naar:
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl.

Actie Kerkbalans

De voorbereidingen van de Actie Kerkbalans
voor het komende jaar zijn al in gang gezet.
Bovenaan deze bladzijde ziet u de stand van
zaken met betrekking tot 2023. In november
en december hopen wij nog het restant te
ontvangen. Echter heeft een aantal leden
aangegeven de toezegging voor 31 oktober
over te maken via de bank maar heeft dat
nog niet gedaan. Wilt u dit voor u zelf nog
nagaan?

Er worden geen individuele herinneringen
meer verzonden. Het bedrag dat 'open staat'
is momenteel ruim € 8.000. Denkt u er met
het oog op de fiscale aftrekbaarheid aan dat
de giften uiterlijk 31 december feitelijk
moeten zijn gedaan (alleen een toezegging is
niet voldoendel!).

Vrijwillige bijdrage voor KerkZIN

De ‘Zutphense’ leden van KerkZIN ontvangen
bij dit nummer een brief voor een vrijwillige
bijdrage voor het kerkblad. Bij deze van harte
een oproep om bij te dragen in de kosten.
Hier vermelden we alleen het rekening-
nummer: NL5TRABO0373734026 tnv CvK
Prot. Gemeente Zutphen inzake Kerkblad.
Wilt u als omschrijving ‘Bijdrage KerkZIN
2023" vermelden? Ook als u het kerkblad
online leest, hopen we dat u wilt bijdragen. U
kunt ook gebruik maken van bijstaande
QR-code. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

S

Kosten niet gedeclareerd? Maak ze tot gift!
Maakt u ook wel eens kosten voor de kerk en
vergeet u dan deze (al dan niet bewust) te
declareren? Daarmee doet u eigenlijk een
(extra) gift aan de kerk. Die gift kan
geformalieerd worden en is dan aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. Op de website
staat het afstands- en acceptatie-formulier.
Dat dient u in te vullen en samen met het
declaratieformulier (+bonnetjes of uitdraai
bankmutaties!!) in te leveren op het kerkelijk
bureau. Voor meer informatie mailt u naar
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl



Christelijke Vrouwenvereniging Triangel

Donderdag 14 december houden de dames
van Christelijke Vrouwenverening Triangel een
kerstviering.

Medewerking aan deze avond verlenen Annet
Lammers, zang met pianobegeleiging door
Anton Otten.

Aanvang van de avond 19.45 uur in de Triangel
te Warnsveld.

Van harte welkom!

Eekschuurmaaltijd

In de maand december 2023 wordt in de
Eekschuur weer een warme maaltijd voorbereid
voor de vaste gasten en natuurlijk ook voor
nieuwkomers. Hartelijk welkom! Dit is de laatste
maaltijd, die in het jaar 2023 wordt

verzorgd. Hoe en of we in 2024 weer gebruik
kunnen maken van de Eekschuur is nog niet
duidelijk. U hoort dat zo snel mogelijk.

We hopen dat we met elkaar weer een gezellige
maaltijd zullen hebben. De maaltijd begint om
16.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur. De
maaltijdbijeenkomst heeft een feestelijk
karakter. Het is belangrijk dat u zich tijdig
aanmeldt!

Pelgrimswandeling

PCOB

Graag wordt u uitgenodigd voor de
kerstmiddag van de PCOB.

Deze is gepland op 21 december (dus
de derde donderdag van de maand!).
Wij willen u dan ontmoeten in de
EEKschuur...op de gebruikelijke tijd
van 14.30 uur. We wensen elkaar een
fijne middag toe!
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Elkaar ontmoeten en samen van de maaltijd
genieten, verbindt. We hopen bekende en
onbekende gasten te mogen ontmoeten.

De maaltijd wordt gehouden op vrijdag 22
december in de Eekschuur om 16.00 uur
(inloop vanaf 15.30 uur).

Als u aan deze maaltijd wilt deelnemen, dan is
het belangrijk dat u zich uiterlijk de zondag voor
de datum van de maaltijd hebt aangemeld bij:
Hilda de Bruin, tel. 0575-469555 of 06-27152621
hdbruin01@gmail.com

Als u na deze aanmelding niet kunt komen, dan
graag uiterlijk 2 dagen voor de datum van de
maaltijd afmelden!

Op 13 januari is de volgende pelgrimswandeling, een winterwandeling. We zijn dan te gast bij de
Protestantse Gemeente Dieren-Spankeren-Laag Soeren, waar ds. Ronald Heins ons met open armen
zal ontvangen. We vertrekken vanuit de kerk in Spankeren, waar we eerst het morgengebed vieren.
Daarna vertrekken we voor een mooie en afwisselende wandeling door het winterlandschap.

We verzamelen om 8.30 uur bij De Wijngaard, vanwaar we met auto’s naar Spankeren willen rijden.
Het is fijn als je bij opgave doorgeeft of je met de auto komt en een aantal “pelgrims” mee wilt
nemen. Onderling kunnen we een afspraak maken over een tegemoetkoming in de benzinekosten.
De bijdrage voor de wandeling is zoals altijd € 5,-- die we willen overhandigen aan de Protestantse

Gemeente bij wie we te gast zijn.

Je kunt je tot en met 6 januari a.s. opgeven via mailadres cobyaartsen@outlook.com, na opgave

ontvang je dan nog een mailtje met verdere informatie over het programma en de wandeling.

Annemien Corporaal en Coby Aartsen




‘Wilt u hen hoog houden in hun ambt ...

Zondag 1 oktober was het weer zover: bevestiging van ambtsdragers.
Een plechtig en belangrijk moment voor de kerk. Ik dacht vroeger altijd:
ambtsdragers zijn mensen die een ambt dragen. Daar worden ze groot
en belangrijk van. Bijzondere mensen, die ambtsdragers.

Sinds ik zelf ambtsdrager ben weet ik beter: het is precies omgekeerd.
Ambtsdrager zijn betekent niet dat je een ambt draagt, maar dat dragen
je ambt is. Je draagt mensen en hun noden, je draagt geheimen die je
worden toevertrouwd, je draagt verantwoordelijkheden die eigenlijk
groter zijn dan je dragen kunt. Soms heb je zelfs het gevoel dat je de
hele kerk moet dragen. Van ambtsdrager zijn word je niet groot en
belangrijk, maar juist klein, bescheiden. Het is een beste klus, als dragen
je ambt is.

Het mooie van de kerk heb ik altijd gevonden dat je daar juist niet hoeft
te dragen, maar dat je daar gedragen wordt. Bij mij komt dan het beeld
op het netvlies van de Goede Herder, die het afgedwaalde schaap op
zijn schouders neemt. Of van Jezus die zegt: ‘komt allen tot mij, die
vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven' Dat is voor mij de essentie
van de kerk. Maar hoe werkt dat dan bij ambtsdragers?

Tijdens de dienst van 1 oktober werd ons als gemeente gevraagd de net
bevestigde ambtsdragers in ons midden te ontvangen ‘en hen hoog te
houden in hun ambt! Een bijzondere formulering vond ik altijd en ik
dacht dat je hoog tegen hen op moest zien. Maar nu weet ik beter: Je
kunt alleen ambtsdrager zijn als je ‘hoog gehouden wordt’ door de
gemeente, gedragen, zodat je niet kunt vallen. Ambtsdrager zijn is een
kwestie van dragen en gedragen worden. Alleen zo kunnen kleine
mensen iets doen wat groter is dan henzelf.

Huub Oosterhuis schreef in het lied “Licht dat ons aanstoot in de morgen’
de regel ‘dat wij niet uit elkaars genade vallen’ Mooier kun je het niet
zeggen. En dat geldt voor alle werkers in de kerk. Zonder dat gaat het
niet.

Jan Marten Praamsma, voorzitter kerkenraad PGZ
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Kinderoppas (0 tot 4 jaar) en Protestantse gemeente
kindernevendiensten (4 tot 12 jaar) Warnsveld / Leesten:
Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk, Collectebonnen:
De Wijngaard en de Lutherse kerk U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk met vermelding "collectebonnen" en
Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar aantal kaarten en kleur.
bijeenkomsten op 3 en 17 december Per kaart zijn er 20 bonnen:
Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart
Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard Geel (€ 2,00) kost € 40 per kaart
Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

bijeenkomst op 10 december
De administrateur zorgt voor verzending

Diensten GGNet na ontvangst van de betaling.
Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom. Vervoer kerkdiensten:

Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48
Diensten Den Bouw 16.00 uur

8 dec. ds. A. Giezen Protestantse gemeente Zutphen
Collectebonnen:

Diensten De Lunette om 15.30 uur U kunt collectebonnen bestellen door

1 dec. pastor R. van Veen betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79

8 dec. ds. |. Pijpers t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

15 dec. pastor R. Rijk Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw

24 dec. pastor R. Rijk en pastor R. van Veen en €40 (20 x 2,00) oranje.

29dec.  pastorR.van Veen Vermeld uw adresgegevens, het aantal

5jan. pastor R.Rijk kaarten en de waarde bij uw overschrijving.

Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Middagpauzediensten
ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uurinde  Codrdinatie Bloemengroet:

Lutherse kerk, Beukerstraat 10 Sectie Noord: mw. G. Bosman, tel. 51 58 17
7 dec. ds. C. Bochanen Sectie Zuid: mw. G. Buitenhuis, tel. 51 37 73
14dec.  ds. A. Meijer Codrdinator: mw. T. Wijers, tel. 57 21 80

21 dec. ds. J. Boer

28dec.  ds.S. Meijer Vervoer kerkdiensten:

4 jan. ds. W. Stolte Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82
Avondgebeden Stadsklooster Redactie kerkbrief:

Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uurinde  Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39
Elisabethkapel Tengnagelshoek Email: kerkbrief@pknzutphen.nl




g
|
&
&
&
o
o
a

Protestantse Gemeente
Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: vacant
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Michiel van Alphen,

tel. 0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 0386 7081 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster coordinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Zalencentrum De Eekschuur

Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Beheerder: Marion Begieneman

tel. 06 15 48 33 58, eekschuur@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Nel van Houwelingen,

tel. 06 42 36 12 60, kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank:NL 29 RABO 0373734034

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Agendabeheer: dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Carla van Wouwe, tel. 06 21 71 14 65;
dewijngaard@pknzutphen.nl

Kerkelijk bureau

tel. 51 41 78, info@pknzutphen.nl

Het kerkelijk bureau is geopend op
donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Bezoek- en postadres: Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen

Kerkenraad:
Secretaris: Jan van Beijeren; tel.: 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37



Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09

e-mail: r.silvis@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijk 1: Oude dorp, inclusief verzorgingscentra en aanleunwoningen;
de Qoyerhoek; buurtschap Bronsbergen; westkant van de Den Elterweg;
wijk Noordveen en voorkeursleden wonend buiten Warnsveld/Zutphen.

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel
Wijk 2: Wijk Welgelegen (rondom het Isendoorn college); Scheperkamp;
Overkamp; Leesten-Qost (vanaf Kerkhoflaan); Warken;

Leesten-West (De Enk en De Eme) en Buurschappen Leesten.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen Zuid)

telefoon: 0575 78 54 90
e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl
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Vrijdag 15 december van 16.00 tot 18.00 uur
vanaf de Walburgiskerk

Evenals vorig jaar wordt dit georganiseerd door
" het Platform Geloven in Zutphen. Ook nu
hopen we met zo'n 60 vrijwilligers uit de diverse
kerken een prachtig verlichte route neer te
zetten door de binnenstad waarbij er 7 scénes
van het Kerstverhaal uitgebeeld gaan worden.

De deelnemers worden dan bij de
Walburgiskerk verwelkomt door migranten
orkest Al Jamal met costerse-arabische muziek
van viool, Arabische luit en trommels op een
kleine markt waar men ook Qfatis warme
chocolademelk en zelfgebakken lekkernijen
kan krijgen. We doen dit gratis zodat iedereen
mee kan doen. Meer danin andere plaatsen is
een kwart van de Zutphense bevolking
afhankelijk van overheidsgeld c.q. een
uitkering. Op de Oosterse markt kan men ook
producten kopen gemaakt door cliénten van
dagbestedingen.

Onderweg is er nog meer muziek, een
engelenkoor op de trappen van de
Wijnhuistoren gevormd door het interkerkelijk

Top 2000 kerkdienst

Zondag 31 december, De Wijngaard, 10 uur

De Protestantse Gemeente Zutphen en de Protestantse Gemeente
Warnsveld/Leesten houden dit jaar samen een Top 2000 dienst. We krijgen live
muziek van een band, een pianist en popkoor SwingFun uit Eefde.

Thema: Nieuwe Kansen

i
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herberg in dé Luthe¥e kerk aan de Beukerstraat
zal vermoedelijk ook een orkest spelen. Koning
Herodes, troont op de put aan de Schupstoel,
een toepasselijke plek voor zo'n duistere
koning, ook omringd met oosterse muiziEk.‘

De historische binnenstad verlicht door 1000
waxinelichtjes vormt verder ook een sfeervol
decor voor de andere scenes zoals de romeinse
soldaat met klerk waar men zich moet
inschrijven, de drie koningen of wijzen en niet
te vergeten de herders. De tocht eindigt, hoe
kan het ook anders in het Mariaportaal, de
zij-ingang van de Walburgiskerk, waar de stal
met Maria en Jozef en baby(pop) Jezus in de
kribbe zal worden uitgebeeld,

Wij zijn nog op zoek naar mensen die

lekkernijen willen bakken (inleveren 15

december rond 15.00 uur bij de Walburgis) en

of die op een andere wijze willen helpen:

lichtjes aansteken, decor opbouw e.d. U kunt

zich aanmelden via onderstaande adres en

heeft u nog grote schone glazen groentepotten

dan kunt u die inleveren in de Wijngaard of een

afspraak maken.

Nico Visser Email: annekenico.visser@gmail.com .
Tel: 06-24741172 ] i

Rond een Bijbelverhaal waarin een personage nieuwe kansen ziet of krijgt horen we onder andere
Fix You van Coldplay, Omarm me van Blaf en True Colors van Cindy Lauper.

De zaal van de Wijngaard zal ingericht zijn op onze eigen Top 2000 beleving. Neem dus gerust
iemand mee en kom genieten van een goede dienst met mooie populaire muziek met inhoud.

De voorbereidingsgroep,

Martin Rus, Roel Spannenberg, Tamar Silvis, Sjaak Meijer, Bart Ooms, René Silvis



