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KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse
Gemeente Warnsveld-Leesten, de Protestantse Gemeente
Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen,
dat uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid van de
gezamenlijke kerkenraden.

Kopij voor het nummer van december uiterlijk zondag
12 november aanleveren bij kerkblad@pknwarnsveld.nl,
kerkblad@pknzutphen.nl of door het vullen van de aan
u/jou toegewezen pagina’s.

De verspreiding vindt plaats vanaf 28 november.

Eindredactie:

dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;
mevr. José Kreijenbroek, tel. 5144 42;
mevr. Jeannette van der Meulen;
mevr. Jeanet Sips.

e-mail: kerkblad@pknwarnsveld. nl of
kerkblad@pknzutphen.nl

Foto voorzijde: Rien de Bruijn, foto door
Klaas Jellema



Van de redactie

Het thema in dit nummer is "herinnering.

Er is in dit nummer naast de actuele zaken ruim aandacht voor
dit centrale thema.

:
i

In de maand november is de gedachtenisdienst en we
herinneren ons de mensen die ons dit jaar ontvallen zijn.

In het inteview kijkt gemeentelid Rien de Bruijn terug op zijn
leven en Ida Kooke interviewt hem.. Dit is de eerste bijdrage
van Ida's hand. Zij maakt nu deel uit van het interviewteam.

Dominee Wiert Sarolea noemt in de meditatie de periodisering
een gave van God. Zonder periodisering zou onze herinnering
een grote brij worden.

Wanneeer is een leven voltooid? Martin Rus organiseert rond
dit thema samen met Anna Jansonius en Berber Oldenbeuving
een aantal lezingen in De Wijngaard, de komende periode.

Wij wensen u een goede maand toe.

De redactie:

Jeanet Sips

Jeannette van der Meulen
José Kreijenbroek

Klaas Jellema




Licht

Het is een diepzinnig bijbels gegeven dat God
niet alleen het licht, de aarde, de maan en de
sterren maar ook de tijd heeft geschapen en
indeelde in een ritme van telkens zeven
dagen. En waarbij de zevende dag steeds
opnieuw een dag van rust is, niet alleen voor
God zelf na alle gedane arbeid maar ook voor
de mens en zelfs voor elk lastdier. Zo ontstaat
een heilzaam ritme.

Je moet er niet aan denken dat een dergelijke
periodisering van tijd niet had
plaatsgevonden en dat een mens dag in dag
uit was opgenomen in een eeuwig
voortgaande stroom van tijd. Alle dagen
zouden op elkaar gaan lijken, bijzondere
momenten zouden in je herinnering
vervloeien tot een grijze brij. Zonder de
periodisering zou ook zonder ouder te worden
de tijd naar je gevoel steeds sneller verlopen,
geen ritme om bijzondere belevenissen te
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Ja, hoe We[dadsg is het dat (%ad na
zes dagen wWerk de zevende dagz heeft
uitgezonderd, apart gezet.

ggbe!'s gezegd: gehes’[ﬁgd

markeren, geen gelegenheid om de tijd, als
het ware, even stil te zetten. Ja, hoe weldadig
is het dat God na zes dagen werk de zevende
dag heeft vitgezonderd, apart gezet, bijbels
gezegd: geheiligd.

Hoe bijzonder deze éne dag in onze beleving
kan zijn heeft Ida Gerhardt verwoord in een
gedicht, getiteld ‘zondagmorgen’ Het begint
bij het begin van de schepping dat in het
gedicht samenvalt met het ontwaken van de
eerste dag, vervolgens strijkt het langs een
paar huiselijke voorwerpen op tafel en roept
het een schat aan bijbelse beelden en
verhalen op. Het geeft kleur, smaak en
diepgang aan de tijd.

Het vult het en maakt de bijzondere dag tot
zegen.
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Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten

ons vroege brood gedoopt in de zon.

Je hebt het witte kleed gespreid

en grassen in een glas gezet.

Dit is de dag waarop de arbeid rust.

De handpalm is geopend naar het licht.

Ida Gerhardt, Verzamelde Gedichten deel | p.322 of Liedboek p.530

Wiert Sarolea




Herinneren”

Voor het thema “herinneren” heb ik een
gesprek met Rien de Bruijn die, als zijn
gezondheid het toelaat, zondags in de
Martinuskerk te vinden is. Rien is 84 jaar; een
lang leven met vele herinneringen aan jeugd,
werk en huwelijk.

Rien is in 1939 geboren in Gorcum en groeide
op als zoon van een bakker. Zijn ouders
waren druk met de bakkerij en winkel. Hij
herinnert zich nog het eind van de oorlog
toen een Engelse jager een bom gooide op
afweergeschut, niet ver van spelende
kinderen in Gorcum. Rien was één van hen en
bleef in tegenstelling tot de andere kinderen
ongedeerd. Dat zal hij nooit vergeten.

Omdat Rien enig kind was ging hij vaak naar
vriend Pim, wiens vader huisarts was en een
groot gezin had. Daar was het gezellig en
Rien was er welkom om mee te spelen.
Samen met vriend Pim op de achterbank van
de auto van de huisarts die visite reed. Dat
was bijzonder want wie had er nu een auto
net na de oorlog? Appels gappen en spelen
in de polder, dat was een leuke tijd.

Na de lagere school ging hij naar de ULO die
hij voltooide. Nadien begon hij bij zijn vader
in de bakkerij en haalde alle vakdiploma's.
Het was de bedoeling om de zaak over te
nemen, maar dat is door omstandigheden
niet doorgegaan.

Rien is op zijn 24e getrouwd met Riet
Clements, haar achternaam betekent
‘zachtmoedig’ “En dat was ze ook," zegt hij.

Ze trouwden in Leerdam en ook in de
Hervormde kerk.




Riet ging meehelpen in de bakkerswinkel. Rien
werkte lange dagen en nachten en maakte
werkweken van wel meer dan 80 uur. Hij
besloot op zijn 28e om weg te gaan uit het
bedrijf van zijn ouders en kon op
verschillende plekken werk krijgen bij

bakkers. Maar ja, een huis, welke broodnodig
was, zat er niet bij.

Wel in Deventer; de bakker daar nam hen mee
naar een huurhuis op de Zandweerd en Rien
en Riet schrokken van het interieur wat kapot
en vies was. Toch hebben ze de stap naar het
Qosten gewaagd om er een bestaan op te
bouwen.

De buurt bleek een warm bad. Een hartelijke
buurman en buurvrouwen die regelden dat
het huis er goed uit ging zien. Rien maakte
nog steeds lange nachten als deegmaker. Riet
ging bij de Hema werken.

Kinderen zijn er niet gekomen in het
liefdevolle huwelijk. Dat was en blijft een
gemis.

De werkgever van Rien was een krenterige
man en na 7 jaren solliciteerde Rien als
operator bij 'Krehalon Industrie, een bedrijf
dat kunststof verpakkingen maakt. Hij is er 25
jaar gebleven. Rien werd al snel ploegleider
en stuurde 30 mensen aan.

Hij kon goed met mensen omgaan en dat
werd gewaardeerd. Het was een Japans
bedrijf met wisselende Japanse managers.
Rien ging soms op stap met een van deze
managers om problemen op te lossen die
klanten hadden met het
verpakkingsmateriaal. Ook deed hij vele
technische cursussen. Het was een
dynamische werkkring en Rien had het er naar
zijn zin.

Hij kan er verschillende anekdotes over
vertellen. Uit zijn verhalen blijkt dat hij op
vrolijke wijze menigeen een koekje van eigen
deeg gaf.

Inmiddels woonden Rien en Riet in Epse in een
eigen huis en ze gingen vaak op vakantie naar
Oostenrijk. De verhuizing naar Zutphen en nu

Warnsveld hebben ze samen meegemaakt.

Acht jaar geleden is Riet gestorven aan
hartfalen en COPD. Rien mist haar nog steeds.
Bij het regelen van het afscheid heeft hij veel
steun gehad aan ds. Anneke de Hoop.

Naast de kennissen hier heeft hij gelukkig nog

een goed contact met een nichtje die hem
een warm hart toedraagt.

Ida Kooke




8 3 november

-l Activiteiten in Warnsveld en Zutphen

4 november

6 november

8 november
80of 9 of 10 nov
15 november
21 november
22 november

Quiz night - Wijngaard

Bijbelen met Marin Rus
Film in Luxor

Bijbelen met Martin Rus

Thema klimaat en duurzaamheid
Lezing - Zorgen om de schepping: van Rome
tot nu

We kunnen er niet meer omheen: onze relatie
met de aarde bevindt zich in een diepe crisis. De
gevolgen van de klimaatverandering beginnen
langzaamaan zichtbaar te worden. Dat de mens,
door de uitstoot van broeikasgassen en andere
vormen van aantasting van de aarde, hier
medeverantwoordelijk voor is, staat niet langer
ter discussie. Maar hoe erg is het? En waarom is
het tot nu toe niet gelukt om onze impact op de
aarde te verkleinen? En tot slot: welke rol
kunnen kerken en individuele christenen spelen
om bij te dragen aan de omslag naar een
samenleving waarin we recht doen aan de hele
schepping?

Op 6 november komt Bjorn Lous namens
Stichting 'Genoeg om te Leven' naar Zutphen
om een lezing te geven over dit onderwerp.
Bjorn neemt ons mee in de harde feiten en
cijfers, voorzien van enige historische context.
Het schuivende denken over het klimaat komt
aan de orde, evenals een analyse van de
onderliggende structurele oorzaken.
Vervolgens zullen we kijken naar wat de Bijbel
ons kan leren over een rechtvaardige omgang

Martinusborrel - spelletjesavond

Lezing Bjorn Lous - Zorgen om de schepping: van Rome tot nu

Avond rondom kerkmuziek en zingen
Mediteren in de Martinus

met de aarde. De lezing eindigt met een
uitdaging om los te komen van onze verslaving
aan eindeloze groei en een stap te zetten op
weg naar een wereld waarin iedereen genoeg
heeft om van te leven.

Dr. Bjorn Lous is opgeleid als
ontwikkelingseconoom. Hij deed
promotieonderzoek naar de onderliggende
oorzaken van de stucturele ongelijkheid in ons
economisch systeem.

Sinds 2021 is hij actief bij de stichting Genoeg
om te leven, om zijn kennis en inzichten om te
zetten in concrete acties. Zo schreef hij mee aan
het boek ‘Er is leven na de groei’ en levert hij
een bijdrage aan het redactieteam van de
dochterbeweging Just Enough.

6 november, 20.00 uur, De Wijngaard,
Wilhelminalaan 3
De toegang is gratis, vrije gift na afloop.




Martinusborrel en spellenavond
Gezelligheid kent geen tijd. Dat geldt voor de
Martinusborrel. En niet minder voor het samen
doen van een bord- of kaartspel. Op een
ongedwongen manier kunnen mensen van
verschillende generaties elkaar eens anders
ontmoeten. Ons lijkt dat heel leuk!

Wat dacht je van Regenwormen, Carcassonne,
Dixit, De Grote Dalmuti, Dominion en ... te
veel om op te noemen. Sommige spellen
zeggen 'tot 99 jaar, maar die bovengrens
hanteren we niet. ledereen vanaf 12 jaar is van
harte welkom.

Opgave is niet verplicht maar wel fijn. Dat kan
bij dominee René, tel. 06 5894 8209,
rsilvis@pknwarnsveld.nl

Doe je mee? Tot 3 november!

Martinuskerk, aanvang 19.30 uur.

Ruben, Ineke, René

Muziek- en zangavond - 10 jaar

Liedboek: een nadere kennismaking
We gebruiken ons Liedboek nu 10 jaar. Met
1016 nummers - sommigen met daarbij meer
versies — en daartussen gebeden en gedichten.
Er valt nog steeds iets nieuws te ontdekken.
Daarom organiseren we een nadere
kennismaking met vertrouwde en nieuwe
liederen onder leiding van Rodyan van den
Brink en René Silvis.

15 november, Martinuskerk, aanvang 19.30 uur.
Opgave is niet verplicht maar wel fijn. Dat kan
bij dominee René Silvis, tel. 06 58 94 82 09,
rsilvis@pknwarnsveld.nl

Mediteren in de Martinus

Heb je behoefte aan rust? Wil je ervaren hoe
het is om samen stil te zijn? Probeer je thuis te
mediteren, maar lukt het niet om daar
regelmaat in te krijgen? Wil je je geloof
verdiepen?

Kom dan ‘Mediteren in de Martinus, een
maandelijks meditatiemoment van drie
kwartier in het koor van de Martinuskerk. We
doen een paar lichaamsoefeningen en

mediteren daarna in stilte bij een tekst of een
afbeelding. Er zijn stoelen beschikbaar. Heb je
een meditatiebankje of -kussen? Neem dat dan
mee + een kleed voor op de grond. Ervaring
met meditatie is niet nodig. Doe gerust een
keer mee om na te gaan of het je goed doet.
Elke 3e dinsdag van de maand,
Martinuskerk 19.30-20.15 uur. Opgave is
handig, maar niet noodzakelijk; kom op tijd; de
deur gaat om 19.30 uur dicht.

Begeleiding: Jeanet Aartsen en Henri Knol,
j-a.aartsen@gmail.com, tel. (0575) 57 31 75.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bijbelen!

Eris in KerkZIN al vaker aandacht besteed aan
het ‘Bijbelen’ En ook in de ‘Gezamelijke
activiteitenflyer’ staat het vermeld. Daar willen
we nu nog even op voortborduren.

Nog even in het kort: in het uurtje ‘Bijbelen,
ooit geintroduceerd door ds. Ronald Heins,
lezen we met elkaar de Bijbeltekst (meestal uit
één van de evangelién) die voor de komende
zondag op het bijbelrooster staat. ledereen
kan aanschuiven en meedoen in het gesprek
over de tekst; daarin schuilt juist de kracht van
het ‘Bijbelen’

Gerard van der Brug leidt en draagt als ervaren
emeritus het gesprek met zijn kennis en kunde.
Deze ontmoetingen kennen een ontspannen
en plezierige sfeer én stimuleren doorgaans
ieders gedachten over geloof en alledaags
leven. Kortom: wordt meer mens, schuif aan bij
Bijbelen!

Dit jaar kan dat nog op 8 november 16.00 uur,
22 november 19.00 uur en 13 december 16.00
uur in De Wijgaard.

Hartelijke groet,
Martin Rus & Gerard van der Brug




Wijlen
Naar Psalm 49

Als ik niet meer ben

Wat doe jij dan

met mijn gedachten?
Laat je ze rondzweven
en neerdwarrelen

in het hoofd van iemand
die er iets mee kan?

Als ik er niet meer ben,
wat doe jij dan

met mijn herinneringen?
Geef je ze misschien terug
aan de mensen, de dieren,
de dingen, de plaatsen
waarvan ik ze kreeg?

Als ik er niet meer ben,
wat doe je dan

met wat er over is

van mijn liefde?

Neem ik het met me mee
of is het bestemd

voor wie ik achterlaat?

Als ik er niet meer ben,
wat doe je dan

met mij?

Bewaar je mij voortaan
voor jou alleen?

En waar zal ik verwijlen
als ik wijlen ben?

Uit: Schudden aan de Psamboom,
Victor Bulthuis.




Werkgroep Bezinning, Gesprek en
Ontmoeting kortweg BG&0O

Wij zijn Dingena Bremmer, Connie Flikkema,
Lieke Roos, Sam Terpstra en Mariko van
Vemde. Wij zijn een enthousiaste club
mensen die -samen met de predikanten-
ieder jaar een veelzijdig, verrassend en
veelkleurig aanbod aan activiteiten initieert.
Tezamen met andere activiteiten die in en
rond onze kerken plaatsvinden, levert dat een
mooi geheel op van wat er te beleven is op
het gebied van bezinning, gesprek en
ontmoeting.

Sommige van deze activiteiten zijn vertrouwd
en kunnen rekenen op een vaste kern fans
terwijl andere nieuw zijn en nog wachten op
succes.

In KerkZIN van september was een overzicht
van de activiteiten bijgevoegd. In elk nummer
van KerkZIN worden activiteiten nader
toegelicht. De activiteiten met toelichting zijn
ook te vinden op onze website
protestantswarnsveldzutphen.nl.

Gezamenlijke werkgroep

PKN Zutphen en PKN Warnsveld/Leesten
zoeken steeds vaker en meer toenadering; zo
ook in de nu gezamenlijke werkgroep BG&O.
Uiteraard stonden alle activiteiten al open
voor iedereen uit Zutphen en
Warnsveld/Leesten maar door de innige
samenwerking willen we dat ook uitstralen.
De samenwerking levert ook een nog breder
en steviger aanbod van activiteiten op.

 Nieuwe leden gezocht

We zoeken vanuit Zutphen nog versterking

§ voor onze werkgroep! Vind je het leuk om
1 mee te denken over activiteiten en deze
i mede te organiseren? Meld je aan! Dat kan

bij Dingena Bremmer,

o dingena_bremmer@hotmail.com

Thema Klimaat en duurzaamheid

Dit jaar hebben we als rode draad voor de
activiteiten gekozen voor het thema ‘Klimaat
en duurzaamheid' Dit thema houdt zeker niet
alleen de kerkelijke gemoederen bezig. Dat is
mooi want alle activiteiten staan open voor
iedereen die interesse heeft. Onder de
noemer ‘Klimaat en duurzaamheid’ worden
lezingen, workshops en wandelingen
georganiseerd. Er is bewust gekozen voor
deze verschillende vormen. Zo is er voor ieder
wat wils: activiteiten voor het hoofd, het hart
en de handen.
Op 6 november wordt de eerste lezing in het
kader van dit thema gegeven door Bjorn Lous
(zie elders in dit nummer voor nadere
informatie).

Ideeén? Laat het weten!

Met de activiteiten die we organiseren, willen
we de kijk op thema's verbreden en
verdiepen, meningen uitwisselen, begrip
krijgen, kennis delen en nieuwe mensen leren
kennen. Gezien de animo voor de activiteiten
zijn meer mensen hiernaar op zoek. Wij
sluiten graag aan bij de vragen en wensen die
er zijn op het gebied van bezinning, gesprek
en ontmoeting. Heb je een idee, ken of ben je
een boeiende spreker of workshopleider of
iets anders dat geschikt is voor op het
programma, laat het ons weten. Dat kan bij
Lieke Roos, ritzemaroos@gmail.com

Wij hopen dat u zich (ook) dit jaar laat
verrassen, inspireren en/of informeren door
deel te nemen aan één of meer activiteiten.
Van harte welkom!
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In en om de Eekschuur

Boom aan de bron

Het gaat goed met ‘onze boom'’: de Hollandse
Linde, als je vanaf het kerkplein opkomt (vanaf
de Bonendaal) is het de eerste boom rechts.

We hebben al
met elkaar
ontdekt wat
de zichtbare
en
onzichtbare
bronnen zijn
van de
boom, maar
ook van
onszelf. Wat
is onze
kracht, hoe
kunnen we
God als bron
Y ervaren? En
we hebben
. ook
gesproken
over een ‘bron van geluk’
En de kindernevendienst is natuurlijk sowieso
een ‘bron van gezelligheid'
Wist je dat we soms 'kindernevendienst groot’
doen? Dan doen we echt een activiteit, vanuit
de brainstorm van de kinderen. En soms doen
we Kindernevendienst ‘klein’: dan is er één
persoon de leiding en is er ook ruimte voor
samen spelletjes doen, knutselen, (voor)lezen.

Lampion maken voor Sint Maarten

Op zaterdag 11 november wordt weer Sint
Maarten gevierd.

Hieraan voorafgaand organiseren we een
workshop lampion maken. Deze wordt
gehouden op zaterdag 11 november van
10.30-12.00 uur in de Martinuskerk. In verband

S MANTE

met de aanschaf van materialen, graag vooraf
opgeven bij Marjolein Wiegman, via:
marjolein_vanolst@hotmail.com of
0613701975.

-

Kerstavond 24 december: Kerstkuier

KERSTRUIER 2023

- "

We gaan dit jaar een kerstkuier houden op
kerstavond; een bijzondere lichtjestocht door
het oude dorp waarin iedereen het kerstverhaal
op een mooie manier kan ervaren. De
voorbereiding hiervoor is intussen in volle
gang. We hopen dat er zoveel mogelijk mensen
gaan helpen, kleine of grote klussen, op de
avond zelf of in de voorbereiding, er is van alles
te doen! Geef het door aan Marjolein,
marjolein_vanolst@hotmail.com of
0613701975.

Tot slot

Zoals jullie hier boven hebben kunnen lezen, is
er bij de kindernevendienst altijd wat te
beleven, voor de kinderen, maar ook de
volwassenen. Kom gerust een keer meelopen of
meehelpen met een activiteit. We kunnen altijd
versterking gebruiken.

Namens de leiding van de kindernevendienst
Martinuskerk,

Karen Stronks
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl



Jeugdwerk Zutphen

Kerk op Schoot

Op 15 oktober was er Kerk op Schoot. We
ontdekten samen het verhaal van Abraham. Zo
luisterden we goed naar elkaar, probeerden we
zandkorrels en sterren te tellen en hebben we
een reis door de kerk gemaakt. De volgende
keer is dominee Beer er weer op 17 december.
Dan gaat het natuurlijk over het kerstverhaal.
Zien we jullie dan weer in de Wijngaard? We
beginnen om ongeveer 11:45 uur. Na een half
uurtje eten we samen.

Kliederkerk

Wat was het een mooie middag bij
Zorgboerderij Cortenoever! We hadden
prachtig weer en samen met Kliederkerk Dieren
hadden we een hele mooie opkomst. We
kliederden en aten samen, voor een mooie
impressie kan je op de achterkant kijken.

De volgende keer Kliederkerk is op 15 februari,
weer gewoon in De Wijngaard. We beginnen
weer om 14:00 uur. Zien we jullie ook?

Vanuit de Jeugdraad

Afgelopen maand kwam de complete
jeugdraad bij elkaar om het over het komend
seizoen te hebben. Hierbij hebben we een
aantal activiteiten aangewezen die we sowieso
gaan doen. Dit zijn onder andere de bekende
activiteiten als het kinderkerstfeest, een dienst
voor meerdere generaties, de
spelletjesochtenden en "Wat goed om je te
zien" (voor 18+).

Maar er komen ook wat nieuwe activiteiten op
de kalender. Terug van weggeweest is de
Paaswandelwake. Nieuw is onder andere een
heus kamp in mei, maar ook een activiteit met
de titel 'De nacht van de Wijngaard), in het
laatste weekend van januari. Wat dat is? Dat is
nog een verrassing...

Advent en Kerst

Achter de schermen zijn we alweer druk bezig
met het kerstfeest dat eraan komt. Uiteraard
beginnen we met Advent. Dit jaar willen we
aansluiten bij ons jaarthema "Boom aan de
bron. Wortelen in geloof". Uiteraard horen we
mooie verhalen in de kerkdienst en de
kindernevendienst, maar tegelijkertijd gaan we
ook kijken hoe we elkaar wat beter kunnen
leren kennen. Hoe dat zal zijn? Dat ontdek je
vanzelf!

Daarnaast zijn we ook begonnen met het
nadenken over de kerstnachtdienst die
natuurlijk net zoals altijd op 24 december om
19:30 uur in de Walburgiskerk zal plaatsvinden.
Alle ingrediénten om er een mooi feest van te
maken zijn aanwezig: kerstliederen,
kerstverhaal en natuurlijk ook warme
chocolademelk!
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Dankdag Zutphen - 5 november

IEDER KIND VERDIENT EEN
MOOISINTERKLAASFEEST! "
Zondag 5 november is de dankdag voor

HELP JIJ MEE?

gewas en arbeid in de Wijngaard. In
deze dienst, waarin ds. Henk van Es

voorgaat, wordt de nadruk gelegd op Voor het 5e jaar op rij houdt 2Switch een

dankbaar zijn voor alles wat we mogen inzamelactie van zo goed als nieuw of geheel nieuw
ontvangen en hier wordt in de dienst speelgoed. Dit speelgoed wordt verdeeld onder
ook over verteld. kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed
In overleg met de Voedselbank hebben ~ hebben en die daardoor geen pakjesavond kunnen
wij besloten om geen voedsel of houden. Vorig jaar heeft 2Switch met deze actie
producten in te zamelen en alleen te ruim 200 kinderen een pakjesavond kunnen
collecteren voor de Voedselbank. Zo bezorgen en helaas is de verwachting dat het dit
kunnen zij gericht de benodigde jaar voor veel meer kinderen nodig zal zijn.
aankopen doen.

In de Kerkbrieven van 22 en 29 oktober ~ Hoe kunt u een bijdrage leveren:

heeft u kunnen lezen hoe u kunt 1. Koop onder andere bij Zeeman wat (extra)
meedoen met kleine attenties om een speelgoed en lever dit voor 23 november a.s. in bij
ander blij te maken. 2Switch aan de Coenenparkstraat 38 te Zutphen

2. Doneer een bijdrage aan de diaconie Protestantse
Gemeente te Zutphen (NL61 RABO 03 76 70 08 82)
onder vermelding van: “Sinterklaas-actie” en wij
zorgen ervoor dat alle ontvangen bijdragen worden
overgemaakt aan 2Switch

Laten we samen deze actie tot een succes
maken, zodat veel kinderen een fijne
pakjesavond hebben.

Gezamenlijke kerstpakket-actie namens de kerken en geloofsgemeenschappen

uit Zutphen en Warnsveld

December is niet voor iedereen een feestmaand. Ook dit jaar willen de gezamenlijke kerken en
geloofsgemeenschappen zorgen voor een kerstpakket voor mensen in Zutphen, Warnsveld en de
Hoven die van een minimum inkomen moeten rondkomen.

De pakketten worden verdeeld op zaterdag 16 december vanuit De Wijngaard, Wilhelminalaan 3.
We zoeken nog mensen die willen meehelpen deze pakketten te verdelen.

Het pakket bestaat uit levensmiddelen, een kerststol en een contant bedrag van € 20,- voor het
kopen van verse producten. Bij het pakket zit een kaart met kerstgroet namens de gezamenlijke
kerken en geloofsgemeenschappen.

Coordinator van de actie is Martin Mannak. Wilt u helpen? Meld u dan aan, via tel. 06 25 20 14 11
of 51 94 32. Via mail kan ook: mannak.janny@vaart.net.

We hopen dat we ook dit jaar bij de ontvangers kunnen bijdragen aan fijne kerstdagen. .

Met hartelijke groet,
Martin Mannak



Collectes Warnsveld

12 november:

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia
heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en
verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze
context moeten predikanten hun pastorale en
diaconale werk doen. Geef aan deze
zendingscollecte om studenten in Colombia op
te leiden tot sociaal bewogen predikanten.
Maakt u over via de bank? Vermeld dan:
Colombia.

19 november:

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme
wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te
overzien. Gebrek aan goed onderwijs,
werkloosheid, armoede en geweld ontnemen
jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook
de Libanese jeugd - elk perspectief op een
betere toekomst. Nu met de oorlog in Israéll
zoeken Palestijnen ook naar veilige steden.
Beiroet is dan een optie om naar toe te gaan.
Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt
ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze
wijk op.

Maakt u over via de bank? Vermeld dan:

KiA jongeren Beiroet

NOAD

Enige tijd geleden is er in de kerk een enquéte
gehouden, waarna gekozen werd om weer vier
Kerk in Actie projecten een aantal jaren te
ondersteunen.

NOAD - een samenwerkingsverband van drie
christelijke organisaties - is er één van.

NOAD zet zich in Pakistan (Punjab) in voor
landbouwactiviteiten van arme boeren, landloze
loonarbeiders en hun gezinnen.

Zij organiseren voor 575 arme gezinnen
micro-ondernemersgroepen. Binnen die
groepen krijgen deelnemers training,
technische kennis, een klein startkapitaal en
begeleiding voor een micro-onderneming.
Denkt u daarbij aan verkoop van groenten,

26 november:

In Nederland leven veel kinderen in gezinnen die
met minimale inkomsten moeten rondkomen.
Deze kinderen kunnen vaak niet meedoen aan
activiteiten waarvoor betaald moet worden. Er is
te weinig geld binnen het gezin. Stichting
Leergeld vindt het ontoelaatbaar dat om die
reden kinderen niet mee kunnen doen!

Stichting Leergeld Zutphen wil kinderen uit de
gemeente Zutphen helpen om wél mee te doen
met sport, school, muziek & creativiteit, zwemles
of culturele activiteiten.

Maakt u aver via de bank? Vermeld dan:
Leergeld.

3 december:

De Bovenkamer is een ontmoetings —,
informatie — en kenniscentrum, waar mensen
met beginnende dementie en hun
mantelzorgers van harte welkom zijn, om een
kopje koffie te drinken, vragen te stellen of mee
te doen aan activiteiten.

De Bovenkamer is te vinden op de Kaardenbol,
Harenbergweg 1 in Zutphen.

De coordinator is Chantal Elskamp, te bereiken
via info@debovenkamerzutphen.com of via 06
24954318,

Maakt u over via de bank? Vermeld dan:
Bovenkamer

eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen,
reparatie van fietsen of mobiele telefoons.

Daarnaast wil NOAD de situatie van kinderen
met een verstandelijke beperking verbeteren.

In Pakistan zijn er vaak spanningen tussen
mensen met verschillende religieuze
achtergronden. NOAD brengt in haar werk
groepen mensen van verschillende religies
samen, zodat zij samenwerken aan een betere
toekomst. Door deze samenwerking nemen
deze spanningen af.

U kunt een extra bijdrage overmaken op
rekening NL 89 ABNA 04 57 45 74 57 t.n.v. Kerk
in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer
‘W 009309°".




Kerkdiensten
U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken

op protestantse gemeente Zutphen

Lutherse kerk: Kerkdienstgemist.nl

Zondag 5 november;

10.00 u. Martinuskerk: Gedachtenisdienst;
ds. S. van der Woude en ds. R. Silvis

10.00 u. De Wijngaard: Dankdag; ds. H. van Es
10.15 u. Lutherse kerk: ds. W. Sarolea; HA

Zondag 12 november

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. Sluis

10.00 u. De Wijngaard: dhr. JW. Hengeveld
10.15 u. Lutherse kerk: ds. L. Vos

Zondag 19 november

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis; S&T
10.00 u. De Wijngaard: ds. |. Pijpers; HA
10.15 u. Lutherse kerk: ds. A. Wieringa

Zondag 26 november

10.00 u. Martinuskerk: ds. P. Wolthaus
10.00 u. De Wijngaard: dhr. JW. Hengeveld
10.15 u. Lutherse kerk: ds.L. Vos; HA

Zondag 3 december; Eerste Advent

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
10.00 u. De Wijngaard: ds. l. Pijpers

10.15 u. Lutherse kerk: ds. N. Pronk

16.00 u. Walburgis: Vespers: verschillende
voorgangers uit Zutphense geloofsgemeensch.

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Voedselbank

De Wijngaard:  Voedselbank
Lutherse kerk:  Kia pastoraat

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Najaarscoll. Colombia
De Wijngaard:  Algemeen

Lutherse kerk:  Luther Stichting

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk:  Kia Libanon

De Wijngaard:  St. Casa de Allegria

Lutherse kerk: ~ Opvang daklozen
Arnhem

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  Stichting Leergeld
De Wijngaard:  Algemeen
Lutherse kerk:  Hospice Zutphen

Bestemming diaconale collecten:
Martinuskerk:  De Bovenkamer
De Wijngaard:  Het Kenya Fonds
Lutherse kerk:  Gevangeniswezen



Kinderoppas (0 tot 4 jaar) en
kindernevendiensten (4 tot 12 jaar)

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk,

De Wijngaard en de Lutherse kerk

KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk
Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten nog niet bekend

Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard
Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomsten op: 5 en 19 november

Diensten GGNet
Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. ledereen is welkom.

Diensten Den Bouw 16.00 uur
10 now. ds. S. Sluis

Diensten De Lunette om 15.30 uur
3 nov. pastor R. van Veen
10nov.  pastor R. Rijk

17 nov. pastor R. van Veen
24nov.  pastor R. Rijk

1 dec. pastor R. van Veen

Middagpauzediensten

ledere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de

Lutherse kerk, Beukerstraat 10

2 nov. dhr. A. Verburg

9 nov. ds. S, van der Woude
16 nov.  ds. E. Diepeveen

23 nov.  ds.H.vander Kamp
30 nov. ds. W. Stolte

Avondgebeden Stadsklooster

Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de

Elisabethkapel Tengnagelshoek

Protestantse gemeente

Warnsveld / Leesten:
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen” en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart
Geel (€2,00) kost € 40 per kaart
Groen (€5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Vervoer kerkdiensten:
Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

Protestantse gemeente Zutphen
Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.

Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en €40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Codrdinatie Bloemengroet:

Sectie Noord: mw. G. Bosman, tel. 51 58 17
Sectie Zuid: mw. G. Buitenhuis, tel. 51 37 73
Coordinator: mw. T. Wijers, tel. 57 21 80

Vervoer kerkdiensten:
Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82

Redactie kerkbrief:
Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39
Email: kerkbrief@pknzutphen.nl




Marie Albertine van Munster van Heuven - Sprenger van Eijk
4 april 1938 - 30 september 2023

Op zaterdag 30 september is Martine van Munster van Heuven, de laatste Sprenger van Eijk,
overleden op de leeftijd 85 jaar. Sinds het begin van de jaren 70 woonde zij in het koetshuis
achter Huize Baank. Samen met haar man en hun 3 kinderen. In de loop van de tijd werd zij oma
van 8 kleinkinderen. Ze is ouderling geweest in onze gemeente.

"Ik geloof niet in onze Heer’, zei ze niet zo lang geleden. Een mens is geroepen om het goede te
doen, was haar levensmotto. Gerechtigheid en rechtvaardigheid waren voor haar belangrijke
woorden. Dat haar gedachtenis tot zegen is van haar kinderen en kleinkinderen en allen wie

haar lief waren.

Wanneer is een leven voltooid?

De laatste tijd horen we vaak in het nieuws dat
de zorgkosten stijgen. Dat komt door nieuwe
technieken en medicijnen, maar ook omdat er
veel meer ouderen zijn dan pakweg 20 jaar
geleden. En het aantal ouderen dat zorg nodig
zal hebben in de komende jaren, zal alleen
maar toenemen.

Dat roept allerlei vragen op, bijvoorbeeld:

Hoe zal het zijn als ik straks oud ben, is er dan
nog wel zorg als ik hulpbehoevend word?

Kan ik mijn kinderen wel vragen om voor mij te
zorgen, die hebben het zelf al zo druk?

Mag er een einde aan mijn leven komen als ik
bijna niets meer kan?

Wat zegt mijn geloof of levensbeschouwing
hierover?

Durf ik met mijn ouders te bespreken wat hun
wensen zijn rond het levenseinde?

Ook zonder dat er direct een medische reden is
om over het levenseinde na te denken, vragen
sommige mensen zich af of hun leven op een
gegeven moment voltooid of 'klaar’ mag zijn.

D66 heeft in 2020 een initiatiefwetsvoorstel
‘Voltooid leven’ ingediend, dat hulp bij
zelfdoding bij ouderen vanaf 75 mogelijk zou
moeten maken. Hierop zijn allerlei reacties
gekomen, onder andere van de KNMG, en het
laatste woord over zelfbeschikking over ons
eigen levenseinde is nog niet gesproken.

ds. Simon Sluis

We willen met elkaar ook in de gemeente over
deze vragen nadenken in een viertal
bijeenkomsten. We staan, aan de hand van
teksten die we lezen, stil bij de vraag:

"hoe kun je vanuit het christelijk geloof
nadenken over een zelfgekozen levenseinde als je
ouder wordt?"

Verschillende perspectieven zullen naast elkaar
gezet worden. Hoe kun je dit onderwerp
bespreken met je ouders / kinderen?

De middagen zullen uitmonden in een
themabijeenkomst op 14 maart 2024 om
19.30 u in De Wijngaard, waar Prof. Theo Boer,
ethicus van de Protestantse Theologische
Universiteit een inleiding zal houden over het
onderwerp. Anna Jansonius en Berber
Oldenbeuving (beiden specialist
ouderengeneeskunde) werken ook aan deze
avond mee.

Informatie & opgave: Martin Rus;
rus@pknzutphen.nl, 06 120249 18

Data: woensdagmiddag 15 november,

13 december, 17 januari en 21 februari

Plaats: De Wijngaard

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Begeleiding: Martin Rus (met uitzondering van
15 november) en Eva Ouwehand, geestelijk
verzorger Altrecht GGZ en Hospice Zutphen.

Anna Jansonius en Berber Oldenbeuving zijn
ook aanwezig tijdens deze gespreks-
bijeenkomsten.



Terugblik pelgrimswandeling zaterdag 7 oktober

In het vroege herfstzonnetje verzamelen we bij Landgoed Voorstonden, waar we
door Annemien en Coby Aartsen gastvrij onthaald worden met koffie en thee met
heerlijke kruidkoek. We zijn met z'n elven deze ochtend, met ook wat nieuwe
gezichten; leuk!

Het ochtendgebed is deze keer in de open lucht; naar de woorden van dichter
Staring: “Al staat hier geen Godshuis meer, 't heelal is bidplaats voor de Heer".

Coby introduceert het thema van deze ochtend: ‘Wortelen in geloof -

ondanks alles’ Dit thema sluit aan bij het jaarthema en bij de expositie

'Engelen’ in de Walburgis. De Engel van hoop prijkt op de voorkant van de liturgie
voor het ochtendgebed. Hoop, ondanks alles. ... We spelen de bal van de hoop....
Na het ochtendgebed gaan we eerst in stilte op weg. Met een paar vragen om over
na te denken; zoals: Waar put jij hoop uit? En dat wortelen in geloof; lukt dat in
deze roerige en verwarrende tijd?

Het is een prachtige wandeling, daar zijn we het allemaal over eens! Door het
parkbos en slingerende paadjes door de bossen tussen Voorstonden en het
Leusveld, rondom de Voorsterbeek. En wat treffen we het op deze mooie
nazomerdag waar de zon ons geregeld met z'n stralen verlicht.

Op een mooi plekje aan de beek
pauzeren we. En we spelen elkaar
de bal van de hoop toe. leder die
de bal ontvangt deelt iets van zijn
of haar opkomende gedachten
tijdens de wandeling: een rijke
schakering in beleving! Zo keren
we bemoedigd en geinspireerd
terug.

De opbrengst van de
deelnemersbijdragen schenken
we deze keer aan het
Stadsklooster. Dat wordt dankbaar
in ontvangst genomen.

De volgende pelgrimswandelingen
zijn al gepland:

Winterwandeling 13 januari 2024
Lentewandeling 13 april 2024

Tegen die tijd hoort of leest u
nadere info. Van harte welkom om

mee te doen!

Coby Langeveld
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Uit de kerkenraad Warnsveld / Leesten

Dankjewel!

De avond van 13 oktober stond in het teken
van het bedanken van alle vrijwilligers in onze
gemeente. En dat zijn er heel veel! Een flinke
groep vrijwilligers genoot die avond van een
optreden van de cabaretgroep Eer en Nan. Met
daarna veel ruimte voor een glas, een hapje en
de ontmoeting met elkaar. Fijn dat we op deze
manier aan elkaar kunnen laten blijken hoe
dankbaar we zijn voor een ieders inzet en
betrokkenheid. Dank ook voor de vrijwilligers
die deze avond weer in touw waren.

Over vrijwilligers gesproken...

Er is ruimte voor een nieuwe pastorale
ouderling en voor een diaken. Lijkt het je wat,
aarzel je, maar wil je er toch een keer over
praten:

Neem gerust contact op mij op (Sam Terpstra,
06 46 27 05 33). Ik ga graag met je in gesprek.

Maaltijd voor nieuw ingekomen leden

Ook dit jaar is er weer een maaltijd voor wie het
afgelopen jaar (tussen 1 september 2022 en

1 oktober 2023) van buiten de gemeente tot
onze kring is toegetreden. Zij krijgen daarvoor
een uitnodiging. Zo willen we onderstrepen
hoe welkom ze zijn, maar hen ook in staat
stellen nader kennis te maken met onze
gemeente. De maaltijd is op zondag

26 november, om 17 uur in de Eekschuur.

Over jeugd gesproken

De kleine kerkenraad sprak eind september
met Geke Botter over haar onderzoek onder
jongeren in de gemeente. Geke is actief
betrokken bij de begeleiding van jongeren
16+ en gebruikt haar ervaringen voor een
onderzoek in het kader van haar studie
pedagogiek. Ze vertelde over de voortgang en
we bespraken wat het voor de kerkelijke
gemeente kan betekenen. Daarna schoof een
delegatie vanuit het jeugdwerk aan, Marjolein
Wiegman, Karen Stronks, Ineke van Heerden
en Roel Spannenberg. Zij vertelden over het

jeugdwerk, het contact met de kerkenraad, de
plaats en rol van kinderen en jeugd in de
kerkdiensten. Ook spraken we over de
kerstkuier: zullen we dit weer oppakken? We
spraken af om een peiling te houden hoe
gemeenteleden hierover denken en of zij
bereid zijn om mee te doen. Dat blijkt positief
te zijn: de kerstkuier kan doorgaan!

Meedoen aan viering GGNet vanuit
Martinuskerk: iets voor u/jou?

Elke vrijdagmiddag om 16.00 uur is er een
viering in de kapel op het terrein van GGNet.
Vanuit de Martinuskerk zijn hier vijf mensen bij
betrokken. Dit is een mooi teken van
verbondenheid van de Martinuskerk met de
diensten van GGNet. De vrijwilligers spreken
vooraf een gebed uit (consistoriegebed) en
nemen deel aan de viering. De vaste
voorgangers Anne Ebenau en Jan Willem
Hengeveld waarderen onze bijdrage zeer. En
ook voor de vrijwilligers zelf is het heel
waardevol om deel te nemen aan de viering.
We zoeken een of twee mensen die mee willen
doen. Het is geen officiéle functie, maar een
vrijwilligerstaak vanuit verbinding en
betrokkenheid. Je kunt natuurlijk ook altijd
eerst een keer bij de viering aanwezig zijn.
Informatie/aanmelding bij Henk van Veen,
52 59 04 of Alie Louissen, 06 34 11 36 06.

Sam Terpstra, voorzitter




Bij de Kerkdiensten

Allerzielen : gedachtenis van de overledenen
zondag 5 november

Deze zondag gedenken wij onze dierbare
overledenen, gewone mensen die misschien
geen indruk op de wereld hebben gemaakt,
maar wel op ons, hun beminden, hun vrienden,
hun medegemeenteleden. Dit is een dag om te
herinneren dat zij die leefden en nu gestorven
zijn waren geschapen voor God en bedoeld
voor de hemel. Wij gedenken hen en herinneren
zo dat zij deel zijn van ons, en dat voorbij onze
horizon, voorbij onze grenzen, voorbij ons
begrip, dat zij omarmd worden door God.
Voorgangers: ds. Stijn van der Woude en

ds. René Silvis

8e zondag van de herfst — 12 november
Voorganger deze zondag is ds. Simon Sluis

Huiskamergesprekken
Dat is de nieuwe naam voor groothuisbezoek.

9e zondag van de herfst - 19 november:
hernieuwing van een trouwbelofte en Maaltijd
van de Heer

Van Peter Zwaan en Heleen Zwaan-Fockens
kregen we het verzoek of zij voor hun
dertigjarig huwelijksjubileum een zegen
kunnen ontvangen. En of dat in de dienst van
19 november kan, want dat is de trouwdatum.
Jazeker, want het is mooi wanneer twee mensen
in ons midden hun trouw willen gedenken en
vieren en verlangen om met elkaar en met ons
hun weg te vervolgen in geloof, hoop en liefde.
Op een andere manier getuigen wij van die weg
en van Gods trouw in het samen vieren van de
Maaltijd van de Heer. Dat wij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Voorganger is ds. René Silvis

10e zondag van de herfst — 26 november
Voorganger deze zondag is ds. Pieter Dirk
Wolthaus

Naar aanleiding van 10 jaar Liedboek is het thema van onze huiskamergesprekken dit najaar:

‘Het lied dat je raakt.

Een goede opstap is de Muziek- en Zangavond van 15 november. Er is een aparte uitnodiging bij
deze KerkZIN. Hierin staan meer informatie en alle beschikbare data vermeld. Wij hopen op uw

komst.

Uitnodiging kwijt? Neem dan contact op met Gerry Nijhuis, tel. 06 24 77 45 85,

nijhuis209@outlook.com

Catechese voor 12 tot 16 jaar: heiligen

en helden

QOok dit jaar organiseren de PG Zutphen en PG
Warnsveld/Leesten weer een gezamenlijke
catechese voor alle jongeren tussen de 12 en 16
jaar. Dit jaar gaan we aan de slag met: "heiligen
en helden” Wie is jouw held en wanneer is
iemand eigenlijk een heilige? Zijn er helden in
de Bijbel? En wie beslist of je een held bent?
Deze en nog veel meer vragen komen langs.
Natuurlijk eten we van tevoren ook gezellig
samen. De data zijn: 2, 9, 16, 23 en 30 november
en 7 december 2023.

De Pastorale Raad

De tweede helft is op 18 en 25 januari en tot slot
1 februari. Alle avonden zijn in de Wijngaard,
beginnen om 17:30 en rond 20:00 ben je weer
thuis.

Opgave bij ds. Irma Pijpers of ds. Stijn van der
Woude.

Doe je (weer) mee?

Bericht van familie Smeerdijk
We willen iedereen bedanken die aan ons heeft
gedacht. Met warme groeten en gevouwen
handen.

Wim en Hennie Smeerdijk
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Van de kerkenraad

Op 1 oktober werden Dingena Bremmer en

Elco de Rooij bevestigd als ouderling. De
kerkenraad bestaat nu uit 7 diakenen en 15
ouderlingen, waarvan 4 ouderling-
kerkrentmeesters.

Bij de diensten in de afgelopen periode bleek
weer dat we als vanzelfsprekend op een
groep vrijwilligers kunnen rekenen die van
alles doet om de kerkdiensten soepel te laten
verlopen. Een woord van dank dus voor
preekvoorziener, kosters, koffieschenkers,
makers/verspreiders ordes van dienst en
kerkbrief, geluid- en streamteam, autorijders,
collectanten en bloemencommissie.

Kort verslag gemeenteavond 2-10-2023
We bespreken Koersplan RAnK en
conceptvoorstel Meerjarenbegroting. Krimp
is onvermijdelijk de komende 5-10 jaar, maar
het is beslist geen doemscenario.

We zijn en blijven een
actieve gemeente,
waar vieren, leren,
dienen en delen volle
aandacht krijgen. Waar
de predikant als theoloog de professional is
en werkt met ondersteuning en inzet van
allerlei vrijwilligers.

Zo kunnen we een baken van rust en
verstilling zijn d.m.v. muziek, schoonheid en
bezinning. En relevant zijn voor de
samenleving. We onderhouden en vormen
ons geloof, via contacten tussen alle
generaties, door ontmoeting, gezelligheid en
gastvrijheid. Communicatie is daarbij het
grote aandachtspunt!

Door afname van ledenaantal en
toenemende inflatie krimpen inkomsten en
stijgen uitgaven. Dat stelt ons voor lastige
uitdagingen. De mogelijkheden om de lege
plek die ds. Heins achterliet in te vullen
blijken uiterst beperkt.

Vragen rond inzet van ons vermogen om
toch de begroting te laten sluiten passeren
de revue. Uit gesprek met de classis-
commissie (CCBB) werd eerder al duidelijk
dat we maximaal een halve ton per jaar
(50.000 euro) van ons vermogen daarvoor
mogen inzetten. Anders gaat het veel te hard
en komen continuiteit en bestaanszekerheid
van onze gemeente in gevaar. Maar als we
geen nieuwe predikant kunnen beroepen,
moeten we de pastorie dan wel aanhouden?
Het is een ingewikkelde puzzel.

Na de pauze praten we in groepen door over
het perspectief van de gemeente. Er worden
vragen gesteld, maar ook ideeén en
toekomstmogelijkheden aangedragen. Er is
veel betrokkenheid en opbouwend
meedenken merkbaar. Dat geeft hoop en
moed voor de komende tijd.

vervolg op pag 23



Met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen en de landelijke voorwaarden
beraden het College van Kerkrentmeesters en
de Kerkenraad zich de komende maand verder
over een beleidsplan en de financiéle
mogelijkheden voor de komende jaren.

Nu het Koersplan gepresenteerd is treedt de
werkgroep RANK terug. Hun taak zit er op.
Voor hun inzet, betrokkenheid en
deskundigheid past een groot applaus en veel
dank. Dank ook aan de voorbereidingsgroep
‘vacaturevervulling Heins' voor de heldere
financiéle presentatie en uitleg op de
gemeenteavond.

Voor het vervolg, (de uitwerking/invulling dus),
zijn wij als gemeente nu met elkaar aan zet.

Verjaardagsfeest 80 jarigen
Donderdagmiddag, 16 november 2023 van
15.00 — 17.00 uur vieren we gezamenlijk de
verjaardag van de gemeenteleden, die het
afgelopen half jaar 80 jaar werden.

U hebt een persoonlijke uitnodiging hiervoor
ontvangen.

We hopen u allen te zien in de “Wijngaard”

Het voorbereidingsteam:

Elly Mannak, Tineke van Vliet, Tineke Wijers en
Dinie Meijer,

tel. 575712

Het Bornhof

Op 25 november is onze volgende PKN
ontmoetingsmorgen in Het Bornhof; we
vieren dan het Heilig Avondmaal.

Ds. Sierk Meijer is onze gast en we beginnen
om 10.30 uur.

Antependia

Wat kregen we prachtige kleurrijke antependia
en stola’s overhandigd in de dienst van

15 oktober. Echt een aanwinst! Werkgroep
Antependia: heel erg bedankt!

In de gedachtenisdienst van 29 oktober
noemden we de namen van 43
gemeenteleden die ons ontvielen in de
afgelopen 12 maanden. Bij elke naam werd
een kaars ontstoken door nabestaanden of
een diaken. We hopen dat er troost tijdens de
dienst werd gevoeld. En dat het liefdevol
meeleven van mensen ook de komende
periode doorgaat.

Namens de kerkenraad,
Nel van Houwelingen

Heel hartelijk welkom voor u allemaal!

Met een hartelijke groet,
Joke Haasdljk, tel.57 12 82
Tineke van Vliet, tel. 52 14 66




Gaven van de oogstdienst
voor de voedselbank

Evapgelisch Lutherse Gemeenie
Zutphen

Op 1 oktober vierden we in de
Lutherse kerk de jaarlijkse
oogstdienst. Tevoren was aan de
gemeenteleden gevraagd voor de
dienst houdbare levensmiddelen
op het liturgisch centrum voor de
altaartafel te plaatsen. Jammer
genoeg waren er niet bijster veel
kerkgangers, maar die er waren
hadden goed gehoor gegeven
aan de oproep. Enkele rijk gevulde
manden stonden tijdens de dienst
voor de tafel en die zijn later in de
week naar de voedselbank
gebracht. Ook de opbrengst van
de eerste collecte in de dienst was
bestemd voor de voedselbank en
bracht een mooi bedrag op.

3juladWIAD) 3sIdYINT-ydosijabuenz

Wij wijden U de schoven, Wij brengen U de druiven

wij wijden U het brood, wij plengen U de wijn,

want brood komt uit den hoge die zal van U getuigen,

van bij de Here God, die zal U eigen zijn,

voor wie de halmen buigen - geheel en al U eigen -

tot eer van U, 0 God en Heer, tot eer van U, o God en Heer,
halleluja! halleluja!

lied 365:4en5
tekst: Willem Barnard, muziek: Wim te Burg




Kerkdiensten in de Lutherse Kerk

Kerkdiensten in de komende periode
De diensten beginnen steeds om 10.15 uur

5 november ds. W. Sarolea, HA
gedachtenisdienst
mmw van de cantorij

12 november mw. ds. L. Vos
19 november mw. ds. A. Wieringa
26 november mw. ds. L. Vos, HA
mmw van de cantorij
3 december ds. N. Pronk de Lutherroos
10 december mw. ds. |. Pijpers-H.

Gemeentedag elg Zutphen

Op 24 september hielden we de jaarlijkse
gemeentedag van onze gemeente. Die begon met
een druk bezochte feestelijke dienst waarbij ook het
avondmaal werd gevierd. De cantorij zong. Andy
droeg na de dienst een eigen gedicht voor en na de
koffie genoten we van een lekkere lunch met verse
broodjes, heerlijke wijn en verschillende frisdranken.
Het was prachtig weer, zodat de aanwezigen ook op
de binnenplaats van de lunch konden genieten. Dat
g S, duurde tot ca. half twee.

Vanaf dat moment was er een optreden van
een Klezmerbandje, een muziekgroepje dat
traditionele joodse muziek uit (vooral) Oost
Europa ten gehore bracht. Bij elk nummer
werd een aardige, informatieve uitleg
gegeven. De muziek die we hoorden had
een heel wisselend karakter: zowel
dansliederen zoals bij bruiloften ten gehore
werden gebracht, als meer ingetogen
nummers; maar steeds met een wat

melancholische ondertoon.
Zowel de lunch als de muziek vielen bij de bezoekers zeer in de smaak; er zijn alleen

maar heel positieve reacties gehoord. Alles verliep heel soepel en geanimeerd "in
eigen huis". Veel dank aan de organisatoren: Cathrien van Reeuwijk, Chris van Meurs en
Wiert Sarolea en Gerrie van Meurs, die dieze zondag helaas door ziekte niet aanwezig
kon zijn.

Jan van Beijeren
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College van Kerkrentmeesters Zutphen en Warnsveld/Leesten

Actie Kerkbalans 2023 - stand van zaken per 15 oktober

Toegezeqd Prognose Ontvangen
Zutphen 2023 €218.084 € 215.000 € 158.289
Warnsveld/Leesten 2023 €204679 € 205.000 € 165.440

Zutphen

GLAS-IN-LOODRAMEN DE WIJNGAARD
Om het glas-in-lood in De Wijngaard te
beschermen - of in deze tijd belangrijker - te
isoleren, is door het CvK nagedacht hoe dit
het beste aan te pakken. Door middel van
collectes, actiedagen, etentjes en een quiz is
in totaal ruim € 10.000 bijeen gebracht. Dat
bedrag werd aangevuld met een deel van een
ontvangen legaat om de financiering van de
totale kosten van € 28.000 rond te krijgen.
Inmiddels zijn meerdere offertes opgevraagd
en is de opdracht verstrekt aan Christiaans
Bouwbedrijf.

Wat gaat er gebeuren?

Aan de buitenkant van de ramen staan nu
kunststof voorzetramen die niet luchtdicht
zijn afgesloten, hierdoor zijn ze vervuild en
vochtig. De glas-in-loodramen blijven zitten,
worden schoongemaakt en eventueel
gerepareerd. Voor ieder raam wordt een
frame geplaatst met monumentenglas. Dat
bestaat uit twee lagen met vacutimruimte
ertussen, totaal slechts 6 mm dik! Het isoleert
beter dan het eerder voorgestelde tripleglas.

Wanneer gaat het gebeuren?

Bureau Hellemans Consultancy, dat voor de
PKN-kerken de energiecontracten beheert,
raadde ons aan op zo kort mogelijke termijn,
nog voor de winter, de werkzaamheden te
laten beginnen. Dit om zo spoedig mogelijk
te gaan besparen op het energieverbruik van
de kerkzaal. Als alles meezit, is in oktober
begonnen.

Warnsveld/Leesten
Vrijwillige bijdrage KerkZin
U ontvangt KerkZin gratis maar uiteraard kost
KerkZin geld, ongeveer € 10,00 per adres per
jaar. Kunt en wilt u een vrijwillige bijdrage
geven? Dat zou fijn zijn. Omdat niet iedereen
de financiéle middelen heeft een bijdrage te
geven vragen we hen die iets meer kunnen
missen om bijvoorbeeld € 15,00 te geven.
ledere bijdrage is waardevol! U kunt uw
bijdrage overmaken op bankrekening

NL41 RABO 0386 7081 50
t.n.v. Prot.Gem. Warnsveld / =]
Leesten o.v.v. ‘Bijdrage :
KerkZin 2023’ of via de
GIVT-app door de QR code
hiernaast te scannen.
Hartelijk bedankt!

Kerstboom gezocht

Wie heeft een royale boom beschikbaar die
dit jaar in de Martinuskerk kan staan? Gerard
Achterstraat hoort het graag (52 65 63).

Martinusmarkt 2023

De allereerste Martinusmarkt was een succes!
In een gezellige sfeer vonden mooie
ontmoetingen en gesprekken plaats. De
koffie/thee en oliebollen vonden gretig aftrek
en veel mensen vonden wel een boek, cd of
kledingstuk wat hen paste. De netto
opbrengst bedraagt zo'n € 3.000 (!) wat
besteed gaat worden aan de herinrichting
van de Martinuskerk. Zeer veel dank aan
iedereen die heeft meegeholpen, de sponsors
van de loterij en natuurlijk alle bezoekers!



Sint Maarten-optocht vanaf Martinuskerk
Zaterdag 11 november organiseert de
Martinuskerk voor alle kinderen van
Warnsveld en Leesten de jaarlijkse Sint
Maarten-optocht. Met lampionnen, warme
chocolademelk, muziek en de énige echte Sint

Maarten. ®,

ledereen is vanaf 18:30 uur welkom op het
kerkplein bij de Martinuskerk voor een kop
warme chocolademelk. Om 19:00 beginnen
we in de kerk en gaan we een paar Sint
Maarten-liedjes oefenen. Sint Maarten zelf is
er ook bij! Rond 19:15 lopen we met onze
lampionnen een rondje door het oude dorp
van Warnsveld, met Sint Maarten en de
bedelaar voorop in de optocht. 't Spul(t) en
Kleintje Spul(t) zorgen voor de muziek dus het
wordt zeker een feestje! Bij de kerk en op
verschillende plekken langs de route krijgen
de kinderen wat lekkers want dat hoort erbij
met Sint Maarten.

Nemen jullie allemaal je mooiste,
(zelfgemaakte) lampion mee?!

Zaterdag 11 november | inlooptijd 18.30 uur |
start 19.00 uur | Martinuskerk, Kerkplein,
Warnsveld

Samen de dienst beleven: daarvoor zijn
chauffeurs nodig...

Niet iedereen kan zelf naar de kerk komen. Hoe
moet dat dan als je wel graag naar de kerk
wilt? Met een chauffeur! Wie wil er zondags
gemeenteleden ophalen die de kerkdienst
graag live mee willen beleven? Hoe meer
chauffeurs, hoe minder vaak je aan de beurt
bent. Wie o wie wil onze gemeenteleden het
plezier doen om samen met ons de kerkdienst
mee te beleven. Je kunt je aanmelden bij
Gerry Nijhuis, 06 24 77 45 85 of
nijhuis209@outlook.com.

Christelijke vrouwenvereniging Triangel
Warnsveld
Op donderdag 9 november komt de heer

Griffioen voor onze vereniging een lezing
houden over Israéll. Het belooft een heel
boeiende avond te worden.

Wij zien u graag op 9 november.

Aanvang van de avond is om 19.45 uur, in de
Triangel, Kerkhofweg 11 in Warnsveld.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
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InBetween Brummen zingt Young Messiah
In de veertigdagentijd 2024 zal Gemengd Koor
InBetween Brummen een aantal keren de
Young Messiah opvoeren onder begeleiding
van Jaap Roos uit Zutphen en Tanya Bosman
uit Laag Soeren. Deze moderne bewerking
door Tom Parker van de Messiah van Handel
vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus,
zijn lijden, sterven en opstanding.

De repetities voor dit project zijn op
maandagavond in de Oude of Pancratiuskerk
Brummen en zijn gestart op 23 oktober. Later
aansluiten kan ook!

InBetween verwelkomt graag sopranen, alten,
tenoren en bassen om mee te doen.

Stuur voor meer informatie een mail naar
secr.inbetween@gmail.com of bel

06 41 68 86 64.

PCOB

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op
23 november 2023.

Het onderwerp is dan Senioren en Veiligheid.
Wat te doen bij oplichting, hoezo veilig wonen
en hoe zit het met online veiligheid?
Onderwerpen waar wij allen tegenaan lopen!
Van harte welkom in het

Nutsgebouw, Breegraven 1.

Bericht Mieke Mulder

Vanmorgen kreeg ik de bloemen van de
Martinuskerk, omdat mijn man is opgenomen
in 't Spijk, Eefde.

Het verraste en ontroerde mij.

Hartelijk dank!




Lieve mensen,

Sinds een aantal weken lees ik een
bijzonder boek dat gaat over indianen
tradities. Het is een boek vol prachtige
verhalen waarbij er veel aandacht is voor
de gebalanceerde wijze waarop de oude
tradities en de natuur samenleefden. Het
inspireert me om op een andere manier te
kijken naar onze wereld.

Ik snoep de verhalen een voor een omdat
ik ze zo bijzonder vind. Als een fijnproever
lees ik ze langzaam en met aandacht, om
af en toe nog eens terug te bladeren en me
nog eens te verwonderen.

De schrijfster (Robin Wall Kimmerer) vertelt
met grote liefde de verhalen die verteld zijn in
haar traditie en hoezeer de herinnering van de
verhalen verweven is met de essentie van het
dagelijks leven.

Bijvoorbeeld het verhaal dat gaat over mais,
bonen en pompoen die als 3 zussen
samenleven.

De mais is de oudste en dus de eerste, zij zoekt
sterk en fier haar eigen pad. De tweede zuster
volgt de oudste en houdt zich in eerste instantie
aan haar vast, maar kan ook iets heel unieks
namelijk stikstof omzetten in de bodem
waardoor zij en haar zusters beter groeien en de
derde zuster kiest een heel eigen pad, blijft laag
bij de grond maar beschermt met haar stevige
bladeren de wortels van alle zusters tegen de
vraat en ziekten.

Ik herken me in die derde zuster, zo eigen als ik
mijn weg mag zoeken en toch in verbinding
met mijn zussen.

De verhalen zijn voor mij voeding op meer-
dere lagen. Ze vermaken me niet alleen, maar
ik voel ook dat de wijsheid die erin verscholen
ligt mij aanspreekt op een diepere laag. Een
laag waarin ik me lijk te mogen herinneren
hoe gelijkwaardig de verbinding is tussen de
natuurlijke processen in planten en de
levensprocessen die wij mensen doorlopen.

Uskristallen op prikkeldraad

Wij zijn natuur en mijns inziens evenveel waard
als een plant of een dier. Ik denk dat we ons
best moeten doen om ook die herinnering in
ons leven weer voelbaar te maken. De
herinnering van het paradijs.

Laten we ons niet laten verleiden tot het
minderwaardig maken van planten, dieren,
mannen en vrouwen. Maar laten we kijken
naar wat we samen delen. Dat we dankbaar
mogen zijn voor kiemkracht en levensenergie.
Voor de schoonheid die altijd te vinden is in de
natuur, al was het maar de frisse kleur van een
verse grasspriet of het mooie geluid van de
roodborst. De afwisseling in mooie luchten, de
frisse geur van de grond na de regen. De
rankjes van de boon die haar steun zoekt bij
de wijze zus.

Als we samen deze mooie inzichten kunnen
delen dan vergroten we onze eigen
levensvreugde en die van de ander en
daarmee brengen we het paradijs dichter bij
ons allemaal. Wat een prachtig vooruitzicht is
dat!

In liefde,
Willemien

Het boek heet “Een vlecht van Heilig Gras” van

Robin Wall Kimmerer. Ik vind het fijin om samen van
gedachten te wisselen erover, dus bel me gerust als je
dat wilt. Mijn nummer is 06 42 97 01 25.
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Zelf een toekomst opbouwen met microfinanciering

Oikocredit verstrekt kleine leningen met een korte looptijd aan lokale partners met een sociale
doelstelling. Via deze partners bieden we ondernemende mensen en groepen in Afrika, Azié en
Latijns-Amerika toegang tot passende financiéle middelen voor het opzetten, professionaliseren
of verduurzamen van een bedrijf.

Impact van microkrediet

Met microkrediet worden mensen bereikt die geen toegang hebben tot een gewone bank. Het
effect van microkrediet op het leven van de ontvanger is groot:

+ De ondernemer kan zelf een beter bestaan opbouwen.

- De hele familie gaat erop vooruit.

+ Effect op de omgeving en de werkgelegenheid.

Meer dan geld geven

Anders dan geefgeld, wordt leengeld steeds opnieuw uitgeleend. De aflossingen op leningen
worden steeds opnieuw gebruikt om een microkrediet aan een ondernemer te lenen. Zo blijft
hetzelfde geld steeds nieuwe ondernemers steunen. En worden uiteindelijk veel meer mensen
geholpen.

Meer informatie: www.oikocredit.nl

Eekschuurlunch Als u na deze aanmelding toch niet kunt
Op vrijdag 24 november a.s. wordt weer een komen, dan graag uiterlijk 2 dagen voor de

lunch geserveerd voor vaste en nieuwe gasten ~ datum van de maaltijd afmelden!
in de Eekschuur. Vanaf 11.30 uur bent u

welkom in de grote zaal van de Eekschuur in De volgende warme maaltijd wordt geserveerd
Warnsveld! We hopen dat we met elkaar een op vrijdag 22 december 2023, inloop vanaf
gezellige lunch zullen hebben. 16.00 uur!!

Het is belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt,  N.B.Ditis voorlopig de laatste maaltijd. Of we

want VOLIS VOL. in 2024 een maaltijd kunnen verzorgen blijft
Niet aangemeld betekent dat u NIET komt!!! nog een vraagteken. Dit hangt af van: of en hoe
Elkaar ontmoeten en samen van de maaltijd we in de Eekschuur of elders terecht kunnen.
genieten, verbindt. We hopen bekende en We houden u op de hoogte!

onbekende gasten te mogen ontmoeten.

Als u aan deze lunch wilt deelnemen, dan is het
belangrijk dat u zich uiterlijk zondag 19
november hebt aangemeld bij:

Hilda de Bruin, tel. 0575-46 95 55 of

06 27 15 26 21, hdbruin01@gmail.com.
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Protestantse Gemeente
Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten
Voorzitter: Sam Terpstra

Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl

Postadres: Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld

tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten
Secretaris: vacant
diaconie@pknwarnsveld.nl

Bank: NL93 RABO 0373739672

College van Kerkrentmeesters PG
Warnsveld-Leesten

Administrateur: Michiel van Alphen,

tel. 0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 0386 7081 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster coordinator: Jannie de Ruiter

tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Zalencentrum De Eekschuur

Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld

Beheerder: Marion Begieneman

tel. 06 15 48 33 58, eekschuur@pknwarnsveld.nl

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl

Scriba: Nel van Houwelingen,

tel. 06 42 36 12 60, kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl

Diaconie Zutphen bank:

NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen
Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Bank:NL 29 RABO 0373734034

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Agendabeheer: dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster
Carla van Wouwe, tel. 06 21 71 14 65;
dewijngaard@pknzutphen.nl

Kerkelijk bureau

tel. 51 41 78, info@pknzutphen.nl

Het kerkelijk bureau is geopend op
donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Bezoek- en postadres: Wilhelminalaan 3,

7204 AB Zutphen

Website
http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl

Evangelisch-Lutherse Gemeente
Zutphen

Kerkenraad:
Secretaris: Jan van Beijeren; tel.: 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:
Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10
Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37



Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09

e-mail: r.silvis@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijk 1: Oude dorp, inclusief verzorgingscentra en aanleunwoningen;
de Qoyerhoek; buurtschap Bronsbergen; westkant van de Den Elterweg;
wijk Noordveen en voorkeursleden wonend buiten Warnsveld/Zutphen.

Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel
Wijk 2: Wijk Welgelegen (rondom het Isendoorn college); Scheperkamp;
Overkamp; Leesten-Qost (vanaf Kerkhoflaan); Warken;

Leesten-West (De Enk en De Eme) en Buurschappen Leesten.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen Zuid)

telefoon: 0575 78 54 90
e-mail: pijpers@pknzutphen.nl
werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag

Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen,
regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.

Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66
e-mail: wiertwps@kpnmail.nl




1 oktober 2023 Kliederkerk Franciscus van Assisi

Samen met Kliederkerk Dieren waren we te gast op Zorgboerderij
Cortenoever. Hier een kleine impressie...




