Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de diensten

Wijngaard

Voorganger: ds. Arie Broekhuis

Organist: Klaas Stok

Lector: Bram van der Scheur

Kosters: Carla van Wouwe en Yvonne van der

Nummer 8 — 19 februari 2023
Techniek: Albert Bosveld en Werner Beldman
Collecten

De eerste collecte is voor de diaconie en de
tweede voor de kerk

Veeken

Mededelingen

Bloemengroet
De bloemen gaan naar mw. Klein, afd. de Flank kamer 10, Coehoornsingel 3 en naar fam. de Rooij,
Rietbergstraat 53.

Collecten

U kunt uw bijdrage voor de diaconie overmaken op reknr.NL61 RABO 0376 7008 82 of de Givt-app
collecte 1.

U kunt uw gift voor de kerk overmaken op reknr.NL29 RABO 0373 7340 34 of de Givt-app collecte 2.

Digitaal geven via Givt-app

U kunt geven via de bijgevoegde QR-code. Daarmee kunt u waar u ook bent
door middel van de app. uw gift(en) overmaken.

Wilt u de gift bestemmen voor een bepaald doel, dit bij specificatie aangeven.

Taize viering 19 februari

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.
Vandaag zullen we o.a. dit lied zingen bij de Taizéviering in de Martinuskerk in Warnsveld. De kerk is open
vanaf 18:15 uur, ook om in te zingen en de viering begint om 19:00 uur. De andere data in dit seizoen zijn
19 maart en 16 april. Graag tot ziens in (ook) de Martinuskerk! Jacoline

Aswoensdag

Komende week (22 februari) begint de Veertigdagentijd. Uiteraard bent u welkom op Aswoensdag in de
Walburgiskerk waar een gezamenlijke dienst is van de Protestantse Gemeente Zutphen, Protestantse
Gemeente Warnsveld-Leesten en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen. In deze viering, die om
19:30 uur begint, staan we stil bij het Evangelie waar Jezus spreekt over vasten en het geven van
aalmoezen. Tevens verbranden we de palmtakjes en kunt u een askruisje op uw voorhoofd zetten, een
Bijbels gebruik. De liturg is ds. Irma Pijpers, de verkondiging wordt verzorgd door ds. Stijn van der Woude.
Ouderling Carry Nijland uit de Lutherse gemeente zal ons voorgaan in de voorbeden.

Avondgebed voor Oekraine 24 februari

Op 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland Oekraine binnenviel. Helaas duurt de oorlog nog
steeds voort. We willen tijdens een avondgebed in de Elisabeth Kapel stilstaan bij het lijden en we willen
bidden om vrede en gerechtigheid. De bijeenkomst is op vrijdag 24 februari van 19:30 tot 20:00 uur en de
deuren zijn open vanaf 19:00 uur. Het Stadsklooster Zutphen organiseert dit bijzondere avondgebed in
samenwerking met de werkgroep Oekraine van de PKN Zutphen-Warnsveld. U vindt de Elisabeth Kapel
aan de Tengnagelshoek. U bent hiervoor van harte uitgenodigd!

In de KerkZIN heeft een bericht gestaan over een maaltijd op deze datum, deze vervalt.



Ontmoeten in Gods tuin

Volgende week (26 februari) is de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Dit jaar volgen we het
Oecumenisch Leesrooster en lezen we vooral uit Matteus en Johannes. In deze lezingen vinden overal
bijzondere ontmoetingen plaats tussen Jezus en de mensen op zijn weg, iets dat mooi aansluit op ons
jaarthema 'In Gods tuin'. Deze ontmoetingen kunnen ons stimuleren ook op zoek te gaan naar bijzondere
ontmoetingen in onze eigen omgeving. Om deze ontmoetingen mogelijk te maken, hebben we iedere
zondag tijdens de koffie de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan rond vragen die uit de lezingen
van de zondag komen. ledere zondag vindt u op de tafels deze vragen en we nodigen u van harte uit om
deze te bespreken met elkaar tijdens de koffie. We hopen dat u allemaal meedoet en dat er inspirerende
gesprekken zullen ontstaan!

Paasgroetenactie 2023

Zoals ieder jaar vragen we ook nu weer uw bijdrage in de paasgroetenactie voor gevangenen. Bij de
uitgang zijn kaarten beschikbaar waarop u een bemoedigende groet kunt schrijven, een naam noemen
kan wel maar geen adres of telefoon nummer. KerkinActie zorgt dan voor de adressering. Eventueel een
postzegel erop doen en uiterlijk komende zondag weer inleveren in de kerk. Of direct iets opschrijven
(tijdens koffie) en weer inleveren. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker
als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan
overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Verder na het vertrek van Ronald Heins

Na het vertrek van Ronald Heins moeten we als gemeente kijken hoe we verder gaan. In de eerste plaats
is er gezorgd voor tijdelijke opvang van zijn taken (pastoraat, kerkdiensten). Nu is het tijd om te kijken naar
opvolging: kunnen we een nieuwe predikant of kerkelijk werker benoemen en zo ja, voor welke
taakomvang? We kunnen dat niet alleen beslissen, want we hebben daarvoor toestemming nodig van de
Classis. En de Classis heeft daarvoor van ons een beleidsplan en een meerjarenbegroting nodig. Dat is
niet zo heel simpel want ons beleidsplan loopt net af in 2023, we zitten midden in het RaNK-proces en er
Zijn een hoop regels waar je rekening mee moet houden. Kortom: werk aan de winkel. Inmiddels is een
kleine werkgroep ingesteld om dat proces goed voor te bereiden. Meer informatie leest u in de komende
Kerkzin. Jan Marten Praamsma en Nel van Houwelingen

Het Filmcafé op donderdag 23 februari.

U hebt er al in KerkZin over kunnen lezen en op de afscheidsavond van ds Heins is het ook al genoemd:
Het Filmcafé heeft op donderdag aanstaande een bijzondere film op het programma. Heel actueel én
treffend, de film ‘Des hommes et des dieux’. Het verhaal speelt zich af in een klooster, hoog in de bergen.
In de Magreb (het Noord-Westelijke deel van Afrika) in de jaren negentig. Acht Franse monniken wonen
daar in goede harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen op verschillende manieren en
nemen deel aan activiteiten. Maar langzamerhand komt er steeds meer geweld en terreur in de regio voor.
Hoewel de situatie steeds gevaarlijker wordt, besluiten de monniken daar te blijven.

Een film die je aan het denken zet. Wat zijn waarden waarvoor je wilt ‘gaan’ ? Die je samen ‘hoog’ wilt
houden? Datum: do. 23 februari, start: 20.00 uur Inloop vanaf 19.30 uur. Kosten: 8,50 euro, inclusief
koffie/thee en drankje na afloop.Wilt u ook andere filmliefhebbers hierop attenderen?

Tot donderdag! Het filmcafé-team: Jos, Ted, Yvonne en Alice

Huispaaskaarsen
U kunt vandaag nog een huispaaskaars bestellen. De lijst ligt op de tafel in de kerkzaal (zie ook info in de
KerkZIN en de website)

Weer collecteren in de dienst

Nu vrijwel overal de coronamaatregelen zijn gestopt heeft de kerkenraad besloten dat het collecteren in de
dienst weer kan starten. Het inzamelen van gaven in de dienst krijgt op die manier weer de vaste plek die
het behoort te hebben. Naast collecteren met collectezakken voor contant geld en collectebonnen, houden
we het digitaal collecteren (Giftapp) ook in ere. We gaan starten vanaf 26 februari, de eerste zondag van
de 40-dagentijd.

De keuze om wel of niet handen te schudden bij de deur laten we nog even aan de voorganger en
gemeenteleden zelf. Een hoofdknik met de hand op het hart, een box, een handdruk, of alleen een
gesproken groet, alles is prima. Geef elkaar daarbij wel steeds ruimte voor een eigen afweging.

Nel van Houwelingen, scriba



